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eprezen zij onze Verheven Heer, Die ons met onze prachtige religie, de Islam, heeft vereerd. Moge vrede en 
zegeningen met onze meester de Profeet zijn, die de mensheid op de beste wijze de religie heeft geleerd door deze 
zelf in zijn leven uit te stralen, en met zijn familie en zijn metgezellen.

Onze geliefde jeugd!
De liefde voor God is het wezen van onze religie. De Almachtige God heeft onze harten geschapen om lief 

te hebben. Hij wil dat wij van Hem houden, van onze religie, van onze Profeet (over wie vrede moge komen), en 
al diegenen die Hij leefheeft. Hij wil ons het pad van de rechtschapenen laten volgen. 

Liefde begint in het hart en weerspiegelt zich in ons gedrag. De liefde van God, de grootste van alle liefdes, 
is vanaf het begin in onze harten gegraveerd. Daarna leidt deze liefde ertoe dat wij volmaakte menselijke wezens 
worden en dat Wij de geboden en de verboden van God gehoorzamen.  Daar tegenover staat , dat onze goede 
daden en dienende handelingen de liefde en het geloof in ons vermeerderen.

Beste jongeren!
De mars van het geloof, die is begonnen met onze Profeet (moge zegeningen en vrede op hem rusten), heeft 

zich gedurende generaties voortgezet. Elke generatie heeft haar best gedaan om dit geloof te praktiseren en door 
te geven aan de volgende. Op die manier is islamitische kennis overgegaan van hand tot hand, van mond tot 
mond en van hart tot hart, ons tenslotte bereikend. Wij weten dat jullie houden van de Almachtige God Die ons 
allemaal heeft geschapen, en van Zijn Boodschapper, onze geliefde Profeet Muhammed Mustafa (vrede zij met 
hem) en onze prachtige religie. We houden ook erg veel van jullie. We willen dat jullie, onze geliefde kinderen, 
onze religie op de beste manier leren. Jullie vormen onze toekomst. De verantwoordelijkheid voor alle materiële 
en morele waarden die wij hebben zal ooit in jullie handen overgaan. Jullie zullen het gezegende geloof van ons 
overnemen en de mars van het geloof, die onze Profeet ooit is begonnen, continueren. Als volwassenen is het 
onze verantwoordelijkheid om jullie op deze gezegende taak voor te bereiden.

Onze taak is om alle verheven boodschappen van onze religie, die alle leeftijden omvat, op de best mogelijke 
manier over te brengen. Ons werk, dat we met deze doelstelling zijn begonnen, heeft haar eerste vruchtbare 
resultaten opgeleverd: veel dank aan Allah de Allerhoogste.

Terwijl we dit hebben voorbereid, hebben we gebruik kunnen maken van de kennis van eerder geschreven 
werken over dit onderwerp. We willen hier een andere soort kennis vanuit ons hart presenteren. In dit werk zijn 
we uitgegaan van de volgende opvattingen:

• Om het lezen van de Arabische teksten en woorden zo veel mogelijk te vergemakkelijken en de uitspraak 
ervan zo dicht mogelijk te benaderen, hebben wij als vertalers gebruik gemaakt van een aantal tekens, in het 
bijzonder met betrekking tot klinkers, waarvan we de belangrijkste hier aan de hand van twee voorbeelden 
willen weergeven.

- Woord - Uitspraak - Weergave in tekst
- Zamzam - Zemzem - Zạmzạm
- Al-Buchaarie - El-Buchaarie - Ạl-Buchārī
- Ruku - Roekoe - Rukū
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• Om de interesse voor het lezen van dit boek over onze prachtige religie te stimuleren, beginnen we elk 
onderwerp met een verhaal.

• Om de verzen van de Koran en de uitspraken van de Profeet Muhammed, de belangrijkste bronnen 
van onze religie, te benadrukken, worden deze gepresenteerd in speciale omlijstingen.

• Geen enkele van de geboden en de verboden van onze godsdienst is zonder bedoeling; in ieder van 
hen bevinden zich leerzame dingen. Kennis van hun wijsheden en hun voordelen zal er bij ons toe leiden om 
de bevelen die we volgen meer bewust te verrichten. Om die reden noemen we de positieve bijdrage van elk 
type van aanbidding , de wijsheid en de voordelen van de manier waarop ze worden bevolen.

• Om jullie de thema’s beter te laten begrijpen, hebben we de vraag en antwoord-methode op veel 
plaatsen gebruikt. 

• Omdat we weten dat jullie van plaatjes houden, hebben we de tekst gesteund met illustraties.
• We hebben getracht om mooie herinneringen van onze Profeet (moge zegeningen en vrede op hem 

rusten), van zijn loyale vrienden en van prominente figuren in de Islam in jullie harten op te roepen. 
• Waar nodig hebben we de informatie met tabellen en grafieken uitgelegd. 
• We hebben aan het eind van ieder hoofdstuk vragen toegevoegd om jullie kennis te testen.
• We hebben eveneens gebeden van onze geliefde Profeet opgenomen, opdat jullie daarmee, met open 

handen richting de hemelen, kunnen bidden. 
We hopen dat jullie in jullie lieve gebeden degenen die inspanningen hebben geleverd om dit boek 

samen te stellen en alle anderen niet vergeten en laten jullie nu alleen met het eerste boek van de serie “Mijn 
Prachtige Religie”; “Ik leer Mijn Gebeden”.

Wij bidden dat jullie harten worden gevuld met geloof, jullie leven met Islam en jullie ziel met 
oprechtheid. Moge de engelen jullie metgezellen zijn en goede mensen jullie vriend.

Moge de Almachtige God jullie Geliefde en Helper zijn. Moge God jullie reis naar het Paradijs 
bespoedigen. 

Moge God met jullie zijn.

Faruk SALMAN
Nazif YILMAZ

Recep ÖZDIREK
Augustus 2007 / ISTANBUL 
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Mijn Prachtige Religıe -1

oit was er een hele rijke koning. Deze koning 
wilde zijn rijkdom en de grootheid van zijn 
koninkrijk aan de mensen tonen. Voor dit doel 
had hij bevolen om een enorm paleis te bouwen. 
Hij liet de kamers vullen met kostbare meubelen. 
Hij gaf opdracht dat de tafels met alle soorten van 
eten en drinken moesten worden gedekt. Toen 
stuurde hij een boodschapper naar de mensen 
om hun over hem te vertellen en over hoe ze zich 
in het paleis dienden te gedragen.

Vervolgens nodigde hij de mensen in zijn 
paleis uit.

De boodschapper toerde met de bezoekers 
in het paleis rond. Hij bood hun het voedsel en 
de geschenken aan die de koning voor hen had 
klaargemaakt. Daarna begon hij te spreken over 
de koning.

“O mensen! De eigenaar van dit paleis, de 
koning, wilde zichzelf aan jullie voorstellen door 
jullie dit paleis en al wat zich daarin bevindt 
te tonen. Met dit feestmaal en dit aanbod heeft 
hij bewezen hoeveel hij van jullie houdt. Jullie 
zouden ook van hem dienen te houden en hem 
dienen te respecteren. Toon zelfs in de geringste 
zaken geen minachting jegens hem. Hij heeft 
zijn goedheid en zijn genade met zijn cadeaus 
bewezen. Jullie dienen jullie respect te betuigen 
door hem te danken. Jullie zien zijn tekenen 
op elk van de schatten en de goederen in dit 
paleis. Jullie dienen ook de bezitter van al deze 
schoonheden te erkennen en de grootheid van 
zijn macht en genade te begrijpen.”

Na deze introductie werden de gasten in 
twee groepen verdeeld. De eerste groep hoorde 
de boodschapper aan en accepteerde wat hij zei. 

HET FEESTMAAL IN HET PALEIS
O
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Zij waren blij met de uitnodiging. Gedurende 
het feestmaal gedroegen ze zich beleefd en 
hoffelijk door de regels van het paleis te 
volgen. Zij bedankten de koning voor de 
uitnodiging. De koning was met de manieren 
van deze gasten zeer ingenomen; om deze 
reden beloonde hij hen door hen te sturen 
naar een veel groter en veel beter paleis. Daar 
leefden ze daar nog lang en gelukkig…

 

VRAGEN

 De koning in het verhaal stelt de Almachtige God voor. Wat denk je dat het paleis 
vertegenwoordigt?

 Wat wordt aangeduid met de tafels met eten, de geschenken en de versieringen en 
het paleis?

 Wie wordt door de boodschapper voorgesteld?

 Wie zijn de gasten die bij het feestmaal waren uitgenodigd?

 Wie worden verstaan onder de gasten van de eerste groep?

 Wie worden verstaan onder de gasten van de tweede groep?

 Wat wordt er bedoeld met het tweede paleis waarnaar de gasten uit eerste groep 
werden gestuurd?

 Wat wordt er bedoeld met de gevangenis waarnaar de gasten uit de tweede groep 
werden gestuurd?

 Waarom werden de gasten uit de tweede groep naar de gevangenis gestuurd?  

 Waarom heeft de tweede groep niet naar de boodschapper geluisterd? 
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WAT IS AANBIDDING (IBĀDAH)?
 Aanbidding toont onze liefde en loyaliteit aan de 

Almachtige God, de Schepper van alles, daar vallen wij dus 
ook onder. Het aanbidden bestaat uit het nakomen van 
Zijn geboden, ofwel Zijn bevelen, en het vermijden, het 
wegblijven van alle handelingen en eigenschappen die Hij 
heeft verboden.

Aanbidding is de weerspiegeling van het geloof, dat 
zich in onze harten bevindt, door middel van ons gedrag. 
Het uitvoeren van een ritueel gebed (Salat), het vasten 
(Sawm), het reciteren ofwel het oplezen van de Koran, het 
bidden tot God en het reciteren van de schone namen van 
God worden allemaal hierin inbegrepen. Zich onthouden 
van liegen en stelen worden ook beschouwd als vormen 
van aanbidding. Het behandelen van de ouders op een 
vriendelijke wijze en het bezoeken van familieleden is 
eveneens aanbidding. Goedheid jegens mensen, hen helpen 
en hun problemen oplossen is aanbidding. Het begroeten 
van onze islamitische broeders en zusters is aanbidding en 
je tegenover anderen op een vriendelijke manier gedragen 
is aanbidding. 

Dus alles wat omwille van God wordt gedaan valt 
onder aanbidding.

(Tirmizi, Da’awat 1)

“Het gebed is de essentie van aanbidding.”

Onze geliefde Profeet zegt:

(Soera al-An’am, vers 162)

“Zeg: “Mijn rituele gebed en mijn 
aanbidding en mijn leven en mijn sterven 

behoren alleen aan God toe, de Heer van de 
werelden…

Allah de Verhevene zegt:
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We ontvangen in elke seconde van ons leven 
ontelbare gunsten: de lucht die we inademen, het 
water dat we drinken, het brood dat we eten, de 
kleurrijke en smaakvolle groente en fruit die we 
nuttigen, de dieren waarvan we van het vlees en de 
melk profiteren…Al deze gunsten behoren tot de 
zegeningen van God jegens ons en getuigen van Zijn 
vriendelijkheid tegenover ons.

We worden al gelukkig van de kleinste 
vriendelijkheid die we van iemand krijgen. We 
respecteren en houden van de persoon die ons 
bevoorrecht. We danken die persoon voor zijn 
goedheid. Indien zo’n persoon iets van ons vraagt 
doen we dat met enthousiasme, niet waar? Is het 

dan niet noodzakelijk dat wij God danken en de 
godsdienstrituelen uitvoeren die Hij heeft bevolen? 
Hij, Die ons uit het niets heeft geschapen en ons van 
ontelbare gunsten heeft voorzien? Via het aanbidden 
bedanken wij God voor de gezegende dingen die Hij 
voor ons heeft gecreëerd, drukken wij ons geloof uit en 
uiten wij onze liefde en getrouwheid aan Hem. Door 
dit te doen verdienen we de liefde van God. Wanneer 
God ons liefheeft geeft Hij ons in het Hiernamaals 
zelfs nog meer giften dan die in de wereld aanwezig 
zijn, en schenkt Hij ons eeuwig geluk in het Paradijs.

 Als we eenmaal leren 
waarderen wat we hebben, 

zullen we God daarvoor 
danken.

WAAROM AANBIDDEN WIJ?

De Schoen
Er was een kind dat geen 
schoenen had. Het kind was 
zo verdrietig hierover. Toen 
dit kind een wandeling 
maakte, zag hij iemand 
anders die één been had. 
Hij zei: “Veel dank aan God 
dat ik geen schoenen heb, 
maar wel twee benen. Een 
schoen kan je kopen, maar 
een been vind je nergens.”

(Muslim, Zuhd 9)

“Kijk naar degenen van wie de levensstandaard 
slechter is dan die van jou; niet naar degenen die het 
beter hebben dan jij. Het is beter om je op deze wijze 

te gedragen, opdat je de gunsten die God aan jou heeft 
gegeven niet kleineert.”

Onze geliefde Profeet zegt:

(Soera Ibrahim, vers 7)

“Als jullie dankbaar zijn, zal Ik jullie nog meer 
geven…”

Allah de Verhevene zegt:
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Als gevolg van ziekte lag Aisha al enkele dagen 
thuis te rusten. Ze voelde zich ietsje beter, maar zij 
mocht van haar moeder het bed niet uit. Om beter te 
worden moest ze nog een beetje uitrusten en ervoor 
zorgen dat ze goed at. 

Het bed van Aisha lag naast het raam. De hele 
dag keek ze naar mensen die voorbij liepen. Ze las 
boeken en praatte af en toe met haar ouders. Ze begon 
zich steeds meer te vervelen. Ze had geen eetlust en 
had er vooral een hekel aan om het medicijn in te 
nemen.

Op een middag kwam de juf van Aisha bij haar 
op bezoek. Dit was voor haar een grote verrassing. 

Aisha was zeer blij. Haar juf kuste haar op haar 
voorhoofd. Ze zat naast haar en ze vroeg hoe het met 
haar ging. Aisha vertelde hoezeer zij zich verveelde 
door het liggen in bed, hoe ze een grote hekel had 
aan het innemen van het medicijn en hoezeer ze snel 
wilde herstellen en weer gezond wilde worden. De juf 
van Aisha streelde haar hoofd en adviseerde haar om 
meer geduld te tonen. Aisha dacht eventjes na, maar 
ze vond het advies niet erg leuk. Ze vroeg haar juf:

-Juffrouw, waarom heeft God ziekte geschapen?

De juf antwoordde met een glimlach: 

- Opdat jij je gezondheid gaat waarderen en 
leert geduldig en dankbaar te zijn!

IK DANK GOD
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Aisha begreep het niet.

-Hoezo?

-Kijk Aisha, alles waarmee 
we in aanraking komen, alles wat 
we meemaken dient om ons iets te 
leren. Ziekte leert ons de waarde 
van gezondheid, honger de waarde 
voedsel, dorst de waarde van water. 
Als je die dingen nooit meemaakt, 
kan je de waarde van datgene wat 
je hebt niet begrijpen.

-Ja, u heeft gelijk juf. Ik 
realiseerde mij het belang van 
gezondheid niet, totdat ik ziek 
werd.

-Goed gedaan Aisha! Indien 
wij het belang van iets niet kunnen 
bevatten, kunnen wij ook degene die ons dat heeft 
gegeven niet bedanken. Ik neem aan dat je vanaf 
nu God zult bedanken voor het feit dat Hij jou als 
een gezond kind heeft geschapen.

-Ja, inderdaad.

Nadat ze even had nagedacht, kwam bij Aisha 
een vraag in haar hoofd op en ze kon het niet laten 
om deze te stellen:

-Juffrouw, moeten in dit geval rijke mensen 
God nog meer danken?

-Denk eventjes na, zei de juf. Indien een rijke 
persoon blind zou worden, zou hij dan niet al zijn 
geld geven om de wereld te zien? Of, indien hij doof 
zou worden, zou hij er dan niet al zijn bezittingen 
voor over hebben om te kunnen horen? 

-Natuurlijk!

-Dus een ieder die ogen heeft waarmee hij 
kan zien, oren waarmee hij kan horen en benen 
waarmee hij kan lopen is in feite erg rijk, en vooral 
diegenen die nadenken en slim zijn… 

-Dan ben ik dus erg rijk!

-Ja. Je bent rijk en daarom moet je God veel 
bedanken.

-Juffrouw, ik zal vanaf nu niet meer klagen. Ik 
zal een voorbeeldig persoon zijn die God dankbaar 
is. Terwijl ze haar kleine handen vasthield, kuste de 
juf kuste Aisha op het voorhoofd. Ze verliet haar, 
terwijl ze zei:

-Beterschap lieve Aisha. Ik zal tot God bidden 
en vragen om een snel herstel!

ÇİĞDEM ÖZMEN 
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Op een dag pakte onze Profeet (vrede zij met hem) de 
hand vast van Muāz bin Jạbạl en zei: “Muāz! God is mijn 

getuige dat ik van jou hou!”
Hierop zei Muāz tegen de Profeet: “O Boodschapper 
van God! Ik hou ook werkelijk van jou.” Onze Profeet 
continueerde: “Muāz! Ik raad je ten zeerste aan dat je 

deze smeekbede na elk gebed opleest.”  

ħıَُّ اĵĥٰĐَ ĵِĭّĐَِ ذِכóِْكَ وَ üُכóِْكَ وَ Đِ īِùْèَُ×אدÜَِכَ ّٰĥĤَا

“O mijn Heer! Help mij om Jou te gedenken, om Jou te 
danken [voor de gunsten die Jij hebt gegeven] en om 

Jou te aanbidden op de wijze die Jou behaagt.”  

(Ạbū Dāwūd, Witr 26) 

WELKE VOORDELEN HEEFT AANBIDDING 
VOOR ONS?

Aanbidding brengt ons dichter bij God

Het doel van onze schepping is om God te 
leren kennen en Hem te aanbidden. Door Hem 
te aanbidden, tonen wij aan dat we onderdanig 
zijn aan God. We voelen ons dichter bij Hem. 
We vragen Hem om Zijn hulp, zonder dat er 
enige tussenpersoon aan te pas komt, en zoeken 
beschutting onder Zijn genade. We voelen ons 
gelukkig wanneer we Zijn liefde proberen te 
verwerven. 

Aanbidding maakt onze manieren mooier 

Aanbidding helpt ons om schone, goed 
gemanierde en sociaal verantwoordelijke 
individuen te worden. Het zuivert ons hart van 
kwaadaardige gevoelens en gedachten.  Door 
zowel ons uiterlijke als ons innerlijke zelf –onze 
zielen- te zuiveren, worden onze manieren 
middels het gebed verbeterd.

Aanbidden versterkt ons geloof

Bescherming en versterking van het 
geloof is alleen mogelijk door aanbidding. Als 
we onze rituelen goed uitvoeren, versterkt dat 
ons geloof.

Zoals duidelijk waargenomen kan worden 
heeft het aanbidden van God, zowel in dit leven 
als in het Hiernamaals, alleen maar voordelen. 
Een moslim die de smaak van het bidden 
eenmaal te pakken heeft zal zich nooit verre 
houden van de aanbidding van God, waar hij 
ook is. In feite is onze geliefde Profeet in dit 
verband voor ons het beste voorbeeld. Hij was 
erg oplettend, in zoverre dat hij zich als een 
dienaar van God gedroeg, hij hield van bidden 
en probeerde al zijn rituelen ten volle uit te 
voeren. Hij adviseerde eveneens de moslims 
om hun rituelen te verrichten.

(ạl-Buchārī, Adab, 10)

Een man kwam naar de Profeet en zei: “O 
Boodschapper van Allah! Kun je mij een daad 

vertellen, die mij naar het Paradijs zal leiden en 
mij weg zal houden van de Hel?” Hierop zei de 
Profeet: “Aanbid Allah en aanbid niets anders 

dan Hem. Verricht je dagelijkse gebeden, geef de 
armenaalmoes (ạl-Zạkāt) en zorg voor je fami-

lieleden.”

Onze geliefde Profeet zegt:

(Soera ạl-Zariyāt, Āyạh 56)

“Ik heb de djinn en de mensen alleen 
geschapen opdat ze Mij aanbidden.”

Allah de Verhevene zegt:
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VRAGEN 

Kruis voor de onderstaande zinnen van de velden GOED of FOUT het juiste veld aan.

1. Aanbidding houdt in dat we onze liefde en ons respect uiten ten opzichte van 

God Die alles, waaronder ons, heeft gecreëerd en dat we ons als Zijn dienaren 

gedragen.  

2. Het doel van de schepping is om oud te worden en een baan vinden. 

3. Het helpen van mensen, hen begroeten en vriendelijk omgaan met onze 

islamitische broeders en zusters wordt niet beschouwd als aanbidding. 

4. Aanbidding zuivert niet alleen onze lichamen, maar tevens onze zielen.

5. Door middel van aanbidding danken we God voor Zijn gunsten.

1. Welke van de onderstaande handelingen 
worden niet als aanbidding beschouwd?

a) Het verrichten van de vijf dagelijkse rituele 
gebeden.

b) Niet liegen.

c) Het verwijderen van de dingen van de 
straat die anderen tot last zijn.

d) Roddelen

2. 

I. Een goede daad 

II. Zonde 

III. Aanbidding

Welke van de bovengenoemde handelingen 
kan worden gekwalificeerd als iets waarvan 
God houdt en wat Hij tevens beveelt?

a) I-II  

b) I-III  

c) I-II-III       d) II-III

Laten We Onze Kennis Testen

Laten We Onszelf Testen

   GOED              FOUT

   GOED              FOUT

   GOED              FOUT

   GOED              FOUT

   GOED              FOUT
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3. Bij welke van de onderstaande zinnen is de 
uitleg van het gezegde “Een kopje koffie heeft 
veertig jaar lang invloed” correct?

a) Wanneer we koffie drinken, vergeten we 
dat gedurende veertig jaar niet.

b) We houden heel veel van de persoon die 
ons koffie aanbiedt.

c) We vergeten de persoon die vriendelijk te-
gen ons is en ons iets aanbiedt nooit en te 
nimmer.

d) Je kunt voor een kopje koffie maximaal 
veertig jaar lang dankbaar blijven.

4. Welke van de onderstaande eigenschappen 
verwerf je niet door God te aanbidden?

a) Door middel van aanbidding worden onze 
lichamen en onze zielen schoon en mooi.

b) Door middel van aanbidding worden we 
schone, goed gemanierde en sociaal verant-
woordelijke personen.

c) Door middel van aanbidding verkrijgen wij 
de liefde van God.

d) Wij worden beroemd vanwege onze 
aanbidding.

5. 

I.  Om de liefde en het welbehagen van God te 
verdienen.

II. Omdat het een gebod van God is.

III.   Om hel te ontsnappen en tot hen te behoren 
die het Paradijs binnengaan.

Welke van de bovenstaande antwoorden is 
het correcte voor de vraag: Waarom aanbidden wij 
God?

a) I-II  

b) I-III 

c) I-II-III 

d) II-III

Vul de open gedeeltes in met de woorden die tussen haakjes staan.

(ons gedrag/ God/ Jou te danken/ mijn aanbidding/ is aanbidding)

1. “Zeg: Mijn rituele gebed en ………… en mijn leven en mijn sterven behoren alleen aan God toe, 
de Heer van de werelden…” 

2. De waarheid vertellen en niet stelen …....…... 

3. Aanbidding is het uiten van het geloof in ons hart door middel van .............

4.  Alles wat omwille van …….....wordt gedaan is aanbidding.

5. O mijn Heer! Help mij om Jou te gedenken, om ……………. voor de gunsten die Jij hebt 
gegeven en om Jou te aanbidden op de wijze die Jou behaagt. 

Vul de open gedeeltes in.



PLICHTEN EN 
VERANTWOORDELIJKHEDEN 

VAN DE WETTELIJK 
VERANTWOORDELIJKE (MUKẠLLẠF)

ONZE RELIGIEUZE VERANTWOORDELIKHEDEN

Onze Religieuze Verantwoordelijkheden
De Handelingen van de Wettelijk Verantwoordelijke (Ạf ’āl ạl-Mukạllạfīn)
De vijf zuilen van de Islam 
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DE WEG NAAR HET PARADIJS
uaz, één van de vrienden van onze Profeet, zei op 

een dag tegen onze Profeet:

- O Boodschapper van God! Vertel mij over iets 
waardoor ik het Paradijs in zal gaan en weg zal blijven van 
het Hellevuur. Onze Profeet zei:

- Je vraagt mij over iets groots. Alhoewel, dit is nogal 
simpel voor de persoon voor wie God het gemakkelijk 
heeft gemaakt. Indien je niets en niemand anders dan 
God aanbidt, indien je je gebeden naar behoren uitvoert, 
indien je de armenbelasting betaalt (ạl-Zạkāt), indien je 
gedurende de maand Ramadan vast, indien je de bedevaart 
naar Mekka (ạl-Hajj) verricht als je daartoe in staat bent, 
dan zul je datgene krijgen waar je om hebt gevraagd. Hij 
vertelde verder:

- Wil je dat ik je vertel over de middelen der 
goedheid? Het vasten is het schild (tegen de hel en tegen 
zonden). Aalmoezen doven de toorn die door zondes 
zijn veroorzaakt uit, net zoals het water het vuur uitdooft. 
Zondes worden eveneens uitgewist door het gebed dat 
midden in de nacht wordt uitgevoerd. 

Daarna reciteerde de Boodschapper van God (vrede 
en zegeningen zij met hem) de volgende verzen van de 
Koran-“Zij houden zich er verre van op hun zijden op 
hun rustplaatsen te liggen, maar roepen hun Heer aan in 
vrees en begeerte en geven bijdragen van wat Wij hun voor 
hun levensonderhoud geven. En niemand weet wat voor 
vreugde voor hem verborgen is als beloning voor wat zij 
gedaan hebben.” [Soera ạl-Sajda (32), Ayah 16-17]

Toen zei de Profeet:

- Wil je dat ik je vertel over het begin van goede 
werken, over hun ruggengraat en over het meest verheven 
onder hen? Muaz zei: 

- Ja, alsjeblieft vertel mij daarover o Boodschapper 
van God!

Onze Profeet zei:

- Het begin van alle werken is Islam, de ruggengraat 
is het ritueel gebed en het meest verheven is de jihad 
(inspanning leveren omwille van Allah).

Toen zei hij:

M
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- Wil je dat ik vertel over de levensader van dit alles? 
Muaz zei: 

- Ja, laat me dat weten, o Boodschapper van God! 
Hierop wees onze geliefde Profeet naar zijn tong en zei:

- Waak over deze! Muaz reageerde:

- O Boodschapper van God! Zijn we ook 
verantwoordelijk voor de dingen die we zeggen? Onze 
Profeet antwoordde:

- Moge God jou zegenen, o Muaz! Dat mensen 
op hun gezichten naar de hel worden gesleurd komt door 
hetgeen hun tongen doen. (ạl-Tirmizi, Iman 8)

ONZE RELIGIEUZE VERANTWOORDELIJKHEDEN
God heeft ons vele gunsten gegeven. Het belangrijkste 

van deze gunsten is het verstand, de intelligentie. Dankzij 
ons verstand kunnen we onderscheid maken tussen 
goed en fout en tussen goed en kwaad. Om deze reden 
vallen het verstand en het vermogen tot nadenken onder 
de meest fundamentele eigenschappen van mensen, 
waardoor wij kunnen worden onderscheiden van andere 
levende wezens. De gunst van het verstand brengt ook 
verantwoordelijkheid met zich mee. De reden hiervan 
is dat God, Die ons deze gunsten heeft gegeven, ons niet 
onverantwoord heeft achtergelaten, ons niet aan onszelf 
heeft overgeleverd.

Hij heeft aan ons de dingen die goed en nuttig 
voor ons zijn opgedragen en Hij heeft de dingen die 
schadelijk en slecht voor ons zijn verboden. Hij houdt 
ons aansprakelijk voor bepaalde plichten die ons geluk 
in deze wereld en in het Hiernamaals mogelijk maken 
en Hij heeft ons bevolen om die plichten na te komen. 
Deze plichten en handelingen, die wij moeten verrichten, 
worden dus “Religieuze Verantwoordelijkheden” 
genoemd.

Wanneer treden kinderen de puberteit in?

De tijd waarop de puberteit bij kinderen aanbreekt 
is afhankelijk van het lichaam van het kind en het klimaat 
waarin het leeft. Over het algemeen treedt de puberteit bij 
jongens in de leeftijd van 12 tot 15 jaar op en bij meisjes 
in de leeftijd van 9 tot 15. Na de leeftijd van hooguit 
vijftien jaar wordt een jongen of een meisje als een 
volwassene beschouwd; daarna is de jonge volwassene 
verantwoordelijk voor het nakomen van de geboden en 
verboden van onze prachtige religie, zelfs als bij het kind 
de tekenen van puberteit niet verschijnen.

Wat betekent wettelijk verantwoordelijk?

De individuen die de leeftijd van de puberteit 
hebben bereikt en een gezond verstand hebben zijn 
verantwoordelijk om zich aan de regels van ons geloof te 
houden en worden daardoor “wettelijk verantwoordelijk 
(mukạllạf)” genoemd. Geestelijk gehandicapte mensen 
en kinderen die de leeftijd van de puberteit nog niet 
hebben bereikt, zijn niet wettelijk verantwoordelijk.
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Verplicht/Ạl-Fard: Dit zijn de handelingen van 
aanbidding waarvan de uitvoering door onze religie op 
een absolute wijze is bevolen. Bijvoorbeeld, het uitvoeren 
van de vijf dagelijkse gebeden, het vasten en het betalen 
van de armenbelasting (zạkāt) zijn verplicht. Wie de 
verplichte handelingen uitvoert verdient goddelijke 
beloningen (sạwab). Wie deze verplichtingen niet 
nakomt en geen geldig excuus heeft, begaat een zonde. 
Als iemand niet gelooft in de geboden handelingen of 
niet erkent dat deze verplicht zijn, zelfs al gaat het om één 
verplichte handeling, dan doet hij afstand van de Islam. 

Fards bestaan uit twee soorten:

a) Verplicht voor individuen (Fard ạl-Ayn):

Dit zijn de verplichte handelingen, waarmee elke 
wettelijk verantwoordelijke moslim belast is om deze 
persoonlijk te verrichten. Vijf maal per dag bidden en 
vasten zijn bijvoorbeeld verplicht voor iedere individuele 
moslim (fard ạl-ayn).

b) Verplicht voor de Gemeenschap (Fard ạl-
Kifāyạh):

Zelfs als enkele moslims deze verplichte handelingen 
uitvoeren, worden ze als verricht beschouwd. In dit geval 
wordt de verantwoordelijkheid bij andere moslims 

Wat zijn de handelingen van de wettelijk 
verantwoordelijken?
Er zijn bepaalde voorschriften over de handelingen van 
wettelijk verantwoordelijke mensen. Deze worden “Af ’al 
ạl-Mukallafin” ofwel “De Handelingen van de Wettelijk 
Verantwoordelijken” genoemd. 

Wat zijn de begrippen die de verschillende religieuze 
verantwoordelijkheden aanduiden? 

De regelgeving met betrekking tot de handelingen van 
wettelijk verantwoordelijken worden met acht begrippen 
aangeduid:

Verplicht (Ạl-Fard) 

INDELING VAN DE HANDELINGEN VAN DE
WETTELIJK VERANTWOORDELIJKEN

ẠF’ĀL ẠL-MUKẠLLẠFĪN

1. Verplicht (Ạl-Fard)  

2. Vereist (Ạl-Wājib)  

3. Traditie (Soenna)  

4. Aanbevelenswaardig (Ạl-Mustahabb)    

5. Onverschillig (Ạl-Mubāh)  

6. Afkeurenswaardig (Ạl-Mạkrūh)  

7. Verboden (Ạl-Harām)  

8. Bederver (Ạl-Mufsid)  
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Soenna:  Dit zijn de handelingen die niet onder 
de verplichte en ook niet onder de vereiste handelingen 
vallen, maar wel door onze Profeet zijn verricht en aan 
ons zijn geadviseerd. Tradities (ạl-Soenna) bestaan uit 
twee groepen:

Benadrukte Traditie (Soenna Muạkkạdạh):

Dit zijn de tradities (soenna’s) die onze Profeet 
altijd uitvoerde en bijna nooit miste. Bijvoorbeeld, delen 
van het ochtendgebed (Salāt ạl-Fạjr), het middaggebed 
(Salāt ạl-Zuhr), het avondgebed (Salāt ạl-Maghrib) en 
het Tạrāwīh-gebed (Salāt-ạl-Tạrāwīh) zijn alle Soenna 
Muạkkạdạh.

Ạl-Wājib: Deze handelingen zijn bepaald aan de 
hand van bewijzen die niet even beslissend zijn als de 
bewijzen voor de verplichte handelingen. Bijvoorbeeld 
het uitvoeren van feestgebeden (Salāt ạl-Ied), het geven 
van aalmoezen aan de armen in de maand Ramadan 
(Zạkāt ạl-Fitr) en het brengen van een dierlijk offer tijdens 
het Offerfeest (Ied ạl-Adhā) zijn vereist (wājib). Zoals in 

het geval van de verplichte handelingen (fards) krijgt 
een ieder die de vereiste handelingen uitvoert goddelijke 
beloningen (sạwāb/ạdjr) en wordt een ieder die deze 
niet uitvoert een zondaar. Alhoewel een persoon die een 
fard afwijst het geloof verlaat, is dat niet het geval bij een 
persoon die een wājib afwijst.

Ạl-Mustahabb: Dit zijn de handelingen die, 
volgens de algemene richtlijnen van onze religie, goed 
en mooi zijn om uit te voeren. Ze worden ook “nāfilạh/
overtreffend” of “mạndūb/prijzenswaardig” genoemd. 
Het uitvoeren van het rituele mid-ochtend gebed 
(Salāt ạl-Duhā), het vasten op de maandagen en de 
donderdagen, het geven van niet-verplichte aalmoezen 

aan de armen (Sadaqah) en het wederzijds uitwisselen 
van geschenken zijn voorbeelden van Mustahabb 
handelingen. Degene die deze mooie en gewaardeerde 
handelingen verricht verdient goddelijke beloningen 
en degene die deze niet verricht begaat daarmee geen 
zonde.

opgeheven. Als niemand deze handelingen nakomt, 
dan worden alle moslims aansprakelijk gehouden. 
Wanneer bijvoorbeeld een moslim overlijdt en een 
groep moslims het uitvaartgebed verricht, dan wordt de 

verantwoordelijkheid van de rest van de moslims in dat 
gebied opgeheven. 

a) Niet-continue traditie (Soenna Ghayru 
Muạkkạdạh):

Dit zijn de handelingen van aanbidding die onze 
Profeet nu en dan verrichtte. Bijvoorbeeld, de soenna 
delen van het middaggebed (Salāt ạl-Asr) en het 
nachtgebed (Salāt ạl-Ishā’) zijn niet-benadrukte tradities 
(Soenna Ghayru Mu’ạkkạdạh). Degene die de Soenna 
uitvoert krijgt goddelijke beloningen (sạwāb/ạdjr), en in 
het hiernamaals wordt hij gezegend door het verkrijgen 
van de bemiddeling van de Profeet (moge vrede en 
zegeningen over hem komen). Degene die de soenna-
handelingen verlaat, mist de kans om (nog) meer 
goddelijke beloningen te krijgen.

Vereist (Ạl-Wājib)  

Traditie (Soenna)  

Aanbevelenswaardig (Ạl-Mustahabb):  
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Ạl-Mubāh:  Dit zijn de handelingen die voor de mensen vrij zijn om te doen en 
te laten. Wanneer we een gewone handeling verrichten krijgen we daar in principe 
geen goddelijke beloningen voor en als we deze niet volbrengen begaan wij daarmee 
geen zonde. Zitten, lopen of slapen behoren bijvoorbeeld bij mubah handelingen. Er 
is niettemin wel een manier om ook voor deze handelingen goddelijke beloningen te 
krijgen en dat is door de intentie waarmee je deze handelingen verricht aan te passen, 
opdat ze voor God gedaan worden. Het vroeg naar bed gaan om het ochtendgebed niet te 
missen is hiervan een voorbeeld.

Harām:  Dit zijn de handelingen die door 
middel van absolute bewijzen in onze religie strikt 
zijn verboden. Het doden van iemand zonder een 
gerechtvaardigde reden, het stelen, het gebruik 
van verdovende middelen zoals alcoholische 
drank, overspel, gokken, het eten van varkensvlees, 
opstandigheid tegen de ouders en roddelen vallen 
allemaal onder harām. Degene die een harām 

verricht, is in feite God ongehoorzaam geweest en 
heeft een grote zonde begaan. Degenen die zichzelf 
distantiëren van harām-handelingen verwerven de 
liefde van God en verdienen goddelijke beloningen. 
Degenen die zulke harām-handelingen ontkennen 
en deze als halāl/toegestaan beschouwen, verlaten 
het islamitische geloof.

Mufsid:  Dit zijn de dingen die een aanbidding 
(ibadah), waarmee al is begonnen, vernietigen of 
annuleren, zoals spreken tijdens het bidden (salah), 

eten en drinken tijdens het vasten. Het ritueel dat 
geannuleerd is dient opnieuw te worden verricht.

Ạl-Mạkrūh:  Dit zijn de handelingen en 
gedragingen die niet welkom zijn en die in ons geloof 
als slecht worden beschouwd. Er zijn twee soorten 
mạkrūh.

a) Mạkrūh Tahrīmạn (Afkeurenswaardig, maar 
ligt dichter bij Verboden):

Dit zijn niet-toegestane handelingen, doch niet 
gebaseerd op zodanige sterke en duidelijke bewijzen, 
waardoor ze niet als harām (strikt verboden) worden 
beschouwd. Degene die dit soort Mạkrūh verricht 
wordt een zondaar. Voorbeelden van Mạkrūh 
handelingen zijn roken, het niet uitvoeren van de 
twee Rituele Feestgebeden (Salāt ạl-Iedạyn) en het 
uitvoeren van het Namiddaggebed (Salāt ạl-Asr) 

als het al bijna tijd is voor zonsondergang, zonder 
daarvoor een goed excuus te hebben- in plaats van 
het gebed op tijd te verrichten. 

b) Mạkrūh Tạnzīhạn (Afkeurenswaardig, maar 
ligt dichter bij Toegestaan): 

Dit zijn de handelingen en gedragingen die als 
niet aangenaam worden beschouwd in ons geloof. 
Degene die zich met dit soort Mạkrūh inlaat wordt 
niet als een zondaar beschouwd, doch hij begaat een 
daad die niet mooi wordt gevonden. Het verschonen 
van de neus met de rechterhand wordt bijvoorbeeld 
beschouwd als mạkrūh tạnzīhạn.

Harām (Verboden Handelingen):    

Bederver (Ạl-Mufsid):  

Onverschillig, Toegestaan (Ạl-Mubāh):  

Afkeurenswaardig (Ạl-Mạkrūh):  



27

Ik Leer Mijn Religieuze Rituelen

Gezien het feit dat wij moslims zijn, dienen we een 
aantal verplichtingen na te komen. We noemen de meest 
voorname van deze verplichtingen waarop de Islam is 
gebaseerd: ‘de Vijf Zuilen van de Islam.’ Deze vijf zuilen 
zijn:

1.Het uitspreken, het afleggen van de 
Geloofsbelijdenis (Kạlimạh ạl-Shạhādạh):  Het 
geloven dat er geen god bestaat behalve de ene en de 
enige Almachtige God, Allah, en dat Zijne Hoogheid 
Muhammed (God schenke hem vrede) Zijn dienaar en 
Zijn boodschapper is.

2. Het verrichten van de rituele gebeden (ạl-Salāt):  
Dagelijks vijf maal bidden.

3. Het Vasten (ạl-Sawm):  Het dagelijks tussen 
dageraad en zonsondergang vasten gedurende de maand 
Ramadan.

4.Het betalen van de armenbelasting (ạl-
Zạkāt):  Het geven van verplichte aalmoezen (ạl-Zạkāt) 
overeenkomstig iemands rijkdom, indien deze de vooraf 

bepaalde drempelwaarde overschrijdt.
5. Het verrichten van de pelgrimage naar 

Mekka (ạl-Hajj): Het minstens één keer in het leven 
uitvoeren van de Hajj. Het eerste van deze vijf principes 
is de fundamentele geloofsbelijdenis van ons geloof. 
De andere zijn de fundamentele handelingen van 
aanbidding, die wij volgens de richtlijnen van dit geloof 
moeten uitvoeren.

De Vijf Zuilen van de Islam 

Er zijn vijf zuilen van de Islam
Zelfs het kennen ervan is gelukzaligheid
Wie zich daaraan houdt
Voor diegene is het Paradijs open

De eerste van de zuilen
De Geloofsbelijdenis
Behalve de Ene en de Machtige God
Is er zeker geen andere god
En Zijn laatste Profeet is
Muhammed de Uitverkorene

De tweede zuil is het ritueel gebed
Wat een mooie aanbidding
De vijf dagelijkse plichten nemen
Bij elkaar opgeteld een half uur per dag in

De derde zuil is vasten tijdens Ramadan
De intentie is om te vasten
Zonder eten en drinken gedurende de dag
Tijd passeert met vreugde…

De vierde zuil is de zạkāt, de verplichte aalmoes.
Indien Allah rijkdom heeft gegeven,
Deel dan zijn waarde door veertig
En geef één deel weg als gift.

De vijfde zuil is de pelgrimage 
Het eens verrichten ervan in het leven
Indien het ligt in iemands lot.
Het bezoeken van de Kaäba van de Islam.

DE ZUILEN VAN DE ISLAM

(Buchārī, Īmān 1)

“Islam is gevestigd op vijf fundamentele principes:
Het getuigen dat er geen god bestaat behalve Allah 
en dat Muhammed Zijn boodschapper is, het op 

de beste wijze uitvoeren van het rituele gebed, het 
vasten gedurende de maand Ramadan, het betalen 
van de armenbelasting (ạl-Zạkāt) en het bezoeken 

van de Kaäba, het Huis van Allah.”

Onze geliefde Profeet zegt:

Gökhan EVLİYAOĞLU
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EEN MAN UIT NAJD
Op een dag was de Profeet samen met zijn vrienden. Er verscheen opeens een vermoeid uitziende 

man met ongekamd haar; hij kwam namelijk van ver. De man, die uit het Najd-gebied van Arabië 

afkomstig was, kwam dichter bij onze Profeet en stelde hem vragen om zo meer over onze religie te leren. 

De volgende conversatie vond tussen hen plaats:

– O Boodschapper van God, wat is Islam?

– Het is het bidden van vijf keer per dag.

– Is er een ander gebed dat ik behalve deze dien te verrichten?

– Nee, dat is er niet! Alhoewel, indien je wilt kan je als extra overtreffende gebeden (ạl-nafilah) 

verrichten. En je dient te vasten tijdens de maand Ramadan.

– Dat is goed! Bestaat er een ander soort vasten waar ik mij aan moet houden?

– Nee, dat is er niet! Alhoewel, indien je wil kan je extra vasten. En je dient de armenbelasting te 

betalen (ạl-Zạkāt).

– Is er nog iets anders die ik moet betalen?

– Nee, die is er niet! Alhoewel, indien je wil kan je aalmoezen geven aan de armen. 

Vanwege de vreugde van het leren van zijn religie zei de man uit Najd tegen onze 

Profeet:

– Ik zal dit alles verrichten zonder er een over te slaan, niets meer en niets 

minder! En vervolgens vertrok hij. Onze Profeet vertelde zijn vrienden, die deze 

conversatie zorgvuldig hadden gevolgd:

- Als deze man zich aan zijn woord houdt, dan is hij gered...

 (ạl-Buchārī, Īmān 34)
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VRAGEN

Kruis voor de onderstaande zinnen van de velden GOED of FOUT het juiste veld aan.

1. Allah heeft die dingen bevolen die voor ons profijtelijk en goed zijn en Hij heeft 
die dingen verboden die schadelijk en slecht voor ons zijn.

2. Mensen die geestelijk gehandicapt zijn en kinderen die de puberale leeftijd 
niet hebben bereikt, zijn niet wettelijk verantwoordelijk (met betrekking 
tot de vervulling van hun religieuze plichten).

3.  Iemand die de verplichte handelingen (fards) uitvoert, krijgt grote god-
delijke beloningen en degene die deze zonder excuus niet uitvoert, begaat 
een zonde.

4. Degene die niet gelooft in een enkele verplichting van de Islam of ontkent 
dat deze verplichtingen tot de bevelen van onze religie behoren, verlaat de 
religie van Islam.

5. Ongehoorzaam zijn aan de ouders is verboden (haram). 

Laten We Onze Kennis Testen

1.   Welke van de volgende zinnen houdt een 
verplichting in voor het individu (Fard ạl-Ayn)?

a) Het reciteren van de oproep tot het gebed.

b) Vasten. 

c) De rituele oproep om tot het gebed te 
komen voor de daadwerkelijke start van 
het gebed (ạl-Iqamah).

d) Het reciteren van de namen van Allah

2.  Welke van de volgende zinnen houdt een 
verplichting in voor de gemeenschap (Fard ạl-
Kifāyạh). 

a) Het uitvoeren van de vijf dagelijkse 
gebeden.

b) Het verrichten van de Hadj. 
c) Het betalen van de armenbelasting (ạl-
Zạkāt).

d) Het uitvoeren van het begrafenisgebed.

3.  Welke van de volgende rituelen is 
Soenna Ghayru Mu’akkadah?

a) Het soenna-gedeelte van het 
namiddaggebed (Salāt ạl-Asr).

b) Het soenna-gedeelte van het avondgebed 
(Salāt ạl-Maghrib).

c) Het onevengebed (Salāt ạl-Witr).

d) Het soenna-gedeelte van het ochtendgebed 
(Salāt ạl-Fajr).

Laten We Onszelf Controleren

   GOED              FOUT

   GOED              FOUT

   GOED              FOUT

   GOED              FOUT

   GOED              FOUT



30

Mijn Prachtige Religıe -1

Vul de open gedeeltes in met de woorden die tussen haakjes staan.

(verplicht (Fard) / afkeurenswaardig (Mạkrūh) / verboden (Harām) / vereist (Wājib) / wettelijk 
verantwoordelijk (Mukạllạf) / onverschillig/gewoon (Mubāh) / aanbevelenswaardig (Mustahabb) 
/ verplichting voor de gemeenschap (Fard ạl-Kifāyạh) / benadrukte soenna (Sunnah Muạkkạdạh) / 
verplichting voor het individu (Fard ạl-Ayn))

1. Personen die geestelijk gezond zijn en de leeftijd van puberteit hebben bereikt, en hierdoor 
verantwoordelijk zijn voor onze religieuze geboden en verboden, worden ..................... genoemd.

2. De daden van aanbidding die strikt bevolen zijn door onze religie worden ................. genoemd.

3. Fards die uitgevoerd moeten worden door iedere wettelijk verantwoordelijke moslim worden ...... 
genoemd.

4. Fards waaraan wordt voldaan indien sommige moslims deze uitvoeren worden ........... genoemd.

5. De geboden die worden bepaald door bewijsvoering die niet zo sterk is als fard worden ............ 
genoemd.

6. Soenna’s die onze Profeet voortdurend heeft uitgevoerd en zelden heeft gemist worden ..........genoemd.

7. Handelingen die in onze religie als mooi en goed worden beschouwd heten……….

8. Daden die noch verplicht noch verboden zijn worden ................... genoemd.

9. Daden die door onze religie strikt verboden zijn worden ............... genoemd.

10. Daden en gedragingen die in onze religie als slecht en niet welkom worden beschouwd heten........

4. Welke van de volgende handelingen is niet 
verboden (Harām)?

a) Liegen 
b) Stelen  
c) Oefeningen doen  
d) Gokken

5. Welke van de onderstaande handelingen is 
niet Mạkrūh Tahrīmạn (afkeurenswaardig 
maar dichter bij Harām)?

a) De neus reinigen met de rechterhand

b) Het missen van de feestgebeden (Salāt ạl-
Iedạyn).

c) Het uitvoeren van het namiddaggebed (Salāt 
ạl-Asr) wanneer zon bijna onder is.

d) Roken.

Vul de open gedeeltes in.



REINHEID
HET SYMBOOL VAN DE ISLAMITISCHE BESCHAVING

Islam en Reinheid
Verschillende Soorten Reinheid
De Relatie Tussen Aanbidding en Reinheid
Het Belang dat Onze Profeet aan Reinheid Heeft Gegeven
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DE VROUW DIE HET HUIS 
VAN ALLAH SCHOONMAAKTE.

r was eens een vrouw, haar naam was Ummu 
Mihjạn. Ze woonde in Medina, de gezegende stad 
van onze Profeet. Deze gerespecteerde moeder, wier 
gevoelens en gedachtes zo puur waren als zijzelf, zei 
op een dag: 

“Nu de Almachtige Allah mijn hart heeft 
gezuiverd van ongeloof, laat mij dan Zijn huis 
schoonmaken.” Ze besloot elke dag de moskee 
schoon te maken. Van nu af aan zou ze ạl-Mạsjid ạl-
Nạbạwī, de moskee van de Profeet in Medina, waar 
onze Profeet de moslims onderwees en waar moslims 
Allah aanbaden, zo goed mogelijk schoonmaken..

Ummu Mihjạn was arm, maar had een rijk hart. 
Wanneer zij de moskee schoonmaakte, voelde ze 
rust in haar hart, alsof het werd gezuiverd. Ze voelde 
vreugde en geluk.

Op een dag werd Ummu Mihjạn ziek. Ze was 
daardoor beroofd van de mogelijkheid om achter 
onze meester, de Boodschapper van Allah, te bidden. 
Ze was met haar lichaam in bed, maar met haar ziel 
was ze onder de mensen met zuivere harten, die 
achter de Boodschapper van Allah baden. Ze hoopte 
dat ze beter zou worden om haar verplichtingen in de 
moskee na te komen, maar ze werd niet beter. In haar 
oren klonk de rustgevende stem van onze Profeet en 
in haar hart had ze de wens om, met haar hoofd op de 
grond, Allah te aanbidden.

Toen onze Profeet haar enkele dagen niet had 
gezien, vroeg hij naar haar. Haar buren zeiden:

- “Zij is ziek, o Boodschapper van Allah.”

Toen hij dit hoorde, liep onze barmhartige 
Profeet naar het huis van Ummu Mihjạn. Zij woonde 

E
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aan de rand van de stad. Degenen die daar vòòr hem 
arriveerden, vertelden haar:

- “Goed nieuws oh Ummu Mihjạn. De 
Boodschapper van Allah komt eraan om jou een 
bezoek te brengen.”

Toen Ummu Mihjạn dit goede nieuws hoorde, 
wist ze niet wat ze moest doen. Haar hart, dat al moe 
was van het ziek-zijn, begon nu sneller te kloppen. 
Haar voorhoofd was helemaal bezweet. Even later 
klonk een lieve stem:

“Vrede zij met jou (As-Salamu Alaykum)”, 
zei onze Profeet. Een zwakke stem vol met dank 
antwoordde: “En vrede zij met jou, o Boodschapper 
van Allah.” Het bezoek zelf was kort, maar in 
werkelijkheid was de waarde van die korte tijd zeer 
groot. Dit vanwege het feit dat het de Boodschapper 
van Allah was die haar kwam opzoeken, de vader 
van de wezen, de beschermer van de zwakken en de 
zuivere mens. 

Onze Profeet hield heel veel van moslims die 
aandacht besteedden aan de schoonheid van hun 
lichaam, van hun ziel en van hun omgeving. 
Hij zei: “ Allah is schoon en Hij houdt van 
degenen die schoon zijn.” (ạl-Tirmizī, Adab, 41)

Onze geliefde Profeet vroeg 
voortdurend aan haar buren naar de 
gezondheid van Ummu Mihjạn. Op 
een dag zei hij tegen haar buren:  

- “Als Ummu Mihjạn sterft, 
begraaf haar dan niet voordat ik 
het weet.”

Op een avond gaf Ummu 
Mihjạn haar zuivere ziel, 
verschoond met de liefde van 
dienstbaarheid voor Allah 
en Zijn boodschapper, aan 
de engel des doods, die door 
Allah werd gestuurd. Haar 
buren hadden haar zonder enig 
tijdverlies gewassen en in een 

lijkwade gewikkeld. Toen ze klaar waren met de 

voorbereidingen vertrokken ze. Ze liepen naar het 

huis van onze meester de Boodschapper van Allah 

(vrede zij met hem). Het nachtgebed (Salāt ạl-Ishā’) 

was al verricht en onze Profeet was al aan het slapen. 

Dit bedroefde hen. Ummu Mihjạn, die een speciale 

plaats had onder haar buren en na het bezoek van 

onze Profeet nog geliefder was geworden, zou worden 

begraven zonder deze laatste en belangrijkste eer, het 

gebed van de Profeet. 

De buren van Ummu Mihjạn zeiden tegen 

elkaar: “Het mocht blijkbaar niet zo zijn …”

“Het zou niet goed zijn om de 

Boodschapper van Allah nu te storen.” 
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“Het is mogelijk dat hij in zijn slaap een 
goddelijke openbaring ontvangt, en als we dat 
onderbreken maken we wellicht een fout.” 

“Ja, laten we hem niet storen”, zeiden zij.

Vanwege deze zorgen werd Ummu Mihjạn, 
zonder de Profeet op de hoogte te brengen, naar 
begraafplaats de Baqie gebracht. Het begrafenisgebed 
(Salāt ạl-Jạnāzạh) werd verricht en ze werd begraven. 
De Eervolle Metgezellen van de Profeet plaatsten 
haar in haar graf en baden tot Allah voor genade. 
Toen de Boodschapper van Allah in de ochtend naar 
haar vroeg, antwoordden zij:

“Ze is begraven o Boodschapper van Allah. 
Nadat we de voorbereidingen hadden afgerond 
waren we tot u gekomen, maar u sliep. We vonden 
dat we niet het recht hadden om u wakker te maken.”

- “Kom met me mee”, zei onze Profeet, en hij 
liep samen met zijn metgezellen naar begraafplaats 
de Baqie. De buren van Ummu Mihjạn lieten hem 
haar graf zien. De metgezellen verrichtten het 
begrafenisgebed opnieuw, maar nu samen met de 
Boodschapper van Allah. Nadat ze hadden gebeden 
voor vergiffenis en barmhartigheid van Allah de 
Genadevolle, verlieten allen de begraafplaats.

AHMET LÜTFI KAZANCI  

(aangepast opgemaakt, vanuit de serie ‘Het 
tijdperk van Gelukzaligheid’)

REINHEID IN DE RELIGIE VAN 
ISLAM

De religie van Islam is de religie van reinheid. Dit is 

vanwege het feit dat reinheid tot een van de fundamenten 

van onze aanbidding behoort. De reinheid van ons 

lichaam, onze kleding en ons gedrag laat zien dat wij 

moslims zijn. Schoonheid is tevens een voorwaarde om 

gezond te kunnen leven. Om deze redenen hecht de 

Islam groot belang aan reinheid.

Een van de eerst geopenbaarde geboden van de 

Koran is “Zuiver (altijd) je kleding!” (Soera ạl-Muddassir, 

Ayah 4). Dit laat zien hoeveel belang de Islam aan 

reinheid hecht. Onze Profeet heeft eveneens benadrukt 

dat reinheid een voorwaarde is voor geloof, Hij zei: 

“Reinheid is de helft van geloof.” (Muslim, Tahāra 1)

Onze religie besteedt ook speciale aandacht aan 
een schoon milieu. Onze Profeet zegt dat wij het milieu 
schoon dienen te houden. Hij gaf degenen, die openbare 
ruimtes schoonhouden en wegblijven van handelingen 
die anderen kunnen schaden, de goede tijdingen van het 
Paradijs en zei eens: “Een man zag een tak op straat en zei: 
‘Bij Allah, ik zal deze tak van hier verwijderen, zodat de 
moslims daar geen last van hebben.’ (Hij verwijderde de 
tak) en werd voor deze daad naar het Paradijs gezonden.” 
(ạl-Buchārī, Azān 32, Mạzālim 28)

In de Islam is het verwijderen van materieel vuil niet 
voldoende voor reinheid. Indien wij bijvoorbeeld een 
appel zouden wassen die op de grond lag, dan zouden 
we deze alleen fysiek hebben gereinigd. Maar indien de 
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appel gestolen zou zijn, zou deze nooit schoon worden, 
hoe goed we deze ook zouden wassen. Dit is omdat stelen 
haram ofwel strikt verboden is. Iets wat gestolen is, zal in 
morele zin nooit schoon worden en daarom ook nooit 
mogen worden opgegeten.

Slechte woorden en slechte daden besmetten en 
vervuilen ons hart, net zoals fysiek vuil ons lichaam, onze 
kleding en het milieu vervuilt. Om in vrede en geluk te 
kunnen leven, dienen we onze harten van dit spirituele 
vuil te reinigen. Deze reiniging vind plaats door berouw 
te tonen voor onze slechte daden, door onze religieuze 
rituelen uit te voeren en door ons goed te gedragen.

Onze Almachtige Heer zegt tegen ons:

“Allah houdt van de berouwvollen en Hij houdt 
van hen die zich reinigen.” (Soera ạl-Baqara, Ayạh 222)

In dit geval dienen we ons lichaam, onze kleding 
en onze omgeving schoon te houden. Daarnaast dienen 
we ons gedrag mooier te maken door weg te blijven van 
zonden, slechte woorden en slechte daden.

(Soera ạl-Baqara, Ayạh 222)

“Allah houdt van de berouwvollen en Hij 
houdt van hen die zich reinigen.” 

Allah de Verhevene zegt:

Reinheid en eerlijkheid, 
Zijn de essentie van onze religie.
Het beste woord is, zonder twijfel,
Het Woord van onze Heer.

Iedere dienaar die berouw toont,
Wordt gereinigd van het vuil in zijn hart. 
Hij wordt niet beïnvloed,
Door het twijfelzaaiende kwaad van Satan.

Iedere gelovige die zijn rituele wassing verricht,
Is blij en enthousiast.
Want elke druppel die op de grond valt,
Spoelt zijn zonden weg.

De moslim die rein blijft,
In zijn lichaam en geest,
Zal niet afwijken van eerlijkheid
En wordt altijd gerespecteerd.

KASIM AK 

De Moslim en 
Reinheid
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Reinheid houdt in het verschonen van onze zielen, 
omgangswijze, kleding en omgeving van slechte, vuile en 
smerige dingen. Er zijn twee soorten van reinheid:

1. FYSIEKE REINHEID

Zaken die bacteriën bevatten, zoals bloed, urine 
en pus, worden in onze religie als onrein beschouwd. 
Het verwijderen van alle soorten van vuil en viezigheid 
van ons lichaam, onze kleding en onze omgeving wordt 
fysieke reiniging genoemd.De belangrijkste aspecten van 
fysieke reiniging zijn de volgende:

a. Het schoonhouden van de handen:

Onze handen zijn de meeste gebruikte lichaamsdelen 
van ons lichaam en worden daarom regelmatig vuil. 
Het vuil dat op onze handen terecht komt, resulteert 
in de vorming van bacteriën. Deze bacteriën dringen 

via het voedsel dat we eten ons lichaam binnen en 
maken ons ziek. Om onszelf tegen bacteriën en ziektes 

te beschermen, moeten we voor en na het eten onze 
handen wassen. Eveneens na het gebruik van het toilet 

moeten we onze handen met zeep grondig wassen.

b. Het schoonhouden van het gezicht:

Net als onze handen komen ook onze gezichten in 
contact met vuil en stof. Door het wassen van het gezicht 
wordt vermoeidheid en daarmee gerelateerde hoofdpijn 
aanzienlijk verminderd. Dit geeft ons ook energie en 
een gezonde, aangename verschijning. Om deze reden 
dienen we onze gezichten regelmatig te wassen.

c. Het schoonhouden van de mond en de tanden:

Voedselresten die in onze mond achterblijven, zitten 
meestal op en tussen onze tanden. Indien we onze 
tanden niet regelmatig schoon maken, zullen zich daarop 
schadelijke bacteriën vermenigvuldigen. Dit veroorzaakt 
een slechte adem en gaatjes in de tanden. Gaatjes vormen 
een van de grootste redenen voor veel van de ziektes in 
onze keelamandelen, maag en hart. Om zulke ziektes te 
voorkomen, moeten we onze mond schoonhouden en 
onze tanden minstens twee keer per dag poetsen.

 

SOORTEN REINHEID



37

Ik Leer Mijn Religieuze Rituelen

d. Het schoonhouden van de nagels:

De handen en de voeten zijn pas goed schoon als de nagels ook 
worden schoongemaakt. We moeten nooit vergeten dat onze 
nagels potentiële broedplaatsen zijn voor bacteriën. Als we 
denken aan onze mond, neus, ogen en andere lichaamsdelen 
waar wij met onze handen aan zitten, moeten we beseffen wat 
de risico’s kunnen zijn van vieze nagels.

e. Het schoonhouden van de voeten:

Onze voeten dragen de last van ons hele lichaam. Door het 
dragen van schoenen kunnen onze voeten zweten en vies 
worden. Het wassen van onze voeten en onze tenen maakt ons 
gezonder en energieker. In dit geval dienen we de voeten en 
(tussen) de tenen regelmatig te wassen. Na het wassen moeten 
we onze voeten goed droogmaken, opdat we geen schimmels 
en soortgelijke ziektes krijgen. We moeten aandacht besteden 
aan het dragen van schone sokken en schoenen.

f. Het schoonhouden van ons lichaam:

Vanwege zweten en om andere redenen wordt ons 
lichaam vies en begint het te ruiken. Bacteriën die op onze 
lichamen zitten brengen onze gezondheid in gevaar. De beste 
manier om onze lichamen schoon te maken, is het nemen 
van een warme douche of een warm bad, met gebruikmaking 
van zeep. Ter bescherming van onze gezondheid, welke tot 
de belangrijkste geschenken van God behoort, moeten we 
minimaal één keer per week in bad. Alvorens we sommige 
religieuze rituelen uitvoeren, dienen we ons eveneens in 
het geheel schoon te maken van lichamelijk vuil zoals 
urine, bloed of pus. Dit wordt ook wel Nadjasah (zichtbare 
viezigheid) genoemd.

g. Het schoonhouden van ons lichaam tijdens 
toiletbezoek:

Alle soorten van reinheid beginnen met persoonlijke 
reinheid tijdens het toiletbezoek. Om deze reden is de 
reinheid tijdens het toiletbezoek, met betrekking tot onze 
gezondheid en aanbidding, de meest belangrijke reinheid.

Wanneer we het toilet binnengaan, zeggen we de 
volgende smeekbede op:

ßِِאئ×َíَĤْوَا ßِ×ْíُĤْا īَĨِ َכÖِ ُذĳĐَُا ĹِĬِّا َّħıُ َّĥĤَا

“Het gebruik van de miswak  reinigt 
onze mond en het is een manier om onze 

Heer te behagen”.

Onze geliefde Profeet zegt:

(ạl-Dạylạmī, Musnạd ạl-Firdạws, 4579)

“Het knippen van onze nagels behoort tot de fitrah 
(de natuurlijke aanleg van de mens).”

Onze geliefde Profeet zegt:

Ik geloof dat het poetsen van de 
tanden erg belangrijk is, maar het is 
niet genoeg. Daarom probeer ik mezelf 
te reinigen van kwade gedachtes en 
slecht gedrag dat Allah de Almachtige 
heeft verboden. Ik geloof echt dat als 
ik dit bereik, Allah van mij zal houden.
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“O Allah, ik zoek mijn toevlucht bij Jou tegen viezigheid 
en vieze dingen.”

Wanneer we uit het toilet komen, zeggen we de volgende 
smeekbede op:

ĹĬِאĘَאĐَََذٰى وźْا ĹِĭّĐَ Õَİََْي اذñَِّĤا ِ ّٰųِ ïُĩْéَĤَْכَ اĬَاóٰęْĔُ
“O Allah, ik zoek Jouw vergeving! Alle dank aan Allah, Die 
schadelijke dingen van mij heeft verwijderd en mij welzijn 
heeft geschonken.”

h. Het schoonhouden van onze kleding:

Wanneer onze kleding, die ons tegen hitte en kou beschermt, 
vies wordt, kan ze schadelijk zijn voor zowel ons lichaam als 
voor onze omgeving. Om schadelijke gevolgen van vuil en 
bacteriën te voorkomen, dienen we regelmatig van kleding 
te veranderen en deze te wassen.

i. Het schoonhouden van eten en drinken:

Bacteriën komen ons lichaam meestal binnen via eten 
en drinken. We dienen fruit en groente goed te wassen, 
voordat we deze opeten. We moeten ook aandacht schenken 
aan de hygiëne van ons drinken.

j. Het schoonhouden van het milieu:
Een schoon milieu begint met het schoonhouden van 

onze directe omgeving. Het is belangrijk om ons huis, onze 
straat, onze buurten, onze scholen, de hele omgeving waar 
we in leven en de lucht die we inademen schoon te houden. 
Een schoon milieu is belangrijk om ziektes te voorkomen, 
voor het beschikken over schoon drinkwater en voor andere 
levende wezens. Door het schoonhouden van onze omgeving 
houden we rekening met anderen en brengen we hen geen 
schade toe. Onze religie moedigt ons aan om het milieu 
schoon te houden. Onze Profeet (vrede zij met hem) zegt: 
“Een man zag tijdens een wandeling een doornstruik liggen 
en hij verwijderde die van de straat. Allah vond deze daad 
beminnelijk en heeft hem vergeven.” (Muslim, Birr 127, Imara 164)

2. SPIRITUELE REINHEID

Spirituele of geestelijke reinheid houdt in het zuiveren 
van ons hart, onze gevoelens en onze gedachten. Geestelijke 
reinheid bestaat uit twee hoofdonderdelen:

WAARMEE MOETEN WE 
VOORZICHTIG ZIJN IN HET 

TOILET?
1. We moeten uitkijken dat onze kleding de 

grond niet raakt en dat er geen vuiligheid 
erop spat.

2. Voordat we het toilet binnengaan, zeggen 
we: “O Allah! ik zoek mijn toevlucht bij Jou 
tegen viezigheid en vieze dingen.”

3. We gaan het toilet eerst met onze 
linkervoet binnen.

4. We doen onze behoefte zittend.

5. We gebruiken voldoende water en 
toiletpapier voor het schoonmaken en 
afdrogen van onszelf.

6. Bij het schoonmaken gebruiken we onze 
linkerhand. 

7. In het toilet eten we niet, drinken we niet 
en praten we niet.

8. We verlaten het toilet met onze rechtervoet.

9. Wanneer we het toilet hebben verlaten, 
zeggen we: “O Allah, ik zoek Jouw 
vergeving! Alle dank aan Allah, Die 
schadelijke dingen van mij heeft verwijderd 
en mij welzijn heeft geschonken.”

10. Als we klaar zijn in het toilet wassen we 
onze handen met veel water en met zeep.
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a) Reinheid van het hart:

Samenlevingen die uit eerlijke en welgemanierde personen 
bestaan zijn gelukkig en vredig. Om een vreedzame samenleving 
te verwezenlijken, moeten we onze harten zuiveren van slechte 
gevoelens, slechte gedachten en slecht gedrag, en van dingen die 
door God zijn verboden, zoals egoïsme, liegen, schijnheiligheid, 
jaloezie en roddelen. We moeten afstand nemen van wrok 
en haat. Wij moeten niet jaloers zijn op anderen, noch hen 
kleineren. Een vers in de Koran zegt: “Hij die zijn ziel (van slecht 
gedrag) zuivert is geslaagd.” 

(Buchari, Iman 39)

“In het lichaam is er een stukje vlees; als dit goed 
is, is het hele lichaam goed en als dit bederft, 

bederft het hele lichaam. Waarlijk, het is het hart.”

Onze geliefde Profeet zegt:

b) Reiniging van omstandigheden die in de Islam als onrein 
worden beschouwd (ạl-Tahāra min ạl-Hadạs):  

Dit bestaat uit het verrichten van de rituele wassing (ạl-Wudū) 
of  indien nodig het nemen van een ritueel bad (ạl-Ghusl). Door 
de kleine wassing of de grote wassing te verrichten, bevinden we 
ons niet meer in een situatie waarin we sommige rituelen niet 
kunnen verrichten. Dit heet ook wel “voorbereiding voor de 
aanbidding”.

Reinheid en Gezondheid

Draag schone kleding, loop netjes rond,
Opdat iedereen je zal respecteren.
Niemand houdt van vieze mensen.
Bestaat er een zegen zoals gezondheid?

Hoogmoed, arrogantie, leugens, bedrog,
Dit zijn vlekken op het hart, geloof hierin.
Wie hiervan wegblijft, blijft rein,
Bestaat er een zegen zoals gezondheid?

Ga niet naar plaatsen waar veel bacteriën zijn,
Spuug nooit op straat.
Wonden en letsels doen pijn,
Bestaat er een zegen zoals gezondheid?

Een schoon lichaam, een schoon milieu.
Geef vuil geen kans,
Gezondheid, voor de arme en voor de rijke, 
Bestaat er een zegen zoals gezondheid?

Ahmet EFE



40

Mijn Prachtige Religıe -1

e religie van Islam regelt zowel de relatie tussen 
de dienaar en zijn Schepper als de relatie tussen mensen 
onderling. Om deze reden schrijft onze religie ons 
voor dat wij altijd rein moeten zijn. Alvorens sommige 
aanbiddingsrituelen te kunnen verrichten, vereist ons 
geloof dat wij onszelf verschonen door het uitvoeren van 
de kleine rituele wassing of de volledige wassing. 

Wanneer we een aanbiddingsritueel verrichten, 
staan we in feite voor onze Schepper. De aanbidding 
dient in een schone omgeving, met een schoon lichaam 
en met schone kleren te worden uitgevoerd. Wanneer 
wij hebben gezweet of wanneer onze kleren vies zijn, 
willen we het liefst niet voor anderen verschijnen, 
zoals voor onze ouders of onze vrienden. Om een 
prettig gevoel te hebben, nemen we een bad en doen 
we schone, lekker ruikende kleren aan. Wij dienen nog 
meer aandacht te schenken aan onze reinheid wanneer 
wij Allah aanbidden, een proces waarbij wij dichter bij 
Hem komen.

Sommige aanbiddingsrituelen, zoals het 
vrijdaggebed (Salāt ạl-Jum’ah) en de feestgebeden (Salāt 
ạl-Iedạyn), worden altijd gezamenlijk verricht. Tijdens 
gebeden die in gemeenschap worden verricht, staan we 
samen met andere personen voor God en is reinheid in 
dit geval dus nog belangrijker. 

Door middel van aanbidding raken wij gewend 
om altijd en in alle opzichten schoon te zijn. Middels het 
besteden van aandacht aan reinheid tijdens en na een 
aanbidding, zuiveren we naast ons uiterlijk eveneens 
onze ziel. Al onze aanbiddingen zijn gericht op het 
zuiveren van onze harten. Zij maken onze harten vrij 
van slechte gevoelens en slechte gedachten. Het betalen 
van de islamitische verplichte aalmoes (ạl-Zakaat) 
zuivert onze harten bijvoorbeeld van gevoelens van 
hebzucht en jaloezie. Vasten zuivert ons van gevoelens 
van egoïsme, wreedheid en hoogmoed. Deze en andere 
vormen van aanbidding maken ons spiritueel schoon en 
wassen onze zondes weg.

Onze Profeet (moge vrede over hem komen) 
zei een keer tegen zijn vrienden:
- “Wat zeggen jullie hierop? Indien er voor 
iemands deur een rivier zou zijn en die 
persoon zich dagelijks vijf keer in die rivier 
zou wassen, zou er dan op zijn lichaam nog 
vuil overblijven?” Zijn metgezellen zeiden:
-  “Op die persoon zou er geen vuil meer 
overblijven.” Onze Profeet zei:
- “De dagelijkse vijf gebeden lijken hierop. 
Met de dagelijkse vijf gebeden wist Allah 
onze zondes uit.”

(ạl-Buchārī, Mạwāqīt 6; Muslim, Mạsājid 283)

WAT IS DE RELATIE TUSSEN REINHEID EN  
AANBIDDING?

D
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anneer hij was opgestaan voor het 
nachtgebed of voor het ochtendgebed, was het 
eerste dat de Profeet (moge vrede over hem komen) 
deed zijn tanden schoonmaken met een miswak. 
Zelfs toen hij op zijn sterfbed lag, vroeg hij om een 
miswak en verschoonde hij zijn gezegende tanden.

Zoals onze Profeet (moge vrede over hem 
komen) veel aandacht gaf aan de reinheid van het 
hart, gaf hij ook aandacht aan de reinheid van zijn 
lichaam en kleding. Er waren tijden waarin hij 
gelapte kleren droeg; maar hij droeg nooit vieze of 
gescheurde kleren. Hij schonk extra aandacht aan 
zijn kleren wanneer hij bezoek verwachtte.

Hij beval aan om openstaand eten af te 
dekken met een deksel. Hij verbood het vervuilen 
van wegen en van bomen waaronder men van de 
schaduw kon genieten en adviseerde om deze 
plaatsen altijd schoon te houden. Hij vond het in 
het geheel niet leuk wanneer mensen op straat 
spuugden.

Onze geliefde Profeet wilde dat iedereen zich 
schoon aankleedde en er netjes uitzag. Mensen met 
vieze kleren waarschuwde hij: “Waarom maak je je 
kleren niet schoon?” Een keertje zag hij iemand wiens 
haren helemaal in de war waren en waarschuwde hij 
hem, door te vragen waarom hij zijn haren niet waste 
en kamde.

ONZE PROFEET SCHONK AANDACHT AAN 
REINHEID.

O mijn Heer, maak mij tot diegenen die berouw 
tonen van hun zondes en tot diegenen die zich 

veel zuiveren.

īَĺóِ ِıّĉَÝَĩُĤْا īَĨَِو īَĻÖِا ّٰĳَّّÝĤا īَĨِ Ĺĭِĥْđَäْا َّħıُ َّĥĤَا

O onze Schepper! Reinig ons van onze 
zonden, zoals een wit gewaad wordt gereinigd 

van vuil.

ĵَّĝĭَĺُ َאĩَبِ כĳُĬ ُّñĤا īَĨِ אĭَ ِĝّĬَ אĭََّÖَر
ِ÷ِĬَ َّïĤا īَĨِ ăُĻَÖْ َźْبُ اĳَّْáĤا

Onze geliefde Profeet schonk veel aandacht aan 
reinheid. Hij waste zijn handen voor en na elke 
maaltijd. Wanneer hij wakker werd, at hij niet 

voor hij zijn handen had gewassen.

W
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Reinheid is de helft van geloof, zegt de Profeet,
Reinheid is de roos van de tuin van de gezondheid,
Degenen die zich reinigen worden als engelen,
Reinheid is een stukje Paradijs op aarde…

Huid en hart worden beide vuil,
Zowel het uiterlijk als het innerlijk dienen te worden gewas-
sen,
Laten we van reinheid stralen en de rust bereiken,
Reinheid is de weg naar de zeven hemelen…

Uiterlijke reinheid is het schijnen als de maan,
Innerlijke reinheid is het eten van het wettig toegestane,
Niemand dient te verbleken door vuile kleren,
Reinheid is voor iedereen de allermooiste taal.

Het is het gebod van Allah; hou je kleding schoon,
Eet schoon, drink schoon, opdat je lichaam zuiver blijft,
We noemen jou ‘de wolk die niet vuil wordt’, 
Rein is de hand die zich niet in vuile daden steekt.

Vies blijven is een zonde,
Wie onrein is heeft veel spijt,
Allah houdt van degenen die rein zijn, Seyri ,

Reinheid is de staat die gezichten laat glanzen.  
 

M. Ali EŞMELİ (Seyrī)

REINHEID
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Kruis aan of de onderstaande zinnen goed of fout zijn:

1. Reinheid is de basis voor onze aanbidding.

2. Reinheid wordt gerealiseerd door alleen het fysieke vuil te verwijderen. 

3. Om onszelf van zondes te zuiveren, moeten we Allah beloven om die 
zondes niet meer te begaan en ons daaraan te houden.

4. We gaan het toilet eerst met onze rechtervoet binnen.

5. Als we datgene wat Allah ons heeft verboden niet vermijden, dan zullen 
ons hart en onze ziel vervuild raken.

1. Welke van de onderstaande verklaringen is 
fout in het licht van de hadith “Reinheid is de helft 
van geloof”?

a) Om een gelovige te zijn, is het voldoende om 
schoon te zijn.

b) Geloof in Allah vereist reinheid.

c) De gelovige zelf en zijn omgeving zijn altijd 
schoon.

d) Het geloof van degene die geen aandacht 
schenkt aan reinheid is zwak.

2. Welke van de volgende uitspraken is juist 
met betrekking tot toiletmanieren?

a) Bij het binnentreden van het toilet wordt 
eerst de linkervoet gebruikt.

b) In het toilet wordt bij het schoonmaken 
van jezelf de rechterhand gebruikt.

c) Het is niet erg om in het toilet te praten.

d) Het is niet nodig om na een toiletbezoek je 
handen te wassen.

VRAGEN

Laten We Onze Kennis Testen

Laten We Onszelf Controleren

   GOED              FOUT

   GOED              FOUT

   GOED              FOUT

   GOED              FOUT

   GOED              FOUT
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3. In welke van de onderstaande zinnen is er niet 
echt sprake van reiniging?

a) Het gebruiken van de miswak of het het 
poetsen van de tanden voor het slapen.

b) Het verrichten van de grote wassing (ạl-
Ghusl) voor het vrijdaggebed.

c) Het wassen en het eten van een appel die 
van iemand is afgepakt.

d) Het afblijven van dingen die Allah heeft 
verboden.

4. Welk van de onderstaande handelingen is een 
spirituele reiniging?

a) Het schoonmaken van de gebedsruimte.

b) De afwas doen.

c) Het verwijderen van vuil bij bomen waar 
mensen zitten.

d) Het verrichten van Tạyạmmum voor het 
gebed.

5. Welke van de volgende daden kan onze 
hart niet zuiveren?

a) Het wassen van ons lichaam en onze 
kleding.

b) Het verrichten van onze aanbidding.

c) Het tonen van berouw voor onze zonden.

d) Het geven van de verplichte aalmoes (ạl-
Zạkāt) en de niet-verplichte aalmoes (ạl-
Sadaqah).

Vul de open gedeeltes in met de woorden die tussen haakjes staan:

(zich reinigen/ de helft/ schoon/ spirituele onreinheid (ạl-Hadạs)/ zichtbare onreinheden)

1. “Reinheid is ........... van geloof.”

2. Het maakt niet uit hoe vaak we een gestolen appel wassen, deze zal nooit ……..…worden omdat het niet 
hạlāl/toegestaan zal zijn om gestolen dingen te eten.

3. “Allah houdt van de berouwvollen en Hij houdt van hen die ……………….”

4. Alvorens we we sommige aanbiddingsrituelen uitvoeren, moeten we ons lichaam reinigen van fysiek vuil 
zoals urine, bloed en pus. Deze worden ook wel .................. genoemd.

5. De staat waarin men zonder rituele wassing (ạl-Wudū) of ritueel bad (ạl-Ghusl) verkeert, wordt ............. 
genoemd.

Vul de open gedeeltes in



 DE RITUELE WASSING (DE WUDU) / RITUEEL 
BADEN (DE GHUSL) / RITUELE REINIGING 

MET SCHONE AARDE (TẠYẠMMUM)

Tạyạmmum.
Hoe doe je de tạyạmmum?
De regels van tạyạmmum.

Ritueel baden
Hoe verricht ik een ritueel bad?
De regels van ritueel baden
De voordelen van ritueel baden

Wassing
Hoe verricht je de wassing?
De regels van de wassing
De voordelen van de wassing

DRIE SOORTEN VAN REINIGEN VOOR MOSLIMS
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DE WASSING IS EEN ZUIVERING VAN ZONDEN

n de tijd dat Islam in het geheim werd verspreid 
in Mekka was er een man genaamd Amr bin Abạsạ.  
Hij was een lid van de stammen die in de woestijn 
leefden. Amr Bin Abasa was verbaasd over deze 
nieuwe religie. Hij begaf zich richting Mekka om 
meer kennis hierover te zoeken. Toen hij in Mekka 
was gearriveerd, sprak hij met onze Profeet:

Amr zei tegen onze Profeet:

- Wie ben je en waar handel je in?  Onze Profeet 
antwoordde:

- Ik ben een profeet. 

- Wie stuurde jou? vroeg hij.

- Allah heeft mij gestuurd, zei onze Profeet.

- Welke plichten heeft Allah jou gegeven? 

- Hij stuurde mij met de verantwoordelijkheid 
van de prediking, voor het helpen van familieleden 
en aardig tegen hen te zijn, voor het kapotmaken van 
idolen, voor de erkenning van Allah als Eén en voor 
het niet aan Hem toeschrijven van een partner.

- Is er iemand die je hierbij helpt?

- Een vrije man en een slaaf.

Op die dag waren alleen de metgezellen Ạbū 
Bạkr en Bilāl bij onze Profeet. De man zei:

- Ik wil bij u aansluiten en u helpen door bij u 
te blijven.

- Onze Profeet zei:

Vandaag kan je niet doen wat je voorstelde. Je 
ziet mijn situatie hier in Mekka? Ga nu terug naar je 
familie. Wanneer je hoort dat ik in het openbaar ben 
getreden, kom dan naar mij toe.

Amr Ibn Abạsạ is moslim geworden door te 
getuigen dat er geen god naast de Enige God is en 
dat de Profeet Muhammed Zijn boodschapper is (de 

geloofsbelijdenis). Hij verbleef een tijdje bij onze 
Profeet en ging toen terug naar zijn huis. In die tijd 
waren de vijf dagelijkse gebeden nog niet verplicht. 
Om deze reden had onze Profeet hem niet verteld 
over het gebed. 

- Jaren later, na deze gebeurtenis en na de mi-
gratie van de Profeet van Mekka naar Medina, ver-
nam Amr van deze migratie en bezocht hij hem. 
Amr zei: 

- O Boodschapper van Allah, herinner je je mij 
nog? Onze Profeet zei:

- Ja! Ben jij niet degene die ik in Mekka heb 
ontmoet? Amr antwoordde hierop met: “Ja!” En hij 
vervolgde zijn antwoord met: O Boodschapper van 
Allah, leer mij de dingen die Allah jou in die tijd 
heeft geleerd.

I
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 Onze Profeet legde Amr de vijf verplichte 
gebeden en de gebedstijden uit, en eveneens dat er 
voor het bidden gewassen moet worden.  Hij zei het 
volgende over de wassing:

- Degene die water klaar heeft gezet om de 
wassing (de wudū) te verrichten, moet water in 
zijn mond en in zijn neusgaten doen, en hij reinigt 
zijn neus. Voorzeker, de zonden van het gezicht, 
de mond en de neus zullen wegvallen. Indien hij 
zijn gezicht wast zoals Allah het heeft bevolen, zal 
zijn gezicht van zondes worden gezuiverd wanneer 
het water van zijn baard afdruppelt. Indien hij zijn 
armen wast, inclusief zijn ellebogen, worden zijn 

armen verschoond van zondes wanneer het wa-
ter ervan afdruppelt. Als hij zijn hoofd wast, zul-
len de zondes van zijn hoofd afvallen als het water 
van zijn haar afdruppelt. Indien hij dan zijn voeten 
wast, inclusief zijn tenen, zullen zijn zondes van 
zijn voeten vergaan als het water van zijn tenen 
afdruppelt. Indien de persoon, nadat hij zich heeft 
gewassen, zijn gebed verricht, Allah bedankt, Allah 
verheerlijkt en Hem prijst zoals het Hem toekomt 
en zijn hart aan Hem geeft, dan is hij voorzeker zo 
puur als de dag waarop hij is geboren, zonder enige 
zonde. (Muslim, Musafirin, 294)
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DE WASSING (DE WUDŪ)

Wat is wassing?
Wassing bestaat uit het wassen van bepaalde delen van het lichaam in overeenstemming met religieuze 
richtlijnen.

Wat zijn de handelingen die zonder de rituele 
wassing niet mogen worden verricht?

Hoe verrichten we de wassing?

Maak je mond schoon door 
drie keer water in je mond te 
nemen en te spoelen.

Snuif water op in de neusgaten 
met de rechterhand en en blaas 
het uit met de linkerhand. 
Doe dit drie keer.

Maak de intentie (de niyyạ) door te denken: “Ik wil omwille van Allah de wassing verrichten.”

Start de wassing door te zeggen: “Ạūzubillāhi min ạsh-Shạytānir-Rajīm” (Ik zoek mijn toevlucht bij Allah 
tegen Satan), “Bismillāhir-Rahmānir-Rahīm” (In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle).

Was beide handen tot aan de polsen.

1

2

3

4 5

Zonder wassing

 Kunnen we de rituele gebeden niet verrichten

 Kunnen we de omgang rond de Heilige Kaäba niet 
verrichten.

 Mogen we de Nobele Koran niet aanraken.



49

Ik Leer Mijn Religieuze Rituelen

Strijk met je natte 
rechterhand over je 
hoofd, dat wordt mạsh 
genoemd...

Was het gezicht drie keer. 
Tijdens het wassen van het 

gezicht is het beter om het 
water niet in het gezicht te 

‘gooien’.

 Was drie keer eerst de rech-
terarm en dan de linkerarm, 
inclusief de ellebogen.

Was de rechtervoet en daarna de 
linkervoet, inclusief de enkels en 
de tenen. Met deze handeling is 
de wassing voltooid.

8

10

7

9

6

(Ạbū Dāwūd, Tahāra, 65; ạl-Tirmizī, Tahāra, 41)

“Wie een perfecte wassing verricht en dan 
zegt: “Ạshhạdu ạllā ilāhạ illallāh, wạ ạshhạdu 
ạnnạ Muhammạdạn abduhū wạ Rasūluh” (Ik 
getuig dat er geen god is naast Allah en ik ge-
tuig dat Muhammed Zijn dienaar en bood-
schapper is; voor hem zullen alle acht deuren 
van de hemel worden geopend. Hij mag naar 
binnen gaan bij welke hij wil.

Onze geliefde Profeet zegt:

 Wrijf met je wijsvinger (of 
met je pink) de binnenkant van het 

oor en met de duim de achterkant 
van het oor. Wrijf daarna 

(mạsh) met de resterende 
drie vingers de achter-
kant van de nek.
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ahir had het semester goed afgesloten. Zijn 

ouders vonden dat hij een goede zomervakantie had 

verdiend. Ze besloten dat hij bij zijn oom in het dorp 

mocht verblijven. Tahir was heel blij om dit te horen. 

Zijn oom arriveerde een paar dagen later. Tahir vroeg 

aan zijn oom steeds over het dorp. Hij was vooral 

nieuwsgierig naar Salih, de zoon van zijn oom; het was 

lang geleden dat ze elkaar hadden gezien. 

Die avond bereidden ze zich voor op de reis. Tahir 

was zo opgewonden, dat hij niet goed kon slapen. 

Tahir en zijn oom begonnen de reis vroeg in de 

ochtend. Na een reis van bijna tien uur, arriveerden ze 

in het dorp.

Tahir raakte snel gewend aan het dorp. Hij en Salih 

werden snel goede vrienden. Naast de rivier maakten 

ze samen huizen van leem en fietsten ze door groene 

velden. Terwijl hun opa hout verzamelde, speelden zij 

spelletjes.

’s Nachts waarschuwde Opa Ali hen, terwijl ze zich 

midden in een kussengevecht bevonden:

Als jullie nu niet gaan slapen, kunnen jullie morgen 

niet met mij mee naar het hoogland. Ik vertrek bij 

zonsopgang. Wie niet kan opstaan, blijft achter in het 

dorp.

Na deze waarschuwing gingen Tahir en Salih 

meteen slapen.

De volgende morgen, bij zonsopgang, begonnen 

opa Ali en zijn kleinkinderen aan hun reis. Het licht 

steile pad naar het hoogland leek eerst eenvoudig voor 

de kinderen. De reis werd echter moeilijker toen de zon 

eenmaal fel begon te schijnen en er leek geen eind aan te 

komen aan het kiezelpad naar het hoogland. Opa Ali zei 

tegen zijn kleinkinderen, terwijl hij trok aan de riem van 

Karakachan, hun ezel:

- Kom op mijn kinderen. Wanneer we deze 

heuvel oversteken, nemen we een pauze bij de Koude 

DE KOUDE BRON
T
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Bron. Nog een klein stukje! Tahir vond de naam van de 
bron mooi.

- Opa, wat is deze Koude Bron? Salih en de opa 
glimlachten:

- Mijn zoon, Koude Bron is de naam van de 
waterbron achter deze heuvel. Degenen die naar het 
hoogland gaan, nemen daar een pauze en daar rusten 
ze uit.

Ze dompelen hun voeten in de Koude Bron en 
komen weer op kracht. Wanneer ze een watermeloen of 
een suikermeloen bij zich hebben, dan koelen ze die in 
de fontein en als het fruit ijskoud is, eten ze het op.

- Opa! Hadden we maar watermeloenen en 
suikermeloenen meegenomen! Opa Ali gaf het goede 
nieuws door te wijzen naar de ezel die achter hen 
zwoegde:

- In een zak van deze zadeltas hebben we voedsel 
om te eten en in de andere zak hebben we watermeloenen 
en suikermeloenen. Heeft het zin om naar het hoogland 
te gaan zonder watermeloenen en suikermeloenen?

De pauze en het genot van de ijskoude 
watermeloenen op komst vrolijkte de kinderen op. 
Maar Karakachan remde ze af. Tahir boog naar de ezel 
en fluisterde iets in zijn oor. Zijn opa zag dat en vroeg:

- Wat is er aan de hand Tahir? Praat je met 
Karakachan?

Ik zei tegen Karakachan dat daar op de 
heuvel een ijskoud meloenschil-feest is. Zie je 
hoe snel Karakachan nu loopt, opa?

Na een tijdje was de Koude 
Bron vanuit de verte te zien. Toen z e 
dichterbij kwamen lieten ze hun opa achter 
en renden ze naar het water. Ze legden hun 
oververhitte voeten in het koude water van 
de bron, waarvan de bodem bedekt was 
met kiezelstenen.

Zodra ze het water ingingen, sprongen ze er 
meteen weer uit. Tahir zei: 

- Het is echt koud. Nu weet ik waarom ze het de 
Koude Bron noemen. Tahir was zo verrast door het 
koude water, dat vanonder een grote boom naar buiten 
kwam. Hij vroeg zijn opa over het koude water in deze 
hete zomermaand:

- Opa, hoe komt het dat dit water zo koud is in 
dit warme weer? Hoe komt zoveel water op deze heuvel 
zonder machines of motoren?

- Opa’s antwoord was kort en duidelijk:

- Er is niets moeilijk voor God, Degene Die 
dit water en het hele universum vanuit het niets heeft 
gemaakt. Wanneer Hij iets wil, zegt Hij “wees” en het is. 
Er is geen limiet aan Zijn macht.

Ondertussen had opa Ali de watermeloenen en 
de suikermeloenen in de poel gelegd, die naast de bron 
was gelegen. Na een tijdje werd het tijd om de ijskoude 
meloenen met kaas en brood te eten.

Na het feestmaal gingen Tahir en Salih wat 
bergperen plukken. Toen ze terugkwamen, zat opa 
Ali op een rots naast de bron zijn handen te wassen. 
Vervolgens waste hij zijn mond en neus drie keer. Met 
het water in zijn handpalmen waste hij ook zijn gezicht 
drie keer. Toen waste hij zijn rechterarm en daarna 
zijn linkerarm. Met zijn natte handen streek hij eerst 
zijn hoofd, daarna zijn oren en zijn nek met zijn natte 

vingers. Op het eind waste hij zijn voeten. 
Tahir vroeg zijn opa:

- Opa, waarom bent u uw 
rituele wassing aan het verrichten? Het 
is nog geen tijd om te bidden!

- Dat weet ik mijn kind. Ik 
bid het middaggebed op het hoogland, als 

God het wil. Maar ik wilde mijn rituele 
wassing verrichten op voorhand. 

Dat komt omdat het verkerenin 
een staat van rituele reinheid 
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Rituele wassing bereidt ons voor op aanbidding

We bereiden ons voor op de meeste handelingen 
van aanbidding, zoals het uitvoeren van het gebed of 
het lezen van de Heilige Koran, door eerst de rituele 
wassing te verrichten. Dankzij de wassing verschijnen 
we rein voor Allah en proberen we Zijn liefde en Zijn 
goedheid te verdienen. 

De rituele wassing reinigt ons.

Zoals eerder is vermeld zijn onze handen, ar-
men, mond, neus, gezicht en voeten de lichaamsdelen 
die dagelijks het meest vuil worden. Door het verrich-
ten van de wassing maken we deze lichaamsdelen vele 
malen per dag schoon. We zuiveren ons van bacteriën 
en beschermen onszelf tegen ziektes die vuiligheid kun-
nen veroorzaken. We ervaren de energie, vreugde en 
vrede die reinheid ons brengt. 

Mondhygiëne is ook belangrijk in termen van 
onze gezondheid. Dat komt omdat de mond een van de 

plaatsen is waar bacteriën zich vestigen. Door het gron-
dig wassen van onze mond bij elke wassing zorgen we 
ervoor dat onze mond gedurende dag schoon blijft, dat 
bacteriën zich niet in onze mond vestigen. Ook zouden 
we anderen niet moeten storen met een slechte adem.

Wassing kalmeert onze bloedomloop en ons ze-
nuwstelsel.

We moeten voor een gezond leven aandacht geven 
aan onze bloedsomloop en ons zenuwstelsel. Wassing 
zorgt ervoor dat we delen van ons lichaam wassen met 
schoon water. Onze bloedsomloop en ons zenuwstel-
sel werken hierdoor gemakkelijker. Om deze redenen 
worden we gezonder. 

De rituele wassing verfraait ons gezicht.

Het verrichten van de wassing zorgt ervoor dat de 
bloedvaten in ons gezicht beter werken en het voorkomt 
rimpels. De gezichten van degenen die hun wassing ver-
richten en bidden, worden helder en stralend. Onze ge-

DE VOORDELEN VAN DE RITUELE WASSING

eveneens als aanbidding wordt beschouwd; het is één 
van de dingen die gemakkelijk en leuk zijn om te doen 
en waarvoor je goddelijke beloningen krijgt.

- Hoe komt dat?

- Als een moslim de wassing verricht en 
wegblijft van slechte dingen noteren de engelen dit als 
aanbidding. Ook beschermen de beschermengelen die 
persoon tegen het kwaad van Satan. Wat een makkelijke 
en winstgevende aanbidding is dit. Toch, mijn lieve 
kleinkinderen? 

Na het horen van dit goede nieuws begonnen de 
kinderen gretig de rituele wassing te verrichten.

Terwijl hij de tas van Karakachan aan het inpakken 
was schreeuwde Opa Ali:

- Kom op, kinderen. Maak jullie klaar. Er is 
nog steeds een twee uur lange weg te gaan naar de 
hooglanden... 

HASAN TAHSİN KARAMAN
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liefde Profeet heeft gezegd dat hij ons op de Dag Des Oordeels 
zal herkennen aan de sporen van glans, die de rituele wassing op 
onze gezichten achterlaat. De wassing biedt helderheid op onze 
gezichten en brengt vrede in onze harten.

Wassing zuivert onze harten van wandaden.

Elke keer wanneer we ons wassen, gedenken we Allah de 
Verhevene. We raken steeds meer verwijderd van Satan en we 
worden bevriend met de engelen. Wassing beschermt ons tegen 
wandaden. Het zuivert onze harten van slechte gevoelens en ge-
dachtes.

Het verkeren in een staat van reinheid is een vorm van 
aanbidding (ibada), hiervoor ontvangen we goddelijke belon-
ingen.

Als we in een staat van reinheid verkeren, verdienen we 
goddelijke beloningen, alsof we elk moment aan het aanbid-
den zijn. Als we bijvoorbeeld in die toestand zouden overlijden, 
zouden we aanbiddend doodgaan. Dit betekent dat we de god-
delijke beloning van martelaarschap ontvangen. Dit is voor ons 
een geschenk van Allah van onschatbare waarde.

Wat zijn de verplichte handelingen van 
de wudu, de rituele wassing ?

Wanneer je de 
wassing verricht 
is het verplicht

Deze 
handelingen zijn 

fard

1. Om je gezicht te wassen: Was je gezicht van 
de top van je voorhoofd (haarlijn) tot aan de 
onderkant van je kin. En was je gezicht tot het 
begin van je oren.

2. Om je armen te wassen: Was je armen, inclusief 
je handen tot en met de ellebogen.

3.  Om te strijken over je hoofd: Strijk met je 
natte handpalm over tenminste een kwart van 
de hoofd.

4. Om je voeten te wassen: Was elke voet tot en 
met de enkels.

Het verrichten van de was-
sing brengt licht op onze 

gezichten en vrede in onze 
harten.

(Soera ạl-Mā’idạ, 5:6)

“Jullie die geloven! Wanneer 
jullie je voor de salat opstellen, 
was dan jullie gezichten en jul-
lie handen tot aan de ellebogen 

en wrijf over jullie hoofden 
en [was] jullie voeten tot de 

enkels.”

Allah de Verhevene zegt:
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De Soenna-handelingen van de 
Rituele Wassing.

Wanneer je de 
rituele wassing 

verricht

Deze 
handelingen zijn 

soenna

Richt jezelf tot de qiblạ (kibla), indien dat 
mogelijk is.

Maak de intentie (de niyyạ) en start de was-
sing met de Istiāzạ en de Bạsmạlạ.

Neem water in de mond en in de neus.

Poets de tanden met een Miswāk (soenna 
tandenborstel) of met een gewone tanden-
borstel.

Reinig de oren en strijk over de nek.

Was elk ritueel vereist lichaamsdeel drie keer.

Begin altijd met de rechterkant, dus bijvoor-
beeld eerst de rechterarm, dan de linkerarm. 

Hou je aan de volgorde van wassen zoals die 
door onze Profeet is onderwezen.
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Het Goddelijke Licht van de 
Volgelingen van de Profeet Muhammed

Op een dag zei Profeet Muhammed:

- Ik zou willen dat ik al mijn broeders kon zien! 
Daarop zeiden zijn metgezellen:

- O Boodschapper van Allah, zijn wij niet uw 
broeders?

Onze Profeet zei:

- Jullie zijn mijn metgezellen (mijn vrienden). 
Mijn broeders zijn degenen die nog niet zijn geboren. 

- Hoe herkent u op de Dag des Oordeels uw 
volgelingen die nog niet zijn geboren, o Boodschapper 
van Allah? 

- Indien iemand een paard heeft dat een wit 
voorhoofd en witte voeten heeft, zal deze persoon dan zijn 
paard in een kudde vol zwarte paarden niet herkennen?

- Ja, hij herkent het, o Boodschapper van Allah.

- Mijn broeders zullen komen met glimmende 
handen en voeten, hun gezichten zullen verlicht zijn 
doordat zij [tijdens hun leven] de wassing hebben 
verricht. Ik zal eerder dan hen bij de Poel van Kạwsạr 
arriveren en ik zal ze herkennen aan de helderheid van de 
delen van hun lichaam die zijn gereinigd door de rituele 
wassing. (Muslim, Tahara, 39)

Wat zijn de dingen die onze wassing verbreken?

De wassing wordt 
ongeldig

Deze handelin-
gen verbreken de 

wassing ?

Als je naar de toilet bent geweest om je 

behoefte te doen,

Als je een windje laat,

Als er onreinheden uit je lichaam komen, 

zoals bloed en pus, 

Als je tijdens het gebed zo hard lacht, dat de 

persoon naast je jou hoort,

Als je liggend of leunend in slaap valt,

Als je flauwvalt,

Als je overgeeft, 

Als je dronken wordt (hetgeen overigens een 

grote zonde is),

(Muslim, Tahara, 40)

“Het licht en de glans van een gelovige 
reiken tot waar het water van de rituele 

wassing raakt.”

Onze geliefde Profeet zegt:
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Wat is het rituele bad (Ghusl)?

Het is het wassen van het gehele lichaam, op een zodanige 
wijze dat er geen droge plek overblijft.

Wat zijn de dingen die niet uitgevoerd kunnen 
worden zonder het rituele bad (Ghusl)?

Iemand met een 
grote onreinheid mag 

zonder de Ghusl

Het gebed niet verrichten,

De Heilige Kaäba niet omcirkelen,

De Edele Koran niet aanraken,

De Edele Koran niet reciteren of lezen.

De moskee niet binnengaan.

Wat zijn de verplichte handelingen (de fards) van Ghusl?

Wanneer je 
een ritueel bad 
neemt, dan is

1. Het wassen van de binnenkant van de mond,

2. Het wassen van de binnenkant van de neus,

3. Het wassen van het gehele lichaam en de haren, 
op een dergelijke wijze dat er geen droge plek 
overblijft, 

Fard/Verplicht

HET RITUELE BAD (GHUSL)

(Soera ạl-Mā’idạ, 5:6)

“(O jullie die geloven), en als jullie onrein zijn 
[door de grote onreinheid], reinig jullie dan 

(verricht het rituele bad).”

Allah de Verhevene zegt:
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In welk geval moeten we een ritueel 
bad nemen (Ghusl)

 Na geslachtsgemeenschap of bij zaadlozing;

 Als de menstruatieperiode is geëindigd;

 Als na de geboorte de kraamtijd (nifas) is geëindigd.

is het verplicht 
(fard) om het ritu-
ele bad te nemen

Hoe moeten we het rituele bad nemen (Ghusl)?

Bij het beginnen van de 
Ghusl, zeg de Istiāzạ en de 

Bạsmạlạ,

Was je handen goed.

Neem water in je mond 
en maak je mond goed 

schoon, door onder andere 
te gorgelen. Doe dit drie 

keer.

Verricht de wudu, de 
rituele wassing, zoals je 

dat doet voor een ritueel 
gebed.

Maak intentie door te 
denken: “Omwille van 
Allah zal ik de ghusl 

verrichten.”

Indien er zichtbare 
viezigheid op het lichaam 

aanwezig is, maak het 
schoon.

Neem water in de 
neusgaten en was deze, 

eveneens driemaal.

Was het hoofd en het 
gehele lichaam, op een 

zodanige wijze dat er geen 
droge plek overblijft.
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Het rituele bad (ghusl) reinigt ons in 
spiritueel opzicht. 

Volgens onze religie zijn de voorwaarden die 
vereist zijn voor het nemen van de ghusl te wijten 
aan de spirituele onreinheid (ạl-Hadạs). Tenzij we 
door middel van de ghusl van onze onreinheden 
zijn gereinigd, kunnen we sommige daden van 
aanbidding niet verrichten. Ghusl bereidt ons dus 
voor op aanbidding en geeft onze geest rust. 

Met ghusl krijgen we het goddelijke 
genoegen.

Ghusl is het bevel van Allah aan ons. Door 
aan deze opdracht te gehoorzamen, voldoen we 
aan een van onze taken als dienaren van God 
en verdienen we Zijn welbehagen. Door het 
nakomen van het bevel van Allah zal onze hart 
in vrede verkeren. In dit opzicht is de ghusl een 
vorm van geestelijke reiniging die vrede biedt 
voor de mensen.

Ghusl maakt ons lichaam energiek.

Onze lichamen maken contact met de 
buitenwereld door middel van onze huid. Daarom 
hebben vuil en stof van buiten invloed op onze 

huid. Ook verlaten vetten en zweet ons lichaam, 
via vet- en zweetklieren in onze huid. Vieze 
stoffen plakken op onze huid en blokkeren de 
poriën op onze huid. In zo’n geval functioneert 
de huid niet goed om de longen te helpen met 
ademhalen. Wanneer we ghusl nemen, gaan de 
geblokkeerde poriën open. Ons lichaam wordt 
gereinigd en onze ademhaling gaat gemakkelijker. 
Hierdoor voelen wij ons licht en energiek. In dit 
opzicht is ghusl ook een fysieke reiniging, die ons 
lichaam reinigt van onzuiverheden.

Ghusl beschermt onze fysieke en 
psychologische gezondheid.

Het aanraken van water tijdens het nemen van 
de ghusl ontlaadt onze lichaam van elektriciteit en 
reguleert de bloedcirculatie. Het verdrijft woede 
en vermindert stress. Ghusl is zowel een spirituele 
reiniging die onze geestelijke gezondheid 
beschermt, als een reiniging die onze fysieke 
gezondheid beschermt. Het is een onmisbaar 
medicijn voor ons gehele wezen.

VOORDELEN VAN HET RITUELE BAD (GHUSL)

Wat zijn de handelingen die niet passend zijn in onze 
religie, als we het rituele bad nemen?

Het verspillen van water,

Het zich naakt richten tot de qiblạ (kibla),

Het Onnodig spreken,

Tijdens het ne-
men van de ghusl 

is

Mạkrūh (afkeu-
renswaardig)
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DE KRACHT VAN HET WATER

Het verrichten van de niyyạ (de intentie),

Het opzeggen van de Istiāzạ en de Bạsmạlạ,

Het in eerste instantie wassen van de handen 

en de geslachtsdelen,

Het verrichten van de wassing (de wudū) net 

als voor het rituele gebed,

Tijdens het ne-
men van de ghusl 

is
Soenna

Soenna Handelingen van de Ghusl

erit was met de olijven op de ontbijttafel 

aan het spelen. Hij had zich de laatste dagen 

ongemakkelijk gevoeld en was continu aan het 

dagdromen. In dit jaar zat hij in de achtste klas. Hij 

merkte bij zichzelf fysieke en mentale verschillen. 

Opeens werd hij groter, kreeg hij een lagere stem en 

hij kreeg zelfs gezichtshaar. Soms luisterde hij naar 

de kinderstem in hem en haalde hij kattenkwaad uit, 

maar andere keren schaamde hij voor wat hij deed 

en voelde hij zich te oud en ook verantwoordelijk 

voor zijn daden. Hij wist niet hoelang deze situatie 

nog zou duren. Door zijn grillige gevoelens in deze 

fase van de puberteit leek het hem soms, alsof hij was 

losgekoppeld van de wereld. Hij schrok van de stem 

van zijn vader:

- Ferit, je bent weer aan het dagdromen mijn 

zoon. Maak je ontbijt af. Als je nog meer tijd verspilt, 

kom je te laat op school.

Ferit schudde zichzelf wakker en zei tegen zijn 

vader:

- Geen zorgen, vader. Ik zal 
op tijd op school zijn.

Zijn vader merkte de 
veranderingen in hem op en was 
van plan een praatje met hem te 
maken, op het juiste moment. Hij 
zei:

- Je moeder en zus blijven 
bij je tante; ze heeft net een baby 
gekregen. We kunnen samen 
avondeten en praten als vader 
en zoon. Vanavond heb ik jou 
belangrijke dingen te vertellen.

Ferit pakte zijn rugtas en vertrok naar school. 
Terwijl hij sneller liep om niet te laat te komen voor 
aardrijkskunde, en om de berisping van Meneer 
Irfan te vermijden, vroeg hij zich af waarover zijn 
vader wilde praten.

Hij liep het klaslokaal binnen en groette zijn 
vrienden. Hij vond een plekje in het achterste 

F
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gedeelte van de klas en ging zitten: wachtend totdat 
de leraar zou arriveren. Ze praatten luid over de 
voetbalwedstrijd van gisterenavond. Door wie 
er gescoord werd en hoe er gescoord werd, of de 
scheidsrechters objectief waren of niet, straffen 
die gegeven hadden moeten worden. Met andere 
woorden, veel onnodig gepraat.

Zodra Meneer Irfan in de deuropening 
verscheen, stopte het gepraat.

De klas werd zo stil dat men een vlieg kon horen 
zoemen. Meneer Irfan was een gedisciplineerde 
en deskundige leraar. Hij had een leesbril op het 
puntje van zijn neus, mollige wangetjes en het meest 
belangrijke: een intimiderende blik voor degenen die 
een fout hadden gemaakt. Hij zou niet graag iemands 
hart breken, maar tegelijkerheid stond hij niet toe dat 
de les zou worden verstoord. 

Met de leerlingen aan wie hij een straf oplegde, 
maakte je hij het later altijd goed. Hij was een harde, 
maar ook een eerlijke leraar.

Toen Metin op het punt stond om een dutje te 
doen, werd hij opgeschrikt door de waarschuwing 
van Meneer Irfan:

- Metin! Mijn zoon, wat doe je daarachter? 
Er zijn vooraan zitplaatsen genoeg. Meneer Irfan 
verpestte Metins plan met deze woorden. Nu moest 
hij helemaal vooraan in de klas zitten.

Meneer Irfan begon zijn les met zijn luide stem.

Oké kinderen! Vandaag gaan we het hebben 
over de kracht van het water. Het water dat de vorm 
aanneemt van een beek of dat zachtjes stroomt door 
de rivieren met een aangenaam geluid; het zachte, 
heldere en verfrissende water. Het eerste wat jullie 
moeten weten is dat een wereld zonder water niet 
is voor te stellen. Onze Almachtige Schepper heeft 
ons laten weten dat Hij alle levende wezens uit water 
heeft geschapen. Seizoenen, die we zouden kunnen 
beschouwen als het airconditioning systeem van 

de aarde, ontstaan door de invloed van stromingen 
in de oceanen. Waterdeeltjes, die door het 
verwarmingseffect van de zon verdampen, vormen 
wolken. Wolken dragen de regen naar bergen en 
bossen, soms wel duizenden kilometers ver; zo 
brengen ze leven naar planten en naar alle levende 
wezens die zich met die planten voeden. Alle levende 
wezens hebben op de een of andere manier interactie 
met water.

Ferit, één van de ijverige studenten van de klas 
stak zijn vinger op:

- “Mijn leraar, hetgeen wij bij de biologieles 
hebben bestudeerd over de ontwikkeling van de 
mens bevestigt uw stellingen. Levende wezens zetten 
hun eerste stappen in het leven als zij nog in hun 
beginfase zijn, die uit water bestaat.”

“Dank je wel, Ferit. Zoals jij het al hebt 
aangegeven, zijn de diverse gebieden van wetenschap 
niet in strijd met elkaar. De Almachtige Schepper 
houdt deze wereld en alles daaromheen al 
miljoenen jaren levend, zonder dat er enige vorm 
van tegenspraak is tussen de regels die Hij in het 
universum heeft gezet.”

“Vrienden, bij de bespreking van de kracht van 
water hebben we tot nu toe enkel de zachte kant van 
water besproken. Water heeft echter ook een wrede 
en ondeugende kant. Laten we het daar eens over 
hebben. Kom op, denk daar eens over na. Laat jullie 
hoofden werken en vertel mij daarover”, zei Meneer 
Irfan. Alle handen gingen omhoog.

- Overstromingen, mijn leraar…

- Tsunami, meneer...

- Erosie vanwege wilde rivieren…

- Zeestromen en wilde golven…

Terwijl de antwoorden kwamen, vervolgde 
Meneer Irfan met zijn vaderlijke stem:
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- Vrienden, jullie hebben allemaal goed 
geantwoord. Aan het einde van onze les hebben we 
allemaal een bepaald begrip van de kracht van water. 
We zijn nu bij het belangrijkste punt aangekomen. 
Wanneer we kijken naar de geografische formaties, 
zoals bergen, valleien en vlakten, zien we het enorme 
effect van water. De hardnekkige beweging van 
stromend water gedurende duizenden jaren brengt 
door corrosie het niveau van bergen, die uit de 
meest harde rotsen bestaan, terug tot de zeespiegel. 
In gebieden waar rivieren de zee bereiken, treffen 
we, dankzij de aarde die door het water wordt 
meegevoerd, hele vruchtbare laaglanden aan. Indien 
jullie lering trekken uit de kracht van water en hard 
werken, dan zullen jullie problemen, zelfs als ze zo 
groot zijn als bergen, dankzij jullie inspanningen 
verdwijnen.

Metin had nooit gedacht dat een 
aardrijkskundeles zo boeiend kon zijn. ’s Morgens, 
toen hij zijn aardrijkskundeboek in zijn tas had 
gestopt, had hij bij zichzelf gedacht: “Hopelijk vind 

ik helemaal achterin een plekje, zodat ik lekker kan 
slapen.” Vanwege moeilijke statistieken en kaarten, 
allerlei vragen over welke producten er worden 
geproduceerd en waar, had Metin de laatste tijd geen 
zin meer in aardrijkskunde. De les van vandaag had 
echter ervoor gezorgd dat Metin van mening was 
veranderd. Hij realiseerde zich dat wij, wanneer wij 
aandachtig kijken naar vlaktes,bergen en water, dat 
tussen onze vingers vloeit, verborgen boodschappen 
kunnen zien, die ons verlichten en motiveren.

Ferit was de hele dag bezig met het volgen van 
de les, aan de andere kant dacht hij toch ook nog over 
datgene wat zijn vader hem ‘s avonds zou vertellen. 
Zoals altijd vloog de tijd op school. Toen hij thuis 
kwam, rook hij de geur van een heerlijke visschotel; 
vader en zoon aten die avond een zalige visschotel en 
veel salade. De vader van Ferit wist dat zijn zoon van 
lekkernijen hield en had daarom van de bakker verse 
baklava gehaald. Nadat ze samen de tafel hadden 
geruimd, namen ze hun theekopjes mee naar de 
woonkamer. Ferit was constant aan het denken over 
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hetgeen zijn vader in de ochtend had gezegd. Zijn 
vader had dat wel in de gaten, maar hij wachtte op 
het juiste moment. Hij nam een slokje van zijn thee 
en introduceerde het onderwerp.

- Kijk Ferit, mensen worden geboren, 
daarna groeien ze en worden ze kinderen, daarna 
volwassenen, daarna worden ze oud en tenslotte 
sterven ze. Jij bent nu vijftien jaar. Je staat op het 
punt om uit de kindertijd te stappen en een jonge 
volwassene te worden. Net zoals jij dat zelf doet, 
merken wij lichamelijke en emotionele veranderingen 
in jou. Hoeveel wij Allah ook mogen bedanken, 
het kan nooit genoeg zijn: we hebben immers twee 
gezonde kinderen, jij en je zus!

Mijn kind, er is niets om bang voor te zijn. Met 
de tijd zullen de stormen in je lichaam en in je emoties  
passeren, dan zal je zien dat jeugdige jaren aspecten 
bevatten die net zo plezierig zijn als kinderjaren. Met 
de puberteit beginnen ook je verantwoordelijkheden. 
De Ghusl, ook wel de volledige wassing genoemd, 
is het fundamentele vereiste in alle vormen van 

aanbidding. Het nemen van een ghusl-bad is anders 
dan gewoon baden, het is een verplichting. Nadat 
de binnenkant van de mond en de neus met water 
worden schoongemaakt, dient het hele lichaam te 
worden gewassen, op zo’n wijze dat er geen droge 
plek overblijft; zo wordt de ghusl verricht. Jouw 
moeder en ik zijn degenen die het dichtst bij jou zijn, 
daarom kun je met ons in openheid praten over je 
problemen.

Hij eindigde zijn gesprek door te zeggen: 
“Vergeet niet dat wij trots op je zijn, ook vanwege je 
volwassen gedrag.”

Ferit, die aandachtig naar zijn vader had 
geluisterd, stond op en zei: “Welterusten, papa”, 
en vertrok naar zijn kamer. De dingen die zijn 
vader hem had verteld, leidden hem echter tot de 
badkamer. Eerst nam hij de wudu’, zoals je dat voor 
een ritueel gebed doet. Daarna nam hij een douche 
en waste zijn hele lichaam. Hij ging naar zijn kamer, 
ging voor de spiegel zitten om zijn haren te drogen 
en dacht terug aan de aardrijkskundeles van vandaag. 
Het onderwerp was de kracht van water. Een punt 
was echter niet behandeld. Water geeft niet alleen 
vorm aan onze uiterlijke wereld, maar ook aan onze 
innerlijke wereld. Dat had Ferit tijdens zijn eerste 
ghusl persoonlijk ervaren. De ghusl verschoont niet 
alleen het lichaam, het is tevens een verschoning 
van de ziel en een van de meest belangrijke 
verantwoordelijkheden van de dienaren van Allah. 
In zijn bed dacht hij: “Nu begrijp ik de kracht van 
water nog beter.” Hij viel in een diepe en vredige 
slaap, bevrijd van al die zware gevoelens die hem tot 
dan toe hadden geplaagd.

HASAN TAHSİN KARAMAN
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Wat is tạyạmmum?

Tạyạmmum is het verrichten van de rituele 
reiniging met schone aarde, of met een voorwerp dat 
uit aarde is vervaardigd.

Wanneer wordt Tạyạmmum verricht?

Hoe wordt tạyạmmum verricht?

1  Je zegt de Istiāzạ en de Bạsmạlạ op. 

2  Je verricht de niyyạ/ de intentie om de wudū’, dan wel de 
ghusl te vervangen door tạyạmmum.

3  We kloppen met onze handpalmen op de schone aarde en 
strijken over ons gezicht (nadat we de extra aarde op onze 
handen hebben weggehaald).

4  We kloppen met onze handpalmen voor de tweede maal 
op de aarde en strijken eerst met onze linkerhand over 
onze rechterhand tot aan onze ellebogen, en andersom.

 (Soera ạl-Māidạ, 5:6)

“En als jullie geen water kunnen vinden [voor de 

ghusl of de wudu], wrijf dan jullie gezichten en 

handen met schone kale grond.”

Allah de Verhevene zegt:

Indien iemand geen water kan 
vinden dat schoon genoeg is 
om de wassing of de ghusl te 

verrichten, of als het om de een 
of andere reden, zoals ziekte, 
schadelijk en niet mogelijk is 
om water te gebruiken voor 
de wassing, dan kan men in 

plaats van de ghusl en de wudū’ 
tạyạmmum verrichten.

In plaats van 
Wudū’ of Ghusl Ghusl

Verrichten Wij 
Tạyạmmum

RITUELE REINIGING MET 
SCHONE AARDE (TẠYẠMMUM)
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Wat zijn de verplichte (fard) handelingen 
van de Tạyạmmum?

DE GROT VAN CHORAKTEPE

Wanneer de 
tạyạmmum 

wordt verricht, is 

1. Het verrichten van de intentie/de niyyạ

2. Het met schone aarde strijken (mạsh) over 
het gezicht en over de handen tot aan de 
ellebogen

Verplicht (Fard)

roeg in de ochtend verlieten Emre en zijn 
vader het huis, op weg naar school. Ze gingen 
vandaag, het eerste weekend van juni, met de 
padvindersvereniging van school op kamp. Toen ze 
op school aankwamen, zag Emre dat de bus waarmee 
ze naar de kamp zouden gaan reeds klaarstond; alle 
voorbereidingen waren getroffen. Even later stapten 
ze allemaal in de bus en vertrokken ze. Meneer 
Ismail, de leraar letterkunde, pakte de microfoon en 
gaf de studenten informatie over de tour:

- Vrienden, allereerst wil ik jullie mededelen 
dat het doel van deze reis niet alleen plezier maken, 
maar ook leren is. We zullen plaatsen bezoeken die 
we niet eerder hebben gezien en we zullen mooie 
tijden beleven, ver van de drukte van de stad. De bus 
zal ons afzetten bij het Camliyayla Boskamp. Op de 
eerste dag zullen we de tenten opbouwen en spelletjes 
spelen. Op de tweede dag van de kamp zullen we 
een wandeling maken van twee uur naar de heuvel 
Choraktepe en daar in de grotten de eeuwenoude 
muurschilderijen bekijken. Ik verzoek jullie dringend 
je aan de regels te houden. Dwaal niet af van de groep 
en hou de omgeving schoon. We mogen niet vergeten 
dat het milieu aan ons is toevertrouwd. Een van onze 
voornaamste verantwoordelijkheden is dat we de 
milieu onbeschadigd overdragen aan de generatie 
die na ons komt.

Na een reis van anderhalf uur arriveerden ze 
op de kampeerplaats. Eerst zochten ze een plek om 
hun tenten op te zetten. Met de hulp van hun leraar 
was het opzetten van de tenten heel gauw klaar. 
Keukenapparatuur en de draagbare tafels werden in 
de grote tent geplaatst. De leider van de padvinders, 
Meneer Ismail, riep met een fluitsignaal iedereen bij 
elkaar en zei: 

- Vrienden, het is nu elf uur. Om één uur 
gaan we lunchen. Jullie hebben 
nu twee uur voor jezelf, op 
voorwaarde dat jullie niet 
ver afdwalen. Ik heb wel drie 
vrijwilligers nodig om het eten 
voor te bereiden. 

Heel verheugd om 
eindelijk in de natuur te zijn, 
gingen de kinderen uiteen; ze 
vormden groepen en speelden 
leuke spelletjes. Het spelen 

V
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onder de milde zon van de lente, met het getjilp 
van vogels en de geur van dennebomen was voor 
de kinderen een mooi cadeau, dat ze in de stad niet 
zouden kunnen vinden. 

Vol van vreugde wasten ze hun handen en 
gezichten bij de waterbron en namen ze plaats aan 
de tafel in de grote tent. De schone lucht had hen zo 
hongerig gemaakt als paarden. Terwijl hun ouders 
hen thuis altijd moesten aansporen om te eten, waren 
de borden op de camping snel leeg.

Na de lunch verrichtten ze hun gebeden op 
het groene grasveld en bedankten ze God, Die al dit 
moois had geschapen. De jonge padvinders maakten 
samen met Meneer Ismail tot aan de avond een 
wandeling door het bos. Toen ze terugkeerden van 
het bos, verzamelden ze onderweg brandhout voor 
het kampvuur. 

In de avond aten ze het diner dat de vrijwilligers 
hadden voorbereid. Na het avondgebed verzamelden 

de kinderen zich om het kampvuur en lieten ze 
aan elkaar hun talenten zien. Sommigen van hen 
begonnen volksliederen te zingen, anderen lieten hun 
vrienden lachen aan de hand van hun acteertalenten. 
De tijd vloog, maar dat hadden zij door hun plezier 
niet in de gaten..

 Na een vermoeiende dag ging iedereen naar 
bed; luisterend naar de krekels sliepen ze gauw.

Onmiddellijk na de roep van Meneer Ismail in de 
ochtend sprong iedereen zijn bed uit. Thuis moesten 
hun moeders meestal de grootste inspanning leveren 
om ze wakker te krijgen, maar dankzij de boslucht 
hadden ze een goede nachtrust genoten en konden 
ze ‘s morgens heel makkelijk opstaan. Door de rituele 
wassing die ze met het ijskoude water van de bron 
hadden gedaan en het ochtendgebed dat ze hadden 
verricht, waren ze goed wakker geworden. Nu was 
het tijd voor de ochtendoefeningen onder leiding van 
de leraren Omar en Ismail. De kinderen wensten dat 
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al die vakanties die ze in de stad hadden verspild, de 
vakanties waarin ze tot aan de middag doorsliepen, 
net zo vol van plezier en belevenis zouden zijn als 
deze. Degenen die klaar waren met de oefeningen 
namen een voor een hun plaats aan de ontbijttafel 
in de grote tent. De kinderen waren snel klaar met 
hun ontbijt, want ze wilden snel vertrekken naar de 
heuvel van Choraktepe.

Meneer Ismail zei:

- Vrienden, onze reis zal ongeveer twee uur 
duren. Vergeet niet jullie lunch, drinkwater en een 
pet ter bescherming tegen de zon mee te nemen.

Emre en zijn vrienden liepen in één rij via een 
smal bergpad naar boven, naar Choraktepe. Het 
eerste halfuur was leuk, daarna werd het minder. De 
hitte van de zon was niet meer zo lief voor hen zoals 
in de ochtend, ze kregen dorst en de moeheid begon 
nu echt een rol te spelen. Toen ze eindelijk de heuvel 
hadden bereikt, wierpen ze zich in de schaduw van 
de bomen neer. De kinderen waren niet gewend 
aan lange wandelingen in de zon. De leider van de 
padvinders, Meneer Ismail, zei met een plagende 
glimlach:

- Wat is er aan de hand kinderen? Zijn jullie nu 
al moe? Het is nu eindelijk tijd voor ons bezoek aan 
de grotten.

De grot, die de kinderen hand in hand waren 
binnengetreden, verbaasde hen. Van de warme 
lucht buiten was hier geen sprake. Het was alsof ze 
in een enorme koelkast waren binnengekomen. 
Meneer Omar gaf de kinderen informatie en scheen 
tegelijkertijd met zijn zaklamp op de muren.

- Vrienden, we aanschouwen op dit moment 
een pagina uit de geschiedenis die duizenden jaren 
geleden is geschreven en die tot aan de dag van 
vandaag is bewaard gebleven. Vele details, die op 
het eerste gezicht onbetekenend lijken, kunnen hele 
belangrijke informatie bevatten met betrekking tot 

deze geschiedenis. De muurschilderingen die we nu 
zien geven ons informatie over het levensstijl van 
mensen in een andere tijd, over hun gewoontes, hun 
sociaal leven, over bijna alles. 

Nadat de kinderen hun speurtocht onder leiding 
van Meneer Omar hadden afgerond, haalden ze hun 
lunchpakketten uit hun tas en namen hun plaats in 
op het gras. Met een volle buik keerde de blijdschap 
van de ochtend weer terug! Op de roep van Meneer 
Omar kwamen ze direct bij elkaar.

Meneer Omar zei:

- Vrienden, zoals we hebben gepland, hebben 
we op de tweede dag van ons kamp de grot van 
Choraktepe bezocht. Het is nu drie uur. We zullen nu 
het middaggebed bidden en daarna vertrekken naar 
het kamp. 

- Melih, die al zijn drinkwater had opgemaakt, 
stak zijn vinger op:

- Mijn leraar, ik heb geen water meer. Ik denk 
dat ook mijn vrienden geen water meer hebben. Er is 
in de buurt geen waterbron, geen rivier en ook geen 
dorp waar we water kunnen vinden. Hoe gaan we de 
wassing voor het gebed nu verrichten? Meneer Omar 
zei:

- Een hele goeie vraag, Melih. Ik wilde het daar 
net over hebben. Vrienden, onze mooie religie, de 
Islam, stelt de gelovigen nooit verantwoordelijk voor 
iets dat buiten hun macht ligt. Met andere woorden, 
de Islam maakt dingen gemakkelijker, niet moeilijker.

Ali stak zijn hand op en zei:

- Dus wij bidden niet, nietwaar meneer?

- Niet waar, zei Meneer Omar. Er bestaat 
voor een moslim, die zich bewust is van zijn 
verantwoordelijkheden, geen enkel excuus om niet 
voor God te verschijnen. Als er geen water is en er 
geen hoop bestaat om het te kunnen vinden, dan kan 
men de tạyạmmum verrichten en alsnog bidden.
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Ali zei:

- Meneer, kunnen we met de tạyạmmum alle 
aanbiddingen verrichten die we normaal gesproken 
alleen met een rituele wassing verrichten?

Meneer Omar zei:

- Natuurlijk Ali, wanneer we de tạyạmmum 
verrichten, kunnen we alle aanbiddingen uitvoeren. 
Het is dan alsof we de rituele wassing hebben verricht.

De kinderen die iets nieuws hadden geleerd, 
begonnen samen met hun leraren de tạyạmmum te 
verrichten.Nadat ze klaar waren met het gebed, dat 
ze in gemeenschap hadden verricht, keerden ze terug 
naar het kamp. Eenmaal terug op de kamp vormden 
ze een lange rij voor de waterbron en lesten ze hun 
dorst.

Het kamp, dat tot zondag duurde, was zeer 
leerzaam voor Emre en zijn vrienden. Ze zagen 
nieuwe plaatsen en leerden nieuwe dingen. 
Daarnaast hadden ze ook plezier, terwijl het op 
school soms nogal saai kan zijn. Emre keek voor de 
laatste keer vanuit de bus naar Choraktepe, die op 
een adelaarsnest leek. Terwijl hij voor het kamp van 
volgend jaar plannen maakte, viel hij langzaam in 
slaap: op de schouder van zijn vriend, Burhan.

HASAN TAHSİN KARAMAN



68

Mijn Prachtige Religıe -1

Kruis voor de onderstaande zinnen van de velden GOED of FOUT het juiste veld aan:

1. Het is soenna om elk lichaamdeel dat bij de wassing gewassen dient te 
worden drie keer te wassen.

2. De omgang rond de Kaäba kan ook zonder de rituele wassing worden 
verricht.

3. Het is mạkrūh/afkeurenswaardig om zelfs bij het verrichten van de 
wassing water te verspillen.

4. Het in slaap vallen in een liggende of een leunende positie maakt de 
wudū’, de wassing niet ongeldig.

5. Men mag met een natte hand zachtjes strijken (mạsh) over de gedeeltes 
van het lichaam die bij de wassing eigenlijk gewassen moeten worden, 
maar waar een pleister op zit of een verband omheen is gelegd. 

1. Welke van de onderstaande punten behoort 
tot de verplichte (fard) handelingen van de rituele 
wassing (de wudū’)?

a) Het nemen van water in de mond.
b) Het nemen van water in de neus.
c) Het met een natte hand strijken (mash) 
over het hoofd.
d) Het wrijven van de oren.

2. Welke van de onderstaande punten behoort 
niet tot de verplichte (fard) handelingen van de 
rituele wassing (de wudū’)?

a) Het wassen van de handen tot aan de 
ellebogen.
b) Het wassen van de voeten.
c) Het wassen van het gezicht.
d) Het wassen van de mond.

3. Welke van de onderstaande punten behoort tot 
de soenna-handelingen van de rituele wassing (de 
wudū’)?

a) Het wassen van het gezicht.
b) Het wassen van de voeten tot aan de enkels.

c) Het wassen van de neus.

d) Het met natte handen strijken (mash) over 
tenminste een vierde van het hoofd.

4. Welke van de onderstaande punten maakt de 
wassing niet ongeldig?

a) Het bloeden van een gedeelte van het 
lichaam.
b) Het lachen.
c) Het in slaap vallen.
d) Het flauwvallen.

Laten We Onze Kennis Testen [1]

Laten We Onszelf Testen [1]

VRAGEN

   GOED              FOUT

   GOED              FOUT

   GOED              FOUT

   GOED              FOUT

   GOED              FOUT
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5. Welke van de onderstaande punten maken de 
wassing ongeldig?

a) Het geeuwen.
b) Het huilen. 
c) Het spreken. 
d) Het bezoeken van het toilet om je behoefte 
te doen.

Vul de open gedeeltes in met de woorden die tussen haakjes staan.

(miswak/drie keer/soenna/makruh/verplicht(fard))

1. Het is soenna om bij de rituele wassing de lichaamsdelen die gewassen dienen te worden 
……………………… te wassen.

2. Het aanhouden van de volgorde van het wassen van de verplichte lichaamdelen bij de rituele wassing  
is …………… .

3. Het gebruik van de …………… of de tandenborstel om de tanden schoon te maken is een soenna-
handeling van de wudū’.

4. Het is …………… om tijdens de wassing meer water te gebruiken dan nodig is.

5. Het is …………… om bij de wassing de voeten tot aan de enkels te wassen.

1. Het is verplicht (fard) om tijdens het nemen van de ghusl water in de mond 
en in de neus te nemen.

2. Zonder de ghusl mogen we de Heilige Koran niet aanraken.

3. Zonder de ghusl mogen we een moskee binnentreden, maar niet bidden.

4. Het is niet verplicht om bij het verrichten van de tạyạmmum de intentie 
(de niyyạ) te doen.

5. Indien het gebruik van water voor de rituele wassing weer mogelijk wordt, 
dan nog is de verrichte tạyạmmum geldig.

Laten We Onze Kennis Testen [2]

Vul de open gedeeltes in [1]

   GOED              FOUT

   GOED              FOUT

   GOED              FOUT

   GOED              FOUT

   GOED              FOUT
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Vul de open gedeeltes in met de woorden die tussen haakjes staan.

(verplicht (fard)/tạyạmmum/makrūh/onze mond en neus/ soenna)

1. Bij het nemen van een ghusl is het wassen van ……………………… fard.

2. Voor dames die hun menstruatie achter de rug hebben, is het nemen van een ghusl ……………

3. Het eerst wassen van de handen en de privé-delen bij het nemen van een ghusl is ……………

4. Het zich richten tot de qiblạ terwijl men naakt is, is ……………… .

5. Indien men niet genoeg schoon water kan vinden om de rituele wassing of de ghusl te verrichten, mag men de 
……………… verrichten.

1. Welke van de onderstaande handelingen 
valt onder de verplichte handelingen van de 
ghusl?

a) Het wassen van de voeten.
b) Het nemen van water in de neus.
c) Het stijken (mạsh) over het hoofd.
d) Het wrijven van de oren.

2. Welke van de volgende handelingen vereist 
het nemen van een ghusl?

a) Grote onreinheid en/of geslachtsge-
meenschap.
b) Het uitvloeien van bloed of pus uit het 
lichaam.
c) Een wc-bezoek. 
d) Een mondvol of meer overgeven.

3. Welke van de onderstaande handelingen 
behoort tot de makruh handelingen van de 
ghusl?

a) Het verspillen van water.
b) Onnodig spreken.
c) Het zich richten tot de qiblạ terwijl 
men naakt is.
d) Alle bovenstaande handelingen.

4. Welke van de onderstaande handelin-
gen mag worden verricht zonder een 
ghusl-bad te nemen.

a) Een ritueel gebed.
b) Het reciteren van de Koran.
c) Eten.
d) Het omcirkelen van de Kaäba.

Laten We Onszelf Testen [2]

Vul de open gedeeltes in [2] 



HET RITUEEL 
GEBED (DE SALĀT)

DE MIRAJ/DE HEMELVAART VAN DE GELOVIGEN EN DE PILAAR VAN ONZE RELIGIE

De betekenis van het gebed.
De voordelen van het gebed.
De soorten gebeden.
De regels van het gebed.
Hoe moet er gebeden worden?

Het gemeenschappelijk gebed. 
Hoe te bidden bij ziekte, reizen en gemiste gebeden?
Het belang dat onze Profeet aan het gebed toeschrijft.
Moskee en gebedsruimte.
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BIDDEN VOOR DE EERSTE KEER
  et was koud deze ochtend. Toen ik mijn 

warme bed verliet en mijn voeten in mijn 
slippers stopte, die de kou van de nacht hadden 
geabsorbeerd, trilde ik van de kou.

De dag was nog niet aangebroken. Ik 
leunde op het raamkozijn. Er was niemand in 
de minaret van de kleine en oude moskee, die 
met zijn spirituele pracht de hemel besteeg. 
Maar opeens verscheen de schaduw van de jonge 
muezzin (degene die de gelovigen oproept tot 
het gebed) in de minaret. Ik nestelde me in mijn 
trui. Terwijl ik naar de azaan luisterde, die mijn 
van kou gekrompen en in gedachten verzonken 
ziel deed trillen, dacht ik aan de eerste keer van 
deze spirituele ochtenden, waarin ik gedurende 
vijftien jaar had kunnen opstaan voor het gebed. 

Oh, vijftien jaar geleden...

- Mijn gerespecteerde 
moeder, die ik het meest 

liefheb in deze wereld, 
maakte mij vijftien 
jaar geleden voor het 

eerst wakker voor het 
ochtendgebed. Ik geloof dat 
het toen winter was, een winter 
zoals deze. Ik was aan het 
slapen in mijn kleine bed in de 
kamer naast die van haar, toen 
ze over mijn haren streelde met 
haar lieve, slanke vingers. Dat 
voelde aan als een kus op mijn 

voorhoofd: “Kom op mijn lieve 
Omar, sta op! Sta op, kom op 

mijn kind!”

Ik opende mijn ogen en zei: “Maar moeder, 

het is nog donker...” Terwijl ze me kuste, op de 

plek waar ze dat altijd deed, op de rand van mijn 

linkerwenkbrauw, hielp ze me met opstaan, door 

mij bij mijn armen vast te houden voordat de 

gebedstijd voorbij zou gaan. 

Ik deed mijn slippers aan en in mijn ogen 

wrijvend volgde ik haar. We liepen voorbij de 

donkere hal en bereikten mijn moeders kamer. 

Daar zat iemand...

- Oh...Pervin is ook wakker... Ik had niet 

verwacht dat zij wakker zou zijn. Maar mijn 

moeder zei: “Pervin staat elke ochtend op.”

Al was ik nooit eerder zo vroeg opgestaan, 

het idee dat zij dat elke morgen deed verraste mij. 

Ze hielp me met het uittrekken van mijn trui en 

rolde mijn mouwen op. Ik bukte naast de ketel 

die gebruikt werd voor de rituele wassing. Mijn 

moeder zei: “Zo word je moe” en gaf mij een 

kleine kruk waarop ik kon zitten. Na de wassing 

liep ik terug naar de kachel om me op te warmen. 

Toen ik achterom keek, zag ik mijn moeder het 

angorawollen gebedskleed uitspreiden. Daarna 

deed ze haar groene hoofddoek om en riep mij: 

“ Kom op”. Een zeer jonge ik, naast zijn lieve 

moeder op een gebedskleed.

In het begin, toen ze haar handen tot op 

schouderhoogte ophief zoals vrouwen doen, deed 

ik haar in onwetendheid na. Na het beëindigen 

van het Soenna-gebed glimlachte ze en zei: “Mijn 

zoon! In de Hanafitische wetschool zijn het de 

vrouwen die zo beginnen met bidden. Jij bent 

een man en je moet je handen opheffen tot aan 

je oren”.

H
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Met haar warme handen hield ze mijn 

handen vast, hief ze tot aan mijn oren en zei: 

“Op deze manier”. Zo leerde ze me hoe mannen 

de Tạkbīr verrichten (het gebed beginnen met 

Allahu Akbar). Ik zei de tạkbīr, zoals zij zei, en 

maakte vervolgens mijn gebed af. Toen ik een 

smeekbede wilde verrichten, vroeg ik: “Mam, hoe 

roep ik God aan?” Mijn moeder antwoordde dat 

ik als volgt zou kunnen bidden: “O mijn God, ik 

bedank U dat ik een moslim ben! Ik bid dat U 

ons thuisland beschermt tegen vijanden. Ik bid 

tot U voor het welzijn en de gezondheid van alle 

moslims, die pijn lijden, ziek zijn, tegenslagen 

hebben in hun leven of arm zijn. Ik bid dat U de 

mensen op het rechte pad leidt.  

Toen voegde mijn moeder er aan toe om tot 

God te bidden, opdat ik een goed persoon zal 

worden en mezelf niet zal laten bedriegen door 
de trucs van Satan. 

Na het bidden pakte mijn moeder het 
gebedskleed op en vroeg of ik weer wilde slapen. 
Had ik nog slaap? Ik wist dat eigenlijk niet...Ik gaf 
geen antwoord. “Ok dan, ga je boek halen, dan 
kijk ik naar je huiswerk” zei ze. 

- “Dat is goed!”, zei ik en rende door de hal, 
pakte het boek dat op mijn bureau open lag en 
rende weer naar haar terug. Ik had geen enkele 
fout gemaakt. ’s Avonds zei mijn moeder altijd: 
“Lees voordat je naar bed gaat je huiswerk nog 
drie keer door mijn zoon, de engelen zullen jou 
het huiswerk in je slaap leren.” De engelen hadden 
dit die nacht inderdaad gedaan...  

Mijn moeder knuffelde me intens en zei: 
“Goed gedaan. Er is nog veel tijd voordat de 
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school begint.” Ze legde mij toen in haar eigen 
bed om te slapen.

Ik had geen slaap en keek naar mijn 
moeder. In het schemerige ochtendlicht pakte 
mijn moeder de Koran op, ze had haar groene 
hoofddoek om. Ze ging op de brede sofa bij het 
raam zitten en begon de Koran te lezen met haar 
zachte, tedere stem. Al luisterend naar deze 
poëtische recitatie begon ik slaap te krijgen. 

Haar hoofd bewoog langzaam mee met de 
harmonieuze klanken van de recitatie. Ik stelde 
mij voor hoe de engelen zich hadden verzameld 
rondom mijn moeder tijdens het lezen van de 
Heilige Koran, en ik zakte langzamerhand een 
beetje weg…

ÖMER SEYFETTİN 

Ieder schepsel bidt tot God en prijst Hem 
op zijn eigen manier. De salat is de kern van alle 
vormen van aanbidding en loftuitingen die door 
alle wezens worden verricht. Het gebed is de meest 
belangrijke aanbidding in de Islam; daarom zei 
onze Profeet (moge vrede over hem komen) over 
de salat: “Het is de pilaar van de religie.”

De salat, wat bidden tot God voor goedheid 
betekent, vormt “een hemelvaart voor de gelovige”. 
Dit houdt in dat de salat een ontmoeting van de 
gelovige met Zijn Schepper is. Door middel van 
het verrichten van het ritueel gebed verkeren wij 
vijf keer per dag in de tegenwoordigheid van Allah. 
Wij tonen oprecht onze gehoorzaamheid aan Hem 
en herinneren onszelf eraan dat wij Hem altijd 
nodig hebben; door te bidden maken wij zichtbaar 
dat we God dankbaar zijn. 

Bidden is een uiting van onze dank aan God 
voor de gunsten die Hij ons heeft geschonken. We 

tonen daarnaast op die manier onze liefde en ons 
respect voor Hem: het bidden is immers de mooiste 
manier van het tonen van respect. Tijdens het 
verrichten van het gebed vragen we God om hulp 
en smeken we Hem om onze zonden te vergeven.

Bidden is kortom de pilaar van de religie en 
het licht van het hart. Het is de levensader van 
onze spirituele wereld. Het bidden reinigt ons niet 
alleen fysiek; het is daarnaast een hoge vorm van 
aanbidding die ons geestelijk levendig houdt.

WAT IS EEN RITUEEL GEBED 
(DE SALĀT)?

(ạl-Tirmizī, Da’awāt 85)

“Bidden vormt een licht in het hart van de per-
soon. Laat degenen die onder julllie dit wensen 

daarmee verlicht worden en proberen het licht in 
hun harten te vergroten!”

Onze geliefde Profeet zegt:
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WAAROM VERRICHTEN WE DE SALĀT?
Het verrichten van de salat is onze plicht tegenover 

God, Hij Die ons heeft geschapen en ons leven heeft 
gegeven. We verrichten onze gebeden om dichter bij de 
Almachtige Schepper te komen en om onze liefde aan 
Hem te tonen. 

Onze Heer heeft ons overladen met Zijn gunsten. 
We moeten Hem bedanken voor Zijn geschenken. We 
verrichten onze gebeden om Hem voor deze geschenken 
te bedanken. 

Het betuigen van dank voor een geschenk dient 
met dezelfde middelen te geschieden als die waarvan 
gebruik wordt gemaakt door het geschenk waarvoor 
dank wordt betuigd. Aan de hand van de zạkāt die wij 
aan de armen geven, bedanken we God voor de goederen 
en de rijkdom die Hij ons heeft gegeven. Door te vasten 
bedanken we God voor onze gezonde lichamen en voor 
de diverse voedingsmiddelen waarover wij beschikken. 
Door de salāt te verrichten bedanken we God, Die ons 
als mensen heeft geschapen en bedanken we Hem voor 
de lichamen die hij ons heeft gegeven.

Onze Profeet (moge vrede over hem komen) 
zei:

“Voor elk gewricht en elke bot is er een sadaqa (een 
aalmoes, een liefdadigheid) nodig als dankbetuiging. 
Derhalve is elke tạsbīh (zeggen dat Allah verheven is 
boven alle tekortkomingen) een liefdadigheid, elke 
dankbetuiging aan Allah is een liefdadigheid, elke tahlīl 
(zeggen dat Allah één is) is een liefdadigheid, elke tạkbīr 
(verklaren dat Allah groter is) is een liefdadigheid, het 
aanbevelen met het goede is een liefdadigheid en het 
verbieden van het slechte is een liefdadigheid. Wanneer 
de dienaar van God halverwege de ochtend twee 
eenheden (rạkā’s) bidt, heeft hij al deze [dankbetuigingen] 
volbracht.”  (Muslim, Musafirin 84). De Profeet heeft er zo 
op gewezen dat het gebed een dankbetuiging en een 
liefdadigheid vormt.

We moeten dan ook gehoor geven aan het advies 
van onze geliefde Profeet en onze gebeden regelmatig 
uitvoeren. We moeten God onze liefde voor Hem tonen 
en we moeten Hem bedanken voor alle geschenken 
die Hij ons heeft gegeven, in de eerste plaats voor onze 
lichamen.

(Soera TāHā, vers 14)

“Verricht de salat om Mij te gedenken.”

Allah de Verhevene zegt:

(Soera ạl-Hadj, vers 77)

“Oh jullie die geloven, buig en werp je neer 
en aanbid jullie Heer en doe het goede, 

wellicht zullen jullie welslagen.”

Allah de Verhevene zegt:
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Gebeden die wij verrichten hebben vele voordelen 
voor ons lichaam, voor onze ziel en voor ons sociaal 
leven. Hier volgen enkele voorbeelden:

Het gebed zorgt ervoor dat we God op de beste 
manier gedenken

Onze Almachtige God heeft ons laten weten dat 
“onze harten alleen met de gedachtenis aan God rust 
zullen vinden”. Door het gedenken van God, van Wie wij 
het meest houden, en door het noemen van Zijn Naam 
vinden onze verontruste zielen rust, worden onze borsten 
verruimd en ontspannen zich onze harten. De beste 
manier om Allah te gedenken is door een ritueel gebed 
te verrichten. Elk gebed dat we verrichten herinnert ons 
aan onze God. Het gebed is dus een waardevol geschenk 
dat Allah ons heeft gegeven. Onze geliefde Profeet kende 
de waarde van dit geschenk en greep elke gelegenheid 
aan om te bidden. Hij uitte het geluk en de vrede die 
hij in het bidden ervaarde en zei: “Mijn geluk zit in de 
gebeden”.

Het bidden doet ons herinneren aan de Dag des 
Oordeels en het Hiernamaals

Er zijn veel dingen in de wereld die ons het 
Hiernamaals doen vergeten. Mensen die het Hiernamaals 
vergeten en niets willen weten van een Dag waarop ze 
verantwoordelijkheid voor hun daden zullen afleggen, 
zijn voor hun eigen belangen tot alles in staat. Om deze 
reden moet er voor de mensen een waarschuwer zijn die 
hen constant herinnert aan het Hiernamaals. Gebeden 
die bewust en zorgvuldig worden verricht herinneren 
ons vijf keer per dag aan God, het Hiernamaals en de 
Dag des Oordeels. Zolang wij ons bewust zijn van het 
Hiernamaals en de Dag des Oordeels zullen we ons 
onthouden van slechte daden. We zullen niemand 
kwaad aandoen, niemands bezit schaden en niemand 
oneerlijk behandelen.

VOORDELEN VAN HET GEBED

(ạl-Baqara, vers 153)

“Oh jullie die geloven, zoek hulp met geduld en 
gebed; voorzeker, Allah is met de geduldigen.”

Allah de Verhevene zegt:

(ạl-Ra’d, vers 28)

“Alleen in het gedenken van Allah kunnen de 
harten rust vinden.”

Allah de Verhevene zegt:

(Hoed, vers 114)

“Verricht het gebed tijdens de twee uitersten 
van de dag en gedurende de eerste uren van 

de nacht. Voorzeker, goede werken verdrijven 
kwade werken.”

Allah de Verhevene zegt:

(ạl-Ankạboet, vers 45)

“Voorwaar, het gebed weerhoudt [de 
gelovige] van ondeugd en van kwaad.”

Allah de Verhevene zegt:
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Het gebed reinigt ons van zonden

De gebedstijd is de tijd waarop we onze Schepper 
ontmoeten. Als we aan het bidden zijn, weten we dat we 
voor de Almachtige Schepper staan. Als we overwegen 
om een zonde te plegen, zullen we van gedachten 
veranderen door te denken aan het gebed en dat we 
straks voor God zullen staan. Op deze wijze worden onze 
harten gereinigd van kwade gevoelens en gedachten en 
onthouden onze andere lichaamsdelen, zoals handen en 
tong, zich van slechte daden. 

Het bidden verbetert ons karakter

Het bidden vormt voor ons een goede kans om ons 
bewust te worden van onze slechte daden en zonden en 
om vervolgens vergiffennis te vragen aan Allah door het 
tonen van berouw. Door middel van de salat vragen we 
onze Schepper om Zijn genade en Zijn vergiffenis. We 
staan vijf keer per dag voor Hem, in het besef dat Hij 
weet wat wij allemaal hebben gedaan, en zodoende letten 
wij steeds meer op onze handelingen. Op deze manier 
worden we welgemanierde mensen.

Het gebed maakt onze dag meer vruchtbaar en 
gezegend

Als we onze gebeden regelmatig verrichten, zullen 
we onze dag volgens de gebedstijden indelen. We staan 
zelfs voor zonsopgang op en beginnen zo onze dag heel 
vroeg. Terwijl de meeste (niet-biddende) mensen nog 
aan het slapen zijn, zijn wij al klaar met een aantal van 
onze taken. Hierbij profiteren wij van de smeekbede van 
onze Profeet: “Mijn Heer! Maak de vroege uurtjes van 
mijn gemeenschap gezegend.”

Door tijdens de drukste uren van de dag God te 
gedenken met de middag- en de namiddaggebeden 
vinden onze zielen rust. Tussen de gebeden door 
rusten we uit, kunnen we mentaal ontspannen en slaan 
we energie op voor ons werk. Door het nemen van 
gebedspauzes worden onze bezigheden gezegend en 
meer vruchtbaar. Met de avond- en de nachtgebeden 
kijken we terug op onze dag en denken daar over na. 

We gaan tenslotte vredig naar bed, omdat we weten dat 
we die dag onze verantwoordelijkheden als dienaar zijn 
nagekomen. 

Het gebed verschaft ons de gewoonte om schoon 
te zijn 

Door voor het bidden de rituele wassing te 
verrichten, maken we die lichaamdelen schoon die in 
het dagelijkse leven het meest vervuild kunnen raken. 
We schenken aandacht aan de reinheid van ons lichaam, 
de kleding en de plaats waar we zullen bidden. Door de 
rituele wassing te verrichten maken we onze handen, ons 
gezicht en onze voeten schoon. We verwerven ons op die 
wijze de gewoonte om schoon te blijven. 

Onze Profeet vroeg eens aan zijn metgezellen:

- “Vertel mij, als er bij één van jullie een 
rivier voor de deur zou zijn en hij zou er vijf maal 
per dag een bad in nemen, zou er dan nog vuil op 
hem aanwezig blijven?”  De metgezellen zeiden:

- “Er zou geen vuil op hem overblijven.”De 
profeet (moge vrede over hem komen) zei:

- “De vijf dagelijkse gebeden zijn precies 
zo. Allah vergeeft onze zonden middels onze 
dagelijkse gebeden.” 

(ạl-Buchārī, Mạwāqīt 6)



78

Mijn Prachtige Religıe -1

De vijf dagelijkse gebeden bavatten een vorm van 
aanbidding die aan ons in de nacht van de Mi’raj (de 
Nachtelijke Tocht, de Hemelvaart) werd opgedragen. 
Het vijf keer per dag bidden is een verplichting (Fard) 
voor elke moslim die de puberteit heeft bereikt en 
geestelijk in orde is.

Bidden is één van de absolute, onvoorwaardelijke 
geboden van Allah. Degenen die in de verplichting van 
het bidden geloven, maar dit vanwege hun luiheid niet 
nakomen, begaan een grote zonde. Onze religie wil dat 
kinderen op een vroege leeftijd gewend raken aan het 
verrichten van gebeden. Onze geliefde Profeet heeft 
ons geadviseerd om onze kinderen het bidden al vanaf 
hun zevende jaar te leren. Hij heeft daarnaast het belang 

benadrukt van het regelmatig bidden vanaf de leeftijd 
van tien jaar.

VOOR WIE IS HET GEBED VERPLICHT?

DE SOORTEN GEBEDEN
De gebeden worden in de Hanafitische mazhab  onderverdeeld in drie categorieën: Fard, Wajib, Soenna.

DE SOORTEN GEBEDEN

Verplichte (Fard) gebeden Vereiste (Wâjib) gebeden Soenna gebeden

A. VERPLICHTE (FARD) GEBEDEN

Er zijn drie vormen van verplichte (Fard) 
gebeden:

1. De vijf dagelijkse gebeden:

a) Het ochtendgebed (Salāt ạl-Fạjr, na de 
dageraad en voor de zonsopgang): 

Het ochtendgebed bestaat uit vier eenheden 
(rạk’ās), waarvan twee eenheden soenna/aanbevolen 
en twee eenheden fard/verplicht. Eerst wordt het 
soenna-gedeelte verricht, daarna het verplichte 
gedeelte. 

b)   Het middaggebed (Salāt ạl-Zuhr): Dit gebed 
bestaat uit vier verplichte en 6 (4+2) aanbevolen 
rak’ās. Eerst wordt een soenna-gedeelte verricht van 
vier eenheden, daarna een verplicht gedeelte van vier 
eenheden en tenslotte een soenna-gedeelte van twee 
eenheden. 

c) Het namiddaggebed (Salāt ạl-Asr):  Dit 
gebed bestaat uit acht eenheden, eerst worden vier 
eenheden soennagebed en daarna vier eenheden 
fardgebed verricht. 

d)  Het avondgebed (Salāt ạl-Maghrib): In totaal 
vijf eenheden; ten eerste drie eenheden verplichte 
gebed en daarna twee eenheden soennagebed. 

(ạl-Tirmizī, Mạwāqīt 188)

“ Op de Dag des Oordeels zal als eerste de 
verantwoording voor de gebeden worden 

afgelegd. Als gebeden van de persoon in orde 
zijn, dan zullen zijn andere zaken goed ver-

lopen en voordelig eindigen. Als zijn gebeden 
niet in orde zijn, dan zal hij verliezen en na-

delig eindigen.”

Onze geliefde Profeet zegt:
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e) Het nachtgebed (Salāt ạl-‘Ishā’):  In totaal 
tien eenheden. De eerste vier rak’ās soenna-gebed, 
daarna worden vier rak’ās fard-gebed verricht en 
tenslotte twee rak’ās soenna. Na het nachtgebed kan 

het “oneven-gebed” (Salāt ạl-Witr) in principe al 
worden verricht. Dit laatste is wājib, vereist maar niet 
verplicht, zoals een fard-gebed.

Het aantal rạk’ās van de vijf verplichte rituele gebe-
den.

2. Het vrijdaggebed (Salāt ạl-Jum’ah) 

Dit gebed wordt in moskeeën op de vrijdagen, 
in plaats van het middaggebed (Salāt ạl-Zuhr), 
verricht.

3. Het begrafenisgebed (Salāt ạl-Jạnāzạ)

Het begrafenisgebed bestaat uit een gebed met 
smeekbedes voor een overleden moslim. Dit gebed 

wordt staand uitgevoerd, er komt dus geen buiging 
(rukū’) of teraardewerping (sạjdạ) aan te pas. Het 
begrafenisgebed is verplicht voor de gemeenschap 
als geheel en niet voor afzonderlijke individuen. 
(Fard ạl-Kifāyạ).

VERPLICHTE (FARD) GEBEDEN

DE VIJF DAGELIJKSE 
RITUELE GEBEDEN

HET VRIJDAGGEBED HET BEGRAFENISGEBED

Het 
Ochtend

gebed

Het 
Middag-

gebed

Het 
Namiddag-

gebed

Het 
Avond-
gebed

Het 
Nacht-
gebed

Eerste Soenna Fard/Verplicht Soenna Laatste Soenna Witr Totaal

2

4

4

-

4

2

4

4

3

4

-

-

-

2

-

-

2

-

-

2

-

-

-

-

3

4

10

8

5

10+3

40

Het ochtendgebed 
(Salāt ạl-Fajr)

Het middaggebed 
(Salāt ạl-Zuhr)

Het namiddaggebed 
(Salāt ạl-Asr)

Het avondgebed 
(Salāt ạl-Maghrib)

Het nachtgebed 
(Salāt ạl-‘Ishā’)
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B. VEREISTE (WĀJIB) GEBEDEN 

1) FEESTGEBEDEN (SALĀT ẠL-IEDẠYN): 

De twee jaarlijkse feestgebeden bestaan ieder 
uit twee rạk’ās. Deze worden gemeenschappelijk 
verricht. 

2) HET ONEVENGEBED (SALĀT ẠL-
WITR): Dit gebed bestaat uit drie rạk’ās en mag 
direct na het nachtgebed worden verricht (het  mag 
ook later, als het maar voor de dageraad gebeurt). 
Als iemand het Witr-gebed mist, dient hij dit in te 
halen.

C. SOENNA-GEBEDEN: 

Soenna-gebeden zijn gebeden die de Profeet (moge 
vrede over hem komen), buiten de verplichte en de wājib 
gebeden om, regelmatig heeft verricht. Soenna-gebeden 
zijn van twee soorten: soenna-gebeden die verbonden 
zijn met de verplichte gebeden en soenna-gebeden die 
niet verbonden zijn met de verplichte gebeden: 

1. De soenna-gebeden die verbonden zijn met 
de verplichte gebeden zijn die welke voor en/of na de 
verplichte gebeden worden verricht.

a) De soenna’s van de rituele gebeden: Dit zijn 
de soenna-gebeden die voor en/of na de vijf dagelijks 
verplichte gebeden worden verricht. (Bijvoorbeeld het 
soenna-gebed van twee rạk’ās vòòr het ochtendgebed).

b) De soenna’s van het vrijdaggebed: 

Dit zijn de soenna-gebeden die voor en na het 
verplichte vrijdaggebed worden verricht.

2. De soenna-gebeden die niet verbonden zijn 
met de verplichte gebeden:

Deze soenna-gebeden staan helemaal los van 
de verplichte gebeden. Enkele voorbeelden van deze 

gebeden die de Profeet (moge vrede over hem komen) 
regelmatig verrichtte zijn:

a) Salāt ạl-Tạrāwīh (Het Tạrāwīh-gebed): Dit 
gebed bestaat uit 20 rạkā’s, die tijdens de maand Ramadān 
tussen het nachtgebed (Salāt ạl-Ishā’) en het onevengebed 
(Salāt ạl-Witr) worden verricht. 

b)  Salāt ạl-Tạhạjjud (Het Nachtgebed). Dit is 
een vrijwillig nachtgebed, dat tussen het verplichte 
nachtgebed en de dageraad mag worden uitgevoerd. Het 
kan uit twee tot acht rạk’ās bestaan, waarbij na elke twee 
rạk’ās met een nieuw gebed wordt begonnen.

c)  Salāt ạl-Duhā:  Dit gebed mag in twee, vier, 
acht of twaalf rạk’ās worden verricht. De beschikbare tijd 
hiervoor begint ongeveer drie kwartier na de zonsopgang 
en duurt tot ongeveer drie kwartier voor het begintijd 
van het middaggebed (en dat begint weer wanneer de 
zon precies in het midden van de hemel staat).

d) Salāt ạl-Ạwwābīn: Dit gebed bestaat uit twee 
tot zes rạk’ās; het mag tussen het avondgebed (Salāt ạl-
Maghrib) en het verplichte nachtgebed (Salāt ạl-‘Ishā’) 
worden verricht.

VEREISTE (WĀJIB) GEBEDEN

FEESTGEBEDEN (SALĀT 
ẠL-IEDẠYN)

GEBED VAN 
IED ẠL-FITR 

(Ramadanfeest)

GEBED 
VAN IED 

ẠL-ADHĀ 
(Offerfeest)

HET ONEVENGEBED 
(SALĀT ẠL-WITR)
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Een van de eervolle metgezellen,  Rạbīa Ibn Ka’b, was 
in dienst van onze Profeet. Onze Profeet was erg blij 
met zijn diensten. Deze metgezel, die de eer had om 
onze Profeet te kunnen dienen, vertelde de volgende 
gebeurtenis:

Op een nacht had ik voor de Profeet het water 
voor de rituele wassing klaargelegd. Hierop zei hij 
tegen mij:

-“Rạbīa...! Vraag mij wat je wil.” 

Ik zei:

-“Oh Boodschapper van Allah, geef mij tijd, opdat 
ik kan bedenken wat ik u kan vragen.” Toen dacht 
ik bij mezelf : ‘Materiële zaken zijn tijdelijk en wat 
ik nodig heb aan levensbehoefte komt vanzelf naar 
mij toe. Het beste wat ik aan de Profeet van God 
kan vragen is iets goeds in het Hiernamaals. En de 
Profeet heeft bij Allah een hoge positie…’.

Toen ik terugging naar de Profeet vroeg hij:

-“Wat heb jij beslist Rạbīa?”

-“Oh Boodschapper van Allah, ik wil in het 
Paradijs samen zijn met jou. Ik vraag jou om 
te bemiddelen bij Allah, opdat Hij mij van het 
Hellevuur redt.”

-Wil je niets anders dan dit?”

Ik zei:“Dit is alles wat ik wens.”

Onze Profeet (moge vrede over hem komen) zei:

-“In dat geval moet je mij bij het verzoeken 
van Allah, omwille van jezelf, helpen met veel 
teraardewerpingen (sạjdā’s) tijdens het gebed.

(Muslim, Salāt 226)

“HELP ME DAARBIJ DOOR JE VEEL NEER TE WERPEN [VOOR ALLAH]!”

e)  Tahiyyạt ạl-Mạsjid (Het gebed bij binnenkomst 
van een moskee):  Dit gebed bestaat uit twee rạk’ās en 
wordt verricht bij de binnenkomst van de moskee, 
alvorens men gaat zitten. Dit is een manier om de moskee 
te “begroeten”.

f) Het gebed na de rituele wassing:  Dit is een 
gebed van twee rạk’ās, dat vlak na de rituele wassing 
(de wudū) wordt verricht. Men mag zich, alvorens het 

gebed te beginnen, richting de qiblạ wenden en met zijn 
wijsvinger omhoog  de shạhāda/de geloofsbelijdenis 
uitspreken en vervolgens het volgende smeekbede 
opzeggen: ‘O Allah, laat mij behoren tot degenen die 
gereinigd zijn en laat mij behoren tot uw rechtschapen 
dienaren.” (Allahummạ, ij’alnī min ạl-mutạtahhirīn, wạ 
ij’alnī min ‘ibādikạs-sālihīn). Daarna kan men het gebed 
beginnen.

SOENNA-GEBEDEN

De gebeden die verbonden zijn met de ver-
plichte gebeden 

De gebeden die niet verbonden zijn aan de 
verplichte gebeden (Nāfila)

De soenna-
gedeeltes van de 

vijf dagelijkse 
gebeden

De soenna-
gedeeltes van het 

vrijdaggebed 
Het Tarāwieh-
gebed (Salāt 
ạl-Tarāwieh)

Salāt ạl-
Tahajjud (Het 

Vrijwillige 
Nachtgebed). 

Salāt ạl-
Duhā

Salāt ạl-
Awwābīn: 

Het gebed 
na een 

rituele was-
sing.

Het gebed bij 
binnenkomst 

van een moskee 
(Tahiyyat ạl-

Mạsjid)
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Er zijn in totaal twaalf verplichte handelingen 
(fards) van het gebed (de salat). Aan zes van deze fards 
dient voor het gebed en aan de andere zes tijdens het 
gebed te worden voldaan. Als één van deze handelingen 
wegvalt, dan is het gebed niet geldig. De verplichtingen 
zijn in het kort als volgt:

a. De Fards (de Verplichtingen) Buiten het 
Gebed.

Dit zijn de verplichtingen die iemand moet 
nakomen voordat hij aan een gebed begint. Deze 
fards, die ons zowel fysiek als mentaal voorbereiden 
op het uitvoeren van een gebed, worden ook wel “de 
randvoorwaarden van salat” genoemd. 

1. Ạl-Tahāra min ạl-Hades: reiniging van 
onzichtbare spirituele onzuiverheid, met andere 
woorden, het verrichten van de kleine rituele wassing 
(de wudū) of de grote rituele wassing (de ghusl/het 
bad). Indien het niet mogelijk is om één van deze twee 
wassingen uit te voeren, dan dient men de tạyammum 
te verrichten. 

2. Ạl-Tahāra min ạl-Nạjāsạ: reiniging van het 
zichtbare vuil. Dit houdt in dat wij onze lichamen, onze 
kleding en de plaats waar het gebed plaats zal vinden, 
reinigen van zichtbare onreinheden. 

3. Sạtr ạl-Awra: het bedekken van de nodige 
delen van het lichaam. Dit betekent voor een man het 
bedekken van minimaal het gedeelte van het lichaam 
dat tussen de navel en de knieën zit en voor een vrouw 
het bedekken van het hele lichaam, behalve het gezicht, 
de handen en de voeten. 

4. Ạl-Waqt: voorgeschreven tijdstippen van 
het gebed. Voor de verplichte (fard) en de vereiste 
(wājib) gebeden zijn er voorgeschreven tijden. Deze 
gebeden moeten op deze vastgestelde tijdstippen 
worden verricht. Elk tijdgebonden gebed dat voortijdig 
plaatsvindt, is ongeldig. Het uitstellen van het gebed tot 
na het einde van de vastgestelde tijd is een grote zonde. 

5. Istiqbāl ạl-Qiblạ: zich tijdens het gebed richten 
tot de Kaäba. Indien iemand zijn romp tijdens het 
gebed van de richting van de Kaäba afwendt, dan wordt 
zijn gebed ongeldig verklaard.

6. Intentie (de Niyyạ): de intentie hebben om het 
gebed te verrichten. Voor gemeenschappelijk verrichte 
gebeden dient men ook de intentie te hebben om in het 
gebed de imam te volgen.

Na het volbrengen van deze voorwaarden kan 
men zijn gebed verrichten.

b. Verplichtingen (fards) tijdens het gebed. 

Dit zijn de verplichtingen waaraan men zich 
tijdens het verrichten van een gebed dient te houden. 

(Mạwlānā Jalāluddīn ạl-Rūmī)

“Als je voor het gebed je lichaam richt tot 

de Kaäba, dan dien je je hart te richten tot 

Allah, want de qiblạ (kibla), de gebedsricht-

ing voor het hart is Allah”.

(ạl-Buchāri, Mawāqīt 5)

Ibn Mạsūd (moge Allah tevreden met hem 
zijn) vertelt dat hij aan de Profeet (moge vrede 
over hem komen) het volgende vroeg:
- “O Boodschapper van Allah! Welke 

handeling is bij Allah het beste?”
- De Profeet zei: “Het op tijd verrichten van 

het gebed.”
- Ik vroeg: “Wat komt daarna?”
- Hij zei: “Het goed behandelen van de 

ouders.”
- Ik vroeg: “En wat komt daarna?”
- Hij antwoordde: “Jihad verrichten (jezelf 

inspannen) omwille van Allah.”

VERPLICHTE HANDELINGEN (FARDS) VAN HET GEBED
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Wat betekenen de woorden “Ạzān” en 
“Muezzin”?

De ạzān is de oproep tot het gebed voor moslims, 
om ze te informeren dat de gebedstijd is gekomen. De 
persoon die de ạzān opleest wordt muezzin genoemd.

Wanneer en hoe wordt de ạzān verricht?

De ạzān wordt na het ingaan van de gebedstijd luid 
opgelezen. Moslims worden aan de hand van de ạzān vijf 
keer per dag opgeroepen om te bidden. 

Hoe dient iemand zich te gedragen bij het horen 
van de ạzān?

Bij het horen van de ạzān moeten we stil zijn en 
luisteren. We dienen te herhalen wat de muezzin zegt. Na 
het einde van de ạzān zeggen we de smeekbede op die 
onze Profeet ons heeft geleerd.

Bij elke oproep tot het gebed wordt hetzelfde 
geroepen, behalve bij de ạzān van het ochtendgebed; 
daarbij wordt de zin van “ạssalātu chayrum-min ạn-
nạwm” (bidden is beter dan slapen) toegevoegd en twee 
keer opgelezen na het zeggen van “Hayya ‘alạl-fạlāh”.

Deze voorwaarden voor de correctheid van een gebed 
worden ook wel “de Ạrkān van de Salat” genoemd.

1. Openingstạkbīr (Takbīrah ạl-Iftitāh): het 
gebed starten met “Allahu Ạkbạr”. 

2.  Het staan (de Qiyām): tijdens het gebed een 
tijdje blijven staan.

3. De Recitatie (de Qirā’ah): het reciteren van 
minstens drie korte verzen uit de Edele Koran tijdens 
het staan/ạl-qiyām. 

4. Voorover buigen (de Rukū): na de recitatie 
van de Koran vooroverbuigen op zo’n manier, dat de 
handen boven de knieën worden geplaatst. 

5. Het neerknielen, de teraardewerping (de 
Sạjdạ): na de vooroverbuiging weer staan en vervolgens 
het plaatsen van het voorhoofd, de neus, de handen, de 
voeten en de knieën op de grond.

6. De laatste zitting (Qa’dạ ạl-Akhīra): na de 
laatste rạk’ah van het gebed zitten voor de duur van 
tenminste het oplezen van de smeekbede “ạt-Tahiyyātu/ 
ạt-Tạshạhhud”.

(Muslim, Salāt 215)

“Het moment waarop de dienaar het dichtst 

bij Allah is, is het moment van de sạjda/de 

teraardewerping.”

Onze geliefde Profeet zegt:

(ạl-Buchārī, ạl-Ạzān 9)

Als mensen wisten hoe deugdelijk het is om tot het 
gebed op te roepen en om op de eerste rij te bidden, 

en als ze vervolgens lootjes zouden moeten trek-
ken om te bepalen wie deze deugd zou krijgen, dan 

zouden ze dat laatste doen.

Onze geliefde Profeet zei:

DE OPROEP TOT HET GEBED (DE ẠZĀN)
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 óُ×َْأَכ ُُ ّٰųَا

 ُُ ّٰųَا َّźِإ įَĤِٰإ źٰ ْأَن ïُıَüَْأ

 ِ ّٰųلُ اĳøَُاً رï َّĩéَĨُ َّأَن ïُıَüَْأ

Żٰةِ  َّāĤا ĵĥَĐَ َّĵèَ

ĵĥَĐَ َّĵèَ اŻٰęَĤْحِ

 óُ×َْأَכ ُُ ّٰųَا

ُُ ّٰųا َّźِإ įَĤِٰإ źٰ

Allahu Ạkbạr (vier keer)

Ạshhạdu ạllā ilāhạ illallāh (twee keer)

Ạshhạdu ạnnạ Muhammạdạr 

Rasūlullāh (twee keer)

 Hayya ’alạs-Salāh (twee keer)

Hayya ’alạl-Fạlāh (twee keer)

Allahu Ạkbạr (twee keer) 

Lā ilāhạ illallah (één keer)

Allah is de grootste 

Ik getuig dat er geen (andere) 
god bestaat behalve Allah

Ik getuig dat Muhammed de 
Boodschapper is van Allah 

Kom naar het gebed

Kom naar het succes

Allah is de grootste 

Er is geen god behalve Allah

De woorden van de azān en hun betekenissen

(ạl-Buchārī, ạl-Ạzān 7)

“Wanneer je de ạzān hoort, herhaal dan wat de 
muezzin zegt.”

Onze geliefde Profeet zei:
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Wat is de iqāmạ?

De iqāmạ is de oproep voor de 
daadwerkelijke start van het verplichte gebed.

Door wie en wanneer kan de iqāmạ worden 
omgeroepen?

Wanneer het gebed gemeenschappelijk wordt 
verricht, dan dient de muezzin de iqāmạ hardop 
te lezen. Mannen die het gebed alleen verrichten, 
reciteren de iqāmạ zachtjes voor henzelf. Vrouwen 
reciteren de iqāmạ niet. De woorden van de iqāmạ 
zijn ongeveer hetzelfde als de woorden van de ạzān. 
Het enige verschil is dat bij de iqāmạ de zin “Qad 
qāmạtus-Salāh” (het gebed is begonnen) wordt 
toegevoegd. Deze zin wordt twee keer opgezegd 
na “Hayya ’alạl-Fạlāh”. Daarnaast wordt de iqāmạ 
snel opgelezen, terwijl de ạzān juist langzaam 
wordt opgelezen, door pauzes te nemen tussen de 
opgelezen zinnen.

DE IQĀMẠ (DE OPROEP 
VOOR HET BEGIN VAN HET 

VERPLICHTE GEBED)

De woorden van de Iqāmạ:

- Allahu Ạkbạr (vier keer)

- Ạshhạdu ạllā ilāhạ illallāh (twee keer)

- Ạshhạdu ạnnạ Muhammeder  Rasūlullāh 
(twee keer) 

- Hayya ’alạs-Salāh (twee keer)

- Hayya ’alạl-Fạlāh (twee keer)

- Qad qāmạtus-Salāh (twee keer)

- Allahu Ạkbạr (twee keer)

- Lā ilāhạ illallāh (één keer)

Wie na het horen van de ạzān zegeningen 
vraagt voor de Profeet en de volgende 
smeekbede reciteert, verzekert zich van de 
bemiddeling van de Profeet op de Dag des 
Oordeels.

Ùِ َّĨَّאÝĤةِ اĳَĐْ َّïĤهِ اñِİَ َّرَب َّħıُ َّĥĤَا
ÙَĥَĻøِ ĳَĤْا 

نًِ
ïا َّĩéَĨُ אĬَïَِĻّøَ ِآت ÙِĩَِאئĝَĤْةِ اŻٰ َّāĤوَا

ÙَđَĻĘِ َّóĤا Ùَäََر َّïĤوَا ÙَĥَĻąِęَĤْوَا
įُÜَïْĐََى وñَِّĤدًا اĳĩُéْĨَ אĨًאĝَĨَ įُáْđَÖْوَا

اĬَِّכَ ėُĥِíْÜُ źٰ اđَĻĩِĤْאدَ.
O, Allah! De Heer van deze geweldige oproep 

(de ạzān) en van dit komende gebed, geef onze 
meester Muhammed de wạsīlạ (de hoogste 

rang in de hemel) en de gunst (van nabijheid 
tot Jou). Verhef hem tot de maqām ạl-mahmūd 

(de speciale plaats in de hemel die alleen aan 
één persoon is voorbehouden), die Jij hem 
hebt beloofd. Waarlijk Jij verbreekt Jouw 

belofte niet.
(Bukhari, al-Adhan 8)

Wat vertelt de ạzān ons?

De ạzān geeft aan dat het tijd is om te bidden. Gezien 
het feit dat de ạzān een ritueel is dat in het bijzonder 
gericht is tot de moslims, geeft het horen van de ạzān aan 
dat er in die bepaalde buurt moslims wonen. De ạzān, 
die vijf keer per dag wordt omgeroepen, herinnert ons 
aan het fundamentele geloof in de eenheid van God (de 
tạwhīd). De boodschap van de ạzān prent onze harten 
en zielen het feit in dat Allah bestaat, dat Hij Eén is en 
dat onze meester Muhammed (moge vrede over hem 
komen) Zijn Boodschapper is. Wij worden herinnerd 
aan ons scheppingsdoel en aan feit dat wij alleen gelukkig 
kunnen worden door Allah te aanbidden.
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We doen eerst de rituele wassing (de wudū) 
voor het gebed. We bedekken de voorgeschreven 
lichaamsdelen. Vervolgens richten we ons op een 
schone plek of op een gebedskleed in de richting 
van de Kaäba. Dan verrichten we de intentie (de 
niyyạ) voor het uitvoeren van het desbetreffende 

gebed (we zeggen bijvoorbeeld tegen onszelf: “Ik 
heb de intentie om, omwille van Allah, de soenna 
van het ochtendgebed (Salāt ạl-Fạjr) te verrichten.”)

HOE VERRICHTEN WE HET RITUELE GEBED?

(Luqmān, vrede zij met hem, adviseerde zijn zoon 
als volgt:) “Mijn zoon, verricht de salāt, gebied 

het behoorlijke en verbied het verwerpelijke. En 
verdraag geduldig datgene wat je treft, dat is een 

zaak van vastbeslotenheid.”

(Soera Luqmān, vers 17) 

De Eerste Rạk’ah

1  Mannen 
 We doen de beide handen omhoog tot op het niveau 

van de oren, zodat de duimen bij de oorlellen komen 
en vervolgens zeggen we de Tạkbīr ạl-Iftitāh of 
kortweg de Tạkbīr op, dat is “Allahu Ạkbạr”.

1  Vrouwen
 We doen de beide handen omhoog tot op het niveau 

van de schouders en vervolgens zeggen we de Tạkbīr 
ạl-Iftitāh of kortweg de Tạkbīr op, dat is “Allahu 
Ạkbạr”.
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3  Mannen 

 Hierna zeggen we “Allahu Ạkbạr” en buigen 
we tegelijkertijd voorover (de rukū). Tijdens de 
buiging zetten we onze handen op onze knieën 
en houden we onze rug recht. In deze positie 
zeggen we (tenminste) drie keer “Subhānạ 
Rabbiyạl-Azīm” (Verheven is mijn Heer, de Al-
lergrootste).

3  Vrouwen 

 Hierna zeggen we “Allahu Ạkbạr” en buigen we 
tegelijkertijd voorover (de rukū). De handen 
worden op de knieën geplaatst, maar vrouwen 
hoeven niet zoveel te buigen als mannen. Tijdens 
de gebogen positie zeggen we (tenminste) drie 
keer “Subhānạ Rabbiyạl-Azīm” (Verheven is 
mijn Heer, de Allergrootste).

2  Mannen

Tijdens het staan zetten we de rechterhand op de 
linkerpols en houden we deze met de duim en de pink 
van de rechterhand vast. Vervolgens plaatsen we onze 
handen onder de navel. In deze positie lezen we de 
“Subhānạkạ” smeekbede op. Deze smeekbede is als 
volgt: “Subhānạkạ Allāhummạ wạ-bi-hamdik, wạ-
tạbārạkạ-smuk, wạ-tạ’ālā jạdduk, wạ-lā ilāhạ ghayruk 
(bij het begrafenisgebed wordt na “jạdduk” het gedeelte 
“wạ-jạllạ sạnā’uk” toegevoegd.) Dit gebed wordt alleen 
tijdens de eerste qiyām/de eerste staande positie gelezen 
en betekent: “O Allah, Jij bent verheven en geprezen. Jou 
Naam is gezegend. Jouw Majesteit is Groot [en Jouw lof is 
verheerlijkt] en er bestaat geen andere god dan Jij.”

Hierna zeggen we de Istiāza en de Bạsmạlạ op (Ạūzubillāhi 
min ạsh-Shạytānir-Rajīm, Bismillāhir-Rahmānir-
Rahīm) en reciteren we soera ạl-Fātiha. Hierna reciteren 
we een willekeurige soera die we kennen, of een gedeelte 
daarvan.

2  Vrouwen

 Tijdens het staan zetten we de rechterhand op de 
linkerhand en plaatsen we onze handen op de borst. In 
deze positie zeggen we de “Subhānạkạ”-smeekbede op. 
Deze smeekbede is als volgt: “Subhānạkạ Allāhummạ wạ-
bi-hamdik, wạ-tạbārạkạ-smuk, wạ-tạ’ālā jạdduk, wạ-lā 
ilāhạ ghayruk (bij het begrafenisgebed wordt na “jạdduk” 
het gedeelte “wạ-jạllạ sạnā’uk” toegevoegd.)Dit gebed 
wordt alleen tijdens de eerste qiyām/de eerste staande 
positie gelezen. 

Vervolgens zeggen we de Istiāza en de Bạsmạlạ op 
(Ạūzubillāhi min ạsh-Shạytānir-Rajīm, Bismillāhir-
rahmānir-rahīm) en reciteren we soera ạl-Fātiha. Hierna 
reciteren we een willekeurige soera die we kennen of een 
gedeelte daarvan.
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4  Mannen

 Na het vooroverbuigen komen we weer recht overeind 
en zeggen we daarbij “Sạmi-Allahu limạn hamidạh” 
(Allah verhoort de gebeden van degene die Hem prijst). 
Wanneer we helemaal rechtop staan, laten we onze armen 
naast ons hangen en zeggen we “Rabbạnā wạ lạkạl-hamd” 
(Onze Heer, alle lof is voor Jou).

5  Mannen

 Nu zeggen we weer “Allahu Ạkbạr” en knielen we neer 
(de sạjda). We letten er hierbij op dat we ons voorhoofd 
en onze neus op de grond plaatsen. Onze ellebogen 
houden we zodanig, dat deze onze zijde en ook de grond 
niet aanraken. We houden onze voeten recht en onze 
tenen wijzen naar de qiblạ. Tijdens de sạjdạ zeggen we 
(tenminste) drie keer “Subhānạ Rabbiyạl A’lā” (Verheven 
is mijn Heer, de Allerhoogste).

6  Mannen

 Nu zeggen we “Allahu Ạkbạr” en komen we omhoog van 
de eerste sạjdạ. We gaan zitten, met onze linkervoet op de 
grond en met onze rechtervoet rechtop, de tenen wijzend 
in de richting van de Kaäba. We nemen zittend een korte 
pauze en we zeggen “Rabbighfirlī, Rabbighfirlī” (Mijn 
Heer vergeef mij, mijn Heer vergeef mij) . We houden 
hierbij onze handen, met onze vingers strak naast elkaar, 
op onze knieën.

7  Mannen

 Nu zeggen we “Allahu Ạkbạr” en maken we de tweede 
sạjdạ, precies zoals de eerste sạjdạ, en zeggen we weer drie 
keer “Subhānạ Rabbiyạl A’lā” (Verheven is mijn Heer, de 
Allerhoogste).

4  Vrouwen

 Na het vooroverbuigen komen we weer recht overeind 
en zeggen we daarbij “Sạmi-Allahu limạn hamidạh” 
(Allah verhoort de gebeden van degene die Hem prijst). 
Wanneer we helemaal rechtop staan, laten we onze armen 
naast ons hangen en zeggen we “Rabbạnā wạ lạkạl-hamd” 
(Onze Heer, alle lof is voor Jou).

5  Vrouwen

 We zeggen “Allahu Ạkbạr” en knielen neer (de sạjdạ). 
We letten hierbij op dat we ons voorhoofd en onze neus 
op de grond plaatsen. Onze ellebogen houden we naast 
onze zijde en op de grond. We houden onze voeten recht 
en onze tenen wijzen naar de qiblạ. Tijdens de sạjdạ 
zeggen we (minstens) drie keer “Subhānạ Rabbiyạl A’lā” 
(Verheven is mijn Heer, de Allerhoogste).

6  Vrouwen

 We zeggen “Allahu Ạkbạr” en we komen omhoog van de 
eerste sajda. We zetten onze voeten aan de rechterkant en 
gaan kort zitten en we zeggen “Rabbighfirlī, Rabbighfirlī” 
(Mijn Heer vergeef mij, mijn Heer vergeef mij). De 
handen plaatsen we, met onze vingers strak naast elkaar, 
op de knieën.

7  Vrouwen

 Nu zeggen we “Allahu Ạkbạr” en maken we de tweede 
sạjdạ, precies zoals de eerste sạjdạ, en zeggen we weer drie 
keer “Subhānạ Rabbiyạl A’lā” (Verheven is mijn Heer, de 
Allerhoogste).
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8  Mannen

 Nu zeggen we “Allahu Ạkbạr” en staan we op 
voor de tweede rạk’ah.

9  Mannen

 Tijdens het staan pakken we wederom onze 
linkerpols vast met onze rechterhand zoals 
we dat eerder hebben geleerd en plaatsen we 
onze handen onder de navel. Dan zeggen we 
de Bạsmạlạ (Bismillahirrahmānirrahīm) en 
reciteren we “de openingssoera” (Soera ạl-
Fātiha). Vervolgens reciteren we een willekeurige 
soera die we kennen, of een gedeelte daarvan.

10  Mannen

 Nu zeggen we “Allahu Ạkbạr” en buigen we 
tegelijkertijd voorover (de rukū). Tijdens de 
buiging zetten we onze handen op onze knieën 
en houden we onze rug recht. In deze positie 
zeggen we (tenminste) drie keer “Subhānạ 
Rabbiyạl-Azīm”.

11  Mannen

 Na het vooroverbuigen komen we weer recht 
overeind en zeggen we daarbij “Sạmi-Allahu 
limạn hamidạh” (Allah verhoort de gebeden van 
degene die Hem prijst). Wanneer we helemaal 
rechtop staan, laten we onze armen naast ons 
hangen en zeggen we “Rabbạnā wạ lạkạl-hamd”.

12  Mannen

 Nu zeggen we weer “Allahu Ạkbạr” en knielen 
we neer (de sạjdạ). Tijdens de sạjdạ zeggen we 
(tenminste) drie keer “Subhānạ Rabbiyạl A’lā”.

8  Vrouwen

 Nu zeggen we “Allahu Ạkbạr” en staan we op 
voor de tweede rạk’ah.

9  Vrouwen

 Tijdens het staan zetten we de rechterhand 
op de linkerhand en plaatsen we onze handen 
op de borst. Dan zeggen we de Bạsmạlạ 
(Bismillahirrahmānirrahīm) en reciteren we “de 
openingssoera” (Soera ạl-Fātiha). Vervolgens 
reciteren we een willekeurige soera die we 
kennen of een gedeelte daarvan.

10  Vrouwen

 Nu zeggen we “Allahu Ạkbạr” en buigen we 
tegelijkertijd voorover (de rukū). De handen 
worden op de knieën geplaatst, maar vrouwen 
hoeven niet zoveel te buigen als mannen. Tijdens 
de gebogen positie zeggen we (tenminste) drie 
keer “Subhānạ Rabbiyạl-Azīm”.

11  Vrouwen

 Na het vooroverbuigen komen we weer recht 
overeind en zeggen we daarbij “Sạmi-Allahu 
limạn hamidạh” (Allah verhoort de gebeden van 
degene die Hem prijst). Wanneer we helemaal 
rechtop staan, laten we onze armen naast ons 
hangen en zeggen we “Rabbạnā wạ lạkạl-hamd”.

12  Vrouwen

 Nu zeggen we weer “Allahu Ạkbạr” en knielen 
we neer (de sạjdạ). Tijdens de sạjdạ zeggen we 
(tenminste) drie keer “Subhānạ Rabbiyạl A’lā”.

De Tweede Rạk’ah.
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13  Mannen

 Nu zeggen we “Allahu Ạkbạr” en komen we 
omhoog van de eerste sạjdạ. We gaan zitten, 
met onze linkervoet op de grond en met onze 
rechtervoet rechtop, de tenen wijzend in de 
richting van de Kaäba. We nemen zittend een 
korte pauze en zeggen “Rabbighfirlī, Rabbighfirlī”. 
We houden hierbij onze handen, onze vingers 
strak naast elkaar, op onze knieën.

14  Mannen

 Nu zeggen we “Allahu Ạkbạr” en maken we de 
tweede sạjdạ. We zeggen weer drie keer “Subhānạ 
Rabbiyạl A’lā”.

15  Mannen

 Nu zeggen we “Allahu Ạkbạr” en gaan we zitten 
met onze linkervoet op de grond en met onze 
rechtervoet rechtop met de tenen wijzend in de 
richting van de Kaäba. We nemen zittend een 
pauze. We plaatsen onze handen op onze knieën, 
de vingers strak bij elkaar. In deze zittende positie 
zeggen we het geloofsgetuigenisgebed op (Du’ā 
ạl-Tạshạhhud/“ạt-tahiyyātu”) en daarna de 
smeekbede van “Allahummạ Salli”, “Allahummạ 
Bārik”, “Rabbạnā Ātinā”, en “Rabbạnaghfirlī.” 

13  Vrouwen

 We zeggen “Allahu Ạkbạr” en we komen omhoog 
van de eerste sạjdạ. We zetten onze voeten 
aan de rechterkant, gaan kort zitten en zeggen 
“Rabbighfirlī, Rabbighfirlī”. De handen plaatsen 
we, onze vingers strak naast elkaar, op de knieën.

14  Vrouwen

 Nu zeggen we “Allahu Ạkbạr” en maken we de 
tweede sạjdạ. We zeggen weer drie keer “Subhānạ 
Rabbiyạl A’lā”.

15  Vrouwen

We zeggen “Allahu Ạkbạr” en komen omhoog 
van de tweede sạjdạ. We zetten ons neer, met 
beide voeten aan de rechterkant. De handen 
plaatsen we, met onze vingers strak naast elkaar, 
op de knieën. In deze zittende positie zeggen 
we het geloofsgetuigenisgebed op (Du’ā ạl-
Tạshạhhud/“ạt-tahiyyātu”), daarna de smeekbede 
van “Allahummạ Salli”, “Allahummạ Bārik”, 
“Rabbạnā Ātinā”, en “Rabbạnaghfirlī.”
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16  Mannen

Na het beëindigen van de smeekbedes draaien we 
ons hoofd eerst naar rechts en begroeten we de 
engelen en de mensen door te zeggen “Ạssạlāmu 
Alạykum wạ Rahmạtullāh”, dan draaien we onze 
hoofd naar links en spreken we weer dezelfde 
begroeting uit. Met deze begroeting hebben we 
een gebed van twee rạk’ās beëindigd.

16  Vrouwen

Na het beëindigen van de smeekbedes draaien we 
ons hoofd eerst naar rechts en begroeten we de 
engelen en de mensen door te zeggen “Ạssạlāmu 
Alạykum wạ Rahmạtullāh”, dan draaien we ons 
hoofd naar links en spreken we weer dezelfde 
begroeting uit. Met deze begroeting hebben we 
een gebed van twee rạk’ās beëindigd.

Du’ā ạt-Tạshạhhud of ạt-Tahiyyātu:

Ạt-Tahiyyātu lillāhi, wạs-Salawātu, wạt-Tayyibātu, 
ạs-sạlamu ‘alạykạ ạyyuhạn-Nạbiyyu, wạ-rahmạtullāhi 
wạ-bạrạkātuh. Ạs-Sạlāmu ‘alạynā wạ-‘alā ‘ibādillāhis-
sālihīn! Ạshhạdu ạllā ilāhạ illallāh, wạ-ạshhạdu ạnnạ 
Muhammạdạn abduhū wạ Rasūluh.

Dit betekent: “De begroetingen, de gebeden en alle 
mooie daden zijn voor Allah. Moge vrede over jou komen 
oh Profeet en genade van Allah en Zijn zegeningen. 
Moge vrede over ons komen en over de rechtschapen 
dienaren van Allah. Ik getuig dat er geen god bestaat 
behalve Allah en ik getuig dat Muhammed Zijn dienaar 
en Zijn boodschapper is.”

Smeekbede van “Allahummạ Salli”, “Allahummạ 
Bārik” 

Allahummạ salli ‘alā Muhammed wạ-‘alā āli 
Muhammed, kạmā sallạytạ ‘alā Ibrāhīm wạ-‘alā 
āli Ibrāhīm. Wạ-bārik ‘alā Muhammed wạ-‘alā āli 
Muhammed, kạmā bārạktạ ‘alā Ibrāhīm wạ-‘alā āli 
Ibrāhīm, fil-‘ālạmīn innạkạ Hamīdum-Mạjīd!

Dit betekent: Oh Allah! Stuur Jouw vrede naar 
Muhammed en naar de familie van Muhammed, zoals Jij 
Jouw vrede naar Ibrāhīm en naar de familie van Ibrāhīm 
hebt gestuurd. En zegen Muhammed en de familie van 
Muhammed, zoals Jij Ibrāhīm en de familie van Ibrāhīm 
in de werelden hebt gezegend. Voorzeker, Jij bent de 
Geprezene, De Glorierijke.

Toen Hātạm ạl-Asam, bekend  om zijn vroomheid, werd gevraagd hoe hij het gebed verrichtte, antwoordde hij:
“Als de gebedstijd nadert, doe ik de rituele wassing. Ik ga naar de plek waar ik zal bidden en ik ga 

zitten. Dan sta ik op om het gebed te verrichten. Ik stel mij voor dat de heilige Kaäba voor mij is, de brug 
die over de hel is gespannen (De Sirāt) onder mijn voeten, het Paradijs aan mijn rechterzijde, de Hel aan 
mijn linkerzijde, boven de Engel des Doods, die elk moment mijn ziel kan komen ophalen. Ik besef dat ik 
voor God sta en dat dit gebed wel eens mijn laatste gebed zou kunnen zijn. Ik heb een gevoel tussen angst 
en hoop. Ik doe zorgvuldig de iqāmạ. Ik reciteer de Heilige Koran en denk na over de betekenis van wat ik 
zeg. Vervolgens buig ik in nederigheid en kniel ik in ontzag. Ik verricht mijn salāt met oprechtheid en ik 
maak me zorgen of mijn gebed wel wordt geaccepteerd. Daarop vraag ik Allah om vergiffennis.



92

Mijn Prachtige Religıe -1

DE UITVOERING VAN DE VIJF DAGELIJKSE 
GEBEDEN (DE SALĀT)

HET 
OCHTENDGEBED
(SALĀT ẠL-FẠJR)

De eerste rạk’ah De tweede rạk’ah

HET SOENNA-
GEDEELTE 
VAN HET 

OCHTENDGEBED 
(TWEE RẠK’ĀS)

DE VERPLICHTE 
(FARD) 

HANDELINGEN 
VAN HET 

OCHTENDGEBED 
(TWEE RẠK’ĀS)

*Tạkbīr

*Subhānạkạ

*Istiāza, Bạsmạlạ

*Soera ạl-Fātiha

*Nog een soera

*Voorover buigen 
(de rukū)

*Neerknielen 2x (de 
sạjdạ)

*Tạkbīr

*Subhānạkạ

*Istiāza, Bạsmạlạ

*Soera ạl-Fātiha

*Nog een soera

*Voorover buigen 
(de rukū)

*Neerknielen 2x (de 
sạjdạ)

*Bạsmạlạ
*Soera ạl-Fātiha
*Nog een soera
*Voorover buigen (de rukū)
*Neerknielen 2x (de sạjdạ)
*Zitting (de Jạlsạ)
*Ạt-Tahiyyāt
*Ạs-Salawāt Ạsh-Shạrīfạ (“Allahummạ
Salli” en “Allahummạ Bārik”)
*Rabbạnā Ātinā
*Ạs-Sạlām

*Bạsmạlạ
*Soera ạl-Fātiha
*Nog een soera
*Voorover buigen (de rukū)
*Neerknielen 2x (de sạjdạ)
*Zitting (de Jạlsạ)
*Ạt-Tahiyyāt
*Ạs-Salawāt Ạsh-Shạrīfạ (“Allahummạ
Salli” en “Allahummạ Bārik”)
*Rabbạnā Ātinā
*Ạs-Sạlām

HET 
MIDDAGGEBED 

(SALĀT ẠL-ZUHR)
De eerste rạk’ah De tweede rạk’ah

HET EERSTE 
SOENNAGEBED 

VAN HET 
MIDDAGGEBED 
(VIER RẠK’ĀS)

*Tạkbīr
*Subhānạkạ
*Istiāza, Bạsmạlạ
*Soera ạl-Fātiha
*Nog een soera
*Voorover buigen 
(de rukū)
*Neerknielen 2x 
(de sạjdạ)

*Bạsmạlạ
*Soera ạl-Fātiha
*Nog een soera
*Voorover buigen 
(de rukū)
*Neerknielen 2x (de 
sạjdạ)
*De (eerste) zitting 
(de Jạlsạ)
*Ạt-Tahiyyāt
*Ạs-Salawāt 
Ạsh-Shạrīfạ 
(“Allahummạ Salli” 
en “Allahummạ 
Bārik”)

De derde rạk’ah De vierde rạk’ah

*Bạsmạlạ
*Soera ạl-Fātiha
*Nog een soera
*Voorover buigen
(de rukū)
*Neerknielen 2x
(de sạjdạ)

*Bạsmạlạ
*Soera ạl-Fātiha
*Nog een soera
*Voorover buigen
(de rukū)
*Neerknielen 2x
(de sạjdạ)
*De (tweede) zitting
(de Jạlsạ)
*Ạt-Tahiyyāt
*Ạs-Salawāt Ạsh-
Shạrīfạ
*Rabbạnā Ātinā
*Ạs-Sạlām
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HET VERPLICHTE 

(FARD) GEDEELTE 

VAN HET 

MIDDAGGEBED 

(VIER RẠK’ĀS)

* Bạsmạlạ
* Soera ạl-Fātiha
* Voorover buigen 
(de rukū)
* Neerknielen 2x 
(de sạjdạ)
*De (tweede) zit-
ting (de Jạlsạ)
*Ạt-Tahiyyāt
*Ạs-Salawāt Ạsh-
Shạrīfạ
*Rabbạnā Ātinā
*Ạs-Sạlām

*Bạsmạlạ
*Soera ạl-Fātiha
*Nog een soera
*Voorover buigen 
(de rukū)
*Neerknielen 2x 
(de sạjdạ)
*De (eerste) zitting 
(de Jạlsạ)
*Ạt-Tahiyyāt

*Bạsmạlạ
*Soera ạl-Fātiha
*Voorover buigen 
(de rukū)
*Neerknielen 2x 
(de sạjdạ)

*Tạkbīr
*Subhānạkạ
*Istiāza, Bạsmạlạ
*Soera ạl-Fātiha
*Nog een soera
*Voorover buigen 
(de rukū)
*Neerknielen 2x 
(de sạjdạ)

*Tạkbīr
*Subhānạkạ
*Istiāza, Bạsmạlạ
*Soera ạl-Fātiha
*Nog een soera
*Voorover buigen 
(de rukū)
*Neerknielen 2x 
(de sạjdạ)

*Bạsmạlạ
*Soera ạl-Fātiha
*Nog een soera
*Voorover buigen 
(de rukū)
*Neerknielen 2x (de 
sạjdạ)
*Zitting (de Jạlsạ)
*Ạt-Tahiyyāt
*Ạs-Salawāt Ạsh-
Shạrīfạ
*Rabbạnā Ātinā
*Ạs-Sạlām

HET LAATSTE 
SOENNAGEBED 

VAN HET 
MIDDAGGEBED 
(TWEE RẠK’ĀS)

HET 
NAMIDDAGGEBED 

(SALĀT ẠL-ASR)
De eerste rạk’ah De tweede rạk’ah

HET 
SOENNAGEBED 

VAN HET 
NAMIDDAGGEBED 

(VIER RẠK’ĀS)

*Bạsmạlạ
*Soera ạl-Fātiha
*Nog een soera
*Voorover buigen 
(de rukū)
*Neerknielen 2x (de 
sạjdạ)
*De (eerste) zitting 
(de Jạlsạ)
*Ạt-Tahiyyāt
*Ạs-Salawāt 
Ạsh-Shạrīfạ 
(“Allahummạ
Salli” en 
“Allahummạ Bārik”)

*Bạsmạlạ
*Soera ạl-Fātiha
*Nog een soera
*Voorover buigen 
(de rukū)
*Neerknielen 2x 
(de sạjdạ)
*De (tweede) zit-
ting (de Jạlsạ)
*Ạt-Tahiyyāt
*Ạs-Salawāt Ạsh-
Shạrīfạ
*Rabbạnā Ātinā
*Ạs-Sạlām

*Subhānạkạ
*Bạsmạlạ
*Soera ạl-Fātiha
*Nog een soera
*Voorover buigen 
(de rukū)
*Neerknielen 2x (de 
sạjdạ)

*Tạkbīr
*Subhānạkạ
*Istiāza, Bạsmạlạ
*Soera ạl-Fātiha
*Nog een soera
*Voorover buigen 
(de rukū)
*Neerknielen 2x 
(de sạjdạ)

De derde rạk’ah De vierde rạk’ah

*Tạkbīr
*Subhānạkạ
*Istiāza, Bạsmạlạ
*Soera ạl-Fātiha
*Nog een soera
*Voorover buigen 
(de rukū)
*Neerknielen 2x 
(de sạjdạ)

*Bạsmạlạ
*Soera ạl-Fātiha
*Nog een soera
*Voorover buigen 
(de rukū)
*Neerknielen 2x (de 
sạjdạ)
*De (eerste) zitting 
(de Jạlsạ)
*Ạt-Tahiyyāt

*Bạsmạlạ
*Soera ạl-Fātiha
*Voorover buigen 
(de rukū)
*Neerknielen 2x (de 
sạjdạ)

*Bạsmạlạ
*Soera ạl-Fātiha
*Voorover buigen 
(de rukū)
*Neerknielen 2x (de 
sạjdạ)
*De (tweede) zitting 
(de Jạlsạ)
*Ạt-Tahiyyāt
*Ạs-Salawāt Ạsh-
Shạrīfạ
*Rabbạnā Ātinā
*Ạs-Sạlām

HET VERPLICHTE 
(FARD) GEDEELTE 

VAN HET 
NAMIDDAGGEBED 

(VIER RẠK’ĀS)
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HET NACHTGEBED 
(SALĀT ẠL-‘ISHĀ’) De eerste rạk’ah De tweede rạk’ah

HET EERSTE 
SOENNAGEBED 

VAN HET 
NACHTGEBED 
(VIER RẠK’ĀS)

*Tạkbīr
*Subhānạkạ
*Istiāza, Bạsmạlạ
*Soera ạl-Fātiha
*Nog een soera
*Voorover buigen 
(de rukū)
*Neerknielen 2x 
(de sạjdạ)

*Bạsmạlạ
*Soera ạl-Fātiha
*Nog een soera
*Voorover buigen 
(de rukū)
*Neerknielen 2x (de 
sạjdạ)
*De (eerste) zitting 
(de Jạlsạ)
*Ạt-Tahiyyāt
*Ạs-Salawāt Ạsh-
Shạrīfạ

De derde rạk’ah De vierde rạk’ah

*Subhānạkạ
*Bạsmạlạ
*Soera ạl-Fātiha
*Nog een soera
*Voorover buigen 
(de rukū)
*Neerknielen 2x (de 
sạjdạ)

*Bạsmạlạ
*Soera ạl-Fātiha
*Nog een soera
*Voorover buigen 
(de rukū)
*Neerknielen 2x (de 
sạjdạ)
*De (tweede) zitting 
(de Jạlsạ)
*Ạt-Tahiyyāt
*Ạs-Salawāt Ạsh-
Shạrīfạ 
*Rabbạnā Ātinā
*Ạs-Sạlām

HET AVONDGEBED 
(SALĀT ẠL-
MAGHRIB)

De eerste rạk’ah De tweede rạk’ah

HET VERPLICHTE 
GEDEELTE 

(FARD) VAN HET 
AVONDGEBED 
(DRIE RẠK’ĀS)

De derde rạk’ah

*Bạsmạlạ
*Soera ạl-Fātiha
*Voorover buigen 
(de rukū)
*Neerknielen 2x 
(de sạjdạ)
*De (tweede) zit-
ting (de Jạlsạ)
*Ạt-Tahiyyāt
*Ạs-Salawāt Ạsh-
Shạrīfạ
*Rabbạnā Ātinā
*Ạs-Sạlām

HET 
SOENNAGEDEELTE 

VAN HET 
AVONDGEBED 
(TWEE RẠK’ĀS)

*Tạkbīr
*Subhānạkạ
*Istiāza, Bạsmạlạ
*Soera ạl-Fātiha
*Nog een soera
*Voorover buigen 
(de rukū)
*Neerknielen 2x 
(de sạjdạ)

*Bạsmạlạ
*Soera ạl-Fātiha
*Nog een soera
*Voorover buigen 
(de rukū)
*Neerknielen 2x 
(de sạjdạ)
*Zitting (de Jạlsạ)
*Ạt-Tahiyyāt
*Ạs-Salawāt Ạsh-
Shạrīfạ
*Rabbạnā Ātinā
*Ạs-Sạlām

*Tạkbīr
*Subhānạkạ
*Istiāza, Bạsmạlạ
*Soera ạl-Fātiha
*Nog een soera
*Voorover buigen 
(de rukū)
*Neerknielen 2x 
(de sạjdạ)

*Bạsmạlạ
*Soera ạl-Fātiha
*Nog een soera
*Voorover buigen 
(de rukū)
*Neerknielen 2x 
(de sạjdạ)
*De (eerste) zitting 
(de Jạlsạ)
*Ạt-Tahiyyāt
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HET 
ONEVENGEBED 

(SALĀT ẠL-WITR)
De eerste rạk’ah De tweede rạk’ah

HET 
ONEVENGEBED 

(SALĀT ẠL-WITR) 
(DRIE RẠK’ĀS)

*Tạkbīr
*Subhānạkạ
*Istiāza, Bạsmạlạ
*Soera ạl-Fātiha
*Nog een soera
*Voorover buigen 
(de rukū)
*Neerknielen 2x 
(de sạjdạ)

*Bạsmạlạ

*Soera ạl-Fātiha

*Nog een soera

*Voorover buigen 
(de rukū)

*Neerknielen 2x 
(de sạjdạ)

*De (eerste) zitting 
(de Jạlsạ)

*Ạt-Tahiyyāt

De derde rạk’ah

*Bạsmạlạ
* Soera ạl-Fātiha
* Nog een soera
* Tạkbīr
*Qunūt smeekbede 
(Duā ạl-Qunūt)
* Voorover buigen 
(de rukū)
*Neerknielen 2x (de 
sạjdạ)
*De (tweede) zitting 
(de Jạlsạ)
*Ạt-Tahiyyāt
*Ạs-Salawāt Ạsh-
Shạrīfạ
*Rabbạnā Ātinā
*Ạs-Sạlām

HET VERPLICHTE 
GEDEELTE 

(FARD) VAN HET 
NACHTGEBED 
(VIER RẠK’ĀS)

*Tạkbīr
*Subhānạkạ
*Istiāza, Bạsmạlạ
*Soera ạl-Fātiha
*Nog een soera
*Voorover buigen 
(de rukū)
*Neerknielen 2x 
(de sạjdạ)

*Bạsmạlạ
*Soera ạl-Fātiha
*Nog een soera
*Voorover buigen 
(de rukū)
*Neerknielen 2x 
(de sạjdạ)
*Zitting (de Jạlsạ)
*Ạt-Tahiyyāt
*Ạs-Salawāt Ạsh-
Shạrīfạ
*Rabbạnā Ātinā
*Ạs-Sạlām

HET LAATSTE 
SOENNAGEBED 

VAN HET 
NACHTGEBED 
(TWEE RẠK’ĀS)

*Tạkbīr
*Subhānạkạ
*Istiāza, Bạsmạlạ
*Soera ạl-Fātiha
*Nog een soera
*Voorover buigen 
(de rukū)
*Neerknielen 2x (de 
sạjdạ)

*Bạsmạlạ
*Soera ạl-Fātiha
*Nog een soera
*Voorover buigen 
(de rukū)
*Neerknielen 2x (de 
sạjdạ)
*De (eerste) zitting 
(de Jạlsạ)
*Ạt-Tahiyyāt

*Bạsmạlạ
*Soera ạl-Fātiha
*Voorover buigen 
(de rukū)
*Neerknielen 2x (de 
sạjdạ)

*Bạsmạlạ
*Soera ạl-Fātiha
*Voorover buigen 
(de rukū)
*Neerknielen 2x (de 
sạjdạ)
*De (tweede) zitting 
(de Jạlsạ)
*Ạt-Tahiyyāt
*Ạs-Salawāt Ạsh-
Shạrīfạ
*Rabbạnā Ātinā
*Ạs-Sạlām
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Na de sạlām

Ûَْאرَכ×َÜَ ُمŻٰ َّùĤכَ اĭْĨَِمُ وŻٰ َّùĤا ÛَĬَْأ َّħıُ َّĥĤَا
ĺَא ذَااŻَåَĤْلِ وَاźِْכóَْامِ.

In het Arabisch uit te spreken als volgt: 
“Allāhummạ, ạntạ’s-Sạlām wạ minkạs’sạlām, 
Tạbārạktạ yā Zạl’Jạlāli wạ’l-Ikrām.”

óُ×َْأכ ُ ّٰųوَا ُ ّٰųا َّźإ įَĤَإ źَٰو ِ ّٰųِ ïُĩْéَĤْوَا ِ ّٰųאنَ اéَ×ْøُ
.ħِĻčِđَĤْا ِĵّĥđَĤْا ِ َّųאÖِ َّźِةَ إ َّĳĜُ źَٰلَ وĳْèَ źَٰو

Daarna kunnen we het volgende opzeggen: 
“Subhānallāhi, wạl-hamdulillāhi wạ lā-ilāhạ 
illallāhu- wạl-lāhu-ạkbạr, wạ lā hawlạ wạ lā 
quwwạtạ illā billāhil-Aliyyil-Azīm.”

Dan zeggen we “Ạūzubillahi min-ạsh-
shạytānirrajīm, Bismillahir-rahmānir-rahīm” en 
lezen we “Āyạt-ạl-Kursī” (soera ạl-Baqara, 2/255).

Dan zeggen we 33 keer Subhānallah ( ), 
33 keer Ạlhamdulillāh (  ) en 33 keer Allahu 
Ạkbạr (  ) en daarna zeggen we:

įُĤَ َכĺóِüَ źٰ ُهïَèَْو ُ ّٰųا َّźإ įَĤِٰإ źٰ
óٌĺ ïِĜَ Ïٍķْüَ ِģُّכ ĵĥٰĐَ ĳَİَُو ïُĩْéَĤْا įُĤََכُ وĥْĩُĤْا įُĤَ

אبِ. َّİĳَĤْا ĵĥَĐْźَا ِĹّĥِđَĤْا ĵَِÖَّאنَ رéَ×ْøُ

“Lā-ilāhạ-illallāh, wahdạhū-lā-shạrikạlạh, 
lạhul-mulku wạ lạhul-hamdu wạ huwạ‘alā kulli 
shạy’in-qadīr, subhānạ rabbiy-ạl-Aliyyi’l-A’lạl-
Wạhhāb.”

Na deze lofprijzingen heffen we onze handen 
op en smeken we Allah, we vragen Hem alles wat 
we willen, we beëindigen onze smeekbede door met 
onze handen over ons gezicht te strijken.

Onze Profeet (moge vrede over hem komen) 
adviseerde ons de volgende smeekbede:

“Mijn God! Ik vereer alleen Jou. Jij bent Degene 
Die waakt over de hemelen, de aarde en al hetgeen 
zich daarin bevindt. Alle lof is aan Jou. Jij bent de 
Ware en Waarheid. Al hetgeen Jij hebt beloofd is 
waar. Jouw Woord is waar. De terugkeer naar Jou is 
waar. Het Paradijs is waar. De Hel is waar. De komst 
van de Dag des Oordeels is waar. De profeten zijn 
waar. Muhammed (moge vrede over hem komen) is 
waar.

DE SMEEKBEDES (DE DUĀ’S) EN 
LOFPRIJZINGEN DIE NA HET RITUELE GEBED 

KUNNEN WORDEN GERECITEERD.
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Oh Allah! Door Jouw geboden en verboden te 
accepteren heb ik mijzelf alleen aan Jou gewijd. Ik 
vertrouw alleen op Jou. Ik geloof alleen in Jou. Ik 
wend mijn gezicht en mijn hart alleen tot Jou.”

Oh Allah! Aanvaard mijn gebed. Jij bent 
werkelijk de Alhorende, de Alwetende.

Oh Allah! Vergeef mij mijn zonden, datgene 
wat ik uit onwetendheid heb gedaan, dat wat ik heb 
gedaan door buiten de perken te treden. Vergeef al 
mijn slechte daden, Jij kent ze beter dan mij!

Oh Allah! Vergeef mij de zonden die ik bewust 
en onbewust heb gepleegd!

Oh Allah! Help mij om Jou te gedenken, om Jou 
te bedanken en om Jou te aanbidden op de wijze die 
Jou toekomt!

Oh Allah! Bescherm mij tegen dwaling in 
geloof, hetgeen het fundament is van al mijn daden! 
Help mij met mijn aangelegenheden in dit wereldse 
leven! Help mij met het verdienen van mijn leven in 
het Hiernamaals, de plaats waar ik zal terugkeren! 
Sta mij toe om meer goede daden te verrichten 
gedurende mijn leven!

Oh Allah! Bescherm mij tegen al hetgeen wat 
in strijd is met de éénheid (van Jouw bestaan), tegen 
schijnheiligheid en tegen alle slechte gewoontes!

Oh Allah! Wijs mij de juiste weg, zuiver mijn 
gedrag en mijn ziel; verbeter mijn manieren. Hou mij 
weg van alle verboden (harāms)!

Oh Allah! Ik zoek mijn toevlucht tot Jou tegen 
immoraliteit, tegen het begaan van slechte daden en 
tegen dwaling!

Oh Allah! Ik zoek mijn toevlucht tot Jou tegen 
armoede, tegen buitensporigheid, tegen minachting, 
tegen onderdrukking en onderdrukt worden!

Oh onze Heer, Die ons heeft geschapen en heeft 
onderwezen! Geef ons het goede in deze wereld 
en in de volgende wereld. Bescherm ons tegen de 
bestraffing van het Hellevuur.

Oh onze Heer, Die ons heeft geschapen en heeft 
onderwezen! Vergeef mij,vergeef mijn ouders en 
vergeef alle gelovigen op de Dag des Oordeels!

Amīn!”

Op een dag pakte onze Profeet (moge vrede over hem 
komen) de hand vast van Muāz ibn Jạbạl en zei: “Muāz! God is 
mijn getuige dat ik van jou hou!”

Hierop zei Muāz tegen de Profeet: “O Boodschapper van 
God! Ik hou ook werkelijk van jou.” Onze Profeet continueerde: 
“Muāz! Ik raad je ten zeerste aan dat je deze smeekbede na elk 
gebed opleest.”

ħıَُّ اĵĥَĐَ ĹِĭّĐَِ ذِכóِْكَ وَ üُכóِْكَ وĐِ īِùْèََُ×אدÜَِכَ ّٰĥĤَا
“O mijn Heer! Help mij om Jou te gedenken, om Jou te danken 
[voor de gunsten die Jij hebt gegeven] en om Jou te aanbidden 

op de wijze die Jou behaagt.”

(Ạbū Dāwūd, Witr 26) 
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Op een dag zat onze Profeet in de moskee, hij 
was omringd door zijn eerbare metgezellen. Een 
man kwam binnen en verrichte het gebed. De 
man wist niet dat onze Profeet hem in de gaten 
hield. Na de beëindiging van het gebed kwam de 
man bij de Profeet en begroette hem. De Profeet 

begroette terug en zei: “Ga terug en verricht je 

gebed nogmaals, want je hebt niet gebeden.”

De man keerde terug en bad opnieuw, op 

dezelfde manier. Toen hij terugkeerde bij de 

Profeet zei de Profeet tegen hem wederom: ““Ga 

VERRICHT JE GEBED NOGMAALS

Wājib handelingen zijn handelingen die vereist zijn 
en die de uitvoering van het gebed vervolmaken. Degenen 
die per ongeluk het verrichten van een wājib handeling 
achterwege laten, vergeten of vertragen, moeten een 
Sạjdạt ạl-Sạhw verrichten (ofwel “neerknieling vanwege 
het vergissen”, deze houdt in: na het verrichten van 
de sạlām naar de rechterkant twee keer neerknielen, 
vervolgens ạt-tahiyyāt lezen en dan het gebed eindigen 
met de sạlām aan beide kanten).

Enkele wājibs van het gebed zijn als volgt:

 Soera ạl-Fātiha moet worden gereciteerd (de 
openingssoera)

 Na soera ạl-Fātiha moet nog een soera of moeten 
tenminste drie korte verzen van de Koran worden 
gereciteerd.

 De recitatie van soera ạl-Fātiha dient vóór de 
recitatie van de extra soera te komen.

 Tijdens het neerknielen (de sạjdạ) dient de neus op 
de grond te worden geplaatst. 

 Bij gebeden van drie of vier rak’ās dient 
tijdens de zitting (qa’dạ) in de tweede rạk’ah de 
getuigenissmeekbede (ạt-tahiyyatu) te worden 
gereciteerd.

 Alle hoofdonderdelen van het gebed dienen correct 
te worden uitgevoerd. Met andere woorden: men 
mag zich niet haasten. Het staan (de qiyām), het 
vooroverbuigen (de rukū), het neerknielen (de 
sujūd) en de zitting (de qa’dạ) moeten alle goed 

worden uitgevoerd. Iemand die bijvoorbeeld de 
rukū verricht en zich ter aarde werpt (de sạjdạh) 
zonder dat hij na de rukū rechtop is gestaan voor 
de duur van het uitspreken van “Rabbạnā wạ lạkạl 
hamd”, komt de verplichting van “ta’dīl ạl-ạrkān” 
niet na, ofwel de verplichting van het vredig en 
kalm uitvoeren van de hoofdonderdelen.

 Het getuigenisgebed (ạt-tahiyyatu) dient tijdens 
zowel de eerste als de tweede zitting te worden 
gereciteerd.

 Tijdens het onevengebed (Salāt ạl-Witr) moet een 
extra tạkbīr (Allahu Ạkbạr) worden uitgesproken 
en de Qunūt-smeekbede worden gelezen.

 Aan het einde van het gebed moet naar de 
rechterkant en naar de linkerkant de begroeting (de 
sạlām) worden verricht.

 De imam dient de Koran luidop te reciteren tijdens 
de gebeden waarvoor dit is voorgeschreven, zoals 
het ochtendgebed (Salāt ạl-Fạjr), het avondgebed 
(Salāt ạl¬-Maghrib) en het nachtgebed (Salāt ạl-
‘Ishā’)

 De imam dient de Koran zachtjes te reciteren 
tijdens de gebeden waarvoor dit is voorgeschreven, 
zoals het middaggebed (Salāt ạl-Zuhr) en het 
namiddaggebed (Salāt ạl-Asr)

 Als een hoofdonderdeel verkeerd wordt uitgevoerd, 
dan dient sạjdạt ạl-sạhw (het neerknielen vanwege 
het vergissen) te worden gedaan.

DE VEREISTE (WĀJIB) HANDELINGEN 
VAN HET RITUELE GEBED   



99

Ik Leer Mijn Religieuze Rituelen

 Het omroepen van de ạzān voor de vijf dagelijkse 
gebeden en het vrijdaggebed en het omroepen 
van de iqāmạ voor de verplichte (fard) gebeden.

 Het zachtjes reciteren van de “Subhānạkạ-
smeekbede” na de Tạkbīrah ạl-Iftitāh. 

 Het zachtjes reciteren van de Istiāzạ en de 
Bạsmạlạ vóór soera ạl-Fātiha tijdens de eerste 
rạk’ah en het reciteren van de Bạsmạlạ vóór 
soera ạl-Fātiha in de andere rạk’ās.

 Het zachtjes zeggen van “Amīn” aan het eind 
van soera ạl-Fātiha. 

 Het tenminste drie keer zeggen van “Subhānạ 
Rabbiyạl-Azīm” tijdens de rukū en het 
tenminste drie keer zeggen van “Subhānạ 
Rabbiyạl A’lā” tijdens de sạjdạ.

 Allahu Ạkbạr zeggen tussen de verplichte 
handelingen, zoals het staan, het 
vooroverbuigen en het neerknielen.

 Het zeggen van “Sạmi Allahu limạn hamidạh” 
tijdens het omhoog komen van de rukū, en het 

zeggen van “Rabbạnā wạ lạkạl-hamd” na het 
omhoog komen van de rukū.

 Het opzeggen van de smeekbedes “Allahummạ 
Salli” en “Allahummạ Bārik” tijdens de laatste 
zitting.

terug en doe je gebed over, want je hebt niet 
gebeden.”

Hetzelfde deed zich voor een derde maal voor. 
Uiteindelijk zei de man: “Ik zweer bij Degene 
Die jou met de boodschap van waarheid heeft 
gestuurd, dat ik niet weet hoe ik anders zou 
kunnen bidden. Leer het mij.”

De profeet zei: “Als je je gebed begint zeg dan de 
tạkbīr (Allahu Ạkbạr) op. Reciteer datgene van 
de Koran dat gemakkelijk voor je is, buig daarna 
voorover (de rukū) en blijf gebukt, totdat al je 

ledematen zich in rust, in stilstand bevinden. 

Kom dan weer omhoog totdat je helemaal 

rechtop staat. Kniel dan neer (de sạjdạ) en blijf 

zo totdat al je ledematen zich in rust bevinden, 

kom daarna omhoog om te zitten totdat je 

ledematen zich in rust bevinden. Verricht alle 

rạk’ās van het gebed op deze manier.” 

(ạl-Buchārī, Ạzān 95)

SOENNA HANDELINGEN VAN HET RITUELE 
GEBED  
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Je moet niet vergeten dat je bij het verrichten van een 
ritueel gebed voor God staat en dat je het gebed 
moet verrichten zoals onze Profeet ons heeft 
geleerd. We moeten aandacht besteden aan de 
wājib- en de soennahandelingen; deze handelingen 
vullen immers de gebrekkig uitgevoerde 
verplichte(fard)handelingen van het gebed aan. 
Het is in de Islam niet gewenst om de wājib- en de 
soennahandelingen van het gebed te verzuimen; 
dat wordt beschouwd als afkeurenswaardig 
(makrūh). Deze afkeurenswaardige handelingen 
zijn:

 Het onnodig aanraken van de kleding en het 
lichaam.

 Bidden terwijl je nodig naar het toilet moet.
 Tijdens een gemeenschappelijk gebed niet naast 

anderen plaatsnemen, terwijl er genoeg ruimte is 
in de rij, maar in je eentje een nieuwe rij maken.

 Het niet plaatsen van iets dat als een barrière 
kan dienen (een sutra) voor de plaats van het 
neerknielen, voor het geval dat mensen voor de 
biddende persoon langslopen. 

 Het niet opzeggen of minder dan drie keer 
opzeggen van de Tasbīh bij het neerknielen of het 
vooroverbuigen. 

 De soera’s die na de recitatie van soera ạl-Fatiha 
komen, dienen overeenkomstig hun volgorde 
in de Koran te worden gereciteerd. Als iemand 
bijvoorbeeld soera ạl-Kawsar en soera ạl-
Ichlās wil reciteren, dan dient hij in de eerste 
rạk’ah soera ạl-Kawsar en in de tweede rạk’ah 
soera ạl-Ichlās te reciteren. Het is makrūh als 
de persoon geen aandacht besteedt aan de 
volgorde van de soera’s, terwijl hij de volgorde 
wel kent.

 Het bidden in de richting van iemand die met zijn 
gezicht naar je toe staat.

ONGEWENSTE HANDELINGEN TIJDENS HET VERRICHTEN 
VAN HET RITUELE GEBED (MAKRŪHĀT ẠL-SALĀT)  

GOEDE MANIEREN TIJDENS HET GEBED (ĀDĀB ẠL-SALĀT)

Het nakomen van de ādāb ạl-salāt houdt in 
het hanteren van goede manieren bij een ritueel 
gebed, die helpen bij het in kalmte verrichten van 
een gebed. Enkele van deze goede manieren van 
het gebed zijn:

 In staande houding kijken naar de plaats van 
neerknieling en in voorover gebogen positie 
kijken naar de voeten. In de zithouding kijken 
naar de knieën en tijdens de begroeting (de 
salām) kijken naar de schouders.

 Het meer dan drie keer verheerlijken van Allah 
(de tasbih) bij het vooroverbuigen (de rukū) en 
het neerknielen (de sajda).

 Tijdens het gebed in volle besef zijn dat je voor 
God staat.

Een islamitische geleerde werd gevraagd: “Hoe kan 

iemand ontzag bereiken en plezier beleven bij het 

verrichten van een gebed?” Hij antwoordde: 

 Door alleen te eten wat eerlijk is verdiend,

 Door alert te zijn bij het verrichten van de rituele 

wassing,

 Door je te realiseren dat je voor God zal staan,

 Door te denken dat je nu voor God staat bij het 

maken van Takbīrah ạl-Iftitāh en deze gedachte 

gedurende het hele gebed vast te houden

 Door nooit te vergeten dat God met ons is, ook 

als we niet aan het bidden zijn en door ons ervan 

bewust te zijn dat Hij ons allemaal ziet.
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Op een dag tijdens de maand Ramadan zei 
de kalief Hārūn ạl-Rashid tegen Bahl ạl-Dānā, 
een beroemde islamitische geleerde in die tijd: 
“Ga naar de moskee en nodig iedereen die het 
avondgebed verricht uit voor het diner (om het 
vasten te verbreken).”

Het werd avond en de azān werd verricht. 
De menigte in de moskee was meer dan één rij. 
Na het gebed kwam Bahl ạl-Dānā terug bij de 
Kalief met een paar mensen. De kalief Hārūn ạl-
Rashid was verbaasd: “Is dit alles? Ik wilde dat jij 
iedereen die het avondgebed heeft verricht mee 
zou nemen voor de iftār in het paleis. Van de 
hele gemeenschap heb je maar een paar mensen 
meegebracht, wat slechts één volle tafel betekent! 

WIE IS HIER OM TE BIDDEN?

LATEN WE ONZE GEBEDEN 
MET ONTZAG VERRICHTEN

Wanneer wij iets uit liefde doen, concentreren wij 
ons daar volledig op. Soms concentreren wij ons daar 
zo goed op, dat we niet eens horen dat iemand ons 
roept en hebben we niet door wat er allemaal om ons 
heen gebeurt. Met ontzag bidden houdt in, dat we ons 
tijdens het gebed realiseren dat we voor Allah staan, 
dat we nergens anders aandacht aan besteden en ons 
concentreren op ons gebed. We zouden niet iemand 
willen verlaten waarvan we heel erg veel houden of 
willen dat die persoon ons zou verlaten. Zelfs wanneer 
uren passeren, zouden we de tijd niet eens in de gaten 
hebben. Wanneer wij tijd doorbrengen met onze 
vrienden of met hen in gesprek zijn, zou het dan niet 
fout zijn wanneer wij op dat moment met iets anders 
bezig zouden zijn? 

Op dezelfde manier is het fout als wij in gebed 
zijn voor Allah en ons vervolgens met onze gedachten 
elders bevinden. Onze gebeden zouden niet in een 
sessie moeten veranderen waarin wij aan zaken denken 

Bahl ạl-Dānā zei: “Oh mijn sultan! Jij hebt 
mij gevraagd om de mensen uit te nodigen 
die het gebed verrichten en niet degenen die 
alleen maar naar de moskee komen. Na het 
gebed ben ik bij de deur gaan staan en heb 
ik aan iedereen gevraagd welk hoofdstuk de 
imam uit de Koran had gereciteerd. De meeste 
mensen, die in moskee waren, konden zich niet 
herinneren welk hoofdstuk dat was. Hier zijn 
alleen degenen die het wel wisten. Er waren 
veel mensen in de moskee, maar het ziet ernaar 
uit dat alleen deze mensen hier het gebed goed 
hebben verricht. Zoals jij hebt bevolen, heb ik 
hen naar het paleis meegenomen.”
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als werk, school, familie, vrienden of het plannen van 
een dag. 

Wanneer wij onze lichamen keren naar de Kaäba, 
dan moeten we ook onze harten naar Allah keren. Dit 
doen wij door te denken aan de betekenissen van de 
Koranverzen die wij reciteren of, als we die nog niet 
weten, door ons te beseffen wij ons voor Allah de 
Almachtige bevinden en zo respect blijven betonen. 
We zouden niet met andere dingen bezig moeten 
zijn wanneer wij met onze Heer zijn, wanneer Hij 
ons ziet, wanneer wij smeekbeden opzeggen en Zijn 
Boek reciteren. Wat zouden wij doen, wanneer Allah 
zou zeggen: “Mijn dienaar, Ik was met jou, maar met 
wie was jij?” We moeten beseffen dat elk gebed een 
tijdsperiode is waarin een dienaar zijn Heer en zijn 
beste Vriend ontmoet. We kunnen alleen met ontzag 
bidden, wanneer we ernaar streven om onze dagelijkse 
gebeden als periodes te beschouwen waarin we onze 
liefde voor onze Heer kunnen laten zien, met Hem 
zijn, dan dat we deze periodes zien als een tijd waarin 
we onze gebeden als een last beschouwen en er zo snel 
mogelijk van af willen komen door heel snel te bidden.

(Soera ạl-Mu’minūn, 23: 1-2)

Waarlijk, de gelovigen welslagen. Degenen die 
nederig zijn in hun salāt. 

Allah de Verhevene zegt:

En vraag (Allah) om hulp door middel van 
geduld en de salāt. En voorwaar, dat (de salāt) 

is zwaar, behalve voor de ootmoedigen. (Zij 
zijn) degenen die ervan overtuigd zijn dat zij 

hun Heer zullen ontmoeten en dat zij tot Hem 
zullen terugkeren.

(Soera ạl-Baqara, 2: 45-46)

Allah de Verhevene zegt:

Wanneer wij met ons gebed beginnen, denken 
we aan de Grootheid van Allah. We staan voor 
Hem en zeggen: “Allahu Akbar”. We staan in een 
positie waarbij we respect tonen en onze handen 
op onze buik op elkaar leggen, uit respect voor 
onze Schepper. Wij beseffen dat Allah de meest 
Verhevene met ons praat wanneer wij verzen uit 
de Koran reciteren of ernaar luisteren. We buigen 
(de rukū) door te denken aan de Grootheid van 
onze Heer. Nadat we weer met respect rechtop 
staan, plaatsen wij ons voorhoofd (de sajda) op 
de grond, zowel geestelijk als lichamelijk. Eraan 
denkend dat wij in deze positie het dichtstbij Allah 

zijn, zeggen wij: “Glorie is voor mijn Heer, de 
Allerhoogste (Subhāna Rabbī ạl-A’lā)”. Wij denken 
na over het aanbidden van Allah, hetgeen het doel 
van onze schepping is, loven Hem en offeren alles 
voor Hem op. We voeren de andere rak’ās uit 
met deze gedachten in ons hoofd. Aan het eind 
zitten we nederig en behoeftig en reciteren wij 
de smeekbeden “ạl-Tahiyyāt, Allahumma Sallī, 
Allahumma Bārik en Rabbanā Ātinā.” Met de 
blijdschap van het aanbidden, dat ons dichter bij 
onze Heer brengt, maken wij ons gebed af met 
begroetingen (de salām) naar alle engelen en naar 
mensen aan onze rechter- en linkerkant.
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 Het verbreken/teniet doen van de rituele 
wassing (de wudū) tijdens het gebed.

 Het nalaten van één van de verplichte (fard) 
onderdelen van het gebed.

 Eten & drinken tijdens het gebed.
 Met iemand praten of iemand begroeten.
 Huilen om wereldse zaken (huilen om de liefde 

of de angst voor Allah maakt het gebed niet 
ongeldig; het gebed wordt juist waardevoller).

 Tijdens het gebed zodanig lachen dat we het zelf 
kunnen horen, als het lachen tijdens het gebed ook 
voor anderen hoorbaar is, dan is ook de rituele 
wassing niet meer geldig).

 Het wegdraaien van de borst van de richting van 
de heilige Kaäba.

 Zich op een zodanige manier gedragen dat het 
voor een buitenstaander niet lijkt alsof je bidt.

 Het zodanig verkeerd reciteren van de Heilige 
Koran, dat de betekenis ervan verandert.

 Het opkomen van de zon, terwijl je aan het 
bidden bent tijdens het ochtendgebed (Salāt ạl-
Fajr)

ZAKEN DIE HET GEBED TENIET DOEN 

Het was tijd voor het middaggebed of het 
namiddaggebed. Onze Profeet (vrede zij met hem) kwam 
naar de moskee met zijn kleinzonen Hassan en Husạyn, die 
op zijn rug zaten. Hij ging naar de Mihrāb, de plaats van de 
imam, legde zijn kleinzonen op de grond en begon met het 
gebed, na het zeggen van de Takbīr. Zijn eerbiedwaardige 
metgezellen verrichten hun gebed achter hem. Onze Profeet 
bleef langer dan gewoonlijk in de sajda-positie. Eén van 
zijn kleinzonen was aan het spelen op zijn schouders. Na 
het gebed vroegen de eerbiedwaardige metgezellen: “O 
Boodschapper van Allah! Toen u de sajda langer verrichtte 
dan normaal, dachten wij dat er iets was gebeurd of dat u een 
openbaring kreeg.” Daarop zei de Profeet: 

“Geen van beide. Echter, mijn kleinzoon was op mijn 
rug geklommen, terwijl ik aan het bidden was. Ik bleef 
wachten totdat hij van mijn rug af was gekomen. Ik wilde 
zijn spel niet verstoren door te haasten.” (ạl-Nasāī, Tatbīq 82)

IK WILDE HEM TIJDENS HET 
SPELEN NIET STOREN
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De betekenis van “imam” (leider) en “jamā’ah” 
(gemeenschap).

 De imam is degene die tenminste één ander 
persoon leidt in gebed en de mensen die de imam in het 
gebed volgen, worden de jamā’ah genoemd.

Waarom worden moskeeën ook wel “huizen van 
Allah” genoemd?

Moskeeën zijn gebouwen waar moslims samenkomen 
om te bidden. Omdat er in deze gebouwen neer wordt 
geknield voor Allah en Hij daar wordt aanbeden, worden 
deze gebouwen ook wel “huizen van Allah” genoemd.

Wat is het belang van het gezamenlijk bidden? 

Onze Profeet (vrede zij met hem) verrichtte zijn 
verplichte gebeden altijd in gemeenschap en heeft ons ook 
geadviseerd om in gemeenschap te bidden. Hij heeft ons 
geïnformeerd dat een gebed dat in gemeenschap wordt 
verricht zevenentwintig keer meer waard is met betrekking 
tot de goddelijke beloningen die daarvoor worden 
ontvangen. Het is in de Islam afkeurenswaardig om zonder 
geldig excuus het verrichten van het gebed in gemeenschap 
te verzuimen. Het tot gewoonte maken van het verrichten 
van het gebed in gemeenschap is een goede eigenschap. 
Onze geliefde Profeet gaf ons het goede nieuws, dat bij 
diegenen die de rituele wassing (de wudū) verrichten en 
naar de moskee gaan, voor elke stap die ze nemen een zonde 
wordt gewist en een goede daad wordt bijgeschreven.

Wat zijn de voordelen van bidden in gemeenschap?

Het verrichten van het gebed met andere moslims 
zorgt ervoor dat we ons beter kunnen concentreren op 
en tijdens het gebed; onze gedachten gaan alleen naar het 
gebed. Tevens is het zo, dat het bidden in gemeenschap 
tot eenheid, saamhorigheid en wederzijdse liefde leidt. 
Wanneer wij samen bidden, komen wij in contact met 
onze broeders en zusters en doen wij kennis op van elkaars 

HET BELANG VAN HET BIDDEN IN 
GEMEENSCHAP

(ạl-Buchārī, Ạzān, 31)

“Degenen die voor het gebed de grootste 
beloning ontvangen, zijn degenen die van ver 
naar de moskee lopen; en degene die (in de 

moskee) op de imam wacht opdat hij het gebed 
gezamenlijk kan verrichten, krijgt een grotere 

beloning dan degene die het gebed alleen 
verricht en vervolgens gaat slapen.”

Onze geliefde Profeet zegt:

(Muslim, Mạsājid, 282)

“Wanneer iemand thuis wudū verricht en 

naar het huis van Allah gaat om een verplicht 

gebed te verrichten, bij hem wordt voor elke 

stap die hij neemt een zonde weggevaagd en 

zijn status (bij Allah) wordt een stap hoger.”

Onze geliefde Profeet zegt:

(ạl-Buchārī, Ạzān, 30)

“Het gebed dat gezamenlijk wordt verricht, 
heeft zevenentwintig maal meer verdienste 

dan het gebed dat alleen wordt verricht.” 

Ons geliefde Profeet zegt: 
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situatie. Hierdoor kunnen wij elkaar helpen met het 
oplossen van problemen. In de moskeegemeenschap 
leren wij over de regels en over de geboden van de Islam 
via preken, lezingen en gesprekken. Wij verbreden onze 
kennis over het leven en het gedrag van de Profeet.

Wij ervaren de vreugde en de vrede van het 
bijeenkomen en het aanbidden van Allah in de 
moskeeën. Engelen omringen ons, we worden gezegend 
met de genade van Allah en Zijn gunst. Onze Heer houdt 
meer van de aanbiddingen die in gemeenschap worden 
verricht. Vanwege de grote gunst van het gezamenlijk 
bidden, vergeeft Hij ons de fouten die wij tijdens het 
aanbidden maken.

Hoe moeten de rijen zijn gevormd tijdens het 
bidden in gemeenschap?

De volgorde van de rijen is als volgt: mannen 
staan vooraan, kinderen in het midden en vrouwen 
achteraan. 

Wanneer er maar één persoon in de moskee 
is, staat hij rechts van de imam (de gebedsleider) en iets 
naar achteren.

Wanneer men in gemeenschap bidt, mogen er 
in de rijen geen lege ruimtes tussen de mensen zijn. Het 
is niet goed om achteraan te blijven, wanneer er vooraan 
nog ruimte is. 

Onze Profeet (moge vrede over hem komen) heeft 
gezegd: “Maak de rijen recht, breng jullie schouder 
op dezelfde lijn. Vul de ruimtes. Wees aardig tegen 
je vrienden, die je aan je handen trekken om de 
lijnen recht te maken. Laat tussen jullie geen ruimtes 
over voor de duivel. Allah schenkt voldoening in de 
harten van degenen die in de rijen geen lege ruimtes 
laten. Allah zal degenen die ruimtes laten in de rijen 
Zijn gunsten niet geven.”(Ạbū Dāwūd, Salāt, 93) De 
Profeet heeft ons geïnformeerd dat rechte rijen het 
gebed vervolmaken. Hij ging persoonlijk de rijen langs 
en raakte de borstkassen en schouders aan van zijn 
metgezellen en zei: “Ga niet voor of achter staan, dan 
zullen jullie harten van elkaar afwijken.” ( Ạbū Dāwūd, 

 Men dient de moskee eerst met de rechtervoet 
te betreden en zich in reinheid (wudū) te 
bevinden.

 Bij het verlaten van de moskee dient men 
eerst met de linkervoet naar buiten te 
stappen.

 Men dient de moskee niet met vieze voeten 
of stinkende sokken te betreden.

 Men mag de moskeegemeenschap niet storen 
met onaangename geuren zoals die van uien, 
knoflook of met sigarettengeur op kleren. 
Moskeegangers dienen dus op te letten dat 
ze geen onaangenaam ruikend voedsel eten 
alvorens zij naar de moskee gaan. 

 Men dient in de moskee niet luidruchtig te 
praten, geen wereldse zaken te bespreken 
of zonder een geldige reden met gestrekte 
benen te zitten.

 Wanneer de Edele Koran wordt gereciteerd 
of er een preek wordt gegeven, moet men 
respectvol en geconcentreerd luisteren.

 Indien men te laat is, moet men zitten op 
een van de beschikbare plaatsen en niet over 
de schouders van anderen heen naar voren 
proberen te gaan.

OMGANGSVORMEN IN DE 
MOSKEE
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Salāt, 93),

Wat zijn de regels voor het gemeenschappelijke 
gebed?

Het bidden van het vrijdaggebed in gemeenschap 
is verplicht (fard) en bij andere gebeden is bidden in 
gemeenschap “soenna muạkkạdạh” (de soenna, het 
navolgenswaardige voorbeeld van de Profeet, die de 
Profeet continu heeft verricht). Het verlaten van het 
gemeenschappelijke gebed is niet correct volgens de 
soenna van de Profeet.

Hoe wordt een gemeenschappelijk gebed verricht?

Wanneer men een gemeenschappelijk gebed 
uitvoert, verricht de imam de intentie (ạl-niyyạ) om te 
bidden en het gebed te leiden. Degenen die hem in het 
gebed zullen volgen verrichten de intentie om te bidden 
en om de imam te volgen. Laten we eens kijken hoe 
het gemeenschappelijk gebed wordt verricht, door het 
middaggebed (Salāt ạl-Zuhr) als voorbeeld te nemen: 

1) Eerst verricht men de intentie door tegen zichzelf 
te zeggen (dus niet hardop): “Ik neem de intentie om het 
middaggebed te bidden en de imam te volgen.”

2) Wanneer de imam luidop “Allahu Ạkbạr” zegt, 
beginnen wij eveneens met het gebed door de tạkbīr op te 
zeggen, op een zodanige manier dat alleen wijzelf onszelf 
kunnen horen. De tạkbīrs die de imam opzegt herhalen 
wij heel zachtjes.

3) Na de tạkbīr vouwen we onze handen over 
elkaar en reciteren wij zachtjes “Subhānạkạ” en wachten 
wij daarna. In de andere rak’ās reciteren wij tijdens het 
staan niets; het is de imam die de recitatie voor iedereen 
verricht. (In gebeden waar de imam hardop reciteert, 
zeggen wij zachtjes “āmīn” aan het eind van soera ạl-
Fātiha).

4) In de buigende positie (de rukū) zeggen we drie 
keer “Subhānạ Rabbī ạl-Azīm” en wanneer de imam 
weer rechtop gaat staan, terwijl hij “Sạmi’ Allahu limạn 
hamidạh” zegt, zeggen wij “Rabbạnā wạ lạkạl-hamd.” 

5) Tijdens de teraardewerping (sạjdạ) zeggen wij 
drie keer “Subhānạ Rabbī ạl-A’lā”.

6) Tijdens de zitting reciteren zowel de imam als 
de gemeenschap de smeekbeden: “ạt-tahiyyātu”, en 
tijdens de laatste zitting komt daarbij  “Allahummạ 
Sallī”, “Allahummạ Bārik”, “Rabbạnā Ātinā” en 
“Rabbạnaghfirlī”. Daarna wordt  samen met de imam de 
sạlām verricht. Wanneer wij het gebed in gemeenschap 
verrichten, volgen wij de imam en doen wij geen enkel 
onderdeel eerder dan hij.

Hoe maken wij het gebed af als wij te laat 
aansluiten bij het gemeenschappelijke gebed?

Wanneer wij laat aansluiten bij het gemeenschappelijke 
gebed, volgen we de imam tot hij de sạlām verricht, we 
staan vervolgens op (zonder de sạlām te verrichten) en 
halen we daarna de rak’ās die we hebben gemist in. Als 
we een rạk’ah bereiken voordat de imam opgestaan is van 
de buigende positie (de rukū), betekent dat dat wij die 
rạk’ah hebben uitgevoerd. We hoeven die rạk’ah niet in 
te halen. Wanneer we bij het gebed dat in gemeenschap 
wordt verricht in de tweede rạk’ah aansluiten, wachten 
we totdat de imam tijdens de laatste zitting ạt-Tahiyyātu 
reciteert en de sạlām verricht. Na de sạlām van de imam 
staan wij op en maken wij ons gebed af door de gemiste 
rạk’ās alsnog te verrichten, dus: 

De eerste rạk’ah

* Subhanaka
* Istiazạ, Bạsmạlạ 
* Soera al-Fatiha
* Nog een soera
* Buiging (de-Ruku)
* Neerknieling/teraarde-
werping (de-Sajda)
* De laatste Zitting (Qa’da 
al-Akhira) 
* Al-Tahiyyatu
* As-Salawat Al-Sharifa  
(“Allahumma Salli” en 
“Allahumma Barik”)
* Rabbana Atina
*De-Salam
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Indien wij bij het gebed 

tijdens de vierde rạk’ah 

aansluiten, wachten we 

totdat de imam de sạlām 

verricht, pas daarna halen 

wij de eerste drie rạk’ās die 

we hebben gemist in. Dus:

Indien wij bij het middaggebed tijdens 
de derde rạk’ah aansluiten, volgen we de 
imam totdat hij de sạlām verricht en maken 
we het gebed af door de eerste twee rạk’ās in 
te halen, dus:

De tweede rạk’ah

* Bạsmạlạ
* Soera al-Fatiha
* Nog een soera
* Buiging (al-Ruku)
* Teraardewerping/
neerknieling (de Sajda)
* De laatste zitting (Qa’da 
al-Akhira)
* At-Tahiyyatu
* As-Salawat Al-Sharifa 
(“Allahumma Salli” en 
“Allahumma Barik”)
* Rabbana Atina
*De-Salam

De eerste rạk’ah

* Subhanaka
* Istiazạ, Bạsmạlạ 
* Soera al-Fatiha
* Nog een soera
* Buiging (de-Ruku)
* Teraardewerping/
neerknieling (de Sajda)

De tweede rạk’ah 

* De Bạsmạlạ 
* Soera al-Fatiha
* Nog een soera
* De Buiging (de-Ruku)
* De teraardewerping/
neerknieling (de Sajda)

De eerste rạk’ah

* Subhanaka
* De Istiazạ, de Bạsmạlạ 
* Soera al-Fatiha
* Nog een soera
* De Buiging (de-Ruku)
* De teraardewerping/
neerknieling (de Sajda)
* De eerste zitting (de 
eerste qa’dạ)
* At-Tahiyyatu

De derde rạk’ah
* De Bạsmạlạ
* Soera al-Fatiha
* Buiging (al-Ruku)
* Teraardewerping/neerkniel-
ing (de Sajda)
* De laatste zitting (de laatste 
qa’dạ)
* Al-Tahiyyatu
* As-Salawat Al-Sharifa 
(“Allahumma Salli” en 
“Allahumma Barik”)
* Rabbana Atina
*De-Salam

De tweede rạk’ahDe eerste rạk’ah

* Subhanaka
* De Istiazạ, de Bạsmạlạ 
* Soera al-Fatiha
* Nog een soera
* De Buiging (de-Ruku)
* De teraardewerping/
neerknieling (de Sajda)
* De eerste zitting (de 
eerste qa’dạ)
* At-Tahiyyatu

* De Bạsmạlạ
* Soera al-Fatiha
* Nog een soera
* Buiging (al-Ruku)
* Teraardewerping/
neerknieling (de Sajda)
* De laatste zitting (de laat-
ste qa’dạ)
* Al-Tahiyyatu
* As-Salawat Al-Sharifa 
(“Allahumma Salli” en 
“Allahumma Barik”)
* Rabbana Atina
*De-Salam

Indien we bij het gebed tijdens de derde 
rạk’ah van het avondgebed (Salāt ạl-Maghrib) 
aansluiten, staan we na de sạlām die de imam 
heeft verricht op en verrichten wij de eerste twee 
gemiste rạk’ās. Dus:

Indien wij bij het gemeenschappelijke 
gebed na de buiging (de rukū) van de laatste 
rạk’ah aansluiten, wachten we totdat de imam 
de sạlām verricht; daarna staan wij op om alle 
rạk’as van het gebed zelf te verrichten. 
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A.HET VRIJDAGGEBED (SALĀT ẠL-
JUM’AH)

De vrijdagen zijn de wekelijkse feestdagen van 
de moslims. Zij komen dan in de moskeeën bijeen 
om te bidden, ze brengen elkaar op de hoogte van 
hun problemen en helpen elkaar.

Hoeveel rạk’ās heeft het vrijdaggebed en 
wanneer wordt dit gebed verricht?

Allah de Verhevene heeft de moslims verplicht 
om naar het vrijdaggebed te gaan als de tijd daarvoor is 
gekomen, waar ze op dat moment ook mee bezig zijn. 
Om het vrijdaggebed te kunnen verrichten moet er een 
imam en een gemeenschap van minimaal drie mensen 
aanwezig zijn. Het vrijdaggebed bestaat uit twee rạk’ās 
en wordt in plaats van het middaggebed verricht. 
Degenen die het vrijdaggebed vanwege een geldige 
reden missen, verrichten het middaggebed (Salāt ạl-
Zuhr)

Wie is verplicht om het vrijdaggebed te 
verrichten?

Het vrijdaggebed is een verplichting (fard) 
voor mannen die de puberteit hebben bereikt.

Wie is niet verplicht om het vrijdaggebed te 
verrichten?

Vrouwen, kinderen, zieken, ziekenverzorgers, 
reizigers, slaven, blinden, gehandicapten en 
diegenen die een voet missen zijn niet verplicht 
om het vrijdaggebed te verrichten. Wanneer deze 
mensen het vrijdaggebed wel verrichten, wordt hun 
gebed net als dat van de anderen geaccepteerd en 
hoeven ze het middaggebed (Salāt ạl-Zuhr) niet te 
verrichten.

Wat zijn de voorwaarden voor de geldigheid 
(de sihha) van het vrijdaggebed?

1. Het vrijdaggebed moet op de tijd van het 
middaggebed worden verricht.

2. Er moet vòòr het gebed een passende preek 
(chutbạ) worden gehouden voor de gemeenschap.

3. De plaats waar het vrijdaggebed wordt 
verricht, moet openbaar zijn.

4. Er moeten behalve de imam nog drie 
mensen aanwezig zijn die het gebed zullen 
verrichten.

EEN AANTAL GEBEDEN DAT GEZAMENLIJK
WORDT VERRICHT

(Muslim, Tahāra, 14)

“Op voorwaarde dat de grote zonden worden 
vermeden, vormen de vijf dagelijkse gebeden 

een boetedoening voor de zonden die tussen de 
gebedstijden worden begaan. Het vrijdaggebed 
doet hetzelfde ten aanzien van de kleine zon-
den, die zijn begaan sinds het voorafgaande 

vrijdaggebed.”

Onze geliefde Profeet zegt:

(Soera ạl-Jum’a, 61:9)

“Jullie die geloven! Wanneer jullie tot de salāt 
op de vrijdag [als de dag van de samenkomst] 
worden opgeroepen, haast jullie dan om God 

te gedenken en laat het zakendoen. Dat is beter 
voor jullie, als jullie dat maar wisten.”

Allah de Verhevene zegt: 
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Hoe verrichten wij het vrijdaggebed?

Voordat het fardgebed wordt uitgevoerd, 
verrichten wij het eerste soennagebed van het 
vrijdaggebed van vier rạk’ās. 

Dit soennagebed vervangt het eerste soennagebed 
van het middaggebed (Salāt ạl-Zuhr).

Na de soenna gaat de imam naar de minbar (een 
trapsgewijs verhoogde positie) en zet zich daar neer.

De muezzin verricht de ạzān voor de tweede keer.

Na de tweede oproep tot het gebed (de ạzān) staat 
de prediker (gewoonlijk de imam zelf) op en 
houdt twee preken (chutbạ). Het is verplicht om 
in alle stilte naar deze twee preken te luisteren.

Na de preek zegt de muezzin de iqāmạ op. We 
volgen de imam en verrichten de twee verplichte 
rak’ās van het vrijdaggebed.

Na de verplichte twee rạk’ās verrichten wij nog 
zelf het tweede soennagebed van het vrijdaggebed 
van twee rạk’ās (dit gebed mag ook in vier rạk’ās 
worden verricht).

B. FEESTGEBEDEN (SALĀT ẠL-IEDẠYN)

We hebben twee religieuze feesten in het jaar. 
Een van deze feesten is Ied ạl-Fitr, het feest dat aan 
het eind van Ramadan wordt gevierd. Het andere 
feest is Ied ạl-Adhā, het feest dat aan het eind van de 
hadj- de bedevaart naar Mekka- wordt gevierd. Op 
deze feestdagen verrichten wij een feestgebed van 
twee rạk’ās (Salāt ạl-Iedạyn), om onze dank aan Allah 
te tonen.

Voor wie zijn de feestgebeden wājib (vereist)?

Voor degenen die het vrijdaggebed moeten 
verrichten is het wājib om het feestgebed te verrichten.

Wanneer worden de feestgebeden verricht?
De feestgebeden worden verricht op de dag van 

het feest, ongeveer 45 minuten na zonsopgang.

Hoe verrichten wij het feestgebed?

De feestgebeden worden in gemeenschap 
verricht. De oproepen tot het gebed, de ạzān en de 
iqāmạ, worden niet verricht. We verrichten onze 
intenties voor het gebed en volgen de imam. Daarna 
verrichten we ons gebed als volgt:

De eerste rạk’ah: We beginnen met het gebed 
met de openingstạkbīr te zeggen. Daarna reciteren 
wij de smeekbede “Subhānạkạ”. Daarna voeren we 
samen met de imam drie tạkbīrs uit, precies zoals 
de openingstạkbīr van het gebed, waarbij de handen 
naar de oren worden opgeheven. Na de eerste twee 
tạkbīrs laten we onze handen naast onze zijde 
hangen. Na de derde tạkbīr maken we onze handen 
vast. We luisteren naar de imam die soera ạl-Fātiha 
en andere hoofdstukken reciteert. Met de buiging (de 
rukū) en de teraardewerpingen (de sạjdạ) maken we 
de eerste rạk’ah af. 

De tweede rạk’ah: Tijdens de tweede rạk’ah 
luisteren wij naar soera ạl-Fātiha en andere soeras 
die de imam reciteert. Daarna voeren wij drie keer de 
tạkbīr uit, waarbij we na elke tạkbīr onze handen naast 
ons laten hangen. Bij de vierde tạkbīr heffen we onze 
handen niet op maar gaan we meteen naar de rukū. 
We maken ons gebed af met het verrichten van de twee 
sạjdā’s en de laatste zitting.

(Soera ạl-Jum’a, 61:10)

En wanneer de salāt beëindigd is, ga dan weer 
uit elkaar het land in, streef naar Gods gunst 

en gedenk God veel; wellicht zullen jullie 
welslagen.”

Allah de Verhevene zegt:
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Wanneer wordt een feestpreek gegeven?

De feestpreek wordt gegeven na het feestgebed 
en is een soenna van onze geliefde Profeet. Degene die 
de preek geeft, benadrukt meestal de betekenis en het 
belang van de dag van het feest. Na de voltooiing van de 
preek en de smeekbedes, groeten de moslims elkaar en 
feliciteren elkaar met hun feest. Zelfs mensen die ruzie 
hadden vergeven elkaar.

Wat zijn de woorden van Tạkbīr ạl-Tạshrīq en 
wat betekenen ze?

De woorden van Takbīr ạl-Tạshrīq zijn:

óُ×َْأَכ ُ َّųَا óُ×َْأَכ ُ َّųَا
óُ×َْأَכ ُ َّųوَا ُ َّųا َّźإ įَĤٰإ źٰ
ïُĩْéَĤْا ِ َّųَِو óُ×َْأَכ ُ َّųَا

“Allahu Ạkbạr, Allahu Ạkbạr, Lā-ilāhạ-illallah, 
w’Allahu Ạkbạr, Allahu Ạkbạr wạ lillāhil-hamd”

De betekenis van Takbīr ạl-Tạshrīq:

“Allah is de Grootste, Allah is de Grootste. Er is 
geen andere god dan Allah. Allah is de Grootste, Allah 
is de Grootste en alle lof behoort aan Allah toe”.

Wat is Takbīr ạl-Tạshrīq en wanneer wordt 
het gereciteerd?

De tạkbīrs die worden gereciteerd na de voltooiing 
van elk verplicht (fard) gebed tijdens de dagen van 
het slachtfeest (Ied ạl-Adhā) worden Takbīr ạl-
Tạshrīq genoemd. Het opzeggen van deze tạkbīrs 
is vereist (wājib), na elk gebed, beginnend vanaf 
het ochtendgebed (Salāt ạl-Fạjr) van de dag van het 
slachtfeest tot aan het namiddaggebed (Salāt ạl-Asr) op 
de vierde feestdag. Of we nu het gebed alleen verrichten 
of in een gemeenschap, we dienen deze tạkbīrs te 
reciteren.

C. HET BEGRAFENISGEBED
Het begrafenisgebed is een smeekbede voor 

onze overleden broeders en zusters in Islam. Meestal 
vindt dit gebed in een gemeenschap plaats, maar het 
kan ook alleen worden verricht.

Wat is de regelgeving met betrekking tot het 
begrafenisgebed?

Het uitvoeren van het begrafenisgebed is 
een collectieve verplichting (Fard ạl-Kifayạh), dat 
betekent dat het verplicht is voor de gemeenschap in 
haar geheel. Als enkele moslims het gebed verrichten, 
zullen deze moslims hun goddelijke beloning krijgen 
en voor de anderen, die het gebed niet hebben 
verricht, zal de verplichting opgeheven worden. 
Maar als geen enkele moslim het begrafenisgebed 
voor een overleden broeder of zuster verricht, 
zal de gehele islamitische gemeenschap in die 
regio verantwoordelijk worden gesteld en wordt 
het beschouwd als het begaan van een zonde. De 
reden hiervoor is, dat een verplichting (fard) niet is 
uitgevoerd.

Hoe wordt het begrafenisgebed uitgevoerd?

Het begrafenisgebed is een gebed zonder buiging 
(rukū’) en neerknieling (sạjdạ). Het wordt uitgevoerd 
met een intentie (niyyạ) en vier tạkbīrs. We staan in 
rijen voor het platform waar de overledene is geplaatst 
en verrichten de intentie door te denken: “Ik heb de 
intentie om het gebed te verrichten omwille van Allah, 
om de smeekbede te verrichten voor de overledene 
en om de imam te volgen”. De openingstạkbīr wordt 
verricht terwijl de handen worden opgeheven. Na 
de openingstạkbīr  worden de handen onder de 
navel geplaatst en wordt de smeekbede “Subhānạkạ” 
gereciteerd. We verrichten de tweede tạkbīr zonder 
de handen op te tillen en reciteren de smeekbedes 
“Allahummạ Sallī” en “Allahummạ Bārik”. We 
verrichten de derde tạkbīr weer zonder de handen op 
te heffen en reciteren de begrafenissmeekbede, als we 
deze kennen, anders reciteren we Soera ạl-Fātiha. Na 
de vierde tạkbīr voltooien we het gebed, door eerst 
naar rechts de Sạlām te verrichten en vervolgens 
naar links. Na het begrafenisgebed condoleren we de 
familie, kennissen en vrienden van de overledene. We 
blijven bij hen, steunen hen op deze treurige dag en 
delen hun verdriet.

D. HET TẠRĀWĪH-GEBED (SALĀT ẠL-
TẠRĀWĪH) 

Het Tạrāwīh-gebed bestaat uit twintig rạk’ās en 
wordt tijdens de maand Ramadan uitgevoerd. Het 
uitvoeren van dit gebed is een Soenna ạl-Muạkkạdạ, 
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voor zowel mannen als vrouwen. Het is ook een 
soenna om dit gebed uit te voeren voor degenen die 
een excuus hebben om niet te hoeven vasten.

Kunnen we tạrāwīh-gebeden alleen uitvoeren?

Ja. De Profeet voerde het tạrāwīh-gebed soms 
in een gemeenschap en soms alleen uit, maar hij 
heeft het nooit verlaten. Na onze Profeet, in de tijd 
van kalief Omar, is men wederom begonnen om het 
gebed in gemeenschap te verrichten en dit wordt tot 
op heden nagevolgd.

Zoals we het tạrāwīh-gebed in een gemeenschap 
(bijvoorbeeld in de moskee) kunnen bidden, kunnen 
we het ook thuis verrichten; door het gebed in een 
gemeenschap te verrichten verdien je echter een 
hogere goddelijke beloning.

Wanneer verrichten we het tạrāwīh-gebed en 
hoe? 

Het tạrāwīh-gebed wordt verricht tussen het 
nachtgebed (Salāt ạl-Ishā) en het oneven gebed 
(Salāt ạl-Witr). Het uitvoeren ervan als een gebed 
van twintig rạk’ās brengt een grotere goddelijke 
beloning met zich mee. Het tạrāwīh-gebed wordt 
in secties van twee rạk’ās uitgevoerd, maar het mag 
ook in secties van vier rạk’ās. In secties van vier 
rạk’ās verrichten we het gebed op dezelfde manier 
als het soenna-gebed van het namiddaggebed (Salāt 
ạl-Asr), met andere woorden: al zittend bij het eind 
van de tweede rạk’ah, reciteren we na “ạt-tahiyyātu”  
de smeekbede “Allahummạ Sallī” en “Allahummạ 
Bārik” en wanneer we opstaan voor de derde rạk’ah, 
reciteren we de smeekbede “Subhānạkạ”.

Hoe verrichten we het gebed wanneer we ziek zijn?

Onze mooie religie, de Islam, geeft ons 
verschillende mogelijkheden om onze aanbidding niet 
te missen. Wanneer we ziek zijn en geen energie hebben 
om op te staan, kunnen we onze gebeden in een zittende 
houding verrichten. Wanneer we zo ziek zijn dat we niet 
meer kunnen zitten, kunnen we onze gebeden liggend 
verrichten. De bewegingen van het gebed, zoals de 
buiging (de rukū’) en de teraardewerping (de sạjdạ), 
kunnen we met ons hoofd aangeven.

Wanneer we zeer ziek zijn: wat doen we 
wanneer het onmogelijk is om zelfs door middel 
vingerwijzingen of andere aanwijzingen te 
bidden?

Als we onze gebeden zelfs niet via aanwijzingen 
kunnen verrichten, stellen we deze uit totdat het beter 
gaat en dan halen we de gemiste gebeden in (Salāt ạl-
Qadā).

HET GEBED VAN EEN ZIEK PERSOON

(ạl-Buchārī, Īmān, 37) 

“Voor degene die in de deugd van Ramadan 
gelooft en het tạrāwīh-gebed verricht, terwijl 

hij de beloning hiervoor alleen van Allah 
verwacht, worden de vroegere zondes ver-

geven.”

Onze geliefde Profeet zegt:

(ạl-Buchārī, Jạnāiz, 59)

“Degene die bij een begrafenis aanwezig is totdat 
het begrafenisgebed is uitgevoerd, krijgt één 

qīrāt, en degene die aanwezig is tot de overledene 
is begraven, krijgt twee qīrāt.” De metgezellen 

vroegen: “Hoeveel zijn de twee qīrāt?” De 
Boodschapper van Allah zei: “Net als twee 

enorme bergen.”

Onze geliefde Profeet zegt:
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Wanneer spreekt men in islamitische termen 
over “een reiziger”?

Volgens de islamitische wetgeving wordt iemand 
als een reiziger (musāfir) beschouwd, wanneer zijn 
reis vanaf zijn woonplaats meer dan 90 kilometer 
bedraagt en hij van plan is om minder dan vijftien 
dagen op de bestemming buiten zijn woonplaats te 
verblijven.

Wanneer begint en eindigt de reis?

De reis begint zodra iemand uit zijn woonplaats 
vertrekt en eindigt wanneer hij terug is.

Hoe verrichten wij onze gebeden wanneer wij 
reizigers zijn?

Gezien het feit dat het reizen in de meeste 
gevallen moeilijkheden met zich meebrengt, bepaalt 

de islamitische wetgeving met betrekking tot reizen 
bepaalde vergemakkelijkingen en ontheffingen.  
Zo mogen wij de verplichte (fard) gebeden 
van vier rạk’ās, namelijk het middaggebed, het 
namiddaggebed en het nachtgebed, verkorten en als 
twee rạk’ās bidden. De fards van het avondgebed van 
drie rạk’ās en van het ochtendgebed van twee rạk’ās 
blijven ongewijzigd. Tijdens een reis is het ook niet 
erg als we de soenna-gebeden niet verrichten, indien 
we daar geen tijd voor hebben of vanwege andere 
redenen. Als we de soenna-gebeden toch bidden, 
mogen we deze niet verkorten.

Indien een reiziger het gebed voorgaat, dus de 
rol van de imam op zich neemt, hoe moeten 
dan de ingezetenen (muqīm) achter hem het 
gebed verrichten?

Indien een reiziger tijdens een gebed de imam 
is, beëindigt hij een gebed van vier rạk’ās na twee 
rạk’ās door aan het eind van de tweede rạk’āh de 
sạlām, de begroeting, te doen. Als er binnen de 
gemeenschap niet-reizigers zijn, staan ze op zonder 
de sạlām te verrichten en maken ze het gebed af door 
de resterende twee rạk’ās te bidden.

HET GEBED VAN DE REIZIGER

Wat betekent Salāt ạl-Qadā/Inhaalgebed?

 Het uitvoeren van een gebed binnen de daar-
voor bepaalde tijdspanne wordt “ạdā” genoemd en 
het uitvoeren van een inhaalgebed, dus later dan de 
daarvoor bepaalde tijd, wordt “qadā” genoemd. 

Wat is de wettelijke bepaling met betrekking 
tot het missen van een ritueel gebed?

Net zoals het een verplichting (fard) is om onze 
gebeden op tijd te verrichten, is het ook een verplic-
hting om de gebeden die we niet op tijd hebben ver-
richt later in te halen en deze alsnog te bidden. Het 
missen van een gebed zonder een geldige reden is een 
grote zonde. Vrouwen die ongesteld zijn begaan geen 
zonde door niet te bidden, dan mogen ze immers 

niet bidden. Ze hoeven de gemiste gebeden tijdens 
hun ongesteldheid ook niet in te halen.

Hoe verrichten we een Qadā-gebed/een in-
haalgebed?

Bij het inhalen van gebeden worden alleen de ver-
plichte (fard) gebeden verricht, niet de soennagebe-
den. Er is wel een uitzondering mogelijk, namelijk 
indien een gemist ochtendgebed (Salāt ạl-Fajr) nog 
op dezelfde dag en voordat de zon zijn hoogtepunt 
heeft bereikt, wordt ingehaald. In dat geval mag het 
ochtendgebed inclusief het soenna-gebed worden 
ingehaald. De soenna-gebeden van ochtendgebeden 
die op eerdere dagen zijn gemist, mogen niet worden 
ingehaald.

HET VERRICHTEN VAN GEMISTE RITUELE 
GEBEDEN (SALĀT ẠL-QADĀ)
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Hoe verrichten we de niyyạ, de intentie, voor 
een inhaalgebed?

We verrichten de intentie door voor het aanvangen 
van het gebed tegen onszelf te zeggen welk gebed wij in-
halen, we zeggen bijvoorbeeld tegen onszelf: “Ik haal het 
ochtendgebed in, dat ik vandaag heb gemist”, of als we 
ons de tijd niet kunnen herinneren, denken we bij onszelf 
“Ik haal het laatst gemiste ochtendgebed in”.

Wanneer kunnen we een qadā-gebed verrichten?

We kunnen een qadā-gebed te allen tijde verrichten. 
Het is echter afkeurenswaardig om tijdens de zonsop-
gang, als de zon op zijn hoogtepunt is en tijdens de 
zonsondergang een qadā-gebed te verrichten (Waqt 
ạl-Kạrāhạ/Een ongepaste tijd).  

Het verrichten van het ritueel gebed 
is een grootse vorm van aanbidding. Satan 
zal ongetwijfeld niet nalaten om ons via 
influisteringen weg proberen te houden van 
onze gebeden. Volgens de Koran heeft hij 
behalve zijn influisteringen in onze geesten geen 
andere invloed. Wanneer het tijd wordt om te 
bidden en wij onszelf klaar willen maken om het 
gebed te verrichten, verschijnt plotseling Satan 
en fluistert hij ons in: “Er is nog tijd zat…” of 
“Je bent nu bezig met je werk, maak dat eerst 
af…” of “Je kan ook later bidden, nu ben je nog 
zo moe, je hebt niet genoeg geslapen, kom, slaap 
nog eventjes…” Satan wil dat wij onze gebeden 
uitstellen en deze uiteindelijk missen.

Soms probeert Satan ons van onze gebeden 
weg te houden door middel van andere mensen. 
Wanneer wij met andere mensen zijn, zegt Satan 
bijvoorbeeld tegen ons: “Er is nog genoeg tijd. 
Maak eerst dit gesprek af. Praat nog even door en 
als je vriend weg is, kun je je gebed verrichten.”

Indien wij in zulke situaties standvastig 
tegen onszelf zeggen: “Het is tijd voor gebed”, 
dan zullen we Satan overwinnen.

Wat Satan ook heel vaak doet, is dat hij ons 
in onze gebeden doet haasten. Hij zegt dan: “Je 
hebt nog veel te doen, dus maak het gebed snel 

af.” Door ons tijdens ons gebed te herinneren 
aan de dingen die wij nog moeten doen, probeert 
Satan ons te laten denken dat we in tijdnood 
zitten en ons zo te laten haasten, terwijl we de 
hele dag door veel tijd verspillen. Hij tracht ons 
te weerhouden van het naar behoren verrichten 
van de hoofdonderdelen van het gebed (Arkān 
ạl-Salāt), zoals de buiging (de rukū’) en de 
teraardewerping (de sạjdạ).

Satan gebruikt alle soorten trucs om 
mensen weg te houden van het gebed. Hij gaat 
bijvoorbeeld naar arme mensen en zegt tegen 
hen: “Bidden is niet voor jou bedoeld, dat is 
bedoeld voor rijke mensen, die gunsten van 
Allah hebben gekregen”, of hij gaat naar zieke 
mensen en zegt tegen hen: “Stop met bidden, 
want Allah heeft gezegd dat er voor de zieke geen 
lasten zijn. Je kunt nog veel bidden als je beter 
bent.” Satan verzint voor verschillende mensen 
verschillende listen, afhankelijk van hun situatie 
of hun bezigheden. 

De beste manier om niet misleid te worden 
door Satan is door zich zo vaak mogelijk in 
rituele reinheid (wudū’) te bevinden en door 
de gebeden te verrichten zodra de tijd daarvoor 
ingaat.

SATAN PROBEERT ONS WEG TE HOUDEN VAN 
ONZE GEBEDEN
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Wat betekent Sạjdạ ạl-Sạhw?

 Sạjdạ ạl-Sạhw houdt in het verrichten van twee 
extra teraardewerpingen (sạjdā’s) om (mogelijke) 
fouten, die onder andere vanwege vergeetachtigheid 
(sạhw) kunnen zijn opgetreden, goed te maken. 
Indien er tijdens het gebed een fout wordt gemaakt 
die het gebed niet ongeldig maakt, zoals het vergeten 
van een onderdeel, of er twijfel heerst omtrent de 
correctheid van het gebed, dan dienen er aan het eind 
van het gebed twee teraardewerpingen te worden 
verricht. Hiermee worden de gebreken die in het 
gebed zijn opgetreden gecompenseerd.

In welke situaties dient men de Sạjdạ ạl-Sạhw 
te verrichten?

1. Het verrichten van de Sạjdạ ạl-Sạhw is nodig indien 
we een van de verplichte (fard) onderdelen van het 
gebed vanwege vergeetachtigheid te laat uitvoeren 
(indien we een van deze verplichte onderdelen niet 
uitvoeren, bijvoorbeeld een buiging/een rukū niet 
verrichten, is ons gebed ongeldig en moeten we 
opnieuw bidden).

2. Indien we een van de vereiste (wājib) onderdelen 
van het gebed niet uitvoeren of te laat uitvoeren, 
dienen we eveneens de Sạjdạ ạl-Sạhw te verrichten.

Enkele voorbeelden waarbij de Sạjdạ ạl-Sạhw 
dient te worden uitgevoerd.

 Er wordt tijdens de derde rạk’ah van een gebed 
van vier rạk’ās niet gezeten; indien we dit wel doen 
en ạt-Tahiyyātu-smeekbede oplezen, moeten wij aan 
het eind van het gebed ter compensatie twee sạjdā’s 
verrichten. In dit geval is er immers een vertraging 
opgetreden, waarbij de qiyām, de staande positie, 
later dan gewoonlijk wordt verricht.

 Indien we de extra soera vòòr soera ạl-Fātiha 
oplezen, terwijl deze na soera ạl-Fatiha dient te 
worden gelezen, moet er wederom de Sạjdạ ạl-Sạhw 
worden gedaan.

 Indien we vergeten om na soera ạl-Fātiha 
een extra soera te lezen en vervolgens de buiging 
verrichten, mogen we na de buiging de extra soera 

niet alsnog lezen, maar moeten we het gebed 
voortzetten met de Sạjdạ. Aan het eind van het gebed 
doen we dan de Sạjdạ ạl-Sạhw. Het is immers een 
vereiste (wājib) om na soera ạl-Fatiha nog een soera, 
of een gedeelte daarvan, te lezen: het lezen ervan is 
dus niet fard/verplicht.

Indien wij tijdens de derde rạk’ah van het Witr-
gebed vergeten om de Qunūt-smeekbede op te lezen 
en vervolgens de buiging verrichten, mogen we 
hierna de smeekbede niet alsnog oplezen. We zetten 
dan het gebed voort met de sạjdạ. Aan het eind van 
het gebed verrichten we de Sạjdạ ạl-Sạhw, want het is 
wājib, vereist, om de Qunūt-smeekbede op te lezen.

 Indien we tijdens een gebed van drie of van vier 
rạk’ās vergeten om na de tweede rạk’ah de eerste zitting 
te verrichten, maar per ongeluk opstaan, mogen we 
niet meteen terugzitten om de eerste zitting alsnog 
uit te voeren. Wij moeten dan het gebed voortzetten 
met de derde rạk’ah en aan het eind van het gebed 
de Sạjdạ ạl-Sạhw verrichten. Zowel de eerste zitting 
als het lezen van ạt-Tahiyyātu zijn vereiste (wājib) 
handelingen.

Indien wij tijdens één gebed meer dan één fout 
maken, hoeveel teraardewerpingen vanwege 
vergeetachtigheid moeten we dan verrichten?

Het is genoeg om voor alle gemaakte fouten de Sạjdạ 
ạl-Sạhw eenmaal te verrichten (dus twee sạjdā’s). 

Hoe verrichten we de Sạjdạ ạl-Sạhw?

Indien we alleen bidden dienen we tijdens de 
laatste zitting, na het lezen van ạt-Tahiyyātu, eerst 
de sạlām naar rechts, dan naar links te verrichten, 
dan voeren we twee teraardewerpingen uit ter 
compensatie van onze fout(en) en doen we de laatste 
zitting geheel opnieuw, waarbij we ạt-Tahiyyātu en 
de andere smeekbedes oplezen; we eindigen met de 
sạlām. Indien iemand als imam het gebed leidt, dient 
hij de sājdā ạl-sạhw na de eerste sạlām naar rechts te 
verrichten.

TERAARDEWERPING VOOR HET VERGETEN 
(SẠJDẠ ẠL-SẠHW)
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Wat betekent Sạjdạ ạl-Tilāwạ?

 In de Koran zijn bepaalde verzen aanwezig 
(Āyāt ạl-Sạjdạ) die een (onmiddellijke) teraardewerping 
vereisen wanneer ze gereciteerd of live beluisterd 
worden. De teraardewerping die uitgevoerd wordt 
wanneer een van deze verzen wordt gereciteerd heet 
Sạjdạ ạl-Tilāwạ.

Hoeveel verzen zijn er in de Edele Koran die een 
teraardewerping vereisen?

In de Koran zijn er veertien verzen voor 
teraardewerping (Āyāt ạl-Sạjdạ) die bij de recitatie 
of de rechtstreekse beluistering ervan een sạjdạ, een 
teraardewerping, vereisen.

Wat is de wettelijke bepaling met betrekking tot 
het verrichten van Sạjdạ ạl-Tilāwạ?

Het is voor degenen die een vers van 
teraardewerping (Āyạt ạl-Sạjdạ) lezen of rechtstreeks 
horen een vereiste, een wājib, om een Sạjdạ ạl-Tilāwạ te 
verrichten. Een teraardewerping is tevens vereist als de 
vertaling van een vers van teraardewerping gelezen of 
live beluisterd wordt.

Hoe verrichten we tijdens het gebed een Sạjdạ 
ạl-Tilāwạ?

Indien wij tijdens het bidden een Sạjdạ ạl-Tilāwạ 
reciteren, bestaan er twee opties:

1. Indien wij na het reciteren van een vers van 
teraardewerping niet meer dan drie verzen zullen 
reciteren of helemaal niet meer zullen reciteren, 
verrichten we de buiging (de rukū’) en vervolgens de 
teraardewerping (de sạjdạ). Het verrichten van deze 
sạjdạ telt tevens voor de Sạjdạ ạl-Tilāwạ.

2. Indien wij na het reciteren van een vers van 
teraardewerping nog meer uit de Koran willen reciteren 
(meer dan drie verzen), zeggen we na het reciteren van 
het vers van teraardewerping “Allahu Ạkbạr” en gaan 
we rechtstreeks naar de grond (dus zonder buiging) en 
voeren we de Sạjdạ ạl-Tilāwạ uit. We zeggen tijdens de 

sạjdạ drie keer “Subhānạ Rabbī ạl-A’lā” en we staan op 
om verder te gaan met de recitatie van de Koran.

Hoe verrichten we Sạjdạ ạl-Tilāwạ wanneer wij 
niet aan het bidden zijn?

Wanneer één van de āyāt ạl-sạjdạ (verzen voor 
teraardewerping) wordt gereciteerd en wij niet aan 
het bidden zijn, keren wij ons in een staat van rituele 
reinheid (met wudū’) in de richting van de Kaäba. Het 
maakt niet uit of we zitten of staan. We zeggen, zonder 
de handen op te heffen, “Allahu Ạkbạr” en gaan naar 
de sạjdạ. Tijdens de sạjdạ zeggen we drie keer “Subhānạ 
Rabbī ạl-A’lā” en staan we weer op of gaan we weer 
zitten, terwijl we zeggen “Ghufrānạkạ Rabbạnā wạ 
ilạykạl masīr” (Onze Heer, vergeef ons. En naar Jou is 
de terugkeer).

TERAARDEWERPING VOOR HET RECITEREN 
VAN “VERZEN VAN TERAARDEWERPING” 

(SẠJDẠ ẠL-TILĀWẠ)
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7:206) “Zij die bij jouw Heer zijn, zijn niet te trots om 
Hem te dienen; zij prijzen Hem en werpen zich voor 
Hem ter aarde.” 

 įِÜَِאد×َĐِ īْĐَ َونóُ×ِْכÝَùْĺَ źَ َِכÖَّر ïَĭĐِ īَĺñَِّĤإِنَّ ا
وįُĬَĳéُِ×ّùَĺَُ وïُåُùْĺَ įُĤََونَ 

13:15) “Voor Allah werpen zich ter aarde wie zich 
in de hemelen en op de aarde bevinden, goedschiks 
of kwaadschiks, evenals hun schaduwen, in de 
morgenstond en in de avond.”

ĩَאوَاتِ وَاŶَرْضِ ĐĳْĈَאً  َّùĤا ĹĘِ īĨَ ïُåُùْĺَ ِ َّųَِو
وَכİóَْאً وÖِ ħıُĤُŻČَِאïُĕُĤْوِّ وَاĀَŴאلِ 

16:49-50) “En voor Allah werpen zich ter aarde alle 
levende wezens die in de hemelen en op de aarde 
zijn, en eveneens de engelen, die geen hoogmoed 
tentoonspreiden. Zij vrezen hun Heer Die Zich boven 
hen bevindt en zij doen hetgeen hun wordt bevolen.”

 īĨِ ِرْضŶَا ĹĘِ אĨََאوَاتِ وĩَ َّùĤا ĹĘِ אĨَ ïُåُùْĺَ ِ َّųَِو
 ħıَُّÖَنَ رĳĘُאíَĺَ َونóُ×ِْכÝَùْĺَ źَ ħْİَُو ÙَُئِכŵĩَĤْوَا ÙٍَّÖدَآ

ħْıِĜِĳْĘَ ī وĳĥُđَęْĺََنَ Ĩَא óُĨَËْĺُونَ  ِĨّ

17:107-109) “Zeg: ‘Geloof er in of geloof niet. Degenen 
aan wie vroeger al kennis is verschaft, hebben zich met 
hun gezichten op de aarde neergeworpen, wanneer hij 
aan hen werd gereciteerd.’ En zij zeggen: ‘Geprezen zij 
onze Heer. De toezegging van onze Heer is uitgevoerd.’ 
En zij werpen zich neer op hun gezichten huilend en 
[de Koran] vergroot hun nederigheid [jegens Allah].”

 ħْıِĻْĥَĐَ ĵĥَÝْĺُ إِذَا įِĥِ×ْĜَ īĨِ ħَĥْđِĤْاْ اĳÜُأُو īَĺñَِّĤإِنَّ ا
ïاً وĳĤُĳĝُĺََنَ éَ×ْøُאنَ رĭَِÖَّא إِن  َّåøُ ِאنĜَْذŷَĤِ َون ُّóíِĺَ
ونَ ŷَĤِذĜَْאنِ ĺَْ×כĳُنَ  ُّóíِĺََو źًĳđُęْĩَĤَ אĭَِÖَّر ïُĐَْכَאنَ و

وĐĳýُìُ ħْİُïُĺõِĺََאً 

19:58) “Zij zijn het aan wie God onder de profeten 
genade geschonken heeft, uit de nakomelingen van 
Adam, uit hen die Wij met Noeh hebben gedragen, 
uit de nakomelingen van Ibrāhīm en Isrāīl en uit hen 
die Wij op het goede pad hebben gebracht en hebben 
uitgekozen. Wanneer de tekenen van de Erbarmer 
aan hen worden voorgelezen, werpen zij zich neer en 
huilen.”

 Ùَِّĺ ِ×īĨِ īَĻِĻّ ذُرِّ َّĭĤا īَ ِĨّ ħıِĻْĥَĐَ ُ َّųا ħَđَĬَْأ īَĺñَِّĤئِכَ اĤَْأُو
 ħَĻİِاóَÖِْإ Ùَِّĺ ĭَĥْĩَèَ īْא ĳĬُ ďَĨَحٍ وīĨَِ ذُرِّ َّĩĨَِآدَمَ و

 ħْıِĻْĥَĐَ ĵĥَÝْÜُ א إِذَاĭَĻْ×َÝَäْא وَاĭَĺْïَİَ īْ َّĩĨَِو ģَĻِائóَøِْوَإ
ïاً وÖَُכĻِّאً  َّåøُ وا ُّóìَ īĩَèْ َّóĤאتُ اĺَآ

22:18) “Zie jij niet dat voor Allah zich ter aarde 
werpen wie er in de hemelen en wie er op de aarde 
zijn, de zon, de maan en de sterren, de bergen en de 
bomen, de dieren en veel van de mensen? Maar velen 
zijn er die de bestraffing terecht zullen krijgen. En wie 
door Allah vernederd wordt, voor hem is er niemand 
die hem eer bewijst. Allah doet wat Hij wil.”

 īĨََאوَاتِ وĩَ َّùĤا ĹĘِ īĨَ įُĤَ ïُåُùْĺَ َ َّųأَنَّ ا óَÜَ ħْĤََأ
ĩُْ÷ وَاóُĩَĝَĤْ وَاĳåُُّĭĤمُ وَاåِĤَْ×אلُ  َّýĤرْضِ وَا َŶْا ĹĘِ
 َّěèَ óٌĻáََِّאسِ وَכĭĤا īَ ِĨّ óٌĻáَِوَابُّ وَכ َّïĤوَا óُåَ َّýĤوَا
כóِْمٍ إِنَّ  ُّĨ īĨِ įُĤَ אĩَĘَ ُ َّųا īِıِĺُ īĨََابُ وñَđَĤْا įِĻْĥَĐَ

َ Ĩَ ģُđَęْĺَא ýَĺَאءُ  َّųا

28:60) “Wanneer men tot hen zegt: ‘Werp jullie ter 
aarde voor de Erbarmer’ dan zeggen zij: ‘Wat is 
dat, de Erbarmer? Zullen wij ons voor iets ter aarde 
werpen, alleen maar omdat jij het ons beveelt?’ En het 
vermeerdert slechts hun afkerigheid.”

 īُĩَèْ َّóĤא اĨََا وĳĤُאĜَ īِĩَèْ َّóĥĤِ واïُåُøْا ħُıُĤَ ģَĻĜِ وَإِذَا
أĩَĤِ ïُåُùْĬََא ĬَóُĨُÉْÜَא وَزَادĳęُĬُ ħْİَُراً 

DE VERZEN DIE EEN 
TERAARDEWERPING VEREISEN
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27:25-26 ) “…zodat zij zich niet voor Allah ter aarde 
werpen Die het verborgene in de hemelen en de aarde 
tevoorschijn brengt, en Die weet wat jullie in het 
verborgene, en wat jullie openlijk doen. Allah, er is geen 
god dan Hij, de Heer van de geweldige Troon.”

ĩَאوَاتِ  َّùĤا ĹĘِ َءÕْíَĤْجُ اóِíْĺُ يñَِّĤا ِųِ واïُåُùْĺَ َّźَأ
 įَĤَِإ źَ ُ َّųنَ اĳĭُĥِđْÜُ אĨََنَ وĳęُíْÜُ אĨَ ħُĥَđْĺَََرْضِ وŶْوَا

ħِĻčِđَĤْشِ اóْđَĤْرَبُّ ا ĳَİُ َّźِإ

32:15) “Alleen zij geloven aan Onze tekenen die, wanneer 
zij ermee vermaand worden, zich ter aarde werpen en 
de lof van hun Heer prijzen, terwijl zij niet hoogmoedig 
zijn.”

ïاً  َّåøُ وا ُّóìَ אıَÖِ واóُ إĩََّĬِא Öِ īُĨِËْĺُآĺَאĭَÜِא اīَĺñَِّĤ إِذَا ذُכِّ
وĳéَُّ×øََا ïِĩْéَÖِ رħْıِِÖَّ وÝَùْĺَ źَ ħْİَُכِْ×óُونَ

38:24) “…En Dāwūd vermoedde wel dat Wij hem in 
verzoeking gebracht hadden en hij vroeg zijn Heer 
om vergeving, wierp zich ter aarde en betoonde zich 
schuldbewust.”

 ... وīČَََّ دَاوُودُ أĩََّĬَא ĭÝَĘََّאهُ ĘَאóَęَĕْÝَøْ رįَُّÖَ وóìَََّ رَاכđِאً 
 īَùْèَُو ĵęَĤْõُĤَ אĬَïَĭĐِ įُĤَ َّכَ وَإِنĤَِذ įُĤَ אĬَóْęَĕَĘَ َאبĬََوَأ

Ĩَآبٍ

41:37-38) “Tot Zijn tekenen behoren de nacht en de 
dag en de zon en de maan. Werp je niet ter aarde voor 
de zon en de maan, maar werp je ter aarde voor Allah 

Die hen geschapen heeft, als Hij Degene is die jullie 
dienen. Als zij dan hoogmoedig zijn, zij die bij hun 
Heer zijn prijzen Hem in de nacht en overdag en zij 
verafschuwen het niet.”

 źَ óُĩَĝَĤْوَا ÷ُĩْ َّýĤאرُ وَاıََّĭĤوَا ģُĻْ َّĥĤا įِÜِאĺَآ īْĨَِو
ĩِْ÷ وóِĩَĝَĥْĤِ źََ وَاïُåُøْوا ųِِ اñَِّĤي  َّýĥĤِ واïُåُùْÜَ

 īَĺñَِّĤאĘَ واóُ×َْכÝَøْنِ اÍِĘَ َونïُ×ُđْÜَ َُّאهĺِإ ħْÝُĭُإِن כ َّīıُĝَĥَìَ
 źَ ħْİَُאرِ وıََّĭĤوَا ģِĻْ َّĥĤאÖِ įُĤَ َنĳéُِ×ّùَĺُ َِכÖَّر ïَĭĐِ

ĳĨَُÉùْĺَنَ 

53:59-62) “Zijn jullie dan verbaasd over dit bericht? En 
lachen jullie en huilen jullie niet, afgeleid als jullie zijn? 
Werp je dan ter aarde voor Allah en dien [Hem].”

وéَąْÜََכĳُنَ وÜَ źََْ×כĳُنَ وَأøَ ħْÝُĬَאïُĨِونَ Ęَאïُåُøْوا 
ųِِ وَاïُ×ُĐْوا 

84:20-21) “Wat hebben zij toch dat zij niet geloven en 
wanneer de Koran aan hen wordt voorgelezen, dat zij 
zich niet ter aarde werpen?” 

 źَ ُآنóْĝُĤْا ħُıِĻْĥَĐَ َئóِĜُ نَ وَإِذَاĳĭُĨِËْĺُ źَ ħْıُĤَ אĩَĘَ
ïُåُùْĺَونَ 

96:19) “Neen, gehoorzaam hem niet, maar werp je ter 
aarde en kom naderbij.”

כįُđْĉِÜُ źَ َّŻَ وَاïْåُøْ وَاóِÝَĜْبْ
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TIJDEN WAAROP HET AFKEURENSWAARDIG 
(MAKRŪH) IS OM TE BIDDEN (WAQT ẠL-KARĀHA)

Zijn er tijdsperioden gedurende welke het 
uitvoeren van een gebed afkeurenswaardig is?

Er zijn drie tijdsperioden waarin het 
uitvoeren van een gebed afkeurenswaardig is. 
In deze periodes kan noch een gebed (verplicht 
gebed, vereist gebed, soenna-gebed, extra gebed, 
begrafenisgebed, inhaalgebed) noch een sạjdạ ạl-
tilāwa worden uitgevoerd.

1. Wanneer de zon opkomt: Dit is een 
tijdsperiode die duurt vanaf zonsopgang tot 45 
minuten na zonsopgang (Indien de zon opkomt 
terwijl we het ochtendgebed uitvoeren, wordt ons 
gebed ongeldig en moeten we het later inhalen).

2. Als de zon het hoogste staat: De 45 
minuten durende tijdsperiode voor de tijd van 
het middaggebed.

3. Gedurende de zonsondergang: de 45 
minuten durende tijdsperiode tussen het begin 
van de zonsondergang (inclusief het geel kleuren 
van de zon) en de zonsondergang. In deze 
periode kan men alleen het verplichte gedeelte 
van het namiddaggebed van die dag uitvoeren.

Bestaan er tijden gedurende welke het niet 
is toegestaan om extra  gebeden (ạl-nafila) uit 
te voeren?

Er zijn drie tijdsperioden waarin iemand 
verplichte (fard) gebeden, vereiste gebeden, 
begrafenisgebeden en gemiste gebeden, evenals 
de sạjdạ ạl-tilạwạ kan uitvoeren, doch gedurende 
welke het afkeurenswaardig is (mạkrūh) om 
extra gebeden uit te voeren.

1. Gedurende de tijd voor het ochtendgebed 
(Salāt ạl-Fạjr): Vanaf het moment waarop de 
tijd voor het ochtendgebed ingaat (dageraad) 
tot zonsopgang is het, behalve met betrekking 
tot het soenna-gebed van het ochtendgebed, 
afkeurenswaardig om niet verplichte, extra 
gebeden (nāfila) te verrichten.

2. Na het verplichte gedeelte (fard) van 
het namiddaggebed (Salāt ạl-Asr): Het is 
afkeurenswaardig om extra gebeden (nāfila) te 
verrichten na het bidden van het namiddaggebed.

3. Vanaf het begin van de vrijdagpreek 
tot het einde van het vrijdaggebed: Het is 
afkeurenswaardig (mạkrūh) om extra gebeden 
te verrichten vanaf het moment dat de prediker 
(chatīb) tevoorschijn komt om te preken tot het 
einde van het gemeenschappelijke vrijdaggebed.
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MIJN GEBEDEN
e woorden van zijn grootmoeder 

weerklonken nog in zijn oren:

- Mijn zoon, hoe kan de uitvoering van een 
gebed tot aan dit tijdstip worden uitgesteld?

Zijn grootmoeder was bijna zeventig. Wanneer 
de azān echter werp omgeroepen, was zij gewoon om 
haast te maken met de wassing met een voor haar 
leeftijd onverwachte snelheid, om haar gebed uit te 
kunnen voeren. Hijzelf was niet in staat om enige 
vorm van zelfcontrole in praktijk te brengen. Wat 
er ook gebeurde, hij stelde zijn gebeden altijd tot de 
laatste moment en tot het laatste minuut uit en moest 
ze zodoende altijd haastig uitvoeren. 

Hij stond op en keek op zijn horloge. Slechts 
vijftien minuten restten hem tot de tijd van het 
nachtgebed (Salāt ạl-Isha). Hij dacht bij zichzelf: “O, 
ik heb mijn gebed weer een keer uitgesteld”, terwijl 
hij zijn hoofd jammerlijk schudde. Hij verrichtte zijn 
wassing met snelle bewegingen. Zonder zichzelf af 
te drogen rende hij naar zijn kamer. Hij dacht nog 
steeds aan zijn grootmoeder, toen hij de verzen ter 
verheerlijking van Allah reciteerde:

- “Als ze mij op deze manier zou zien zou ze 
op haar lieve manier toch nog boos worden.”

Hij hield heel veel van zijn grootmoeder. Hij 
keek naar de manier waarop deze gezegende vrouw 
haar gebeden uitvoerde met diepe verwondering, 
zoals hij naar een regenboog keek. Ze was zo nederig 
in haar gebeden en haar deugdzaamheid was 
zichtbaar aanwezig. Hij voelde zich vreemd wanneer 
hij aan haar dacht. Op die dag voelde hij zich tot 
aan de avond erg moe, hij voelde zich zelfs uitgeput. 
Terwijl hij zijn smeekbedes zei, knielde hij neer, met 
zijn hoofd tussen zijn handen. Hij hield ervan om in 

deze positie tot 
diepe gedachten 
te komen, zijn ogen 
gesloten.

- “Wat ben ik 
toch moe”, dacht hij nog.

In deze toestand viel hij in slaap en had hij een 
droom…

Het was de Dag des Oordeels en het was erg 
druk. Overal bevonden zich mensen. Een aantal van 
hen keek rond met een verstijfde, ijzige blik, zonder 
te bewegen; anderen renden rond, en weer anderen 
knielden en wachtten af, met hun hoofden in hun 
handen. Zijn hart sloeg snel, alsof het op het punt 
stond om uit zijn kooi te ontsnappen, en hij voelde 
koude rillingen van zweet over zijn rug lopen. 

In zijn leven had hij veel dingen gehoord over 
de Ondervraging en de Rechtszaak, de Balans en de 
Brug; deze termen van de Dag des Oordeels waren 
hem goed bekend. Echter, hij had nooit gedacht 
dat ze zo beangstigend zouden zijn. Het afleggen 
van verantwoordelijkheid en het vragen naar de 
verrichtte daden bleef doorgaan. Op datzelfde 
moment werd zijn naam geroepen. Hij keek naar 
links en hij keek naar rechts, aan de grond genageld.

- “Werd mijn naam geroepen?”, zei hij met 
een gebroken stem.

De menigte brak plotseling en een weg 
verscheen voor hem. Twee engelen hielden zijn 
handen vast, het was duidelijk dat zij hun plicht 
vervulden. Hij begaf zich door de menigte, totaal in 
de war gebracht. Gedrieën naderden zij het centrum 
van de menigte; toen verlieten de engelen hem 
plotseling. Met gebogen hoofd liep hij verder, zijn 

D
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hele leven trok aan zijn ogen voorbij, als een film. Het 
was de Dag des Oordeels.

Hij dacht bij zichzelf “Godzijdank”. Hij liftte zijn 
ogen op en zag zichzelf omgeven door mensen die 
Allah gedurende hun gehele leven hadden gediend. 
Zijn vader was iemand die van preek naar preek ging 
en zijn geld aan de Islam uitgaf. Zijn moeder ontving 
vele gasten in hun huis en er werd altijd eten bereid. 
Ook hij had zich gedurende zijn leven op dit pad 
begeven: hij had getracht mensen te dienen, hij had 
hun verteld over Allah. Hij had zijn gebeden verricht, 
hij had gevast en hij had voltooid al hetgeen verplicht 
(fard) was gesteld. Hij was weggebleven van alle 
verboden dingen (harām). Tranen biggelden langs 
zijn wangen omlaag, terwijl hij zei: “Ik hou van mijn 
Heer, tenminste dat denk ik.” Op hetzelfde moment 
dacht hij: “Wat ik ook voor hem heb gedaan, het is 
niet toereikend, het is niet genoeg om het Paradijs 
te verdienen!” De enige toevlucht was de genade van 
Allah!

De ondervraging duurde eindeloos. Het zweet 
brak hem uit, zijn ogen zochten naar het resultaat 

dat de weegschaal zou tonen. Uiteindelijk was 
de aankondiging van het resultaat nabij. Daartoe 
bevoegde engelen wendden zich tot de menigte, met 
papieren in hun handen. 

Eerst werd zijn naam afgeroepen. Zijn voeten 
konden hem bijna niet meer dragen, hij wankelde. 
Hij sloot zijn ogen in angstige afwachting en was één 
en al oor om het resultaat te vernemen. Een geluid 
van stem ontsnapte uit de menigte: hoorde hij dat 
goed of niet? Zijn naam stond op de lijst van degenen 
die naar de Hel zouden gaan! Hij viel op zijn knieën 
neer, met stomheid geslagen. “Dat kan niet zo zijn”, 
schreeuwde hij. In paniek begon hij heen en weer te 
rennen.

- “Hoe kan ik tot degenen behoren die naar 
de Hel gaan? Mijn hele leven heb ik deel uitgemaakt 
van degenen die Allah dienen? Ik heb hard met hen 
gewerkt. Ik heb altijd met anderen over mijn Heer 
gesproken. Rijkelijk vloeiden de tranen uit zijn ogen. 
Twee bevoegde engelen hielden hem bij de arm. 
Duwend en trekkend baanden zij zich een weg door 
de menigte, op weg naar een enorm vuur waarvan 
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de vlammen tot de hemel leken op te zwellen. Hij 
worstelde maar kon zich niet losmaken. Was er geen 
hoop, was er geen hulp? Was er niemand die hem te 
hulp wilde schieten? Onsamenhangende woorden 
kwamen uit zijn mond, gemengd met smekende 
uitroepen.

- “Mijn diensten…Vasten… Koranrecitaties…. 
Gebed…. Zullen deze mij niet redden?”    

Hij smeekte hardop. De engelen van de Hel 
bleven hem voortslepen, terwijl hij nu het Vuur 
wel heel dicht was genaderd. Hij draaide zijn hoofd 
om. Het was zijn laatste wanhopige poging: “De 
Boodschapper van Allah had toch gezegd: ‘Net als 
een rivier, die voor het huis van iemand voorbij 
stroomt, de persoon reinigt die vijf keer per dag een 
bad neemt in deze rivier, zo reinigt het bidden ons 
vijf keer per dag van onze zonden..”

Hij zei daarbij: “Zullen mijn 
gebeden dan mij ook niet 
kunnen redden?” Hij huilde 

zachtjes: “Mijn gebeden….
mijn gebeden….mijn 

gebeden…”

De bevoegde 
engelen hielden geen 

moment op: Ze bleven 
doorlopen totdat zij 
waren aangekomen op 
de top van het grote gat 
van de Hel. De hitte van de 
stormwind verschroeide 
de huid van zijn gezicht. 
Hij draaide zich voor de 
laatste keer om en keek 
terug. Zijn ogen waren 

droog geworden. Zijn hoop 
was geheel vervlogen. Hij liet 
zijn hoofd moedeloos omlaag 
hangen. Hij kromp ineen. De 

vingers die zijn handen heel stevig vasthielden lieten 
los. Een van de engelen duwden hem. Plotseling vond 
hij zijn lichaam, zwevend in de lucht, terug. Languit 
viel hij in het Vuur. Kijk nu eens! Iemand greep zijn 
hand. Hij hief zijn hoofd omhoog, keek naar boven. 
Een oudere man, met een lange witte baard, had hem 
behoed voor een vrije val. 

De man trok hem terug. Terwijl hij de vlammen 
zelf trachtte uit te doven, keek hij naar het gezicht 
van de oudere man. 

- “Wie bent u?”, vroeg hij.

De oudere man glimlachte en zei: “Ik ben jou 
gebeden.”

- “Waarom ben je zo laat? Je hebt me gered op 
het laatste moment. Ik was bijna omlaag gevallen!”

De oudere man schudde glimlachend zijn 
hoofd: “Jij voerde mij toch ook altijd op het laatste 
moment uit, weet je nog?”

Op datzelfde moment werd hij badend in het 
zweet wakker. Hij hief zijn hoofd omhoog van de 
neerbuigende positie. Hij luisterde naar de stem die 
hem van buiten uit bereikte. Het was de oproep voor 
het nachtgebed. Hij stond snel op, om onmiddelijk 
zijn wassing voor het nachtgebed te kunnen 
verrichten…

ABDULLAH DEMİR, Sızıntı Magazine.    
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nze Profeet noemde het gebed “het licht van 
mijn ogen”, hij beschouwde het gebed namelijk als de 
mooiste manier om je liefde voor en je loyaliteit aan 
Allah te bewijzen. Hij verrichtte zijn gebeden altijd 
zodra de tijd daarvoor was ingegaan. Hij hield niet 
van het uitstellen van het gebed en zei:

“Aan het begin van de gebedstijd is er het 
welbehagen, de tevredenheid van Allah en aan 
het eind van de gebedstijd is er de vergiffenis 
van Allah.” (ạl-Tirmizī, Salāt, 13) Hiermee benadrukte 
hij dat Allah welgevallig zou zijn ten aanzien van 
degenen die hun gebeden meteen na het ingaan van 
de gebedstijd verrichten en dat Hij Barmhartig en 
Vergevensgezind is voor degenen die hun gebeden 
tot aan het laatste moment van de gebedstijd 
uitstellen. Wanneer het tijd werd om te bidden, liet 
onze Profeet alles terzijde en wendde hij zich tot 
Allah. De moeder van de gelovigen, Āïsha, heeft het 
volgende over het gebed van onze Profeet gezegd:

“De Boodschapper van Allah praatte met ons 
en wij praatten met hem. Echter, wanneer de tijd 
voor het gebed arriveerde, leek het alsof hij ons 
niet kende en richtte hij zich met lichaam en ziel 
tot Allah.” (Fadā’il ạl-A’māl, 303)

Met uitzondering van de fardgebeden greep 
de Profeet elke kans aan om extra gebeden te 
verrichten. Wanneer hij blij was om een bepaalde 
reden, bad hij meteen om zijn dank te uiten en 
wanneer hij verdrietig was, richtte hij zich eveneens 
middels het gebed tot Allah. Een keer bad hij tot zijn 
voeten waren opgezwollen. Hierop vroeg de moeder 
van de gelovigen, Āïsha, hem:

“O Boodschapper van Allah, waarom maakt u 
uzelf zo moe terwijl al uw zondes al zijn vergeven?” 

Hierop antwoordde hij: “O Āïsha, zou ik dan niet 
een dankbare dienaar moeten zijn?”

Onze Profeet heeft zelfs tijdens zijn laatste, 
zware ziekte, vlak voor zijn overlijden, zijn gebeden 
niet verlaten. Hoewel de ziekte steeds erger en zijn 
lichaam steeds zwakker werd, ging hij met de hulp 
van twee van zijn metgezellen naar de moskee en 
verrichtte samen met de moskeegemeenschap het 
middaggebed en het namiddaggebed. Zelfs vlak 
voor zijn dood herinnerde hij zijn volgelingen aan 
de meest belangrijke kwesties en zei:

“Verzuim nooit jullie gebeden! Verzuim nooit 
jullie gebeden! Vrees Allah met betrekking tot de 
rechten van jullie slaven, jullie vrouwen en jullie 
kinderen!” (Ạbū Dāwūd, Ạdạb, 123-124)

ONZE PROFEET HIELD ERVAN OM 
TE BIDDEN

 (Ibn Māja, Zuhd, 15)

“Wanneer je het gebed verricht, doe dat dan 

alsof het je laatste gebed is! Zeg geen dingen 

waar je de volgende dag spijt van krijgt.”

Onze geliefde Profeet zegt:

(Soera Tā-Hā, 20:132)

“En leg jouw mensen de salāt op. Volhard 
jij er ook in. Wij vragen van jou geen 
levensonderhoud. Wij zijn het die jou 

levensonderhoud geven en het [goede] uiteinde 
komt de godvrezendheid toe.”

Allah de Verhevene zegt: 

O
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Onze Profeet, die heel zijn leven heeft besteed aan het op de 

beste manier verspreiden van de Islam en die zijn metgezellen heeft 

opgeleid met goddelijk geïnspireerde training, wilde dat het gebed, 

de bron van vrede, door iedereen werd uitgevoerd. Abdullah bin 

Rạwāha, die zich aan het voorbereiden was voor de Mu’tạ veldtocht, 

kwam bij de Profeet, wiens gezegende gezicht hij zou missen, om 

afscheid te nemen en zei:

“O Boodschapper van Allah! Adviseer me iets dat ik zal 

onthouden en nooit zal vergeten!”

Onze meester de Profeet vertelde hem: 

“Morgen ga je naar een land waar voor Allah zeer weinig 

teraardewerpingen (sạjdạ’s) worden verricht. Verricht daar veel 

sajda’s en gebeden.”(ạl-Wāqidī, II, 758)

Wat is een mạsjid?

Mạsjid betekent letterlijk “een plek waar sạjdạ/
teraardewerping wordt verricht”. Een mạsjid is een 
plek waar Allah wordt aanbeden. Deze benaming 
kan duiden op een moskee, ook jāmi’ genoemd, maar 
tevens op een kleine gebedsruimte, waar maar een 
klein groep mensen tegelijk het gebed kan verrichten. 
In de Islam bestaan er geen speciale plaatsen om 
het gebed te verrichten en Allah te aanbidden. We 
kunnen onze gebeden overal waar het schoon is 
verrichten.

Aan de andere kant geven moskeeën en in de 
hemel reikende minaretten aan dat in die omgeving 
moslims wonen. Daarnaast is het zo, dat gebeden 
die in moskeeën en in andere gebedsruimtes in 
gemeenschapsverband worden verricht, meer 
belonend en meer deugdelijk zijn dan de gebeden die 
alleen worden verricht. Onze moskeeën zijn heilige 

plaatsen, waar moslims vijf keer per dag, en vooral 
tijdens het vrijdaggebed, bij elkaar komen.

Wat is het eerste gebedshuis dat gebouwd is 
om Allah te aanbidden?

In de Glorieuze Koran wordt vermeld dat de 
Kaäba het eerste huis is dat gebouwd is om daar 
Allah te aanbidden. De boeken van de islamitische 
geschiedenis vertellen ons dat de eerste persoon die 
de Kaäba heeft gebouwd Profeet Ādạm (moge vrede 
over hem komen) is geweest. De Profeten Ibrāhīm 
en Ismāīl hebben de Kaäba op dezelfde fundering 
herbouwd.

MOSKEEËN EN GEBEDSRUIMTES
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Heeft onze Profeet ooit een moskee gebouwd?

Toen onze Profeet nog in Mekka was, verrichtte 
hij zijn gebeden en aanbad hij Allah bij de Kaäba. 
Toen de polytheïsten de vervolging van de moslims 
verergerden, gebruikte hij een plaats met de naam 
‘Dār ạl-Arqam’ om het gebed te leiden en de moslims 
te onderwijzen. In die tijd waren er ook metgezellen, 
zoals Abū Bạkr, die hun huizen openstelden om te 
worden gebruikt als mạsjids.

Toen onze Profeet bezig was van Mekka naar 
Medina uit te wijken, ofwel de hijra (de migratie) 
verrichtte, gaf hij de opdracht voor de bouw van 
een moskee bij de plaats Qubā’. Er werd toen snel 
een kleine moskee gebouwd, zonder dak. Toen hij 
eenmaal was aangekomen in Medina, was het eerste 
wat hij daar deed het bouwen van de Mạsjid ạl-
Nabawī, ofwel de Moskee van de Profeet, op een stuk 
land dat was aangekocht.

Onze meester de Profeet werkte zelf ook mee aan 
de bouw van deze moskee, door op zijn gezegende 
schouders stenen te sjouwen voor de bouw. De Mạsjid 
ạl-Nabawī van nu, in de stad Medina ạl-Munawwara, 
is een uitbreiding van deze moskee.

Wat is het belang van mạsjids en moskeeën?

De aanwezigheid van een moskee of een mạsjid 
in een bepaalde omgeving geeft aan dat daar moslims 
wonen. Mạsjids zijn plaatsen die aan Allah zijn 
gewijd. Mensen vinden rust in moskeeën en mạsjids 

en ze kunnen daar Allah in veiligheid aanbidden. Ze 
verwerven daar kennis en komen bij elkaar. Niemand 
kan een mạsjid of een moskee als een persoonlijk 
bezit kopen of verwerven. Dat zou een grote zonde 
zijn. Degenen die dat doen en anderen beletten om 
Allah in moskeeën te aanbidden, behoren tot de 
meest wrede mensen. Mạsjids dienen als symbolen 
voor de eenheid van Allah en ze kunnen allemaal 
worden beschouwd als vertakkingen van de Heilige 
Kaäba. Om deze reden bouwen moslims overal waar 
ze heengaan, afhankelijk van de behoeftes en de 

omstandigheden, grote moskeeën, kleine moskeeën, 
eenvoudige moskeeën of juist grandioze moskeeën. 

Zijn de moskeeën alleen bedoeld om te 
bidden?

Nee. Moskeeën zijn er niet alleen voor het 
gebed. In de geschiedenis zijn de moskeeën de centra 
van beschaving geweest. In de tijd van onze Profeet 
was vlak naast de eerste moskee in Medina een 
school gelegen, een kenniscentrum genaamd “suffa”. 
De eerste leraar van de “suffa” was de Profeet zelf. De 
Profetische Moskee, Mạsjid ạl-Nạbạwī, veranderde in 
een centrum waar moslims bij elkaar kwamen, hun 
gebeden verrichtten, de Nobele Koran reciteerden, 
naar de preken en de gesprekken van de Profeet 
luisterden, hun problemen bediscussieerden en 
oplossingen bedachten, buitenlandse afgevaardigden 
ontvingen en het staatsbeleid ontwikkelden. In latere 
tijden werden naast de grandioze moskeeën, die door 
de moslims werden gebouwd, ook gebouwen voor 
andere instanties neergezet die in de behoeftes van 
de samenleving moesten voorzien, zoals medressen 
(mạdrạsā’s, scholen), openbare keukens voor de 
armen en de behoeftigen, bibliotheken, ziekenhuizen 
en publieke badhuizen. Moskeeën werden het 
middelpunt van kennis, cultuur en beschaving, waar 
mensen bij elkaar kwamen en onderwijs kregen. 

Wie besturen de moskeeën?
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Imam: Het woord imam, dat leider of het hoofd van een 
staat betekent, wordt gebruikt voor degene die het gebed leidt 
en anderen leiding geeft in religieuze kwesties. De imams van 
moskeeën zijn niet alleen personen die in een gebed voorgaan, 
ze zijn tevens degenen die de samenleving met hun kennis en 
wijsheid verlichten en leiden, en ze zijn verantwoordelijk voor de 
morele en de spirituele opvoeding van de mensen.

Muezzin: De muezzin is degene die, wanneer het tijd is 
voor het gebed, de oproep tot het gebed (de ạzān) verricht. Hij 
heeft daarnaast ook andere taken. Als de imam niet aanwezig 
is, neemt hij de plek van de imam in en leidt hij het gebed. Hij 
werkt, samen met de imam, aan de spirituele ontwikkeling van 
de moslims. 

Prekers (wāiz): De prekers zijn degenen die adviserende 
toespraken houden voor de moskeegemeenschap tijdens 
vrijdagen, feestdagen, de Ramadan en op andere tijden. Ze 
houden hun toespraken doorgaans vanuit het preekgestoelte en 
onderwijzen de mensen die naar de moskee zijn gekomen over 
religieuze onderwerpen. Predikers nemen een belangrijke plaats 
in bij het onderrichten van de mensen in de samenleving.

Qayyūm: Deze mensen zijn meestal aanwezig in grote 
moskeeën. Zij zijn verantwoordelijk voor de schoonheid en de 
orde in de moskee.

Wat zijn de voornaamste plaatsen in een moskee?

Mihrāb, de “gebedsnis”: Dit is de plaats waar de imam 
voorop de gemeenschap staat om het gebed te leiden.

Minbạr, de moskeekansel: Een verhoogd platform waarop 
op de vrijdagen en de feestdagen de preek wordt gehouden.
Wanneer we ons richten tot de qiblạ, dan staat de minbạr 
meestal aan de rechterkant van de mihrāb en is hij via een trap 
bereikbaar. Als men een preek wil geven, dan bestijgt hij via de 
trappen de minbar.

De zitplaats van de muezzin: Dit een plek waar de muezzins 
hun gebed verrichten en hun taken uitvoeren. Niet elke moskee 
heeft zo’n ruimte. Meestal zijn het alleen de grote moskeeën, 
waar een ruimte voor de muezzin is gebouwd.

Mihrāb, de “gebedsnis”

Minbạr, de moskeekansel

Kursī “Preekgestoelte”

De zitplaats van de muezzin
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Kruis aan of de onderstaande zinnen goed of fout zijn:

1. Het verrichten van de vijf dagelijkse gebeden is voor het eerst op de 

Nacht van de Hemelvaart (Lạylạt ạl-Mi’rāj) opgedragen.

2. Het ochtendgebed (Salāt ạl-Fạjr) bestaat uit acht rạk’ās, vier rạk’ās 

soenna-gebed en vier rạk’ās fardgebed.

3. Het middaggebed (Salāt ạl-Zuhr) bestaat uit tien rạk’ās, twee rạk’ās 

soenna, dan vier rạk’ās fard, dan vier rạk’ās laatste soenna.

4. Het nachtgebed (Salāt ạl-Ishā’) bestaat uit tien rạk’ās, vier rạk’ās soenna, 

dan vier rạk’ās fard, dan twee rạk’ās laatste soenna.

5. Het onevengebed (Salāt ạl-Witr) is verplicht (fard).

6. Het verrichten van de feestgebeden (Salāt ạl-Iedạyn) is vereist (wājib).

7. Het reinigen van het lichaam en de kledij en het ontdoen van de plaats 

waar het gebed zal worden uitgevoerd van zichtbare onreinheden wordt 

“ạl-tahāra min ạl-hadạs” genoemd.

8. Het onevengebed (Salāt ạl-Witr) wordt na het avondgebed verricht.

9. Bij de gebeden die samen met de gemeenschap worden verricht, dient 

men ook de intentie te maken om de imam te volgen.

10. Het opzeggen van de Tạkbīr, ofwel “Allahu Ạkbạr”, aan het begin van 

het gebed, wordt “Tạkbīr ạl-Iftitāh” genoemd.

Laten We Onze Kennis Testen [1]

Kruis aan of de onderstaande zinnen goed of fout zijn.

1. Wanneer de tijd voor een gebed is ingegaan, wordt de iqāmạ opgelezen.

2. We lezen de Qunūt-smeekbede (Du’ā ạl-Qunūt) tijdens de derde rạk’ah 
van het middaggebed.

3. Het is soenna om alvorens het gebed te beginnen de intentie te 
verrichten.

Laten We Onze Kennis Testen [2]
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   GOED              FOUT

   GOED              FOUT

   GOED              FOUT

   GOED              FOUT

   GOED              FOUT

   GOED              FOUT

   GOED              FOUT

   GOED              FOUT

   GOED              FOUT

   GOED              FOUT

   GOED              FOUT

   GOED              FOUT

   GOED              FOUT
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4. Het is verplicht (fard) om de openingstạkbīr (Tạkbīr ạl-Iftitāh ) te 
verrichten.

5. Het is verplicht (fard) om, na de Tạkbīr ạl-Iftitāh, de Subhānạkạ-
smeekbede op te zeggen.

6. Het is soenna om de teraardewerping, de sạjdạ, te verrichten.

7. Het is vereist (wājib) om in het geval dat we een fout maken tijdens het 
gebed de teraardewerping voor de vergeetachtigheid (Sạjdạ ạl-Sạhw) 
te verrichten.

8. Indien we nodig een bezoek moeten brengen aan het toilet mogen wij 
niet bidden, dat is verboden (harām).

9. Het is afkeurenswaardig (mạkrūh) om tijdens het gebed te eten en te 
drinken.

10. Het wegdraaien van de borst van de richting van de Heilige Kaäba 
maakt ons gebed ongeldig.

Kruis aan of de onderstaande zinnen goed of fout zijn.

1. Er dient voor het vrijdaggebed (Salāt ạl-Jum’ah) een preek te worden 
gehouden.

2. We hebben twee religieuze feesten in een jaar. Het ene feest is de Ied ạl-
Fitr ofwel het Ramadanfeest, dat aan het eind van de maand Ramadan 
wordt gevierd. Het andere feest is de Ied ạl-Adhā, het Offerfeest, dat na 
het volbrengen van de Hadj, de bedevaart, wordt gevierd.

3. De tạkbīrs die aan het eind van de fardgebeden gedurende de dagen van 
het Offerfeest worden gereciteerd, worden Tạkbīr ạl-Tashrīq genoemd.

4. Wanneer we op reis zijn, verkorten we de gebeden van drie rạk’ās en 
bidden we ze als een gebed van twee rạk’ās.

5. Wanneer de zon opkomt, wanneer hij op zijn hoogtepunt staat en wanneer 
hij ondergaat, mogen we geen enkel gebed verrichten.

Laten We Onze Kennis Testen [3]
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1. 

I. Dankzij het verrichten van het gebed 
herinneren wij ons Allah op de beste manier.

II.  Het verrichten van het gebed herinnert ons 
aan het Hiernamaals en de Dag des Oordeels.

III.  Dankzij het gebed doen we lichamelijke 
oefeningen.

IV.  Het verrichten van het gebed zuivert ons van 
onze zondes.

Welke van de onderstaande punten behoren 
tot de voordelen van het gebed?

a) I-II-III
b) I-II-IV
c) II-III-IV
d) I-III-IV

2. Wanneer werden de vijf dagelijkse gebeden aan 
ons verplicht gesteld?

a) Tijdens de Nacht van de Hemelvaart (Lạylạt 
ạl-Mi’rāj)
b) Tijdens de Waardevolle Nacht (Lạylạt ạl-
Qadr)
c) Tijdens de dag van Arạfạ.
d) Tijdens de dag waarop onze Profeet begon 
met zijn migratie naar Medina.

3. Welke van de onderstaande voorwaarden 
wordt niet gevraagd bij het verplicht stellen 
van het gebed?

a) Geestelijk gezond zijn.
b) Hardwerkend zijn.
c) Het bereiken van de leeftijd van de puberteit.
d) Een moslim zijn.

4. Van welke van de onderstaande gebeden is het 
verrichten vereist (wājib), niet verplicht (fard)?

a) Het middaggebed (Salāt ạl-Zuhr)
b) Het onevengebed (Salāt ạl-Witr)

c) Het avondgebed (Salāt ạl-Maghrib)
d) Het vrijdaggebed (Salāt ạl-Jum’ah)

5.  Van welke van de onderstaande gebeden is 
het verrichten soenna?

a) De feestgebeden (Salāt ạl-Iedạyn)
b) Het onevengebed (Salāt ạl-Witr)
c) Het tạrāwīh-gebed (Salāt ạl-Tạrāwīh)
d) Het begrafenisgebed (Salāt ạl-Jạnāzạ) 

6. Welke van de onderstaande gebeden is een 
fardgebed?

a) De feestgebeden (Salāt ạl-Iedạyn)
b) Het begrafenisgebed (Salāt ạl-Jạnāzạ)
c) Het onevengebed (Salāt ạl-Witr)
d) Het nachtgebed (Salāt ạl-Tạhạjjud)

7. Welke van de onderstaande fardgebeden wordt 
het eerst verricht?

a) Het middaggebed (Salāt ạl-Zuhr)
b) Het ochtendgebed (Salāt ạl-Fạjr)
c) Het avondgebed (Salāt ạl-Maghrib)
d) Het nachtgebed (Salāt ạl-Ishā’)  

8. Welke van de onderstaande punten behoort 
niet tot de externe verplichtingen (fards) van 
het gebed, dus de voorwaarden waaraan voor 
het gebed moet zijn voldaan?

a) Het bedekken van de privé-delen (Sạtr ạl-Awrah)
b) Het ingaan van de gebedstijd (de Waqt)
c) Het verrichten van de intentie (de niyyạ)
d) De staande positie (de Qiyām)

9. Welke van de onderstaande punten behoort 
niet tot de interne verplichtingen (fards) 
van het gebed, dus de voorwaarden waaraan 
tijdens het gebed moet worden voldaan?

a) De staande positie (de Qiyām)
b) De tijd (de Waqt)
c) De recitatie (de Qirā’a)
d) De buiging (de Rukū)

Laten We Onszelf Testen [1]
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10. Welke van de onderstaande punten behoort 
tot de interne verplichtingen (fards) van het 
gebed, dus de voorwaarden waaraan tijdens 
het gebed moet worden voldaan?

a) Ạl-Tahāra min ạl-Hadạs
b) Ạl-Tahāra min ạl-Nạjāsạ
c) Sạtr ạl-Awrạ
d) Teraardewerping (de Sajdạ)

11. Hoe heet de oproep tot het gebed, waardoor 
de moslims weten dat de tijd voor het gebed is 
ingegaan?

a) De Azạn
b) De Iqāmạ
c) De Salāt
d) De Tạkbīr

12. Welk onderstaand gebed is geen soenna-
gebed van vier rạk’ās? 

a) Het eerste soenna-gebed van het 
middaggebed (Salāt ạl-Zuhr).
b) Het soenna-gebed van het namiddaggebed 
(Salāt ạl-Asr).
c) Het soenna-gebed van het avondgebed 
(Salāt ạl-Maghrib).
d) Het eerste soenna-gebed van het 
nachtgebed (Salāt ạl-Ishā’).

13. Welk onderstaand gebed is geen soenna-
gebed van twee rạk’ās?

a) Het eerste soenna-gebed van het 
middaggebed (Salāt ạl-Zuhr).
b) Het laatste soenna-gebed van het 
middaggebed (Salāt ạl-Zuhr).
c) Het soenna-gebed van het avondgebed 
(Salāt ạl-Maghrib).
d) Het laatste soenna-gebed van het 
nachtgebed (Salāt ạl-Ishā’).

14. Welk onderstaand gebed is geen fard-gebed 
van vier rạk’ās?

a) Het fardgebed van het middaggebed (Salāt 
ạl-Zuhr).
b) Het fardgebed van het namiddaggebed 
(Salāt ạl-Asr).
c) Het fardgebed van het avondgebed (Salāt 
ạl-Maghrib).
d) Het fardgebed van het nachtgebed (Salāt 
ạl-Ishā’).

15. Welke van de onderstaande punten behoren tot 
de vereiste (wājib) gedeeltes van het gebed?

a) Het reciteren van de Subhānạkạ-smeekbede.
b) Het zeggen van Subhānạ Rabbī ạl-A’lā.
c) Het reciteren van Soera ạl-Fātiha.
d) Het zeggen van Sạmi Allahu limạn Hamidạh.

1. Welke van de onderstaande smeekbedes 
wordt niet opgelezen tijdens de laatste zitting 
van het gebed?

a) Ạt-Tahiyyātu  
b) Rabbạnā Ātinā
c) Allahummạ Sallī en Allahummạ Bārik
d) De Qunūt-smeekbede.

2. Welke van de onderstaande punten behoort 
niet tot de afkeurenswaardige (mạkrūh) 
handelingen van het gebed?

a) Het friemelen aan de kleding of het onnodig 
zitten aan het lichaam.
b) Het meer dan drie keer opzeggen 
van de tạsbīh tijdens de buiging en de 
teraardewerping.
c) Het bidden, terwijl men nodig naar de wc 
moet.
d) Het bidden in de richting van iemand die 
met zijn gezicht naar je toe staat.

Laten We Onszelf Testen [2]
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3. Welke van de onderstaande gebeden moet in 
gemeenschap worden verricht?

a) Het vrijdaggebed (Salāt ạl-Jum’ah).
b) Het middaggebed (Salāt ạl-Zuhr).
c) Het namiddaggebed (Salāt ạl-Asr).
d) Het avondgebed (Salāt ạl-Maghrib).

4. Wat is de benaming voor het inhalen van 
gemiste gebeden?

a) Salāt ạl-Duhā
b) Salāt ạl-Qadā
c) Het gebed van een zieke.
d) Tahiyyạt ạl-Mạsjid (het begroetingsgebed).

5. In welke maand wordt het Tạrāwīh-gebed 
verricht?

a) Rạjạb
b) Sha’bān
c) Ramadan
d) Muharram

6. In welke van de onderstaande gebeden zit 
geen buiging en ook geen teraardewerping?

a) Het begrafenisgebed.       
b) Het tạrāwīh-gebed. 
c) Het vrijdaggebed. 
d) De feestgebeden.

7. Wat is de qiblạ van de moslims en waar 
bevindt zich deze?

a) Kaäba-Mekka
b) Kaäba-Medina  
c) Mạsjid ạl-Aqsa- Ạl-Quds (Jeruzalem)
d) Rawda-Medina

8. Wanneer wordt de iqāmạ gereciteerd?

a) Voor de fardgebeden.
b) Voor de feestgebeden. 
c) Voor het begrafenisgebed.
d) Voor het oneven-gebed.

9. Welke van de onderstaande handelingen 
maakt het gebed niet ongeldig?

a) Praten.
b) Geeuwen. 
c) Eten of drinken.
d) Lachen, maar niet hoorbaar.

10. Welke van de onderstaande beschrijvingen 
behoort bij het middaggebed?

a) Tien rạk’ās: twee rạk’ās eerste soenna, vier 
rạk’ās fard, vier rạk’ās laatste soenna. 
b) Tien rạk’ās: vier rạk’ās eerste soenna, vier 
rạk’ās fard, twee rạk’ās laatste soenna. 
c) Tien rạk’ās: vier rạk’ās eerste soenna, twee 
rạk’ās fard, vier rạk’ās laatste soenna. 
d) Acht rạk’ās: vier rạk’ās eerste soenna, vier 
rạk’ās fard.
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1. Het is verplicht (fard) en het bestaat uit twee 
rạk’ās. Alvorens het plaatsvindt, wordt een preek 
gehouden. Het wordt in gemeenschap verricht. 
Het mag niet alleen worden uitgevoerd. 

 Over welk gebed hebben we het?

a) Het feestgebed.
b) Het ochtendgebed.
c) Het begrafenisgebed.
d) Het vrijdaggebed.

2. Welke van de onderstaande handelingen maakt 
zowel het gebed als de wassing ongeldig? 

a) Het afwenden van het lichaam van de 
richting van de Kaäba. 
b) Het eten tijdens het bidden. 
c) Het praten tijdens het bidden.
d) Het hoorbaar lachen, op zo’n manier dat 
degene die naast jou staat het kan horen.

3. Wat is het gedeelte van het lichaam dat de 
mannen moeten bedekken?

a) Het gedeelte tussen de voeten en de 
schouders.
b) Het gedeelte tussen de navel en de knieën.
c) Het gedeelte tussen de navel en de voeten.
d) Het gedeelte tussen de schouders en de 
knieën.

4. Wat is het gedeelte van het lichaam dat de 
vrouwen moeten bedekken?

a) Het gehele lichaam, behalve het gezicht, de 
handen en de voeten.
b) Het gehele lichaam, behalve het hoofd.
c) Het gedeelte tussen de schouders en de 
voeten.
d) Het gedeelte tussen de schouders en de 
knieën.

5. In welk gebed wordt de Qunūt-smeekbede 
opgelezen?

a) Het vrijdaggebed (Salāt ạl-Jum’ah).
b) Het tạrāwīh-gebed (Salāt ạl-Tạrāwīh).
c) Het onevengebed (Salāt ạl-Witr).
d) Het begrafenisgebed (Salāt ạl-Jạnāzạ).

6. Wat is de regelgeving met betrekking tot het 
vrijdaggebed?

a) Vereist (wājib).
b) Fard ạl-Ayn (individueel verplicht).
c) Fard ạl-Kifāyạ (verplicht voor de 
gemeenschap).
d) Soenna.

7. Hoeveel rạk’ās telt het tạrāwīh-gebed (Salāt 
ạl-Tạrāwīh).

a) 18       b) 10       c) 20       d) 13

8. Welk gegeven klopt niet met betrekking tot de 
twee feestgebeden?

a) Ze worden gemeenschappelijk verricht en 
mogen niet later worden ingehaald als qadā.
b) Ze worden worden tweemaal in een jaar 
verricht.
c) Het zijn gebeden zonder buiging en 
teraardewerping.
d) Na de feestgebeden wordt een preek 
gegeven.

9. Hoe heet de plek vanwaar een preek 
wordt gehouden op de vrijdagen en op de 
feestdagen.

a) Minbar        b) Mihrāb

c) Minaret-balkon.       d) Gebedsnis.

10. Hoe groot moet de afstand van een reis 
minimaal bedragen, opdat een gebed van vier 
rạk’ās als twee rạk’ās mag worden gebeden?

a) 9  km  b) 90 km

c) 190 km  d) 900 km

Laten We Onszelf Testen [3]
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Vul de open gedeeltes in met de woorden die tussen haakjes staan. 

(de qirā’ah/salāt ạl-tạhạjjud/de teraardewerping, ‘de sạjdạ’/istiqbāl ạl-qiblạ/sạtr ạl-awrạh)

1. Het extra gebed (nāfilạ) dat midden in de nacht wordt gebeden wordt ……………… genoemd.

2. Het bedekken van de nodige lichaamsdelen tijdens het bidden wordt ………………… genoemd.

3. Het zich richten tot de Kaäba bij de aanvang van een gebed wordt …………………… genoemd.

4. Het reciteren van tenminste drie korte verzen uit de Nobele Koran, tijdens de staande positie van het 
gebed, wordt ………………… genoemd.

5. Het na de buiging (de rukū’) op de grond plaatsen van het voorhoofd, de neus en de voeten wordt 
………………… genoemd.

Vul de open gedeeltes in met de woorden die tussen haakjes staan.

(tạkbīr ạl-tạshrīq/rechter/sạjdạt ạl-tilāwạ/zonde/preek/ sạjdạt ạl-sahw/wijzend/ạl-kifāyạ)

1. Wij dienen de moskeeën met wassing en met onze ……………voet binnen te treden.

2. Voor het vrijdaggebed moet een …………… worden gegeven.

3. De tạkbīrs die na elk verplicht gebed gedurende de feestdagen van het Offerfeest worden opgezegd, 
worden ………………… genoemd.

4. Het is fard……………… om een begrafenisgebed te verrichten.

5. Een ziek persoon, die niet eens kan zitten, mag zijn gebeden liggend en ……………… uitvoeren.

6. Het is een grote …………… om, zonder een geldig excuus, een verplicht gebed te missen.

7. Indien we vergeten om een van de vereiste (wājib) handelingen van het gebed uit te voeren, moeten we 
een ………………… verrichten.

8. De teraardeweping die we na het reciteren van een āyạt ạl-sạjdạ verrichten, wordt …………… ge-
noemd.   

Vul de leegstaande gedeeltes in [1]

Vul de leegstaande gedeeltes in [2]



RAMADAN 

HET VASTEN
EN

DE MAAND VAN GENADE EN AANBIDDING

 De deugd van de maand Ramadan
 Voorwaarden bij het vasten 
 De voordelen van het vasten
 Vormen van vasten
 Vasten als Qadā en Kạffāra
 Handelingen die het vasten wel en niet ongeldig maken

 Excuses die het niet-vasten toelaatbaar maken
 Het beloofde offer
 Verlossing en Fitr
 Tạrāwīh, Afzondering in de moskee, De Waar-
devolle Nacht (Lạylạt ạl-Qadr) en Ramadan

 Het leven van onze Leermeester de Profeet in de 
maand Ramadan
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VASTEN VOOR DE EERSTE KEER
urak en zijn vader waren erg moe. Het dragen van de 

boodschappen, die ze op de markt hadden gekocht voor 
het verbreken van het vasten, had hen zeer vermoeid. 
Burak en zijn vader brachten de boodschappen naar 
de keuken en konden daarna nog maar net de bank 
bereiken om uit te rusten. Het winkelen was in de 
ochtend begonnen; pas in de namiddag waren ze klaar 
met het doen van boodschappen. In de kraampjes van de 
markt, die met lichten was versierd, was alles wat iemand 
nodig zou kunnen hebben aanwezig. Heerlijke soorten 
honing, verschillende soorten olijven die de eetlust van 
de klanten opwekken, kazen, pastrami en peperoni…

Burak had vooral aandacht gehad voor de 
chocolade en hij had een paar stukken gekocht, om bij 
het verbreken van het vasten te eten.

 Ook de moeder van Burak was al enkele dagen 
geleden voor de Ramadan begonnen zich voor te 
bereiden. Een grondige schoonmaak in het huis, 
zelfgemaakte toetjes, fruitdrankjes en pasteitjes...Alles 
was klaar voor de maand Ramadan, die morgen zou 
beginnen…

 Burak was nu tien jaar oud en hij wilde morgen 
voor het eerst meedoen met het vasten.

Tijdens de voorgaande Ramadans had Burak 
gedeeltelijk met het vasten meegedaan, zoals kinderen 
dat vaak doen. Ze vasten dan tussen de dageraad en het 
middageten en na het middageten vasten ze weer tot de 

avond, het tijdstip waarop iedereen het 
vasten mag breken. 

Nu Burak oud genoeg is, wil hij vasten zoals de 
volwassenen dat doen.

Zijn vader zei tegen hem:
- Zoon, vanavond wordt het eerste Tarawih-gebed 

verricht. Als je wilt kun je met mij mee naar de moskee, 
maar dan moet je wel voor vanavond je huiswerk af 
hebben. 

Burak antwoordde:
- Dat is goed vader, ik zal gauw mijn huiswerk 

afmaken.
Na het avondeten begaven Burak en zijn vader zich 

op weg naar de moskee.
Burak voelde zich al een beetje een volwassene, toen 

hij de handgebreide witte gebedsmuts opdeed, die zijn 
moeder voor hem uit de kist had gehaald. 

Voordat ze met z’n allen gingen bidden, luisterden 
ze eerst naar de preek.

Na de oproep tot het gebed (azaan) begonnen zij 
met het gebed.

Burak verrichtte het lange Tarawih-gebed met 
plezier.

Hij voegde zich bij de gemeenschap en reciteerde 
luid mee met de Salātu Sạlāms (het uitroepen van vrede 
en zegeningen over de Profeet), die in de periodes tussen 
de gebeden werden opgezegd.

Toen ze thuiskwamen, was het voor Burak alweer 
tijd om naar bed te gaan. 

Doch toen hij zich gereed maakte om naar bed te 
gaan, bleef hij aandringen:

- Moeder, maak me 
ook wakker voor de 

Sahoer (de 

B
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maaltijd voor de dageraad). Je mag me als je wilt water in 
mijn gezicht gooien als ik het moeilijk vind om wakker 
te worden! 

Zijn moeder stuurde hem naar bed door te zeggen:
- Maak je geen zorgen zoon, ik zal je wakker maken.
Zodra Burak zijn hoofd op zijn kussen had gelegd, 

viel hij in slaap. 
Kort voor de dageraad streelde zijn moeder zijn 

wangen met haar zachte handen en ze zei tegen hem:
- Wakker worden grote jongen, de tijd voor sahoer 

is bijna voorbij. Burak liep nog halfwakker naar de 
badkamer en ontwaakte pas echt door zijn gezicht met 
koud water te wassen. Hij zette zich neer aan de tafel die 
zijn moeder had gedekt. Zijn moeder had hem tijdens 
zijn eerste sahoer verrast door zijn lievelingspasteitjes te 
bakken. Hij omhelsde zijn moeder en bedankte haar:

- Lieve moeder, dit kan ik wel helemaal alleen op 
krijgen. 

Om overdag geen honger te krijgen had Burak goed 
gegeten. Zijn vader waarschuwde hem: 

- Zoon, vergeet niet om wat water te drinken, want 
het is bijna tijd voor de oproep tot het ochtendgebed 
(Salāt ạl-Fạjr). Zoals je weet mag er tot vanavond niet 
gegeten of gedronken worden.” 

Hij dronk een paar glazen water om overdag geen 
dorst te krijgen. Daarna poetste hij zijn tanden, deed 
de intentie (ạl-niyyạh) om te vasten en luisterde in de 
woonkamer naar zijn vaders recitatie van de Nobele 
Koran. Nadat hij het ochtendgebed had verricht (Salāt 
ạl-Fạjr), liep Burak terug naar zijn bed, om verder uit te 
rusten. 

Toen Burak weer wakker werd, liep hij naar de 
keuken om water te drinken. Net toen hij water wilde 
drinken, herinnerde hij zich dat hij aan het vasten was. 

Hij keek naar de klok, het was bijna tien uur. Hij 
begon zich af te vragen hoe hij het zou kunnen volhouden 
zonder water te drinken tot het tijd was voor de iftār (het 
avondeten na zonsondergang waarmee het vasten wordt 
gebroken). Eerst dacht hij erover om te stoppen. Maar 
een stem in hem vertelde hem dat hij nu oud genoeg was 
en dus niet zou moeten stoppen. Burak nam zijn besluit; 
hoe moeilijk het ook zou zijn, hij zou zijn belofte aan 
Allah nakomen. Het feit dat hij voor de sahoer opstond, 
betekende dat hij Allah had beloofd om die dag te vasten.

Om de tijd door te brengen moest hij iets doen wat 
hem bezig zou houden. 

Eerst speelde hij een poosje met zijn speelgoed. Zijn 
lippen voelden droog aan en zijn ogen bleven afglijden in 
de richting van de waterfles op de tafel.  

Tegen de middag begon hij naast dorst ook honger 
te krijgen. 

Tegen de avond zocht hij het gezelschap van zijn 
moeder op, die bezig was om het eten voor te bereiden 
waarmee ze hun vasten zouden breken. 

Toen zijn moeder zag dat hij zo stil aan de 
keukentafel zat, plaagde ze hem een beetje:

- Wat is er gebeurd mijn kind? Het lijkt erop dat het 
vasten jou heeft geklopt!

- Weet je mam, ik ben nu zelfs jaloers op het water 
dat Mavish (de parkiet) in zijn kooi heeft. Ik zou nu zelfs 
de prei eten die je mij probeerde te laten eten door mij 
achterna te lopen met een lepel in je hand.  

- Oh mijn lieve zoon, kijk eens hoe een dag vasten 
jou doet denken! Denk aan de toestand van de armen, 
die zelfs niet eens een stukje brood kunnen vinden om 
te eten. Denk aan de waarde van een stukje brood om 
te eten en een slok water om te drinken. Hoe dankbaar 
moeten wij de Schepper dan zijn, Die ons al dit eten op 
onze tafels heeft geschonken…Kom en help me mee 
met het dekken van de tafel. Laten we alles klaarmaken, 
voordat je vader thuiskomt.

Burak droeg de etensborden, waaraan hij tot de dag 
van vandaag geen aandacht had geschonken, alsof zij 
waardevolle schatten waren en legde hen voorzichtig op 
de tafel neer. 

Toen de tijd voor het breken van het vasten naderde, 
bevond de hele familie zich rond de tafel, wachtend op 
het einde van de vastentijd. Zijn vader zei glimlachend: 

- Goed gedaan Burak! Je hebt je eerste vastendag 
goed doorstaan. Ik beloon je voor jouw vasten, zei hij en 
stopte zakgeld van een week in Buraks zak. 

 Zelfs voor hij zijn vasten had gebroken had Burak 
al een cadeau ontvangen. Het eten dat hij gisteren nog 
zonder erbij na te denken gegeten zou hebben, lag nu 
binnen zijn handbereik. Ondanks dat hij honger had en 
niemand hem van het eten weerhield, wachtte hij toch 
nog op de toestemming van zijn Schepper.

Het tijdstip waarop iedereen aan het wachten was, 
werd door de oproep tot het gebed aangekondigd.

Burak brak zijn eerste keer vasten en hij was zo blij! 
Hij had de vreugde van het slagen voor een zware test 
en van het nakomen van zijn belofte aan Allah voor de 
eerste maal ervaren…

HASAN TAHSİN KARAMAN



136

Mijn Prachtige Religıe -1

De Waardevolle Nacht De Waardevolle Nacht 
(Lạylạt ạl-Qadr), die (Lạylạt ạl-Qadr), die 
waardevoller is dan waardevoller is dan 

duizend maanden, zit in de duizend maanden, zit in de 
maand Ramadan.maand Ramadan.

De Ramadan is de maand De Ramadan is de maand 
waarin we overdag vasten waarin we overdag vasten 
en ’s nachts de Tạrāwīh-en ’s nachts de Tạrāwīh-

gebeden verrichten.gebeden verrichten.

De openbaring van De openbaring van 
de Nobele Koran de Nobele Koran 

begon in de maand begon in de maand 
Ramadan.Ramadan.

Onze goede daden en Onze goede daden en 
onze aanbidding worden onze aanbidding worden 

in de maand Ramadan in de maand Ramadan 
meer beloond..meer beloond..

Ramadan is de Ramadan is de 
maand waarin ons maand waarin ons 

levensonderhoud wordt levensonderhoud wordt 
gezegend..gezegend..

Ramadan is de maand Ramadan is de maand 
van wederzijdse hulp..van wederzijdse hulp..

Er is genade aan het Er is genade aan het 
begin van de Ramadan, begin van de Ramadan, 

vergiffenis van zondes in vergiffenis van zondes in 
het midden en verlossing het midden en verlossing 
van het hellevuur aan het van het hellevuur aan het 

einde..einde..

Ramadan is de maand Ramadan is de maand 
van geduld en de van geduld en de 

beloning voor geduld beloning voor geduld 
is het Paradijs..is het Paradijs..

RAMADAN IS DE RAMADAN IS DE 
BELANGRIJKSTE MAAND VAN BELANGRIJKSTE MAAND VAN 

HET JAAR.HET JAAR.
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Vasten houdt in het zich onthouden van 
eten, drinken en geslachtsgemeenschap, vanaf de 
dageraad tot de zonsondergang. 

 WAT IS VASTEN?

Wie is verplicht om te vasten?

Opdat het vasten geaccepteerd wordt, dient men allereerst de intentie te hebben (ạl-niyyah) om te vasten 
en zich vanaf dageraad (begintijd/imsāk) tot zonsondergang (eindtijd/iftār) te onthouden van handelingen die 
het vasten annuleren/ongeldig maken.  

Wat zijn de voorwaarden voor de geldigheid 
van ons vasten?

Opdat ons vasten 
geldig wordt is:

het hebben van de intentie, de duidelijke 
bedoeling om te vasten en

het zich van dageraad tot zonsondergang 
onthouden van alles wat het vasten ongeldig 
maakt 

Noodzakelijk.

(Soera ạl-Baqara, 2:183)

“Jullie die geloven! Aan jullie is voorgeschreven 
te vasten, zoals het was voorgeschreven aan hen 

die er voor jullie waren, opdat jullie wellicht 
godvrezend zullen worden.”

Allah de Verhevene zegt:

gedurende de maand 
Ramadan

voor iedere 
moslim

die de puberteit heeft 
bereikt en 
geestelijk en lichamelijk 
gezond is.

Het is verplicht 
(fard) om te vasten
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Wanneer en 
hoe hebben we 
de duidelijke 

bedoeling om te 
vasten?

Moeten we de 
intentie echt 
uitspreken?

Wat is de imsāk?

Wat is de sahūr?

BEGRIPPEN GERELATEERD AAN DE RAMADAN

We hebben de 
duidelijke bedoeling 

om de volgende dag te vasten al 
in de avond ervoor of in de nacht 

wanneer we opstaan om te eten, en 
we zeggen (tegen onszelf): “Ik heb mij 
voorgenomen om omwille van Allah 

de komende dag te vasten.”

Wat 
gebeurt er als 

iemand vergeet 
om de intentie te 
verrichten voor 

de volgende 
dag?

Als we nog niets 
hebben gedaan dat het 

vasten ongeldig maakt, 
dan kunnen we de intentie 

alsnog verrichten en wel tot 45 
minuten voor het middaggebed 

(Salāt ạl-Zuhr).

Nee, het is 
genoeg wanneer we de 

intentie in ons hart hebben. Door op 
te staan voor het eten in de sahoer of 

door de avond ervoor te weten dat we de 
volgende dag zullen vasten, hebben 

we de intentie verricht.

Imsāk 
betekent “onthouding” 

en verwijst naar het tijdstip 
waarop het vasten begint. Dit 
is het tijdstip waarop de nacht 

eindigt en de dag aanbreekt 
(dageraad); het is tevens de 

begintijd voor het ochtendgebed 
(Salāt ạl-Fajr).

Dit is de 
periode vòòr de 

imsāk. Het eten dat dan 
gegeten wordt, wordt 
“de sahoer-maaltijd” 

genoemd.
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Wat is de iftār?

De tijd van sahoer is een periode waarin de 
smeekbeden worden verhoord. Het eten tijdens de 
sahoer geeft ons energie en uithoudingsvermogen om 
te vasten. Onze geliefde Profeet raadde ons aan om 
de sahoer-maaltijd te nuttigen en zei  “Eet tijdens de 
sahoer, er rust immers zegening op de sahoer-maaltijd”. 
(ạl-Buchārī, Sawm, 20)

De tijd voor de sahoer is vòòr de dageraad. Het 
is een tijd waarin Gods genade en gunsten op ons in 
overvloed neerdalen. 

De sahoer is een gezegende tijd, waarin degenen die 
van Allah houden hun tijd doorbrengen met aanbidding, 
met het smeken en het gedenken van Allah. Gelovigen 
die voor de sahoer opstaan zeggen als het ware:

O mijn Heer! Ik dank Jou dat ik tot degenen behoor die Jou 
kennen, van Jou houden en hun hart aan Jou geven. Om 

blijk te geven van mijn loyaliteit aan Jou, heb ik mijn slaap 
onderbroken en ben ik opgestaan. Ik zal vandaag omwille 

van Jou vasten. Mijn Heer, ik hoop dat Jij tevreden over mij 
bent. 

De iftār is de mooiste tijd voor diegenen die 
de hele dag omwille van Allah niet hebben gegeten 
en gedronken. Met de iftār voelen we het geluk van 
het voltooien van het vasten van die dag. We zullen 
de echte blijdschap ervaren, wanneer we in het 
Hiernamaals voor het vasten worden beloond..

Het aanbieden van een iftār-maaltijd aan 
degenen die vasten tijdens de Ramadan is een daad 
die rijkelijk zal worden beloond.. 

Zoals onze gebeden in de sahūr-tijd worden 
verhoord, is dit eveneens het geval tijdens de iftār. 
Onze Heer accepteert onze welgemeende gebeden 
die tijdens de iftār-periode worden verricht. We 
zouden uit deze gezegende momenten voordeel 
moeten putten en daartoe smeekbedes dienen te 
verrichten…

“Degene die een iftār-maaltijd aanbiedt aan een 
vastende persoon ontvangt een beloning die gelijk is 

aan de beloning van degene die vast, zonder dat er iets 
afgaat van de beloning voor de vastende persoon.”

(ạl-Tirmizī, Sawm, 82)

Onze geliefde Profeet zegt:

“Er is twee keer vreugde voor de vastende 
persoon: één daarvan is wanneer hij zijn vasten 

breekt en de ander is wanneer hij zijn Heer 
ontmoet… (dan zal hij echt de beloning van zijn 

vasten zien).”
(ạl-Buchari, Sawm, 9)

Onze geliefde Profeet zegt:

(ạl-Tirmizī, Da’awāt, 128)

“De smeekbedes van drie categorieën mensen 
worden door Allah niet afgewezen: de smeekbe-

des van een vastende tijdens de iftār, de smeekbe-
des van een rechtvaardige heerser en de smeekbe-

des van de onderdrukten.” 

Onze geliefde Profeet zei:

De 
maaltijd waarmee 

het vasten wordt gebroken 
heet “de iftār”. De tijd van 

de iftār is tevens de tijd voor 
het avondgebed (Salāt ạl-

Maghrib).
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Het is soenna (navolging van het voorbeeld van de Profeet) om de volgende 
smeekbede op te zeggen bij het breken van het vasten:

مَ الْغَدِ  وْ تُ وَصَ رْ َفْطَ قِكَ أ لðَ رِزْ كĶلْتُ وَ عَ لïَْكَ تَوَ عَ بِكَ آمَنْتُ وَ تُ وَ مْ مĶ لَكَ صُ ُëĶَلل ا
تُ مَا أَخĶرْ تُ وَ رْ لÿِ مَا قَدĶمْ فِ îْتُ فَاغْ انَ نَوَ رِ رَمَضَ ْë مِنْ شَ

“Allahummạ lạkạ sumtu wạ bikạ āmạntu wạ alạykạ tạwạkkạltu wạ
alā rizqikạ aftartu wạ sawmạ’l-ghadi min shạhri ramadān nạwạytu

faghfir lī mā qaddạmtu wạ mā ach-chartu.”
“O Allah, ik heb omwille van Jou gevast. Ik geloof in Jou, ik vertrouw op 

Jou en ik breek mijn vasten met de gunsten die Jij hebt gegeven. Ik heb ook 
de intentie om het Ramadan-vasten van morgen te vasten. Vergeef me mijn 

vroegere en toekomstige zonden!”

We staan ‘s nachts op en eten de sahoer-maaltijd en 
doen de intentie (ạl-niyyạh) om te vasten. Vanaf de 

dageraad (imsāk) beginnen we met vasten.

Vanaf de imsāk tot de avond onthouden wij ons 
van handelingen die het vasten ongeldig maken, 

zoals eten en drinken.

Wanneer de avond valt, breken wij ons vasten, 
eten wij de iftār-maaltijd en danken Allah voor 

de gunsten die Hij ons heeft gegeven.

Op deze manier hebben we een dag vasten voltooid.

HOE VASTEN WE? HOE KUNNEN WE ONS ‘INHOUDEN’ 
DOOR TE VASTEN?

Vasten betekent niet alleen tot de avond zonder 
eten en drinken blijven. Het vasten houdt eveneens 
in dat we wegblijven van allerlei slechte dingen zoals 
vechten, roddelen en het kwetsen van andermans 
gevoelens. Zoals onze leermeester de Profeet het zegt, 
is het vasten dat op deze wijze wordt uitgevoerd: “een 
schild dat de persoon beschermt tegen zondes en tegen 
het hellevuur.”

Indien iemand tijdens het vasten toch verboden 
dingen (harām) blijft doen, heeft zijn onthouding 
van eten en drinken geen enkele betekenis voor 
Allah. Onze geliefde Profeet zei hierover:

“Indien iemand niet stopt met liegen en zich 
oneerlijk blijft gedragen; van hem zal Allah de 
onthouding van eten en drinken (het vasten dus) niet 
waarderen.” (ạl-Buchārī, Sawm, 8) 

VASTEN HOUDT ONS AF VAN SLECHTE DADEN

Smeekbede voor de iftār.



141

Ik Leer Mijn Religieuze Rituelen

DE VOORDELEN VAN HET VASTEN

DOOR TE VASTEN

We vasten door ons te onthouden van eten 
en drinken en doen dit omdat Allah dat 
zo heeft bevolen.We gaan niet stiekem ons 
vasten breken, want we weten dat Allah ons 
ziet.Door deze goede daad plezieren we onze 
Almachtige Heer en hopen we op Zijn liefde 
en goedkeuring.

Onze meester de Profeet zei dat Allah de 
Almachtige zei:

“Mijn dienaren die vasten onthouden zich 
van eten en drinken om Mijn goedkeuring te 
krijgen. Ik ben Degene Die dit zal belonen.” 

(ạl-Buchāri, Sawm, 4) 

Meestal realiseren we ons niet wat we hebben, 
totdat we dat kwijt zijn. Wanneer we vasten, 
ervaren we een hele dag honger en dorst. We 
realiseren ons wat de waarde is van water en 
van andere gunsten die we hebben. Op deze 
manier herinneren we onszelf eraan, dat Allah 
Degene is Die ons deze diverse gunsten heeft 
verschaft en dat zijn we Hem meer dankbaar.

“Gedenk Mij, dan gedenk Ik jullie, en betuig Mij 
dank en wees niet ongelovig aan Mij.”

(Soera ạl-Baqara, 2:152)

 Plezieren we onze Almachtige Heer en verkrij-
gen we Zijn liefde en goedkeuring.

 Realiseren we ons dat Allah Degene is Die ons 
vele gunsten heeft verschaft en zijn we Hem 
dankbaar.

 Leren we om geduldig te zijn.

 Blijven we weg van slechte en zondige daden en 
worden we beschermd tegen de Hel.

 Begrijpen we middels honger hoe het is om 
arm te zijn.

 Beschermen we onze gezondheid.

Het leven kan problemen en moeilijkheden 
met zich meebrengen. Om hiermee 
om te kunnen gaan, moeten we geduld 
tonen. Geduld is een van de belangrijkste 
voorwaarden voor succes. Wanneer we 
vasten, leren we gedurende de dag om te gaan 
met honger en dorst en leren we om geduldig 
te zijn. 

Allah de Verhevene zegt: 

“Vasten is de helft van geduld.”  

(Ibn Mājạ, Siyām, 44)

Onze geliefde Profeet zegt:
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“Kijk naar degenen die het minder goed hebben 
dan jij en niet naar degenen die het beter 

hebben. Op deze manier zul je je de gunsten die 
je hebt beter realiseren en deze niet kleineren.”

(Muslim, Zuhd, 9) 

Slechte daden zoals liegen, roddelen, vechten, 
onrechtvaardig zijn jegens anderen en het 
breken van iemands hart zijn zondes die ons 
dichter bij de Hel brengen. We kunnen deze 
zondes alleen van ons afhouden, indien we 
controle over onszelf hebben. In de maand 
Ramadan komen we terecht in een sfeer van 
spirituele training. Wanneer we vasten, weten 
we dat we ons bevinden in een continue staat 
van aanbidding van Allah en leren we onszelf 
in te houden. Zodoende blijven we uit de 
buurt van zondige daden en worden we 
gered van het Hellevuur. 

Onze geliefde Profeet zegt:

“Vasten is een schild (dat 
beschermt tegen slech-
te en zondige daden). 
Wanneer je vast, spreek 
dan niet slecht en maak 
geen ruzie. Als iemand 
tegen iemand anders 
harde woorden zegt of 
vloekt, laat hem dan zeg-
gen: ‘Ik vast’.”

(ạl-Buchārī, Sawm, 9) 

Degenen die nooit honger hebben gekend, 
kunnen zich de honger en de moeilijkheden 
die de armen moeten doorstaan nooit goed 
realiseren. De pijn die de armen voelen, 
kunnen rijke en comfortabel levende mensen 
nooit in hun harten ervaren. Wanneer we 
vasten, beginnen we te begrijpen hoe het is 
om honger te hebben en arm te zijn door 
het zelf mee te maken. We voelen in onze 
harten hoe de armen zich moeten redden en 
hoe zwaar hun leven is. We ontwikkelen het 
gevoel van medeleven en barmhartigheid. Ten 
gevolge hiervan helpen we de armen en de 
wezen en delen we met hen onze gunsten.

Onze maag en andere organen werken 
elf maanden lang dag en nacht. We weten 
allemaal dat degenen die maagproblemen 
hebben een dieet moeten houden. In 
zekere zin functioneert het vasten als 
een dieet. Tijdens de Ramadan krijgen 
allereerst onze maag en daarna de rest van 
ons spijsverteringssysteem wat rust, en zo 
behouden we onze gezondheid. 

Onze geliefde Profeet zegt:

“Vast en vind gezondheid.” 
 (ạl-Tabạrāni, Mu’jạm ạl-Awsat, VIII, 174)

Onze geliefde Profeet zegt:
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VORMEN VAN VASTEN

VERPLICHT 
VASTEN 
(FARD):

VEREIST VAS-
TEN (WĀJIB): 

SOENNA 
VASTEN: 

AFKEURENS-
WAARDIG 
VASTEN: 

Vasten 
gedurende 
de maand 
Ramadan 

Beloofd vasten
Vasten gedu-

rende de maand 
Muharram

Vasten om 
eerder gemis-
te dagen van 

Ramadan-vasten 
in te halen 

(Qadā) 

Vasten als 
boetedoening 
(Kạffāra) voor 
bewust gemist 

Ramadan-
vastendagen.

Vasten om 
gemist, overtref-

fend (Nāfilạh) 
vasten in te halen 

(Qadā)

Vasten gedu-
rende de maand 

Shạwwāl 

Vasten op de 
maandagen en de 

donderdagen

Vasten op de 
13de, de 14de en 
de 15de dag van 
de maanmaan-

den

Vasten op de 
eerste dag van het 

Ramadanfeest 
(Ied ạl-Fitr).

Vasten 
op alleen de 

vrijdag, zonder de 
dag ervoor of erna 

te vasten. 

Vasten op alleen 
de zaterdag, zon-
der de dag ervoor 
of erna te vasten.

Het 
vasten op alleen 
de 10de dag van 

Muharram (genoemd 
Āshūra), zonder ook 
op de dag ervoor of 

erna te vasten. 

  

Mạkrūh 
Tahrīmạn Vasten 

(Afkeurenswaardig, 
maar ligt dichter bij 

verboden)



Mạkrūh 
Tạnzīhạn Vasten 

(Afkeurenswaardig, 
maar ligt dichter bij 

toegestaan) 



Het vasten van 
Profeet Dāwūd 

(David)

Vasten 
gedurende alle 

vier dagen van het 
Offerfeest (Ied ạl-

Adhā).
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DE VERSCHILLENDE SOORTEN VAN VASTEN

Vasten kan ingedeeld worden in vier groepen: Verplicht (fard), vereist (wājib), soenna en mạkrūh.

VERPLICHT VASTEN 

 Vasten gedurende de maand Ramadan,

 Vasten om gemiste Ramadan-vastendagen in te halen (Qadā),

 Vasten als boetedoening (Kạffāra) voor bewust gemist Ramadan-vasten.

VEREIST VASTEN 

 Beloofd vasten,

 Vasten om gemist overtreffend (Nāfilạ) vasten in te halen (Qadā).
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SOENNA VASTEN 

Onze Profeet vastte ook buiten de Ramadan om en adviseerde deze handelwijze eveneens aan zijn 
metgezellen. Sommige van deze vastendagen zijn:

 Vasten op de 9de en de 10de of op de 10de en de 11de dag van de maand Muharram,

 Zes dagen vasten in de maand Shawwal, de maand na de Ramadan,

 Vasten op de maandagen en de donderdagen, 

 Vasten op de 13de, de 14de en de 15de dag van de maanmaanden, 

 Om de dag vasten, één dag vasten en één dag niet, buiten de maand Ramadan (Zo vastte de Profeet 
Dāwūd). 

AFKEURENSWAARDIGE (MẠKRŪH) 
VASTEN 

Dit zijn de vasten die afkeurenswaardig zijn om diverse redenen. Deze vasten bestaan uit twee groepen:

 Vasten op de eerste dag van het Ramadanfeest (Ied ạl-Fitr),

 Vasten gedurende alle vier dagen van het Offerfeest (Ied ạl-Adhā).

1. Mạkrūh Tahrīmạn Vasten (Afkeurenswaardig, maar ligt dichter bij verboden)  

2. Mạkrūh Tạnzīhạn Vasten (Afkeurenswaardig, maar ligt dichter bij toegestaan). 
 Vasten op alleen de 10de dag van Muharram, Āshūrā genoemd, zonder ook op de dag ervoor 

of erna te vasten. 

 Alleen op de vrijdag of de zaterdag vasten. 

   (Indien iemand op de dag van Āshūrā, de vrijdag of de zaterdag wil vasten en de dag ervoor of de 
dag erna ook vast, dan wordt zijn vasten niet als mạkrūh beschouwd.)
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 Wat is het qada-vasten?

Het inhalen van onbewust ongeldig gemaakt Ramadan-vasten, of Ramadan-vasten dat vanwege een 
geldig excuus niet is nagekomen. 

Wanneer mag je als qada vasten?

Dit mag op elke dag buiten de maand Ramadan om, behalve op de dagen waarop vasten mạkrūh 
tahrīmạn (verbiedend afkeurenswaardig) is.

Wat is vasten als boetedoening (Kạffāra)?

Wanneer iemand willens en wetens een vastendag ongeldig gemaakt heeft, moet hij hiervoor boetedoening 
doen door twee aaneengesloten maanden te vasten zonder ook maar een dag over te slaan. Deze vorm van 
vasten wordt uitgevoerd als een straf en wordt “Kạffāra” genoemd. 

Hoeveel dagen telt het Kạffāra-vasten?

De duur van Kạffāra-vasten is twee 
maanmaanden en komt meestal neer op zestig 
dagen. Als er nog een dag voor de voortijdig 
gebroken vastendag wordt bijgeteld, wordt de duur 
éénenzestig dagen.

VASTEN ALS BOETEDOENING (KẠFFĀRA)

VASTEN OM IN TE HALEN (QADĀ)

+
Kaffara
Qada




60 days
  1 day

Total  61 days
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We zullen de handelingen die het vasten ongeldig maken in twee categorieën behandelen:

Handelingen die zowel Kạffāra 
als Qadā vereisen  

Het is een zonde om het vasten gedurende de Ramadan voortijdig en zonder een geldige reden te breken. 
Wanneer we tijdens het vasten onze vasten voortijdig en opzettelijk breken, moeten we bij Allah voor deze begane 
zonde om vergiffenis vragen. Als straf voor de gebroken vastendag moeten we twee maanden lang (kạffāra), plus 
een dag voor de ongeldige vastendag, vasten.

HANDELINGEN DIE HET VASTEN ONGELDIG 
MAKEN

Eten of drinken zonder een geldige reden en

Geslachtsgemeenschap,

vereisen beide het 
vasten als Qadā en 

Kạffāra
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Handelingen die het vasten breken, waarbij dan 
alleen Qadā-vasten wordt vereist.   

Onze vasten kan ook per ongeluk of vanwege een geldige reden worden gebroken. In dit geval hoeven we 
alleen voor die dagen te vasten die we hebben gemist. 

Enkele van de handelingen die het Qadā-vasten vereist, dus zonder Kạffāra vasten, zijn: 

Al deze gevallen 
vereisen de uitvoering 

van inhaạl-vasten 
(Qadā) 

Het doorgaan met eten en drinken, nadat het vasten aanvankelijk onbewust 
is gebroken door te denken dat het vasten toch al ongeldig was geworden.

 Het eten of drinken van dingen die normaal niet als eten worden 
beschouwd, zoals papier of aarde.

Na de dageraad door blijven eten en drinken, door te denken dat 
daar nog tijd voor is,

Het voortijdig breken van het vasten door te denken dat het al tijd is 
voor de iftār,

Het doorslikken van eten ter grootte van een kikkererwt of groter, dat 
in de mond is  achtergebleven,

Indien water dat via de mond of door de neus wordt ingenomen in de 
keel loopt,

Het doorslikken van regenwater, sneeuw of hagel die in de mond is 
gekomen,

Het innemen van medicijnen via de mond of de neus,

Het moeten breken van het vasten onder dwang of vanwege een 
bepaalde dreiging,

Het bewust breken van het vasten, om welke reden dan ook, buiten 
de maand Ramadan om.
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HANDELINGEN DIE HET VASTEN NIET 
VERBREKEN

Verbreken het 
vasten niet.

Eten en drinken omdat men vergeten is dat men vast,
Iets doorslikken dat kleiner is dan een kikkererwt dat tussen de 

tanden is achtergebleven,
Het doorslikken van het eigen speeksel,
Het samen met de speeksel doorslikken van vocht dat na het spoelen 

van de mond is achtergebleven,
Het onbedoeld binnenkrijgen van rook of stof in de neus of keel,
Het per ongeluk binnenlaten van water in het oor,
Zaadlozing tijdens de slaap,
Het nemen van een bad,
Het gebruiken van voorgeschreven oogdruppels,
Het ruiken van bloemen of parfum,   
Het uittrekken van een tand,
Onbedoeld overgeven, 
Het doorslikken van braaksel dat minder is dan een mondvol, 
Het proeven van eten zonder het door te slikken,
Tandenpoetsen zonder tandpasta,
Aderlaten,

“Degene die tijdens het vasten vanwege 
vergeetachtigheid eet en drinkt; hij dient zijn 

vasten voort te zetten. Het is namelijk Allah Die 
hem te eten en te drinken heeft gegeven.”  

Onze geliefde Profeet zegt:

(ạl-Buchāri, Sawm, 26)
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De Islam is een religie die het leven gemakkelijker 
maakt. Allah de Verhevene houdt zijn onderdanen 
niet verantwoordelijk voor zaken waarvoor ze de 
verantwoordelijkheid niet kunnen dragen. Dit geldt 
ook voor het vasten. Het is een zonde om in de 
maand Ramadan zonder een geldige reden niet te 
vasten. In sommige gevallen is het acceptabel om niet 
te vasten of het vasten waarmee men al is begonnen 

te breken. Na de Ramadan moeten de dagen die niet 
gevast zijn worden ingehaald als qadā, en liefst zo 
snel mogelijk.

In de volgende gevallen mag volgens de geldende 
voorwaarden van onze religie het vasten overgeslagen 
of gebroken worden: 

IN WELKE GEVALLEN IS MEN NIET 
VERPLICHT OM TE VASTEN?

 In de Ramadan hoeven reizigers, die minstens 90 km afleggen en minder 
dan 15 dagen verblijven op de plaats van bestemming, niet te vasten. Het 
is echter beter, indien zij dit wel doen.

 Degenen die zich zorgen maken vanwege het feit dat vasten hun gezondheid 
in gevaar brengt of het genezingsproces zal vertragen, hoeven niet te vasten. 
In dit soort gevallen mag het vasten zelfs verbroken worden. 

 Iemand moet van een gelovige arts vernemen of de ziekte bedreigend zal zijn 
indien hij vast of, voor het geval dat hij geen mogelijkheid heeft om een dok-
ter te raadplegen, dient hij zelf een sterk gevoel te hebben dat zijn gezondheid 
in gevaar is, en kan hij dus afzien van vasten.

 Ouderen die niet in staat zijn om te vasten, behoeven dit niet te doen. 
 Ouderen die geen mogelijkheid hebben om hun vasten via qadā in te halen, 

moeten elke dag die ze niet hebben gevast afkopen door het geven van vast-
gestelde aalmoezen

 Een vrouw die zwanger is of borstvoeding geeft en er zich zorgen over 
maakt dat haar kind of zijzelf schade kunnen ondervinden van het vasten, 
hoeft niet te vasten.

 Wanneer een vrouw begint te menstrueren of te bevallen, moet ze haar 
vasten breken. Ze mag niet vasten gedurende de menstruatie of tijdens de 
kraamperiode.

 Een soldaat die er zich zorgen over maakt dat hij niet de kracht zal hebben 
om met de vijand te vechten, hoeft niet te vasten tijdens de Ramadan.

 Iemand die in gevaar is en dreigt vermoord te worden of gewond te raken, 
hoeft niet te vasten en mag zijn vasten breken als hij er al mee begonnen is.

 Iemand die er zich zorgen over maakt dat de honger en de dorst zijn 
hersenen of lichaam kunnen aantasten, mag het vasten breken waarmee 
hij is begonnen.

Reizen1

2

3

Zwangere vrouwen 
of vrouwen die 

borstvoeding geven.
4

Tijdens menstrua-
tie of bevalling.5

In oorlog.6

Onder druk 
staan of in gevaar 

verkeren.
7

Extreme honger 
of dorst.8

Ziekte

Ouderdom
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AFKOPEN VAN HET VASTEN 
(DE FIDYẠ)  

De ouderen die tijdens de Ramadan niet in staat 

zijn om te vasten en de zieken die waarschijnlijk niet 

beter zullen worden, hoeven het vasten niet in te 

halen. In plaats hiervan moeten zij geld of eten geven 

aan armen en behoeftigen voor elke dag dat ze niet 

vasten. Dit wordt ‘aflossing’ genoemd (de fidyạ).

Het bedrag dat voor de fidyạ geldt, is dezelfde 
hoeveelheid die men als aalmoes dient te geven in de 
Ramadan (sadaqat ạl-fitr). De aflossing van één dag 
is de hoeveelheid voedsel die een persoon nodig heeft 
voor één dag, of de waarde van deze hoeveelheid 
uitgedrukt in geld, afhankelijk van de financiële 
situatie van de persoon die de aflossing moet geven. 

Sadaqat-ạl-fitr is de aalmoes die door degenen 
die ‘rijk’ zijn (volgens de maatstaven van onze 
religie), namens zichzelf en hun familieleden die ze 
onderhouden, moeten worden gegeven. Het geven 
van deze aalmoes is wājib, vereist.

Het minimum dat aan sadaqat-ạl-fitr gegeven 
moet worden is de hoeveelheid eten die genoeg is 
voor één persoon voor één dag, of de waarde daarvan 
uitgedrukt in geld. Dit komt neer op de waarde van 
twee maaltijden bij een gemiddeld inkomen. Deze 
aalmoes heeft geen limiet; degenen die meer geven, 
ontvangen meer beloningen van Allah de Verhevene. 

 Deze aalmoes moet men vóór het feest geven, 
dus vóór het einde van de Ramadan. Op deze manier 
maakt men de armen en de wezen blij, omdat ook zij 
voorbereidingen kunnen treffen voor het feest.

 Sadaqat-ạl-fitr is de aalmoes die wij voor 
ons lichaam en onze gezondheid geven. Het is een 
manier om onze dank te betuigen aan Allah, Die ons 
heeft geschapen, Die ons moslims heeft gemaakt en 
Die ons de maand Ramadan heeft doen doorkomen 
met onze gezondheid en ons welzijn.

VASTEN VANWEGE GELOFTE


Het vasten vanwege gelofte is het vasten waarbij 
we openlijk beloven dat we omwille van Allah zullen 
vasten. Het is vereist (wājib) om deze vorm van vasten 
uit te voeren. 

Vasten vanwege gelofte kent twee vormen:

1. Vasten onder een bepaalde voorwaarde. 

 Indien we Allah openlijk een belofte doen, zoals:  
“Wanneer mijn moeder beter wordt, zal ik drie dagen 
vasten.” Wanneer de moeder beter wordt, zal dan ook 
drie dagen lang gevast moeten worden. 

2. Vasten vanwege belofte, doch niet onder 
een bepaalde voorwaarde.

Als we Allah bijvoorbeeld openlijk het volgende 
beloven: “Ik zweer dat ik één dag zal vasten omwille 
van Allah”: wanneer er vervolgens gevast wordt voor 
één dag, is deze belofte nagekomen. Als we daarbij 
een bepaalde dag aangeven waarop we willen vasten, 
zoals: “Ik zweer dat ik de aanstaande maandag 
omwille van Allah zal vasten”, dan moet er op de 
aangegeven dag  worden gevast. 

DE AALMOES DIE AAN HET EINDE VAN 
DE RAMADAN AAN DE ARMEN WORDT 
GEGEVEN (SADAQAT-ẠL-FITR).   
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 Het tạrāwīh-gebed is een gebed bestaande uit 
twintig rạk’ās, dat in de maand Ramadan wordt 
verricht. Dit gebed wordt gekwalificeerd als een 
benadrukte soenna (soenna muạkkạdạ), zowel voor 
mannen als voor vrouwen. 
 We kunnen dit gebed zowel in de moskee met 
anderen als thuis in ons eentje verrichten. Het is echter 
wel beter om het in een gemeenschap te verrichten, 
omdat de beloningen hiervoor groter zijn. 
 Het wordt ook aangeraden om dit gebed te bidden 
door degenen die, vanwege een bepaalde reden, niet 
vasten.

HET TẠRĀWĪH-GEBED (SALĀT 
ẠL-TARĀWĪH) 

Het zich voor een bepaalde periode terugtrekken 
in een gebedsruimte om Allah intensief te aanbidden 
wordt ‘itikāf ’ genoemd. 

Nadat het vasten was opgedragen, was het een 
blijvende gewoonte van onze meester de Profeet om de 
laatste tien dagen van Ramadan door te brengen in itikāf. 
Daarom is het soenna om je gedurende de laatste tien 
dagen van Ramadan in de moskee terug te trekken. 

Voordat we ons in de moskee terugtrekken, dienen 
we schone kleren aan te trekken en een lekker geurtje 
op te doen. Tijdens deze retraite wordt de Nobele Koran 
gereciteerd, worden er vele smeekbedes gezegd, uitspraken 
van de Profeet Muhammed bestudeerd (Hadith) en wordt 
er gelezen uit islamitische boeken. De Schone Namen van 
Allah worden gereciteerd en er worden extra gebeden 
(nafilạ) of qadā-gebeden verricht. Er wordt continu 
gebeden en men houdt zich verre van onnodig, gezellig 
gepraat. Iedereen houdt rekening met zijn eigen gedrag, 
alsof hij voor het aangezicht van onze Heer staat.

RETRAITE IN DE MOSKEE 

HET EERSTE TẠRĀWĪH-GEBED

Het was op een Ramadan avond tijdens het 
Tijdperk van Gelukzaligheid, het tijdperk van onze 
Profeet. Er resteerden nog zeven dagen voordat 
de Ramadan zou aflopen. Tot die dag bleef onze 
meester de Profeet (vrede en zegeningen kome 
over hem), na het voorgaan van het nachtgebed 
(Salāt ạl-‘Ishā), thuis. Die nacht kwam hij voor 
de eerste keer naar buiten en leidde het tạrāwīh-
gebed. Het gebed duurde totdat een derde van de 
nacht voorbij was gegaan. 

De volgende dag verspreidde zich het 
nieuws dat onze leermeester de Profeet (vrede 
en zegeningen kome over hem) het tạrāwīh-
gebed had geleid. Echter, die avond leidde hij het 
tarawih gebed niet. Op de volgende dag leidde 
hij weer een tạrāwīh-gebed. Het gebed duurde 
tot middernacht. De volgende dag leidde hij 
wederom het tạrāwīh-gebed niet.

Tenslotte, toen er nog drie dagen over waren 
tot het einde van de Ramadan, leidde hij wederom 
een tạrāwīh-gebed dat de hele nacht duurde. Echter, 
hij leidde daarna geen ander tạrāwīh-gebed, omdat 
men het zou verwarren met het verplichte gebed 
(fard). Hij adviseerde iedereen om het tạrāwīh-
gebed in zijn eigen huis te verrichten.

De huidige verrichting van het tạrāwīh-
gebed, gemeenschappelijk in moskeeën, is 
begonnen in de periode van kalief Omar, moge 
Allah met hem tevreden zijn.
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DE WAARDEVOLLE NACHT 
(LẠYLẠT ẠL-QADR) 

Zoals de maand Ramadan de belangrijkste 
maand is, zo is de Waardevolle Nacht van alle nachten 
de belangrijkste. Allah de Verhevene zegt:“Wij 
hebben hem neergezonden in de Waardevolle 
Nacht. En hoe kom jij te weten wat de Waardevolle 
Nacht is? De Waardevolle Nacht is beter dan 
duizend maanden. De engelen en de geest (de 
aartsengel Jibrīl ) dalen erin neer met toestemming 
van hun Heer voor elke beschikking. Vol vrede is hij 
(die nacht) tot aan de opkomst van de dageraad.”

 De Waardevolle Nacht is een gezegende 
nacht. Wanneer Allahs genade en zegeningen worden 
geschonken, worden moslims al hun zondes vergeven 
en worden alle smeekbedes verhoord.

 Onze meester de Profeet bracht de laatste 
tien dagen van de Ramadan nog sterker in aanbidding 
door. Een reden hiervoor was dat de Waardevolle 
Nacht, die beter is dan duizend maanden, zich in deze 
laatste tien dagen bevindt.

We moeten deze laatste tien dagen ook 
verstandig doorbrengen, zeker de nacht van de 27ste. 
We moeten vooral in deze nacht, die waardevoller is 
dan een leven van 83 jaar (1000 maanden), proberen 
om de goedkeuring van Onze Heer te verkrijgen. We 
moeten ons de waarde van deze nacht realiseren, 
waarin de eerste verzen van de Nobele Koran zijn 
geopenbaard en het Licht van de Islam verrees. Men 
zou deze laatste tien dagen dan ook als volgt door 
moeten brengen: 

  Aanwezig zijn tijdens diensten in de moskee

  De Heilige Koran reciteren 

  De rituele gebeden verrichten

  Smeekbedes verrichten

  Reciteren van zegeningen over de Profeet

  Tijdens de nachten smeekbede van berouw 
opzeggen (Duā ạl-Tạwbạh) en de waarde 
van de Waardevolle Nacht beseffen.

Op een dag vroeg onze moeder Āishạ aan de 
Profeet (moge vrede over hem komen): “O 

Boodschapper van Allah! Als ik zou kunnen weten 
wanneer de Waardevolle Nacht plaatsvindt, wat 

zou ik dan gedurende deze nacht moeten zeggen?” 
Onze Profeet leerde haar het volgende smeekgebed: 

“O Allah! Jij bent de Vergevensgezinde en Jij 
vergeeft graag, dus vergeef me.”

(ạl-Tirmizī, Da’awāt, 84)

“Alle voorbije zondes van een persoon 
worden vergeven als hij de Waardevolle Nacht 

biddend doorbrengt, gelooft in haar deugd en de 
beloning hiervoor alleen van Allah verwacht.” 

Onze geliefde Profeet zegt: 

(ạl-Buchārī, Īmān, 25)

ðĹن فُ عَ وَ فَاعْ بĸ الْعَفْ وĺ تُحِ فُ ِنĶكَ عَ مĶ ا ُëĶَلل ا
“Allahummạ innạkạ ‘afuwwun tuhibbul ‘afwạ 

fa’fu ‘annī”

“O Allah! Jij bent de Vergevensgezinde en Jij 
vergeeft graag, dus vergeef me.”

De smeekbede voor de Waardevolle Nacht.
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et is in de Islam verplicht om gedurende 
de maand Ramadan te vasten. Na een maand vasten 
is de eerste dag van de maand Shạwwāl dan ook het 
begin van een driedaags feest.

Tijdens de laatste dagen van de Ramadan 
vinden we het jammer dat de maand afloopt, maar 
tegelijkertijd zijn we blij met de komst van Ied ạl-Fitr. 
De laatste dagen van de Ramadan vragen we ons af of 
wij de Ramadan naar behoren hebben doorgebracht 
en bidden we om ook de volgende Ramadan te mogen 
meemaken. We bereiden ons eveneens voor op de 
feestdag: vroeg in de ochtend maken we ons klaar 
om naar de moskee te gaan. We beginnen de Ied met 
het verrichten van het feestgebed en betuigen Allah 
hiermee onze dankbaarheid. 

De Ied is geen vakantie, maar juist een dag van 
vrede en blijdschap die gezamenlijk wordt gevierd. 
Op deze feestdag begroeten we onze ouders en 
ontvangen we hun zegeningen. We bezoeken onze 
vrienden en familie. We begroeten iedereen die we 
tegenkomen en wensen hun een goede Ied toe. We 
tonen onze vriendelijkheid tegenover de behoeftigen 
en de wezen en informeren naar de gezondheid van 
de ouderen en de zieken. We houden op met het 
koesteren van gevoelens van wrok naar elkaar toe 
en verzoenen diegenen die elkaar hebben gekrenkt. 
We versterken onze vriendschaps- en familiebanden 
tijdens deze feestdagen. Ons gevoel van medeleven en 
loyaliteit ontwikkelt zich en we stellen ons open voor 
de armen en de ongelukkigen.

HET FEEST AAN HET EINDE VAN DE 
RAMADAN (IED ẠL-FITR)

H
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Het goede nieuws over de Ramadan van onze 
meester de Profeet.

HET LEVEN VAN ONZE PROFEET 
TIJDENS DE RAMADAN

Onze meester de Profeet keek uit naar de maand 
Ramadan. Hij werd blij wanneer de drie speciale 
maanden  in aantocht waren en sprak de volgende 
smeekbede uit: “O mijn Heer, zegen ons in (de 
maanden) Rạjạb en Sha’bān en doe ons de Ramadan 
bereiken!”

Tijdens de maanden Rạjạb en Sha’bān vastte 
hij meer als gewoonlijk, gaf goede tijdingen over de 
Ramadan en zei: “In de maand Ramadan openen de 
deuren van het Paradijs zich geheel, sluiten de deuren 
van de Hel zich en worden de duivels geketend.”

De Sahūr (de Maaltijd voor de Dageraad) van 
Onze Profeet.

Onze geliefde Profeet besteedde speciale 
aandacht aan de sahūr. Hij zei:  “Verzuim niet om 
wakker te worden voor de sahūr, want het sahūr-
eten is gezegend.”  Op een nacht riep hij bijvoorbeeld 
tot een van de armste metgezellen, Irbād Ibn Sāria, 
die in de kelder van de Moskee van de Profeet 
woonde en die tot één van de eersten die zich tot de 
Islam bekeerden behoorde: “Eet mee van het heilige 
eten!” 

Een andere keer verklaarde hij het belang van 
het wakker worden voor de sahūr als volgt:

“Het sahūr-eten is vruchtbaar. Verzuim niet om 
het te eten. Eet van de sahūr-maaltijd, al drink je maar 
één slok water, [want] Allah de Verhevene en Zijn 
engelen overladen diegene met genade.”

“Er zijn acht poorten van het Paradijs; één van 
die poorten heet de Rayyān. Alleen degenen die vasten 
treden via deze poort het Paradijs binnen. Wanneer 
de laatste van degenen die vasten via deze poort is 
binnengetreden, gaat de Rayyān dicht. Er wordt een 
drankje aangeboden aan diegenen die door deze poort 
het Paradijs binnentreden, een drank van zodanige 
aard dat zij nooit meer dorst zullen hebben.”
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De Iftār van Onze Profeet.

Het doet onze Heer de Verhevene deugd, 
wanneer Hij de loyaliteit en het respect van Zijn 
dienaren ziet. De iftār-tijd is de beste tijd om loyaliteit 
en respect te betuigen. Om die reden besteedde 
onze Profeet de nodige aandacht aan de iftār-tijd. 
Hij benadrukte dat het Allah pleziert als mensen 
het vasten breken zodra de iftār-tijd aanbreekt, wat 
doelt op het feit dat mensen een soort kinderlijke 
blijdschap ervaren, en zei:

“Zolang zij laten zien dat ze moeite doen om 
het vasten zo snel mogelijk te breken zodra de 
iftār-tijd aanbreekt, zullen mijn volgelingen niet 

afdwalen van goedheid en dankzeggingen.” (ạl-
Buchārī, Sawm, 45) 

Onze meester de Profeet vertelde dat smeekbedes 
die vóór de iftār-maaltijd worden gedaan, worden 
geaccepteerd:

“Mijn Heer! Ik heb omwille van Jou gevast. 
Ik breek mijn vasten met het eten dat Jij mij hebt 
geschonken.” Vervolgens brak hij zijn vasten met 
een dadel als deze er was, of anders met water, en hij 
raadde ons aan om hetzelfde te doen.

De Vrijgevigheid van Onze Profeet 
in de Ramadan.

 De vrijgevigheid van de Boodschapper van Allah 
was welbekend en werd zelfs groter in de maand 
Ramadan. Gedurende de maanden Rạjạb, Sha’bān en 
Ramadan was zijn vrijgevigheid te omschrijven als 
‘een wind die constant waait’. Alles wat hij had gaf hij 
weg aan de moslims, als iemand hem om iets vroeg gaf 

hij dat meteen. En als hij het zelf niet had, dan vroeg 
hij het aan anderen het om te geven. Toen hem werd 
gevraagd welke aalmoes beter was, antwoordde hij: “de 
aalmoes die gegeven wordt tijdens de Ramadan.”
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De Aanbidding van Onze Profeet in de 
Ramadan.

In de Ramadan verrichtte de Boodschapper 
van Allah eveneens meer extra gebeden (nāfilạ). Het 
voornaamste voorbeeld hiervan is het tạrāwīh-gebed.

In deze maand van aanbidding, gebeden en 
smeekbeden reciteerde onze meester de Profeet vaker 
uit de Nobele Koran. In feite kwam de engel Jibrīl elke 
nacht bij de Profeet en ze reciteerden dan de Nobele 
Koran aan elkaar. Deze recitatie, die eens per jaar werd 
verricht, werd in de laatste Ramadan die onze Profeet 
heeft meegemaakt twee keer verricht.

Tegen het einde van de Ramadan nam de 
aanbidding van onze meester de Profeet (moge vrede 
en zegeningen over hem komen) aanzienlijk toe. Dit 
is omdat de Waardevolle Nacht in één van de laatste 
tien nachten van de Ramadan verscholen is en in het 
bijzonder in de oneven nachten ( de 21ste , de 23ste, de 
25ste, de 27ste of de 29ste nacht). Deze kennis moedigt 
ons nog meer aan om deze nacht niet te missen. De 
Profeet zei:

“Degenen die de grootsheid van de Waardevolle 
Nacht (Lạylạt ạl-Qadr) erkennen en daarin rituele 
gebeden verrichten tot het verkrijgen van goddelijke 
beloningen van Allah, van hen worden de voorgaande 
zondes vergeven.” 

Gedurende de laatste tien dagen van de Ramadan 
ging onze Profeet (vrede en zegeningen kome over 
hem) in afzondering (itikāf) in de Mạsjid ạl-Nạbạwī 
(de Profetische Moskee). Hij hield zich bezig met 
aanbidding. Hij bad en smeekte tot Allah en zei: “Mijn 
Heer! Ik ben bij Jouw poort aangekomen en ik ga niet 
weg totdat Jij mij vergeeft.”

(M. Yaşar Kandemir).

HET VASTEN EN HET RECITEREN VAN 
DE KORAN ZULLEN VOOR ONS OP DE 

DAG DES OORDEELS BEMIDDELEN

Onze meester de Profeet heeft ons erop 
gewezen dat het reciteren van de Koran gedurende 
de maand Ramadan onze moraal verrijkt. Hij zei:

Het vasten en het reciteren van de Koran 
in de maand Ramadan bemiddelen 
voor ons [op de Dag des Oordeels].

Het vasten zal zeggen:

- Mijn Heer! Ik heb deze persoon 
gedurende de hele dag weerhouden van het 
nuttigen van voedsel en van andere materiële 
verleidingen. Accepteer alsjeblieft mijn 
bemiddeling voor hem!

De gereciteerde Koran zal zeggen:

- Ik heb deze persoon gedurende de nacht 
weerhouden van het slapen. Accepteer alsjeblieft 
mijn bemiddeling voor hem!

Zij bemiddelen dus beide voor die persoon.

(Ahmed b. Hanbạl, Musnạd, VI 188)
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RAMADAN
De wereld wordt overstroomd met licht,
Een test voor iedere dienaar van Allah,
Voor iedereen die zegt: ‘Ik ben een gelovige’,
In de maand van het vasten: Ramadan.

Het beïnvloedt de verlangens van het fysieke,
Doch de ziel blijft ijzersterk overeind,
Oh, ons vasten tijdens Ramadan,
Als één van de vijf grote plichten!

Ramadan is de maand van de Koran,
De maand van dankbaarheid van de gelovige,
Deze maand is geheel voor de moslim,
Een maand vol vergiffenis, op zoek naar het rechte pad.

In deze maand komt de meest teruggetrokken gelovige,
En komt ook iedere familie tot bloei, tot leven.  
Het is de plicht voor iedere moslim, iedere moslima,
Om een periode van dertig dagen lang te vasten.

Islam is de verlossing,
Geloof is het geluk,
En ieder moment is voor een vastende dienaar,
Zeer zeker een moment van pure aanbidding. 

Het vasten is het naderen, het naderbij komen tot Allah,
Het is het overhandigen van hart en ziel aan de Heer,
Almachtige Allah, 
Doe ons dit jaar Ramadan op goede wijze vervolmaken. 

Enver Tuncalı  
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Geef bij de volgende stellingen aan of deze juist of onjuist zijn.

1. Het vasten is een belangrijke vorm van aanbidding, welke ons beschermt 
tegen slechte daden in deze wereld en tegen de bestraffing van de Hel in 
het Hiernamaals, het leidt tot vergeving van onze zonden.

2. Voor het bewust eten en drinken zonder een geldige reden tijdens de 
Ramadan dient men zowel de qadā als de kaffāra te verrichten.

3. Ouderen die niet in staat zijn om te vasten in de Ramadan en zieken die 
niet beter zullen worden, moeten eten of geld geven voor elke dag dat zij 
niet kunnen vasten. Dit heeft de fidyạ (afkoping). 

4. Het vasten omwille van Allah vanwege een belofte aan Hem heet kạffāra. 

5. Het zich voor een bepaalde periode terugtrekken in de moskee wordt 
iftār genoemd.

6. Ons Verheven Boek, de Nobele Koran, werd voor het eerst geopenbaard 
in de Nacht van de Hemelreis (Lạylạt ạl-Mi’rāj).

7. Het vasten wordt ongeldig wanneer iemand uit vergeetachtigheid eet of drinkt.

8. De uitspraak van onze meester de Profeet “vasten is een schild” betekent 
dat het vasten ons beschermt tegen slechte daden en zonden.

1. Welke van de volgende daden heeft niets te 
maken met de maand Ramadan?

a) Op bedevaart gaan.
b) Het vasten.
c) De openbaring van de Koran.
d) De Waardevolle Nacht (Lạylạt ạl-Qadr).

2. Welke van onderstaande aspecten behoort 
niet tot de voordelen van het vasten? 

a) Door te vasten krijgen we liefde en 
goedkeuring van Allah.
b) Door te vasten helpen we de armen.

c) Door te vasten blijven we ver van slechte 

daden en zonden en worden we beschermd 
tegen het  Hellevuur.
d) Door te vasten leren we om geduldig te zijn.

3. Welke van de onderstaande vormen van 
vasten behoort tot het wājib-vasten (het 
verplichte vasten)?

a) Extra vasten (nāfilạ).
b) Vasten in de maand Muharram.
c) Vasten vanwege een gelofte. 
d) Vasten in de maand Ramadan.

VRAGEN

Laten We Onze Kennis Testen

Laten We Onszelf Testen

   GOED              FOUT

   GOED              FOUT

   GOED              FOUT

   GOED              FOUT

   GOED              FOUT

   GOED              FOUT

   GOED              FOUT

   GOED              FOUT
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4. Hoe wordt de periode genoemd die het 
einde van de nacht en het begin van de dag 
inluidt?
a) Fajr     b) Sahūr    c) Iftār    d) Itikāf 

5. Welke van onderstaande handelingen maakt 
het vasten niet ongeldig?
a) Het eten van iets wat normaal niet als 
voedsel wordt beschouwd.    
b) Het slikken van eigen speeksel.
c) Het bewust slikken van een sneeuwvlok of 
van een hagelsteen.
d) Het per ongeluk doorslikken van water 
tijdens het verrichten van de wassing (de wudū).

6. Welke van onderstaande handelingen maakt 
het vasten ongeldig en vereist alleen het 
qadā-vasten (het inhalen van één dag voor 
één verbroken dag)?
a) Het per ongeluk binnenkrijgen van water 
in het oor tijdens het douchen.
b) Het onbedoeld binnenkrijgen van rook of 
stof in de keel.
c) Het breken van het vasten onder dwang of  
vanwege een dreiging.
d) Het onbedoeld overgeven.

7. Welke van onderstaande redenen is voor 
moslims de belangrijkste reden om tijdens de 
Ramadan te vasten?

a) Het kunnen uitoefenen van zelfcontrole.
b) Het willen leven op een gezonde manier.
c) Het willen onderhouden van goede 
relaties met anderen.
d) Het willen voldoen aan de wil van Allah 
de Verhevene.

8. Welke van onderstaande handelingen maakt 
het vasten niet ongeldig?
a) Het breken van het vasten, denkende dat 
het tijd is, terwijl dit niet het geval is.
b) Het doorslikken van eten dat tussen de 
tanden is achtergebleven en dat groter is dan 
een kikkererwt.
c) Het doorslikken van eten dat tussen de 
tanden is achtergebleven en dat kleiner is dan 
een kikkererwt.
d) Het bewust doorslikken van een sneeuwvlok, 
een hagelsteen of een regendruppel.

9. Welke van onderstaande situaties wordt niet 
beschouwd als een geldig excuus voor het 
breken van het vasten?
a) Het krijgen van bezoek.   
b) Het worden bedreigd te worden vermoord 
of verwond.
c) Het oorlogvoeren.
d) Het reizen. 

Vul de open gedeeltes in

(Waardevolle/wājib/ barmhartigheid/ vergeef/ éénenzestig/ de vergeving voor zondes/ qadā/ gezondheid/ 
de Rayyān)
1. De maand Ramadan is een maand waarvan het begin……………… is, en waarvan het midden 

………………… is en waarvan het einde redding van het hellevuur is. 
2. Vast opdat je …………… vindt.
3. Het inhalen en de kạffāra (de boetedoening) voor het doelbewust breken van het vasten is door aan 

elkaar ……………… dagen te vasten.
4. Lemand die, nadat hij per ongeluk iets gegeten of gedronken heeft, door blijft eten en drinken omdat 

hij denkt dat het vasten toch al gebroken is, moet dit goedmaken door het ……………vasten te ver-
richten.

5. Het vasten vanwege een gelofte aan Allah wordt gekwalificeerd als………………vasten.
6. Onze meester de Profeet bad tijdens de ……………… Nacht door het volgende te zeggen: “O Allah, U 

bent vergevensgezind en U vergeeft graag, dus …………… mij.”
7. “Het Paradijs heeft acht poorten. Eén van deze poorten heet ……………… Alleen degenen die vasten zul-

len via deze poort het Paradijs binnentreden. Hun wordt een drankje  aangeboden, zodanig van aard dat ze 
nooit meer dorstig zullen zijn wanneer ze het opdrinken.”

Vul één van de volgende woorden in de onderstaande zinnen



DE ZẠKĀT
DE BRUG TUSSEN DE ARMEN EN DE RIJKEN

 De ware bezitter van onze rijkdom is Allah.
 Aalmoezen (de sadaqa) en Islamitische ar-

menbelasting (de zạkāt). 
 De definitie van de zạkāt.
 De voordelen van de zạkāt.
 Wie geeft de zạkāt?
 De nisāb, het minimale bedrag waarover 

zạkāt betaald moet worden, en het bedrag 
dat moet worden betaald. 

 Aan wie kan de zạkāt worden gegeven? 
 Aan wie kan de zạkāt niet worden gegeven?
 Waar moeten wij aandacht aan besteden als wij 

zạkāt betalen?
 De vrijgevigheid van onze Profeet (moge vrede 

over hem komen).
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DE TEST VAN DANKBAARHEID
nze geliefde Profeet Muhammed (moge 

vrede over hem komen) vertelde altijd aan zijn 

metgezellen verhalen van vroeger. Een van deze 

verhalen was het volgende:

Onder de zonen van Israël waren drie mannen: 

één met een gevlekte huid, één geheel kaal en de derde 

blind. Allah de Verhevene wilde hen testen en stuurde 

naar hen een engel toe, maar in de gedaante van een 

mens.

De engel wendde zich eerst tot de man met 

de gevlekte huid en vroeg hem “Wat is het, dat jij 

het liefst zou willen?” De man antwoordde “Een 

mooie huidskleur, een prachtige huid en verlost te 

worden van deze vreselijke ziekte die mensen van mij 

wegjaagt.” Hierna streek de engel over zijn huid en 
verdwenen de vlekken.

Daarna vroeg de engel hem: “Wat zou je het liefst 
bezitten?” De man antwoordde:  “Een kameel”. Daarna 
gaf de engel hem een zwangere kameel en bad voor 
hem: “Moge Allah haar vruchtbaar voor je maken.” 

Vervolgens ging de engel naar de kale man 
en vroeg “Wat zou jij het liefst willen?” De man 
antwoordde: “Een mooie bos haar en te worden verlost 
van deze situatie, die mensen van mij wegjaagt.” De 
engel streek over zijn hoofd, de kaalheid verdween en 
een volle bos haar verscheen.

Daarna vroeg de engel hem: “Wat zou je het liefst 
bezitten?” De man antwoordde: “Een koe”, waarna de 

O
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engel hem een zwangere koe gaf en voor hem bad: 
“Moge Allah haar vruchtbaar voor je maken.”

 Toen ging de engel naar de blinde man en vroeg: 
“Wat zou jij het liefst willen?”

De man antwoordde: “Ik zou willen dat Allah 
mij mijn gezichtsvermogen teruggeeft, opdat ik de 
mensen weer kan zien.” De engel raakte zijn ogen aan, 
waarna de man weer kon zien en vroeg hem: “Wat zou 
jij het liefst bezitten?” De man zei: “Een schaap”, en de 
engel gaf hem een zwanger schaap.

De kameel, de koe en het schaap kregen allemaal 
nakomelingen en na verloop van tijd waren de 
bezittingen van de mannen verveelvoudigd. De een 
had een vallei vol met kamelen, de andere een vallei 
vol met koeien en de laatste een vallei vol met schapen.

Later verscheen de engel als een arme man, met 
een gevlekte huid, en kwam bij de man die er ooit 
ook zo uitzag en de engel zei: “Ik ben een arme man, 
zonder de middelen om mijn reis voort te zetten. Ik 
kan mijn bestemming allereerst alleen met de wil 
van Allah en daarna met uw hulp bereiken. Geef me 
alsjeblieft een kameel omwille van Allah, Degene Die 
jouw je prachtige huid en al jouw bezittingen heeft 
gegeven.”

De man weigerde dit en zei: “Het is onmogelijk. 
Er zijn zoveel mensen die recht hebben op deze 
rijkdom, en er zijn zoveel plaatsen om mijn rijkdom 
te besteden voordat jij aan de beurt bent.” Hierop zei 
de engel: “Ik denk dat ik jou ken, ben jij niet de man 
die ook eens een gevlekte huid had, waardoor mensen 
op afstand bleven, voordat Allah jou gezondheid en 
rijkdom gaf?”

De man loog en zei: “Je praat teveel, ik heb mijn 
rijkdommen geërfd van mijn voorouders’’. De engel 
vervloekte de man en zei: “Als jij liegt, moge Allah jou 
dan terugbrengen tot degene die je was.”

Vervolgens veranderde de engel in een kale man, 
ging naar de man die ooit kaal was en vroeg hem 
hetzelfde, waarop de kale man hetzelfde antwoordde 
als de man ervoor. Weer vertrok de engel en zei: “Als 
jij liegt, moge Allah jou dan terugbrengen tot degene 
die je was.”

Toen veranderde de engel in een blinde man en 
ging naar de man die ooit blind was en zei: “Ik ben een 
arme man, zonder de middelen om mijn reis voort te 
zetten. Ik kan mijn bestemming alleen bereiken met 
eerst de wil van Allah en daarna met uw hulp. Geef me 
alsjeblieft een schaap omwille van Allah, Degene Die 
jou je gezichtsvermogen en al jouw bezittingen heeft 
gegeven.”

De man zei: “Ik was ook ooit blind en Allah 
opende mijn ogen. Ik was arm en Allah schonk mij 
bezittingen. Neem wat jij wil en laat datgene achter 
wat jij niet wil. Ik zweer dat ik het je niet moeilijk 
zal maken.” Hierop zei de engel: “Laat alles van jou 
blijven, want dit was een test voor jou en Allah is 
tevreden met jou. De twee anderen hebben gefaald in 
hun beproeving en nu moeten ze vrezen voor de toorn 
van Allah.” En de engel verdween... (ạl-Buchārī, Ạnbiyā, 51; 

Muslim, Zuhd, 10)
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WIE IS DE WARE BEZITTER VAN ALLE 
RIJKDOM?

“Zeg: ‘O God, Heerser over het koningschap, Jij geeft 
het koningschap aan wie Jij wilt en Jij ontneemt het 
koningschap van wie Jij wilt. Jij maakt machtig wie 
Jij wilt en Jij vernedert wie Jij wilt. Het goede is in 
Jouw hand. Jij hebt macht over alle dingen’.”

(Āl-Imrān 3:26)

Allah zegt in de Koran:

De Islam spoort mensen aan om te werken en 
geld te verdienen van datgene wat toegestaan (hạlāl) 
is. Wij moeten echter nooit vergeten dat:

Allah de Verhevene Degene is Die ons voorziet 
van al deze zegeningen. 

 Hij is de echte Bezitter van alle rijkdom en 
bezittingen. 

 Hij vertrouwt ons al deze zegeningen toe voor 
een bepaalde tijd. 

 Hij test ons of wij ze gebruiken, zoals Hij dit 
van ons wil.

 Hij beveelt ons al datgene wat wij teveel bezitten 
te delen met de armen en de behoeftigen. 

 Wij slagen in onze test als wij onze bezittingen 
uitgeven, zoals Hij dat van ons wil.
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Het omwille van Allah uitgeven van datgene wat 
Hij aan ons heeft gegeven, noemen wij in de Islam 
“infāq” en de beste manier van infāq is het geven van 
de zạkāt en van sadaqa.

Sadaqa houdt in dat een moslim andere mensen 
omwille van Allah helpt. Als we het hebben over sadaqa, 
dan bedoelen we meestal het geven van materiële hulp 
aan de armen. Echter, sadaqa is niet alleen het geven van 
geld en goederen. Onze geliefde Profeet Muhammed 
(vrede zij met hem) heeft ons geleerd dat elke goede daad 
als sadaqa wordt beschouwd. Hij gaf ons voorbeelden 
van goede daden die net zo waardevol zijn qua beloning 
van Allah als een sadaqa met geld. Dit houdt in dat als 
sadaqa kunnen worden beschouwd: 

 Het geven van geld aan de armen.

 Het geven van uitstel aan een schuldenaar, 
die in moeilijke omstandigheden zit, om 
zijn schuld terug te betalen. 

 Het adviseren om het goede te doen en het 
adviseren om het slechte te laten. 

 Het verwijderen van obstakels van de weg, 
die anderen kunnen bezeren.

 Iemand de juiste weg wijzen.

 Iemand helpen op of in te stappen, of het 
helpen dragen van zware dingen.

 Het proberen een situatie goed te maken 
tussen twee ruziënde mensen.

 Het gedenken van Allah door bijvoorbeeld 
te zeggen: “Allahu Ạkbạr”, “Lā illāhạ 
illallāh” en “Ạlhamdulillāh”. 

 Het tonen van een vriendelijk karakter. 

 Het vriendelijk spreken.

 Het vergaren van kennis en het onderwijzen.

 Elke stap in de richting van de moskee voor 
het gebed. 

 Het planten van een boom.

 Elke goede daad van een man om zijn 
familie gelukkig te maken. 

 Elke goede daad van een vrouw om haar 
man en kinderen gelukkig te maken.

 Elke goede daad van een kind in de richting 
van zijn vader, moeder, broertjes en zusjes.

 

“Jullie die geloven! Geef ook bijdragen 
van hetgeen waarmee Wij jullie voor jullie 

levensonderhoud hebben voorzien...”

Allah de Verhevene zegt:

(ạl-Baqara, 2:254)

SADAQA EN ZẠKĀT
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Kort samengevat: 

Elke goede daad van een moslim welke is gedaan 

om de tevredenheid van Allah te bereiken is sadaqa. 

(ạl-Buchārī, Ạdạb, 33)

Zoals je kunt zien heeft sadaqa een brede 

betekenis in de Islam. Om sadaqa te geven hoeft 

een moslim dus niet rijk te zijn. Elke moslim kan 

sadaqa geven naar zijn bezit of hij kan goede daden 

verrichten en zich goed gedragen. Toch heeft infāq 

ook een bijzondere materiële kant.

Onze Heer heeft ons verplicht een 

bepaald deel van onze bezittingen 

te delen met de armen. Deze vorm 

van aanbidding met materiële 

dingen behoort tot de vijf 

zuilen van de Islam en 

wordt zạkāt genoemd.

Onze geliefde Profeet Muhammed zei: “Het 
geven van aalmoezen (sadaqa) is een verplichting 
voor elke moslim.”

- Eén van zijn metgezellen vroeg: “Wat 
moet iemand doen als hij niets kan vinden om als 
sadaqa te geven?”

Daarop antwoordde de Profeet (moge vrede 
over hem komen): 

- “Diegene kan gaan werken; zo helpt hij 
zichzelf en kan hij ook sadaqa geven.”

“En wat als hij niet kan werken of geen werk 
kan vinden?”

- “Dan kan hij degenen helpen die hulp 
nodig hebben.”

- “Wat als hij dat niet kan?”

- “Hij kan adviseren het goede te doen.”

- “Wat als hij dat niet kan?”

- “Dan blijft hij weg bij datgene wat slecht is, 
zelfs dit is voor hem sadaqa.”

(ạl-Buchārī, Zạkāt, 30)
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WAT IS ZẠKĀT?

Zạkāt is de verplichting voor de rijke moslims 
om een deel van hun bezit af te staan aan bepaalde 
mensen, die door ons geloof zijn aangegeven.

Zạkāt is reiniging:

Een andere definitie voor het woord zạkāt is 
reiniging. Het weggeven van een bepaald deel 
van het inkomen en van rijkdommen aan de 
behoeftigen, reinigt de persoon zowel geestelijk 
als lichamelijk. Het reinigt de persoon van de 
onreinheid van zonden en gierigheid. Het geneest 
de ziekte van materialisme in een mens.

“Neem van hun bezittingen een aalmoes 
(de zạkāt), waarmee jij hen zult reinigen en 
zuiveren en bid voor hen…”

(Soera ạl-Tạwbạ, 9:103)

“Verricht de salāt en geef de zakāt. En wat jullie 
vooraf voor jullie zelf aan goeds gedaan hebben, 
dat zullen jullie bij God vinden. Wat jullie doen 

doorziet God wel.”

Allah de Verhevene zegt:

(ạl-Baqara, 2:110)
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DE VOORDELEN VAN DE ZẠKĀT

ZẠKĀT

 Het maakt ons dankbaar voor de gunsten van 
Allah.

 Het ontwikkelt onze gevoelens van medeleven, 
genade en vriendelijkheid.

 Het zuivert onze rijkdommen.
 Het beschermt ons tegen gierigheid en 

egoïsme.
 Het vergroot solidariteit en liefde onder ons. 
 We verkrijgen zegen over onze rijkdommen 

en onze overvloed.
 Het helpt onze rijkdommen beschermen 

tegen kwaad en tegen zorgen.

“Zij die hun bezittingen als bijdrage op Gods weg 
geven, lijken bijvoorbeeld op een zaadkorrel die 
zeven aren laat groeien met honderd korrels in 
elke aar. God geeft het dubbele aan wie Hij wil en 
God is Alomvattend en Alwetend.”

(ạl-Baqara, 2:261)

Allah de Verhevene zegt:
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Omdat rijke mensen vele voorzieningen 
hebben, begrijpen ze de positie van de 
armen niet. Wanneer we zoeken naar arme 
en behoeftige mensen om onze zạkāt aan te 
schenken, krijgen wij de kans om hen beter 
te leren kennen en hun positie van dichterbij 
te bekijken. We kunnen de problemen en de 
moeilijke leefsituatie van de armen meemaken. 
We kunnen hun lasten verlichten door hen te 
helpen. Het verdelen van lasten betekent dat 
wij op deze wijze ons medeleven, onze genade 
en onze vriendelijkheid in praktijk kunnen 
brengen.

“Als jij jouw hart wil verzachten, voed dan de 
armen, de zwakken en de wezen.” 

(Ahmed ibn Hanbel II, 263)

We moeten onze Verheven Schepper bedanken 
voor alle zegeningen waarvan Hij ons heeft 
voorzien. We moeten deze voorzieningen 
gebruiken op de wijze die Hij van ons wil; het 
gebruik ervan is de beste manier om dankbaarheid 
te betonen aan Allah. Door het geven van 
een veertigste van onze voorzieningen aan de 
behoeftige aanbidden en danken wij Allah, Degene 
Die ons onze rijkdommen heeft geschonken. We 
moeten geen beloning verwachten van hen aan 
wie wij de zạkāt schenken. Dus door het geven 
van zạkāt danken wij Allah op de juiste wijze voor 
datgene wat Hij ons gegeven heeft. 

En zij voeden uit liefde voor Allah de zwakke, 
de wezen en de gevangenen, zeggende ‘’Wij 

voeden uit liefde voor Allah alleen, geen beloning 
of dank verwachten wij van jullie. We vrezen 

slechts de Dag waarop wij bestraft zullen 
worden door onze Heer’’. Maar Allah zal hun 
de bestraffing op deze Dag besparen en zal een 
licht van schoonheid en vreugde over hen laten 

schijnen.(ạl-Insān, 76:8-11)

Allah de Verhevene laat ons weten dat de ar-
men en behoeftigen recht hebben op onze rijk-
dom, als Hij zegt: “En een rechtmatig aandeel 
in hun bezittingen was voor de bedelaar en 
de onbemiddelde.” (ạl-Zariyāt 51:19) Indien wij 
dit deel niet geven aan hen die dit toekomt, 
ontnemen wij hun een recht. Indien wij een 
deel van een ander meenemen in onze bezit-
tingen, worden verboden (harām) bezittingen 
gemengd met onze bezittingen. Bezit dat is ge-
mengd met harām is onrein. Door het geven 
van een deel aan de armen en behoeftigen, 
voorkomen wij dat harām zich mengt met ons 
bezit.  Dus zạkāt reinigt onze rijkdom.

“Neem van hun bezittingen een 
aalmoes (de zạkāt) waarmee jij hen 

zult reinigen en zuiveren en bid 
voor hen…”

(Soera ạl-Tạwbạ, 9:103)

Onze geliefde Profeet zegt:

Allah de Verhevene zegt:

Allah de Verhevene zegt:
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Zạkāt en sadaqa beheersen onze liefde voor 
materialistische zaken. Ze leren ons dat meer 
geld en meer rijkdom niet alles is. Het laat 
ons het goede gevoel ervaren van het delen 
met anderen. Zạkāt redt ons van gierigheid 
en hebzucht. Het maakt van ons vrijgevige 
mensen, die aan anderen denken en geld 
uitgeven omwille van het geluk van een ander.

“Hij die zạkāt geeft, die zijn gasten goed 
behandelt en mensen die tegenspoed hebben 

bijstaat, redt zichzelf van gierigheid.” 

(ạl-Tabạrānī, Mu’jạm ạl-Kạbīr, IV, 256) 

Onze geliefde Profeet zegt:

Zạkāt is een brug die voorziet in de betekenis 
van de staat van de armen. Het geven ervan 
versterkt de communicatie tussen de armen 
en de rijken en verwijdert jaloezie. Het ver-
groot socialisatie, solidariteit en liefde. De 
rijken voelen compassie en mededogen teg-
enover de armen en de armen hebben respect 
voor de rijken. Solidariteit, samenwerking en 
broederschap komen tot leven in de maat-
schappij. Zạkāt voorziet dus in de behoeften 
van de armen en voorkomt mogelijke sociale 
onevenwichtigheid.

“Zạkāt is de brug van de Islam”.
(ạl-Tabạrānī, Mu’jạm ạl-Kạbīr, IV, 256)

Onze geliefde Profeet zegt:

Zạkāt en sadaqa dienen om onze bezittingen 
te beschermen tegen problemen en kwaad. 
Het bekende gezegde “een klein beetje sadaqa 
voorkomt vele problemen” drukt deze waar-
heid goed uit. Dit komt omdat het toewensen 
van het goede aan de armen en de behoefti-
gen de problemen en het kwaad verdrijven. 
Allah’s genade en bescherming rusten op hen 
die zạkāt en sadaqa geven.

“Bescherm je bezit met zạkāt.”

 (Bạyhaqī, Shuab ạl-Īmān, V, 184)

Onze geliefde Profeet zegt:
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Zạkāt zorgt ervoor dat onze bezittingen 
overvloedig blijven. Allah de Verheven laat 
ons weten dat de bezittingen van hen die zạkāt 
en sadaqa geven zullen worden vermeerderd, 
en zegt: “En de rente, die jullie geven om het 
ten koste van de bezittingen van de mensen 
te laten groeien, groeit bij God niet. Maar 
de zakāt die jullie geven terwijl jullie Gods 
aangezicht zoeken, zij zijn het die het laten 
verveelvoudigen.” (ạl-Rūm, 30:39). Aan de basis 
van deze vermeerdering bevinden zich de 
beste wensen van de engelen en de gelukkige 
mensen die zạkāt en sadaqa ontvangen. De 
wensen van de armen, de behoeftigen en de 
engelen vormen een bron van vrede voor de 
rijken. 

“Elke morgen komen er twee engelen naar de 
aarde. Een van hen bidt: ‘Mijn Heer, vul de 

bezittingen van hen die spenderen op de goede 
weg aan.’ De ander zegt: ‘Mijn Heer, vernietig 

de rijkdom van hen die gierig zijn!”

(Muslim, Zạkāt, 57)

Onze geliefde Profeet zegt:
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ijdens het kalifaat van de nobele Ạbū Bạkr 
was er een periode van droogte. Mensen konden 
geen graan vinden om brood van te maken. De 
kooplieden in Medina die dit zagen, investeerden al 
hun geld in het verhandelen van graan. 

In de tussentijd had de nobele Usmān een 
handelskaravaan naar Damascus gestuurd en had 
hij graan naar Medina laten brengen, gedragen door 
honderd kamelen. Het graan dat de nobele Usmān 
had gebracht was voldoende om de behoeften van de 
mensen in Medina te vervullen, mede omdat Medina 
destijds niet erg veel inwoners had.

Sommige handelaren gingen direct naar Usmān 
om met hem te praten. Zij wilde het graan verkopen 
dat hij vanuit Damascus had geïmporteerd. Ze boden 
hem vier dirham per kilo graan. De nobele Usmān 
vond dit bedrag niet voldoende. “Iemand anders 
biedt meer”, zei hij. Hij wilde zijn graan aan niemand 
verkopen. Hierdoor gingen de kooplieden meer 
bieden. Hoe dan ook, zij kregen het zelfde antwoord: 
“Iemand anders biedt meer.” Tenslotte boden ze hem 
zeven dirham per kilo graan, dat was het hoogste wat 
ze hem konden bieden. Hoe dan ook, Usmān had 
niets anders gezegd dan “iemand anders biedt meer”.

Sommigen van de kooplui dachten dat zijn 
gedrag liet zien dat hij misbruik maakte van de situatie 

en veel geld probeerde te verdienen. Zij verweten hem 
zijn gedrag, terwijl mensen in nood verkeerden.

Uiteindelijk besloten zij, de handelaren, de 
situatie voor te leggen aan kalief Ạbū Bạkr. Ze wilden 
hem vragen om een manier te zoeken om tot een 
compromis te komen tussen hen en Usmān. 

Ze vertelden hem precies wat er was 

voorgevallen, Ạbū Bạkr luisterde en zei:

ER IS IEMAND ANDERS DIE 
MEER GEEFT!

“…[degene] die bijdragen geven in voorspoed 
en tegenspoed…”

Allah de Verhevene zegt:

(Soera Āl-Imrān, 3:134)

“Zij die hun bezittingen als bijdrage op de weg van 
Allah geven, lijken bijvoorbeeld op een zaadkorrel 
die zeven aren laat groeien met honderd korrels in 
elke aar. Allah geeft het dubbele aan wie Hij wil en 

Allah is Alomvattend en Alwetend.”

Allah de Verhevene zegt: 

(ạl-Baqara, 2:261)

T
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“Er is hier iets anders aan de hand, ik denk dat 
jullie niet begrijpen wat Usmān heeft bedoeld. Hij is 
de schoonzoon van de Profeet, moge vrede over hem 
komen, en zijn metgezel in het Paradijs. Hij is niet 
de persoon die misbruik maakt van de behoeftes van 
mensen en probeert daarvan te profiteren. Er moet 
een goede reden zijn waarom hij op deze manier 
handelt. Laten we naar hem toe gaan en uitzoeken 
wat hij bedoelt.”

Ze gingen naar Usmān en Ạbū Bạkr vroeg hem 
waarom hij zijn graan niet wilde verkopen tegen de 
geboden prijs. Het antwoord van de nobele Usmān 
op deze vraag was van grote betekenis en zeer 
interessant, hij zei:

“O kalief van de Boodschapper van Allah! 
Zij wilden een kilo graan kopen voor zeven dinar. 

Met andere woorden, zij geven zeven voor één. 
Ik wil verkopen aan Iemand die zevenhonderd 
geeft voor één. Belooft Allah niet een beloning van 
zevenhonderd goddelijke beloningen voor één goede 
daad? Als er zo’n goede winstgevende handel is, 
waarom zou ik mijn graan dan aan hen verkopen?

Hierdoor raakten de handelaren in gedachten 
verdwaald. Zij realiseerden zich dat ze het verkeerd 
hadden gedaan door slecht over Usmān te denken.

Usmān gaf het graan, gedragen door honderd 
kamelen aan het volk van Medina als sadaqa. Hij 
maakte de armen en de behoeftigen gelukkig. De 
droogte in Medina was gelukkig goed doorstaan.
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Wie zijn verplicht de Zạkāt te betalen?

Elke moslim die
Is verplicht elk jaar 

zijn zạkāt te betalen.

 Geestelijk gezond is,
 De puberteit heeft bereikt 

en 
 Rijk genoeg is volgens 

het islamitisch zạkāt-
minimum 

Een persoon die, naast zijn basisbehoeften en zijn 
schulden, een zạkāt-minimum (nisāb) aan rijkdom 
bezit, is volgens de Islam rijk.

Het nisāb-bedrag is de ondergrens van ‘rijkdom’ 
in de Islam. Van degenen die deze ondergrens 
bereiken, wordt tevens vereist (wājib) om een offer 
te brengen tijdens het Offerfeest en zạkāt ạl-fitr te 
betalen tijdens de Ramadan. Opdat de zạkāt voor 
iemand verplicht wordt, moet de rijkdom van het 
nisāb-niveau minimaal een geheel maanjaar (354 
dagen) in het bezit van die persoon zijn.

 Een huis,
 Noodzakelijke huishoudartikelen,
 Kleding, 
 Een rijvoertuig,  
 Benodigde boeken,
 Benodigde gereedschappen voor het werk, 
 Een bedrag dat voldoende is om het gezin 
een maand te onderhouden. 

Wat is de maatstaf voor rijkdom in de Islam? Wat zijn de basisbenodigdheden?
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Zij die rijk zijn volgens de islamitische richtlijnen en zij die voor meer dan een jaar het zạkāt-
minimum bezitten. 

De nisāb, het zạkāt-minimum, wordt na aftrek van basisbehoeften en van schulden berekend.

Afhankelijk van de aard van het bezit veranderen de nisāb, het zạkāt-minimum, en de te betalen zạkāt.

Nisāb (het zạkāt-minimum) van bezit, waarboven er 
zạkāt dient te worden betaald en het zạkāt-bedrag.

Goud

Zilver

Handelswaar

Contant geld

80,18 gram

561 gram

De waarde van 80,18 gram goud

De waarde van 80,18 gram goud

ÉÉN VEERTIGSTE

(2,5 %)

Het type bezit Het nisāb-bedrag Het zạkāt-bedrag
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  Runderen (grootvee): De zạkāt die betaald dient 
te worden voor een aantal van 30 tot en met 39 
runderen is het bedrag van een één jaar oud kalf.  

 Kamelen: De zạkāt die betaald dient te worden 
voor 5 tot en met 9 kamelen is het bedrag van 
een schaap of van een geit. 

Het zạkāt-minimum voor vee en het zạkāt-bedrag ervan.

Het zạkāt-bedrag verschilt naarmate het soort en het aantal van de dieren verschillen.

 Schapen en geiten (kleinvee): De zạkāt die betaald dient te worden voor 40 tot en met 120 schapen of 
geiten bedraagt één schaap of één geit. 

 De zạkāt-bedragen voor schapen, geiten, runderen en kamelen, waarvan het aantal de 120 overschrijdt, 
kunnen we opzoeken in de daarvoor geschreven jurisprudentieboeken.
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De nisāb van landbouwproducten en hun zạkāt.

 De zạkāt van landbouwproducten wordt ook 
“ushr” genoemd.

 Het nisāb-niveau van landbouwproducten 
bedraagt 611 kilogram.

 De zạkāt voor de producten van landbouwgrond 
die geen irrigatiekosten heeft, bedraagt ééntiende deel 
(10%) van het totaal. 

 De zạkāt voor de producten van een 
landbouwgrond die wel irrigatiekosten heeft, bedraagt 
ééntwintigste deel (5%) van het totaal. 

Landbouwproducten zoals tarwe, gerst, 
rijst, peulvruchten, bieten, meloenen, watermeloenen, 
aubergines, olijven, appels, sinaasappels, kersen en perziken 
komen in aanmerking voor het betalen van zạkāt. 

Voor landbouwproducten is het niet noodzakelijk 
dat de producten minimaal een jaar in het bezit van de 
eigenaar verblijven. Nadat het gewas wordt geoogst, dient 
de zạkāt te worden gegeven.

“De opslagruimte van degene die zaait raakt 
leeg; maar denk aan de hoeveelheid oogst die hij 

terugkrijgt wanneer de tijd daarvoor eenmaal 
aanbreekt!Voor één opslagruimte die hij heeft 

verbruikt, krijgt hij vele opslagruimtes vol terug. 
“Indien het graangewas niet wordt geplant en 

indien het niet wordt gebruikt wanneer dat nodig 
is, maar in opslagruimtes wordt opgeborgen, wordt 

het voer voor luizen, wormen en muizen.”

(ạl-Rūmī)        
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DE GERUÏNEERDE TUIN
r was eens een zeer vrijgevige man, 

met druivengaarden en dadelpalmen. 
Deze man, die de Islam praktiseerde, gaf 

zijn zạkāt tijdens oogsttijd. Na zijn dood erfden 
zijn kinderen deze prachtige bezittingen. Zijn 
kinderen werden meegezogen door deze wereldse 
bezittingen en gedroegen zich gierig. 

Het was eigenlijk dankzij de zạkāt die hun 
vader aan de armen gaf en dankzij de gebeden 
van degenen die de zạkāt ontvingen, dat de tuin 
zo vruchtbaar was. De armen en de behoeftigen 
profiteerden van de vruchten van de tuin. Maar 
het bedrag dat hun vader aan zạkāt had gegeven, 
vonden de kinderen erg hoog; zij wilden dit niet 
meer betalen. Zij dachten dat zạkāt hun bezit zou 
verminderen. Ze realiseerden zich niet wat de reden 
was voor de vitaliteit die Allah aan die planten had 
geschonken. Ontkenning en materialisme hadden 
hun harten immers verblind… 

Ze verzonnen excuses om geen zạkāt te 
hoeven betalen. Ze zeiden: “Onze 

familie is groot en ons bezit is niet 
z o groot. Laten we geen zạkāt aan de 

armen geven. Morgen gaan we vroeg 
naar de tuin en oogsten we voordat 

de armen komen.”

Toen ze dit zeiden, beseften ze 
niet dat Allah de echte Bezitter van 

alles is, en ze dachten ook niet 
aan het recht van de armen op 
een gedeelte van hun rijkdom.

Hierdoor gebeurde er tijdens 
hun slaap een ramp, met de wil van 
Allah. Een vuur rees op vanuit de vallei en 
brandde de gehele tuin plat. 

In de morgen, onwetend over wat 
er was gebeurd, riepen de broers elkaar 
verblijd toe:

“Kom op, als je de oogst wil oogsten, moet je 
opschieten.”

Ze gingen op reis en fluisterden tegen 
elkaar: “Let op, laat de armen wegblijven 
bij ons, zodat zij geen kans hebben de tuin te 
betreden.”

Toen ze bij de tuin aankwamen, waren ze zeer 
geschokt. Ze konden hun ogen niet geloven. Ze 
vroegen zich af: “Zijn we op de juiste plek?” 
Ze keken rond. Het was hun tuin, 
maar het was niet dezelfde. 
Alles zag er zwartgeblakerd uit. 

De meest intelligente van de 
groep zei al snel: “Nee, nee het 
is onze tuin. Omdat wij waren 
verblind door het wereldse 
en besloten de armen niet te 

E
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helpen, heeft Allah ons in de problemen gebracht. 
Hij heeft onze tuin platgebrand.

Ze werden bleek van verdriet en ellende. 
Wat hadden zij gepland in de avond en wat was 
hen overkomen in de morgen?  Vervolgens 
begonnen ze te ruziën en beschuldigden ze elkaar, 
door te zeggen: “Jij gaf ons dit slechte idee.” Hun 
intelligente broer adviseerde de anderen:

“Mijn broers! Er is geen winst in het elkaar 
beschuldigen. Laten we Allah vragen ons te 
vergeven. Misschien toont Hij ons genade en 
vergeeft Hij ons.” 

Toen pas realiseerden zij zich hun fout. Allah 
is de echte Bezitter van onze bezittingen. Zij 
hadden hun rijkdom moeten besteden zoals Allah 
dit wilde. Dat wat wij besteden op de weg van 

Allah verveelvoudigt zich en laat ons het Paradijs 
verdienen.

Tenslotte toonden zij berouw en zeiden:

“Wij moeten ons schamen! Wij hebben 
waarlijk een grote fout gemaakt. Dit is allemaal 
onze schuld. Onze Heer echter is vrij van 
tekortkomingen. Laat ons daarom niet wanhopen, 
maar laten we ons wenden tot onze Heer. Onze 
Heer nam onze tuin vanwege onze fout, maar als 
hij ziet dat wij oprecht spijt hebben geeft hij ons 
misschien iets beters. We vragen onze Heer Zijn 
mededogen en wenden ons tot Hem...” 

(Voor de gerelateerde verzen in de Koran, 
zie soera ạl-Kalạm (De Pen), 68: 17-33)
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Mensen aan wie de zạkāt kan worden gegeven zijn:

 De armen:  de mensen die niet als rijk worden beschouwd volgens islamitische standaarden, 
met andere woorden: degenen die geen rijkdom ter hoogte van het nisab-
niveau bezitten.

 De behoeftigen: de mensen die afhankelijk zijn van anderen, zelfs bij het vinden van de 
essentiële bestaansbehoeften zoals voedsel en kledij.

 Mensen met schulden:  de mensen die arm zouden worden indien zij hun schulden zouden 
betalen met hun bezittingen. Zolang hun rijkdom niet de hoogte van het 
nisab-niveau bereikt, kunnen zij zạkāt ontvangen om hun schulden te betalen. 

 Gestrande mensen: de mensen die onderweg zonder geld zijn achtergebleven en de hulp van 
anderen nodig hebben, zelfs als ze in hun eigen woonplaats wel geld bezitten. 
Zij kunnen genoeg zạkāt ontvangen om hun woonplaats te bereiken. Voor de 
mensen die thuis zelf over geld beschikken, is het beter om geld te lenen in 
plaats van zạkāt te accepteren.

 Degenen die strijden omwille van Allah: diegenen die als vrijwilliger willen strijden op het pad van 
Allah en geen voedsel, wapens en andere benodigdheden kunnen vinden. Zạkāt 
kan worden gegeven om in hun behoeften te voorzien. Op dezelfde manier 
kan zạkāt worden gegeven aan diegenen die de religie van Allah wensen te 
verkondigen en die voor dit doel zowel kennis als studiemogelijkheden nodig 
hebben.

De lijst van degenen aan wie zạkāt kan worden gegeven, die wordt genoemd in het 60ste vers van de 
negende soera, genaamd ạl-Tawba, bevat drie andere categorieën buiten de bovengenoemde groepen: slaven, 
degenen wier harten zich [recentelijk met de waarheid] hebben verzoend en in de derde plaats degenen die 
belast zijn met het innen van de zạkāt. Volgens dit 
vers bedraagt het aantal groepen waaraan zạkāt kan 
worden verleend in totaal acht.

 Iemand kan zowel zạkāt geven aan één enkele 
persoon uit één groep, dan wel zijn bijdrage verdelen 
over diverse personen uit diverse groepen. 

 Wanneer iemand zạkāt geeft, leidt het tot 
een hogere beloning wanneer hij begint met de naaste 
verwanten.

AAN WIE MAG DE ZẠKĀT WORDEN GEGEVEN?

“Zij die hun bezittingen als bijdrage op Gods 
weg geven, lijken bijvoorbeeld op een zaadkorrel 
die zeven aren laat groeien met honderd korrels 

in elke aar. God geeft het dubbele aan wie Hij 
wil en God is Alomvattend en Alwetend.”

Allah de Verhevene zegt:

(ạl-Baqara, 2:261)



181

Ik Leer Mijn Religieuze Rituelen

AAN WIE KAN DE ZẠKĀT NIET WORDEN GEGEVEN?

 Man en vrouw kunnen geen zạkāt aan elkaar geven.

 Men kan zạkāt geven aan familieleden, zoals ooms, tantes en neven en nichten.

de rijken, 

 de niet-moslims,

 de afhankelijken (moeder, vader, grootmoeder, grootvader,kinderen 
en kleinkinderen),

instellingen als scholen, ziekenhuizen, moskeeën, fonteinen voor 
drinkwatervoorziening, bruggen.

Zạkāt kan niet 
worden gegeven aan





182

Mijn Prachtige Religıe -1

bū Talha was een van de meest geliefde 
vrienden van de Profeet en behoorde tot de rijke 
elite van Medina. Hij bezat talrijke velden, tuinen, 
wijngaarden en kuddedieren. Hij bezat ook een grote 
en waardevolle tuin vlakbij de Mạsjid ạl-Nạbạwī, 
die als de meest waardevolle van al zijn tuinen werd 
beschouwd. Ạbū Talha hield buitengewoon veel 
van zijn dadeltuin, waarin zich een zoetwaterbron 
bevond. Hij had de gewoonte om de Profeet en 
zijn vrienden met enige regelmaat in zijn tuin uit 
te nodigen en hun daar iets aan te bieden. In de 
schaduw van de dadelbomen ontstonden soms op die 
manier de meest levendige gesprekken.

Op een dag had onze Profeet een gesprek met 
zijn metgezellen in de moskee. Hij reciteerde het 
volgende vers gedurende de conversatie:

“Jullie zullen de goedheid niet bereiken totdat 
jullie van wat jullie liefhebben bijdragen geven. En wat 
jullie ook aan bijdragen geven, God is daarvan op de 
hoogte.” (Soera Āl-Imrān, 3:92)

Toen Ạbu Talha dit edele vers hoorde, was hij diep 
geraakt. Hij sprak tegen de Profeet: “O Boodschapper 
van Allah, de tuin tegenover de mạsjid is voor mij 

het meest waardevolle en het meest geliefde gedeelte 
van mijn rijkdom. Vanaf dit moment stel ik mijn tuin 
omwille van Allah beschikbaar voor de behoeftigen. 
Laat de arme moslims profiteren van de vruchten en 
van het water van deze tuin.

Nadien begaf Ạbū Talha zich naar de dadeltuin 
om zijn nobele beslissing in praktijk te brengen. Toen 
hij bij de tuin aankwam, zag hij zijn vrouw Ummu 
Sulạym, die in de schaduw van één van de bomen was 
gezeten. Hij vroeg haar om de tuin te verlaten.Ummu 
Sulạym reageerde:

- “Ạbū Talha, waarom moeten wij de tuin verlaten, 
gaan we ergens naar toe?” 

Ạbū Talha antwoordde: “Nee, we gaan nergens 
heen. Deze tuin behoort niet langer tot onze bezittingen, 
zij is nu van de armen van Medina.”

Daarna vertelde hij de gebeurtenis in de moskee. 
Daarop vroeg Ummu Sulạym: 

- “Heb je dat geschonken uit naam van ons 
beiden of alleen uit naam van jezelf?”

Ạbū Talha antwoordde: “Uit naam van ons 
beiden.”

Toen zei Ummu Sulạym : “Moge Allah tevreden 
met jou zijn, Ạbū Talha. Ik dacht eigenlijk hetzelfde toen 
ik de armen om ons heen zag, maar ik aarzelde dat jou 
te vertellen. Moge Allah jou liefdadigheid aanvaarden.”

HET WEGGEVEN VAN DE DINGEN WAARVAN 
WIJ HOUDEN.

Omar ibn Abdulazīz had de gewoonte om 
zakjes snoep onder de armen te verspreiden. 
Toen mensen hem adviseerden om in plaats 
daarvan geld te geven, antwoordde hij: 

- “Ik hou van snoepjes, daarom wil ik geven 
waar ik het meeste van hou.”

A
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We moeten medelevend zijn wanneer we de zạkāt 
geven.

Als we zạkāt en sadaqa geven, moeten we deze 
geven met medeleven en met genade en onszelf inleven 
in de gedachtenwereld van de armen, met het gevoel dat: 

Als we zạkāt geven, dienen we niet te vergeten dat 
we Allah aan het aanbidden zijn.

Als we onze zạkāt en sadaqa geven, dienen we 
niet te vergeten dat we een van de geboden van Allah 
vervullen en dat we Hem aanbidden. Om deze reden 
dienen we ons te in een dankbare en een respectvolle 
staat te bevinden ten opzichte van de armen, die ons 
in staat hebben gesteld om een dergelijke manier van 
aanbidding te vervullen. 

WAARAAN MOETEN WE AANDACHT 
BESTEDEN ALS WE DE ZẠKĀT GEVEN?

“Ik zou ook net zo 
arm als hen kun-

nen zijn.”

“Arme mensen zijn 
waardevolle mensen, die 

mij in staat stellen om een 
verplichte aanbidding te 

voltooien.”
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We moeten onze zạkāt op vriendelijke wijze 
geven

We dienen niet te vergeten dat we onze zạkāt en 
sadaqa geven om goddelijk genoegen te verkrijgen. Net 
zoals we aandacht schenken aan de verpakking van een 
cadeau dat we aan anderen geven, zouden we hetzelfde 
moeten doen als we zạkāt en sadaqa geven. We moeten 
niet afzien van glimlachen of van het tonen van een 
aardig gebaar tegenover mensen aan wie we zakar geven.

We moeten niet iets anders verwachten dan het 
behagen van Allah. Wanneer we onze zạkāt geven, 
dienen we de persoon die deze in ontvangst neemt niet 
te kwetsen door te zeggen: “Dit is mijn zạkāt”, omdat 
datgene wat werkelijk belangrijk is het feit is dat donatie 
de armen bereikt. Het is niet belangrijk of die persoon 
die de gift ontvangt weet of dit wel of geen zạkāt betreft.

 

We moeten zoeken en degenen vinden die in 
echte nood verkeren. 

Om onze zạkāt geldig te doen zijn, moeten we 
de situatie van mensen aan wie we deze geven goed 
inschatten. Belangrijk is niet dat we onze bezittingen 
uit handen geven, maar dat deze de juiste bestemming 
bereiken. Dat is omdat het essentieel is om zạkāt te 
geven aan iemand die het verdient. Indien zạkāt gegeven 
wordt aan iemand zonder deze persoon aan een nadere 
beschouwing te onderwerpen, is het nodig om de zạkāt 
opnieuw te overhandigen.

We dienen vooral mensen trachten te vinden die 
aarzelen om te zeggen dat zij in nood verkeren. We 
moeten niet vergeten dat zij de echte armen zijn, dus we 
moeten ervoor zorgen dat onze zạkāt de juiste, geschikte 
plaats bereikt.

Allah de Verhevene zegt: 

“Jullie die geloven! Maak jullie aalmoezen niet waardeloos door verwijzingen naar 
jullie vrijgevigheid en door ergernis, zoals hij die zijn bezit weggeeft om door de 

mensen gezien te worden, maar niet gelooft in God en in de Laatste Dag.”
(Soera ạl-Baqara, 2:264)

Onze geliefde Profeet zegt:
“De bedelaar die langs de deuren gaat en wordt weggestuurd met een paar 

hapjes en dadels behoort niet tot de armen. De echte arme is de persoon die 
niet genoeg voorzieningen voor zichzelf heeft, aan wie geen sadaqa wordt ge-

geven terwijl het bekend is dat hij deze nodig heeft, en die niet openlijk bedelt.”
(ạl-Buchārī, Zạkāt, 53)

“Als ik een geschenk ontvang, zou 
ik het leuk vinden als dat mij werd 
gegeven met een glimlach en een 

leuke verpakking.”

“Hoe kan ik de echte 
armen vinden?”
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emand kwam naar onze Profeet toe en 
vroeg om sadaqa. De Profeet antwoordde:

“Heb je thuis iets?”

De man zei: “Ja, we hebben een kleed. Op de 
ene helft slaap ik en met de andere helft bedek ik 
mijzelf. Behalve dat heb ik een kop waaruit ik drink.”

Onze Profeet zei:

“Kom, sta op en breng deze dingen.”

De man stond op en kwam enige tijd later terug 
met zijn spullen. Onze Profeet hield zijn bezittingen 
omhoog en vroeg:

“Is er iemand die deze wil kopen?”

Een man antwoordde: “Ik wil deze kopen voor 
één dirham.”

Onze Profeet zei twee of drie keer: “Is er 
niemand die er meer voor biedt?”

Toen zei iemand: “Ik wil deze kopen voor twee 
dirham.” 

Onze Profeet verkocht het kleed en de kop aan 
die persoon voor twee dirhams en zei: 

“Koop met één dirham eten voor je kinderen 
en met de andere een touw; verdien je geld met het 
verzamelen en het verkopen van hout.”

De man handelde zoals de Profeet had gezegd 
en kwam vijftien dagen later terug. Hij zei dat hij tien 
dirhams had verdiend en daarmee wat eten en wat 
voedsel had gekocht.

Hierop zei de Profeet:

- “Is het beter om op deze manier te leven 
(door geld te verdienen met handenarbeid) of om 
in het aangezicht van Allah te staan op de Dag Des 
Oordeels met de stempel van een bedelaar?”(Abū 

Dāwūd, Zạkāt, 26)

Onze meester de Profeet hield er niet van als 
mensen bedelden en zei dan vaak: “Het is veel 

beter vor iemand van jullie om een touw te 
pakken en een bos hout te verzamelen en te 

verkopen, opdat Allah de Verhevene de eer van 
zijn dienaar kan redden van het vragen aan 

anderen, dan om te bedelen.”

(ạl-Buchārī, Zạkāt, 53)

HET IS BETER OM GELD TE VERDIENEN 
DOOR TE ARBEIDEN MET DE HANDEN DAN 

DOOR TE BEDELEN.  

“De hand die geeft is superieur aan de hand 
die neemt.”

(ạl-Buchārī, Zạkāt, 18)

Onze geliefde Profeet zegt:

I
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DE VRIJGEVIGHEID EN DE 
ONBAATZUCHTIGHEID VAN ONZE 

MEESTER DE PROFEET
ltruïsme, onbaatzuchtigheid, zorgen voor de 

behoeften van de mensen en hen beschermen was een van 
de belangrijkste eigenschappen van de Profeet. Wie dan 
ook in problemen verkeerde, was gewoon onze Profeet 

op te zoeken en hem zijn omstandigheden voor te 
leggen. Als reactie daarop trachtte de Profeet 

veelal de wensen van iedereen te 
vervullen en zou hij nooit mensen 

die hem iets vroegen met lege 
handen doen terugkeren. 
Nooit zei hij “Nee” of “Ik 
heb het niet”. Hij gaf, zelfs 
al kon hij niet meer dan een 
klein beetje geven. Wanneer 
hij niets had om te geven, 
was hij toch aardig voor de 

armen en probeerde hij 
hen te troosten.

O n z e 
meester de Profeet 
was de meest 

vrijgevige van 
alle 

mensen. Hij vergat nooit dat de ware eigenaar van bezit 
en rijkdom Allah is. Hij dacht meer aan de armen en de 
behoeftigen dan aan zichzelf en hij dacht aan het voeden 
van de hongerigen. Hij hielp degenen die hem vroegen 
hun dingen te lenen en soms schonk hij zijn eigen 
bezittingen weg.

Een van de vereisten om vrijgevig te zijn is om 
aan mensen giften te geven waarvan we houden en hen 
gelukkig te maken. Onze meester, de Boodschapper 
van Allah, beval het geven van geschenken aan met de 
opmerking: “Geef geschenken aan elkaar, opdat jullie 
elkaar zullen liefhebben.” Hij plezierde zijn vrienden 
met diverse geschenken. Hij accepteerde een gegeven 
geschenk en beantwoordde dat vervolgens met een beter 
geschenk. Soms gaf hij hetgeen de verkoper als geschenk 
iets terug dat hij zelf juist had gekocht. Op een keer had 
hij zich een kameel aangeschaft van Jabir ibn Abdullah, 
die in financiële problemen verkeerde, en hem het geld 
overhandigd. Vervolgens gaf hij dat geld toch weer aan 
Jabir terug, bij wijze van gift.

Onze geliefde Profeet nodigde moslims uit om 
vrijgevend te zijn en zorg te dragen voor de behoeftes 
van de mensen. Hij motiveerde dat door te zeggen 
dat deze handelingen Allah zouden behagen, met de 

volgende woorden:

A
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“Iemand die zorgt voor de behoeftes van iemand 
van mijn gemeenschap (de ummah) doet mij plezier. 
Wie mij plezier bezorgt, behaagt Allah. Allah op Zijn 
beurt, plaatst die persoon in het Paradijs over wie Hij 
tevreden is.” 

Hij gaf ons het goede nieuws dat mensen die 
geven het geluk in deze wereld en in het Hiernamaals 
verkrijgen en dat de gierige mensen ongelukkig zouden 
worden. Hij gaf aan dat vrijgevigheid een persoon 
dichter bij Allah, bij het Paradijs en bij de mensen brengt. 
Hij voegde daaraan toe:

“Een vrijgevig persoon is dicht bij Allah, dicht 
bij het Paradijs en dicht bij mensen. De gierigaards 
bevinden zich ver verwijderd van Allah, van het 
Paradijs, van mensen en dichtbij de Hel.”

Dit is een voorbeeld van de vrijgevigheid van 
onze geliefde Profeet, wiens hart was gevuld met 
liefde voor mensen met medeleven, met gevoel 

Op een dag schonk een van de islamitische 
dames als gift een gewaad aan de Profeet, dat ze 
eigenhandig had gebreid. Onze Profeet, die een 
dergelijk gewaad nodig had, nam het aan en begaf 
zich huiswaarts. Nadat hij het gedragen had, keerde 
hij terug naar de moskee. 

Eén van zijn metgezellen vond het gewaad zeer 
mooi en zei, aangemoedigd door de vrijgevigheid 
van de Profeet:

“O Boodschapper van Allah, wat is dit een 
prachtig gewaad! Zou je mij dat als een geschenk 
willen geven?

Zelfs hoewel hij niet in het bezit was van andere 
kledij, ontkende onze lieve Profeet de wens van zijn 
vriend niet, trok zijn gewaad uit en overhandigde dat 
hem onmiddellijk bij wijze van geschenk.

De vrienden van de metgezel die het gewaad 
aan de Profeet had gevraagd zeiden tegen hem: 

“Waarom vroeg je hem om dat gewaad? 
Eigenlijk had de Boodschapper van Allah (vrede zij 
met hem) het voor zichzelf nodig. Wist je niet dat hij 
nooit iemand iets weigert als deze ergens om vraagt?”

De metgezel antwoordde: “Ik heb niet om het 
gewaad gevraagd om het te dragen, ik heb het hem 
gevraagd om er mijn lijkwade van te maken.”

Toen de metgezel overleed, werd hij gewikkeld 
in het gewaad dat onze Profeet hem had gegeven.

(ạl-Buchārī, Ạdạb, 39; Janāiz, 29)

“Men mag niet meer dan twee soorten mensen 
benijden:In de eerste plaats de persoon die de 

rijkdom die Allah hem heeft geschonken uitgeeft 
op het rechte pad. En in de tweede plaats de 

persoon die op toelaatbare wijze oordeelt met de 
kennis die Allah hem heeft gegeven en deze aan 

anderen overbrengt.”
(ạl-Buchārī, Ilm, 15)

Onze geliefde Profeet zegt;
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Je hebt eveneens genade nodig, o mijn vriend,
Wees geen doorn in een rozenstruik, wees de dauw.
Wie je ook ziet met gebroken vleugels,
Wees zijn balsem zonder de wond te pijnigen!

Er zijn handen die geen droge zakdoek kunnen 
vasthouden,
Er zijn tongen die hun problemen niet kunnen uit-
spreken,
Er zijn vele dienaren die zowel arm als onmachtig zijn,
Word dan de vrijgevige die hen gelukkig maakt!

Wees gewetensvol en meelevend voor de wees,
Help degene die was achtergebleven op de heuvel om de 
vlakte te bereiken,
Voor het gezicht dat wordt verhit in de woestijnen van 
de leegte,
Wees een aangename bries vanuit jouw bestaan!

In een wereld als deze zijn er veel behoeftigen,
Sommigen van hen bezitten nauwelijks kleren of geld,
De een heeft geen been, de ander heeft geen arm,
Wees medelevend vanuit je hart, wees een vrijgevende 
zoon van Ādạm!

Wie dan ook het vergif van de gierigheid drinkt,
De “Ach” rivier van de behoeftigen verdrinkt hem,
Ga iedere hoek om van een dorp of een stad,
Wees brood voor de hongerigen en ZamZam voor de 
dorstigen!
 
Je moet vasthouden aan het doen van goede daden, 
mijn vriend,
Hoewel sommigen dat niet zullen begrijpen,
De Schepper is toereikend voor jou als vertrouweling,
De acht hemelen zijn gereedgemaakt, je moet vrijgevig 
zijn!

Zowel de armen als de rijken zijn hetzelfde in de ogen 
van Allah,
Benijd niet noch veracht, dit is het bevel van Allah,
Allah houdt van degenen die liefdadig zijn,
Ook jij SEYRI, wees verzekerd van deze liefde!

Muhammed Ali Eşmeli

ACHT HEMELEN ZIJN GEREED
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1. Aan wie van de volgende mensen mag de 
zạkāt niet worden gegeven?

a) Gestrande mensen
b) Arme mensen
c) Schuldenaren
d) Moeder en vader

2. Wat zijn de gemeenschappelijke 
karakteristieken van de vormen van 
aanbidding, zoals zakāt, sadaqa, offer 
en sadaqa ạl-fitr?

a) Altruïsme en solidariteit
b) Integriteit en rechtvaardigheid 
c) Hard werken en geluk
d) Geduld en overvloed

VRAGEN

 Degenen die een rijkdom bezitten ter hoogte 
van het nisāb-niveau 

 Wij geven één-veertigste deel van goud of zilver, 

 Iemand mag geen zakāt geven  

 Tijdens het geven van zạkāt dienen we niet te 
vergeten

 Zạkāt mag niet gegeven worden aan instituties 
zoals moskeeën, scholen, ziekenhuizen 

 De zakāt fungeert als een brug die 

 De verplichte donatie van een rijke moslim van 
een deel van zijn rijkdom 

 De hand die geeft

 Het nisāb-niveau van goud 

 Het minimum bedrag van de sadaqa ạl-fitr is

 voedsel dat mensen met een middelmatig 
inkomen eten en dat genoeg is voor twee maalt-
ijden, of het daarmee overeenkomstige bedrag. 

 aan begunstigden, die door onze religie zijn 
bepaald, heet de zakāt. 

 is beter dan de hand die neemt.

 met andere woorden 2,5% ervan weg als zakāt. 

 is 80,18 gram.

 of om wegen, openbare waterfonteinen en brug-
gen te bouwen. 

 mogelijkheden brengt van de rijken naar de ar-
men. 

 worden volgens onze religie als rijke mensen 
beschouwd.

dat we aan het aanbidden zijn. 

 aan zijn kleinkinderen.

Laten We Onze Kennis Testen

Laten We Onze Kennis Testen

Gelieve de zinnen die bij elkaar horen verbinden.
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3.  Welke van de volgende punten behoren 
niet tot de basisbehoeften?

a) Huis
b) Auto
c) Handelswaar
d) Gereedschappen voor kunst en werk

4. Welke van de volgende uitspraken is 
onjuist?

a) Zạkāt reinigt de mens van extreme liefde 
voor geld en van gierigheid.
b) Zạkāt zorgt ervoor dat eigendommen 
gereinigd worden en vermeerderen.
c) Zạkāt vermeerdert de liefde tussen 
mensen.
d) Zạkāt maakt de rijke rijker en de arme 
armer.

5. Wat is het nisāb-niveau, het minimum 
waarbij de zạkāt verplicht wordt, voor 
schapen en geiten? 

 a) 40  b) 30

 c) 20  d) 100

6. Wat is de wettelijke norm met betrekking 
tot het geven van sadaqa ạl-fitr?

 a) Fard  b) Wājib

 c) Soenna d) Mustahabb 

7.  Van welke van de onderstaande 
bezittingen kan geen zạkāt worden 
gegeven?

 a) Geld   b) Schapen

 c) Huiselijke producten d) Vee

8. Welke van de onderstaande uitspraken is 
niet juist met betrekking tot de zạkāt?

a) Zạkāt is verplicht voor de rijken.

b) Zạkāt wordt eenmaal per jaar gegeven.

c) Eén-veertigste deel van rijkdom wordt 
als zạkāt weggegeven.

d) Zieke mensen geven geen zạkāt.

(En een rechtmatig aandeel/reinigen/zaadkorrel/jouw hart/niet openlijk bedelt)

 “De echte arme is de persoon die niet genoeg voorzieningen voor zichzelf heeft, aan wie geen sadaqa wordt 
gegeven terwijl het bekend is dat hij deze nodig heeft, en die……………….………..”

 “………………………….. in hun bezittingen was voor de bedelaar en de onbemiddelde.”

 “Zij die hun bezittingen als bijdrage op Gods weg geven, lijken bijvoorbeeld op een ……………….. die 
zeven aren laat groeien met honderd korrels in elke aar. God geeft het dubbele aan wie Hij wil en God is 
Alomvattend en Alwetend.”

 “Als jij ……………..wil verzachten, voedt dan de armen, de zwakken en de wezen.”

 “Neem van hun bezittingen een aalmoes (de zạkāt) waarmee jij hen zult ……………. en zuiveren en bid 
voor hen…”

Vul de open gedeeltes in

Vul de open gedeeltes in met de woorden die tussen haakjes staan.



DE HADJ 
(De Bedevaart)

DE HEILIGE REIS

 Definitie van de Hadj
 Voordelen van de Hadj
 Wie komen in aanmerking voor de Hadj? 
 De plaatsen gerelateerd aan het Hadj-ritueel. 
 De plaatsen in Mekka en Medina om te be-

zoeken. 

 De verplichte handelingen van de Hadj.
 De plichten van het Hadj-ritueel 
 Hoe voeren we de Hadj uit?
 Umra (de kleine bedevaart).
 De Hadj van onze meester de Profeet (moge 

vrede over hem komen).
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llah de Verhevene had onze profeet Ibrāhīm 

(Abraham) bevolen om zijn vrouw Hājạr (Hagar) en 

zijn zoon Ismāīl (Ismaël) mee te nemen naar Mekka. 

Mekka was een plaats die op een karavaanroute tussen 

Jemen en Syrië lag. Niemand woonde in Mekka en er 

was geen water om te drinken. Het was een verlaten 

en onvruchtbare vallei. De profeet Ibrāhīm wilde 

meteen aan het bevel voldoen. Hij nam zijn vrouw 

Hājạr en zijn zoon, baby Ismāīl, mee en begon zijn 

reis. Na een lange tocht bereikten ze Mekka. Ze 

hadden alleen een waterbuidel en wat eten bij zich. 

Al snel wilde profeet Ibrāhīm weer terugkeren 

naar de Levant (het gebied direct ten oosten van de 

Middellandse Zee, Syrië en omstreken) en maakte hij 

aanstalten om aan zijn terugreis te beginnen. Hājạr 

rende hem achterna en vroeg:

- Oh Ibrāhīm! Waar ga je naartoe, en laat je ons 

achter in deze verlaten vallei? Aan wie geef je ons 

over? Ook al stelde zij deze vragen meerdere keren, 

de Profeet reageerde niet. Hājạr realiseerde dat er 

blijkbaar een andere reden moest zijn en vroeg toen:

- Oh! Heeft 

Allah je bevolen 

om ons hier 

achter te 

laten?

De Profeet keerde zich naar zijn vrouw toe en 
antwoordde:

- Ja! Allah de Verhevene heeft mij bevolen dit 
te doen.

Hierop antwoordde Hājạr:

- Dan moet je gaan. Allah de Verhevene is 
toereikend voor ons. Hij zal ons beschermen. Hij 
is de Beste der vrienden en de Beste der helpers. 
Hājạr keerde terug naar haar zoon. Het feit dat Hājạr 
haar hoop en vertrouwen volledig in Allah plaatste, 
bewijst dat zij een sterk geloof had. 

Nadat profeet Ibrāhīm een eind verwijderd was 
van hen, klom hij op een heuvel van waaruit hij de 
vallei van Mekka kon zien. Hij richtte zijn gezicht 
naar de Kaäba toe en hief zijn handen omhoog. Hij 
bad als volgt:

“Onze Heer, ik heb enkele van mijn 
nakomelingen in een vallei zonder gewas bij Jouw 
heilige huis laten wonen, onze Heer, om de salāt te 
verrichten. Maak dan dat de harten van sommige 
mensen toenadering tot hen krijgen en voorzie met 
vruchten in hun levensbehoeften; misschien zullen 
zij dank betuigen.” (Soera Ibrāhīm, 14:37)

Na een tijdje raakte het eten en het drinken 
van Hājạr op. Ze raakte uitgeput van de dorst. Ook 
haar moedermelk raakte op. De zon brandde met 
al haar warmte en zorgde voor nog meer dorst bij 
onze moeder Hājạr en haar zoon. Ismāīl, die geen 
moedermelk meer kon drinken, begon te huilen 

vanwege de dorst. Onze moeder Hajar dacht 
dat haar zoon zou sterven van de honger en 

dorst. Haar hart leed onder het verdriet 
van haar zoon en ze kon het niet meer 

verdragen. In grote nood begon ze heen 
en weer te lopen. Ze 

liet Ismāīl achter en 
rende naar de heuvel 
genaamd Safā. Ze 

ZẠMZẠM
A
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keek om zich heen, in de hoop iemand te zien die haar 
kon helpen. Maar er was niets of niemand om haar 
heen, zelfs geen druppel water.

 Omdat ze niemand kon zien bij de Safā-
heuvel, rende ze naar de Marwa-heuvel.

Wanhopig rende ze tussen beide heuvels, 
meerdere malen. Ze raakte uitgeput en kon geen hulp 
vinden. Ze keerde terug naar haar baby. 

Toen Hājạr haar baby zag, kon ze haar ogen niet 
geloven. Dichtbij de voeten van Ismāīl stroomde er 
water! Hājạr prees Allah de Verhevene onmiddellijk 
en was ontzettend dankbaar aan Hem. Ze zei in haar 
eigen taal: Zạm! Zạm! Stop! Stop! Ze probeerde het 
vloeiende water met haar handen in te dammen met 
stenen en zand. Ze dronk van het water en Ismāīl 
dronk van zijn moeders melk. Het gebed van profeet 
Ibrāhīm was geaccepteerd en de moeite, die Hājạr had 
gedaan om water te vinden en om zo haar zoon Ismāīl 
te redden, had Allah de Verhevene tevreden gesteld.  

Op een dag keerde een karavaan, die behoorde 
tot de stam van Jurhum, terug uit de Levant. Ze 
passeerden de plaats waar Hājạr en haar zoon Ismāīl 
leefden. In de verte zagen zij vogels vliegen in de 
buurt van de Zạmzạm-bron. Dit verraste hen, omdat 
ze wisten dat er geen water was in de vallei van Mekka 
en vogels alleen leven in delen van het woestijn waar 
water is. Ze stuurden er iemand op af om dit verder 
uit te zoeken. Toen zij hoorden over het Zạmzạm-
water, begaven ze zich meteen naar de plaats waar 
Hājạr en Ismāīl zich bevonden. Hājạr vertelde hun 
wie zij waren en wat ze allemaal hadden meegemaakt. 
De mensen van de karavaan wisten meteen dat 
Ismāīl een speciaal en heilig kind was. Zij vroegen 
om toestemming om zich te vestigen in die regio. 
Hājạr stemde toe, iedereen mocht van het Zạmzạm-
water drinken, op voorwaarde dat de rechten van het 
Zạmzạm-water bij haar en haar zoon bleven. 

De stam van Jurhum vestigde een klein dorpje 
rondom Zạmzạm. Kort daarna werd de verlaten en 
onvruchtbare vallei van Mekka een halteplaats voor 
karavaans, en vervolgens groeide deze plaats uit tot 
de grote stad Mekka. 

Het gebed van de profeet Ibrāhīm werd 
geaccepteerd en de inspanning van Hājạr stelde 
Allah de Verhevene tevreden. Daarom werden zij, en 
degenen die hen waren gevolgd, begenadigd met het 
gezegende Zạmzạm-water.

“ Zạmzạm-water levert voordeel op 
overeenkomstig de reden waarom mensen 

het drinken: Als je het drinkt in de hoop om 
te genezen, geeft Allah je genezing. Als je het 

drinkt om je honger te stillen, zal Allah je 
voeden. Als je het drinkt om je dorst te lessen, 
zal Allah je dorst lessen. Zạmzạm is een bron 
geopend door de engel Jibrīl (Gabriël), waar 

Ismāīl water uit heeft gedronken.
 (ạl-Dāraqutnī, III, 354)

Onze geliefde Profeet heeft gezegd:

قًا  رِزْ ا نَافِعًا وَ لْمً أَلُكَ عِ مĶ إِنðĹ أَسْ ُëĶالل

اءٍ لĹ دَ فَاءً مِنْ كُ شِ عًا وَ اسِ .وَ
“O Allah! Ik vraag U om waardevolle kennis, 
ruime gunsten en genezing van alle ziektes.”

De smeekbede die gereciteerd wordt bij het 
drinken van Zạmzạm:

(ạl-Dāraqutnī, III, 354)
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De Hadj betekent het bezoeken van de Kāba 
en haar heilige plekken en vindt plaats in de periode tus-
sen de 8ste tot de 12de dag van de maand Zul-Hijja, de 
laatste maand van het maandjaar.

WAT IS DE HADJ?

(Soera ạl-Baqara, 2:196)

“En volbreng de hadj (bedevaart) en de umrah 
(kleine bedevaart), ter wille van Allah”

Allah de Verhevene zegt:

Iemand vroeg aan onze meester de Profeet 
(moge Gods vrede over hem komen)

- “Wat is de meest superieure daad?” 

De Profeet antwoordde:

- “Geloof in Allah en Zijn Boodschapper.”

Er werd gevraagd: “En daarna?”

- “Jihād in naam van Allah.”

Opnieuw werd er gevraagd: “En daarna?”

- “Een hadj die Allah de Verhevene behaagt 
en tevreden stelt.”
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DE VOORDELEN VAN DE HADJ

De Hadj

 Zorgt ervoor dat we onze uitspraak en 
gedragingen onder controle houden.

 Versterkt onze gevoelens van broederschap 
en verhoogt onze bewustzijn dat wij een ge-
meenschap (een umma) vormen. 

 Zuivert ons van zonden. 

 Verandert ons leven.
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Tijdens de Hadj dagen komen we samen met mil-
joenen moslims uit de gehele wereld, van wie de 
kleuren, de talen, de kledij en de cultuur allemaal 
verschillend zijn. We begrijpen dan beter dat we 
niet de enige moslims zijn in de wereld, dat er een 
hele umma bestaat. We zien dat er broeders en 
zusters zijn in Islam, die net als ons in Allah de 
Verhevene geloven en proberen om hun leven 
volgens de Islam in te delen. Met sommigen zul-
len we ook spreken en ideeën uitwisselen. We de-
len onze dadels en ons Zamzam-water. Ook de-
len we ons geluk en ons leed met hen. We bidden, 
we lopen rondom de Kaäba en we bezoeken de 
berg Arafāt als één gemeenschap. Samen werpen 
wij stenen naar de Jamarāt (drie stenen muren in 
Mina) en stenigen op een symbolische wijze onze 
innerlijke duivel. Deze verbondenheid versterkt 
onze gevoelens van broederschap en de bewust-
wording dat wij met z’n allen één gemeenschap 
vormen. 

“Voorzeker, de gelovigen zijn broeders.”
(Soera ạl-Hujurāt, 49: 10)

Hadj is een geweldige mogelijkheid om onze 
slechte gewoontes achter ons te laten en om 
onze morele waarden te verbeteren. Dit komt 
omdat er tijdens de Hadj een bestraffing 
bestaat voor zelfs het afbreken van een plant, 
het dragen van genaaide kledij, het opdoen 
van parfum en voor vechten. Dit betekent 
dat, wanneer wij de Hadj uitvoeren, wij veel 
meer voorzichtigheid moeten hebben dan ge-
woonlijk. Dit leidt er toe dat we beter leren 
om onze gedragingen en onze uitspraak te 
beheersen. 

“Een persoon die de Hadj verricht zonder dat 
hij slechte woorden uit of zondes pleegt, keert 
terug naar huis zonder zondes, als op de dag 

dat hij geboren werd uit zijn moeder.”

(ạl-Buchārī, Hadj, 4)

Onze geliefde Profeet heeft gezegd:

Allah de Verhevene zegt:
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Het uivoeren van het Hadj-ritueel neemt minstens 
drie dagen in beslag. De Hadj helpt ons om ons 
spirituele bewustzijn te verbeteren. Tijdens de 
Hadj is alles wat we doen gericht op het aanbidden 
van Allah de Verhevene. De rondgang om de 
Kaäba, de smeekbedes, de recitatie van de Koran 
en het continu gedenken van Allah de Verhevene 
brengen ons in een sfeer van aanbidding. Een 
dergelijke intense aanbidding verandert ons hele 
leven omdat onze ideeën, gevoelens en gedachtes 
worden verrijkt en versterkt. De Hadj omringt ons 
en geeft ons een speciale training. In dit opzicht is 
de Hadj net een kamp van training en aanbidding. 
De mooie veranderingen die we zien bij mensen 
die teruggekeerd zijn van de Hadj vormen daar 
een duidelijke illustratie van.

“De beloning van een mabroer Hadj (Hadj 
uitgevoerd volgens de voorschriften, zonder 

zondes of opstandigheid, met oprechte en zuivere 
gevoelens) is niets minder dan het Paradijs.”

(ạl-Buchārī, Umra, 1)

Onze geliefde Profeet heeft gezegd:

Tijdens de Hadj zijn er vele soorten aanbidding, 
zoals rond de Kaäba lopen (de tawāf), de sa’y 
(heen en weer lopen tussen de Safā- en de 
Marwaheuvel), de waqfạ (verblijf bij de berg 
Arafāt) en het werpen van stenen naar de 
Jamarāt. Deze soorten van aanbidding leveren 
ons Goddelijke beloningen op en zuiveren ons 
ook van het vuil van onze zondes.

Het accepteren van Islam, migratie (omwille 
van Allah) en het uitvoeren van de Hadj, 
wissen alle zondes uit het verleden uit.”

(Muslim, Īmān, 192)

Onze geliefde Profeet heeft gezegd:
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ijn vader haalde wat water uit de put naar 
boven en waste zijn handen en gezicht. Hij droogde 
zichzelf af met een grote zakdoek die hij uit zijn zak te 
voorschijn haalde. Hij legde zijn jas op zijn schouders 
en bracht zijn haar in model met zijn vingers. Terwijl hij 
naar binnen liep zei hij:

“Wat goed, je hebt dus een hoog cijfer gehaald 
voor Islamles op school? Ik antwoordde: “Ja, maar niet 
zomaar een hoog cijfer, ik heb het hoogste cijfer van de 
hele klas.“ 

“Maar dan verdien je iets speciaals, je krijgt van 
mij een zak snoep” antwoordde vader.

Vader trok een grote zak vol geroosterde kikker-
erwten snoep uit zijn zak en bood mij deze aan. De 
snoepjes in de puntzak waren kleurrijk. Rood, geel, wit, 
groen … Echter, de smaak van de snoepjes was het-
zelfde, ongeacht de kleur ervan.

Dit herinnerde mij aan het verhaal dat meester 
Muzaffar op school had verteld. De meester had een 
potlooddoos gepakt vol met verschillende kleuren pot-
loden. Terwijl hij de potlooddoos in het midden van de 
tafel plaatste vertelde hij:

“Stel je eens voor dat dit de Kaäba is”. Terwijl hij 
dit zei, pakte hij een aantal snoepjes met verschillende 
kleuren en plaatste deze rondom de Kaäba. Hij vertelde 
dat elk snoepje een moslim voorstelde die bezig was de 

Kaäba te omcirkelen. De snoepjes hadden allemaal ver-
schillende kleuren.

 “Stel je eens voor dat de witte uit Turkije komt, 
de bruine uit Afrika, de roze is een Indiaan, de gele een 
Chinees en de rode komt uit Australië. Hoewel ze al-
lemaal van kleur verschillen, delen ze allemaal dezelfde 
religie, ze zijn allemaal moslim. Sterker nog, dit is ook 
precies de reden dat ze bij elkaar komen bij de Kaäba. 
Hiermee laten ze aan de hele wereld zien, dat moslims 
voor elkaar net als broeders en zusters zijn. Dit omdat 
het boek van Allah, de Koran, ons vertelt dat moslims 
broeders van elkaar zijn.”

 Een kind uit de klas vroeg toen: 

“Betekenen de kleuren dan niets mijn leraar?”.

De leraar glimlachte en pakte de snoepjes van tafel. 
Hij zei: “Proef maar”. Het kind pakte de snoepjes en at 
ze één voor één. “Zijn er soms zure snoepjes?” vroeg de 
leraar. Het kind schudde zijn hoofd. Dus dat betekent 
dat de kleuren helemaal niets betekenen en geen inv-
loed hebben op de smaak van binnen. Zolang de snoep-
jes als snoepjes smaken, kunnen ze elke kleur hebben. 
Zo zijn mensen ook. Zolang iemand een moslim is, 
maakt het niet uit wat voor kleur hij heeft of waar hij 
vandaan komt. Ze zijn allemaal broeders van elkaar. 

 (M. Yaşar Kandemir)

GEROOSTERDE KIKKERERWTEN SNOEP
M



199

Ik Leer Mijn Religieuze Rituelen

Voor wie is de Hadj verplicht?  

Allah de Verhevene zegt:

“Het is voor de mensen een plicht jegens God 
om op bedevaart naar het huis te gaan; voor 

wie in staat is daarheen op weg te gaan.”
(Soera Āl-Imrān, 3:97)

mentaal gezond is,

de leeftijd van de puberteit heeft 
bereikt, 

de vrijheid heeft om te reizen,

geen ziekte heeft die hem verhindert 
om te reizen,

genoeg vermogen heeft om de 
bedevaart en de kosten van zijn 
achtergebleven gezin te bekostigen,

en zich veilig op weg kan begeven.

voor een moslim 
die:

minstens één 
keer in het 

leven de Hadj 
te verrichten

Het is verplicht om 
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De wegen naar de Kaäba zijn talrijk,De wegen naar de Kaäba zijn talrijk,
Talrijk zijn de scheuren in mijn hart,Talrijk zijn de scheuren in mijn hart,
Wat wij de wereld noemen is een plaats van schaduw.Wat wij de wereld noemen is een plaats van schaduw.

Mijn lieve Kaäba, kon ik je maar bereiken,Mijn lieve Kaäba, kon ik je maar bereiken,
Kon ik je maar zien,Kon ik je maar zien,

Laat mijn vrienden en mijn familie mij de reisbenodigheden meegeven,Laat mijn vrienden en mijn familie mij de reisbenodigheden meegeven,
Laat mijn buren hun rechten op mij vergeven,Laat mijn buren hun rechten op mij vergeven,
Het maakt mij niet uit of het ver is of dichtbij.Het maakt mij niet uit of het ver is of dichtbij.

Mijn lieve Kaäba, kon ik je maar bereikenMijn lieve Kaäba, kon ik je maar bereiken
Kon ik je maar zien…Kon ik je maar zien…

WEGEN NAAR DE KAÄBAWEGEN NAAR DE KAÄBA
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e Kaäba is het eerste heiligdom op aarde dat 
gebouwd is om Allah de Verhevene te aanbidden. Dit 
bouwwerk, dat door de profeet Ādạm werd gebouwd, 
werd na verloop van tijd verwoest door overstromingen. 
De muren waren afgebroken en de fundering was 
verloren. 

Het bouwwerk, dat verloren was gegaan, werd door 
de profeet Ibrāhīm samen met de profeet Ismāīl opnieuw 
opgebouwd. Het verhaal gaat als volgt:

De Profeet Ibrāhīm liet zijn vrouw en zoon achter 
in Mekka. Hij keerde regelmatig terug om hen te 
bezoeken. Op een dag, toen hij op bezoek was in Mekka, 
beval Allah de Verhevene hem om de Kaäba opnieuw te 
bouwen. Na dit bevel begonnen Ibrāhīm en zijn zoon 
Ismāīl onmiddellijk met het herbouwen van de Kaäba. Ze 

vonden de fundering van het bouwwerk van de profeet 
Ādạm en bouwden de muren op deze fundering weer 
op. Terwijl Ismāīl stenen van de heuvels haalde, bouwde 
profeet Ibrāhīm de Kaäba. Terwijl hij dit deed, bedankte 
hij Allah de Verhevene voor de eer en de mogelijkheid 
van het uitvoeren van deze prachtige taak. Hij bad:

 “Onze Heer, aanvaard het van ons. Jij bent de 
Alhorende, de Alwetende. Onze Heer, en maak dat 
wij ons beiden aan Jou overgeven en maak van ons 
nageslacht een gemeenschap die zich aan Jou overgeeft 
en toon ons onze riten en wend Je genadig tot ons. Jij 
bent de Genadegever, de Barmhartige. Onze Heer, 
en zend tot hen een gezant uit hun midden die hun 
Jouw tekenen voordraagt, hun het boek en de wijsheid 
onderwijst en hen loutert. Jij bent de Almachtige, de 
Alwijze.”  (Soera ạl-Baqara, vers 127-129)

KAÄBA

Het middelpunt van de wereld is de Kaäba.
Het middelpunt van de mens is het hart.

Zowel de Kaäba als het hart behoren aan Allah de Verhevene.

Net zoals we letten op de reinheid van de Kaäba, moeten we ook aandacht 
besteden aan de reinheid van ons hart. We moeten onze harten reinigen 

van alle slechte gevoelens en gedachten, net zoals de profeet Ibrāhīm en de 
profeet Ismāīl op bevel van Allah de Verhevene de Kaäba schoon hielden.

D



202

Mijn Prachtige Religıe -1

Na een tijdje waren de muren gebouwd en was het 
bouwen van de Kaäba voltooid. De engel Jibrīl (vrede 
zij met hem) kwam naar hen toe en leerde de profeet 
Ibrāhīm en zijn zoon Ismāïl hoe ze de Kaäba moesten 
omcirkelen en onderrichtte hen daarnaast over andere 
rituelen van de Hadj. Hij gaf hen ook het volgende bevel 
van Allah de Verhevene door:

“Vereenzelvig niets met Mij, en houd Mijn Huis 
rein voor degenen die de rondgang verrichten en 
degenen die opstaan (voor gebed) en neerbuigen en 
zich ter aarde werpen.”  (Soera ạl-Hadj, 22:26)  Verwijderd 
van alle onreinheden was de Kaäba inmiddels een plek 
geworden waar de aanbidding van Allah de Verhevene 
plaats kon vinden. Allah de Verhevene beval de profeet 
Ibrāhīm om mensen voor de Hadj als volgt uit te nodigen:    

“En verkondig de bedevaart aan de mensen. Zij 
zullen te voet of op magere kamelen van verre tot jou 
komen.” (Soera ạl-Hadj, 22:27) 

Na het horen van deze opdracht verklaarde profeet 
Ibrāhīm dat het uitvoeren van de Hadj een verplichte 
taak is voor de mensen. Vanaf die dag komen mensen 
in massa’s om de verplichte Hadj uit te voeren. Tot op de 
Dag des Oordeels zullen moslims aan deze verplichting 
proberen te voldoen en naar Mekka komen.

Net zoals wij de Kaäba nooit zullen vernielen, 
moeten we ook de harten van anderen nooit 

breken.

“Hou je hart open, knijp het niet dicht!

Loop niet weg van de goedkeuring van Allah!

Het hart behoort aan Allah, doe je hart geen pijn!

Als je kunt, breng het weer tot leven.”



203

Ik Leer Mijn Religieuze Rituelen

DE LOCATIES GERELATEERD 
AAN DE HADJ AANBIDDING

“Een gebed dat in de Mạsjid ạl-Harām wordt 
verricht is 100.000 keer meer verdienstelijk dan 

een gebed in een andere moskee.”
(Ibn Mājạ, Soenạn, I, 450)

Onze geliefde Profeet heeft gezegd:

(Soera Āl-Imrān, 3:96)

“Het eerste huis dat voor de mensen werd 
neergezet is dat in Bekka [dwz. Mekka]; 
gezegend is het en een leidraad voor de 

wereldbewoners.”

Allah de Verhevene heeft gezegd:

Ons geloof is één, ons Boek is één, ons Profeet 
is één, en onze Qibla (richting om te bidden) 
is de Kaäba. Wij vormen één gemeenschap.Mạsjid ạl-Harām: De grote moskee rondom de 

Kaäba. Deze moskee wordt ook “Ạl-Haram ạl-Shạrīf ” 
genoemd. 

Hadj is een aanbidding waarbij veel locaties 
en symbolen betrokken zijn. Om de Hadj goed te 
begrijpen en correct uit te voeren, moet men de 
taken van de Hadj goed kennen.

Kaäba:  Het eerste gebouw op aarde dat gebouwd 
is om God te aanbidden. De Kaäba wordt ook wel 
“baytullah” genoemd, ofwel het (voornaamste) huis 
waarin Allah wordt aanbeden.  
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“(De essentie van) de Hadj is Arafāt.”

(ạl-Tirmizī, Hadj 57)

Onze geliefde profeet heeft gezegd:

(soera ạl-Baqara, 2:125)

En toen Wij het huis maakten tot een plaats 
van samenkomst voor de mensen en een 

vrijplaats . En beschouw de standplaats van 
Ibrāhīm als een gebedsplaats.

Allah de Verhevene heeft gezegd:

Het begroeten van de Hajạr ạl-Ạswạd is 
bedoeld om ons ons te doen herinneren aan 

onze gelofte van dienaarschap aan onze 
Schepper.

De profeet Ibrāhīm is voor ons een goed 
voorbeeld: in zijn onderwerping, in zijn 

oprechtheid, in zijn goede manieren en in 
zijn strijd voor het geloof in één God.

De Hajạr ạl-Ạswạd:  Dit betekent “de zwarte steen”. 
Deze steen werd door profeet Ibrāhīm  geplaatst aan de 
zuidoostelijke zijde van de Kaäba. Degene die de Kaäba 
omcirkelt, begint bij de hoek van de hajar ạl-aswad en be-
groet deze bij elke omcirkeling die wordt gemaakt.

Arafāt:  Een grote vlakte waar de moslims een tijdje 
verblijven (de waqhfạ) en samen tot Allah bidden. De heuvel 
in het midden van de vlakte van Arafāt heet Jạbạl ạl-Rahmạ 
(De Heuvel van Barmhartigheid). Onze vader, de profeet 
Ādạm, en onze moeder Hawwā hebben elkaar deze heuvel 
teruggevonden en vroegen daar om vergeving van Allah de 
Verhevene.

Maqām Ibrāhīm (de standplaats van Ibrāhīm):  Dit is de 
locatie van de steen die door de profeet Ibrāhīm als ladder werd 
gebruikt tijdens het bouwen van de Kaäba. Een andere mening 
is dat hij de steen heeft gebruikt om mensen op te roepen voor 
het verrichten van de Hadj. Het uitvoeren van het rituele gebed 
op deze plek is erg deugdzaam. 
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 (soera ạl-Baqara, 2:198)

“Wanneer jullie je van Arafāt wegspoeden, 
gedenkt God dan bij het heilige baken…”

Allah de Verhevene zegt:

Muzdalifa:  de plaats tussen Arafāt en Minā, waar 
mensen een nacht verblijven en stenen verzamelen om 
op de dag van Ied (feest) naar de Jamarāt (de stenen 
muren in Minā) te gooien. 

(soera ạl-Baqara, 2:158)

“Voorzeker, de Safā en de Marwa behoren tot 
Gods gewijde symbolen. Als iemand dus een 

bedevaart maakt naar het huis, of er een bezoek 
aan brengt, dan is het voor hem geen overtreding 

als hij om beide de omgang verricht. En als 
iemand uit zichzelf iets goeds doet, dan is God 

Waarderend, Alwetend.”

Allah de Verhevene zegt:

Safā en Marwa: twee kleine heuvels, 200 meter 
ten zuidoosten van de Kaäba. Deze heuvels bevinden 
zich in de Mạsjid ạl-Harām en de afstand tussen beide 
bedraagt ongeveer 350 meter.  

“Elke steen die we gooien staat symbool voor de 
continue strijd die we gedurende ons hele leven 

met Satan leveren”

Minā: de plaats waar mensen dieren 
opofferen en als het ware de duivel stenigen. Het 
is tevens de lokatie waar profeet Ibrāhīm van God 
een ram heeft gekregen om hem op te offeren, in 
plaats van zijn zoon.  
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Breng onze groeten over
Aan alle wegen die jullie passeren.
Breng onze groeten over 
Aan degenen die spreken over Allah..

Breng onze groeten over
Aan de gezegende Hijāz woestijn,
Aan de Profeet, de Roos van Allah die niet vervaagt,
Aan die vloed van gelovigen.

Degenen die gelovigen in hun vriendenkring opnemen,
Trappen niet in de val van ongeloof,
Breng onze groeten over
Aan de Gezegende Berg van Licht..

Breng onze groeten over
Aan de neerdalende leiding van Allah,
Aan Safa en Marwa,
Aan Muhammed Mustafa..

Bid en smeek tot de Heer,
En vergeet ons niet in jullie gebeden,
Breng onze groeten over
Aan de respectabele Kaäba.

Een ieder die zich tot Allah wendt,
Staat in de ochtend op met een verlicht gelaat,
Breng onze groeten over
Aan de familie van de Profeet.

Degenen die zich in ihrām kleden,
Zonder het onreine aan te raken,
Breng onze groeten over
Aan de nobele metgezellen..

Mekka en Medina zijn, 
Twee ongeëvenaarde schatten,
Breng onze groeten over
Aan de vier rechtgeleide kaliefen..

Aan de onbedekte hoofden in de zon,
Aan de zwarte steen die wordt gekust,
Aan de tranen die over de wangen biggelen,
Breng onze groeten over

Aan de moslim die Tạkbīr roept,
Aan alle opofferingen,
Aan alle gelovigen,
Breng onze groeten over.

Het is zo wel genoeg Jamal,
Teveel woorden hebben geen nut, 
Aan elk van alle pelgrims
Breng onze groeten over.

Cemal Oğuz ÖCAL

AAN ALLE WEGEN DIE JULLIE 
PASSEREN
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A. PLAATSEN OM IN MEKKA TE 
BEZOEKEN

De grot van Hirā: een grot in de Berg van 
Licht, dichtbij Mekka. De eerste openbaring 
van de Koran aan onze Profeet vond in deze 
grot plaats. De eerste openbaring begint met 
het bevel: “Lees!”

De grot van Sạwr:  toen onze Profeet van 
Mekka naar Medina migreerde, hield hij zich 
samen met zijn metgezel Ạbū Bạkr een tijdje 
in deze grot verborgen. 

De Mekkaanse heidenen waren op zoek 
naar onze Profeet en Ạbū Bạkr, zij dachten dat 
deze zich in de grot van Sawr hadden verstopt. 
Toen ze zagen dat een spin een groot spinnen-
web had gemaakt bij de ingang en dat een duif 
zijn nest had gemaakt, keerden ze weer terug. 
Ze concludeerden dat de spin en de duif dit 
niet zouden doen als er zich mensen in de grot 
bevonden.

B. PLAATSEN OM IN DE VERLICHTE STAD 
VAN MEDINA TE BEZOEKEN

Medina is de heilige stad waarnaar onze 
Profeet verhuisde en er de rest van zijn leven in 
heeft doorbracht. Omdat deze stad geëerd is met 
de komst van onze geliefde Profeet, wordt zij ook 
wel ạl-Medina ạl-Munạwwạra genoemd, hetgeen 
de verlichte stad betekent.Toen de Mekkanen 
plannen maakten om onze geliefde Profeet te ver-
moorden, openden de mensen van Medina hun 
harten en deuren voor de Profeet. Ze zongen met 
veel plezier het liedje “Talạạl-bạdru ālạyna / de 

Maan is over ons opgekomen”. Zij zagen het als 

een grote eer om de moslims uit Mekka en onze 

geliefde Profeet te helpen. Om deze reden wordt 

Medina “het land van migratie” genoemd; de ee-

rvolle mensen die onze Profeet hielpen worden 

de “Ạnsār” (helpers) genoemd.

PLAATSEN DIE MEN ZOU KUNNEN BEZOEKEN 
IN MEKKA EN MEDINA

“Wij mij komt bezoeken met geen andere 
gedachten in zijn hart behalve het bezoeken 

van mij, zal mijn bemiddeling ontvangen op de 
Dag des Oordeels”

(ạl-Tabạrānī, Ạwsat. V/275, 452)

Onze geliefde Profeet heeft gezegd:
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De Mạsjid ạl-Nạbạwī:  dit is eerste moskee 
die onze geliefde Profeet bouwde na zijn komst 
in Medina ạl-Munạwwạra. Hij heeft persoonlijk 
hard gewerkt tijdens het bouwen van deze moskee, 
door bijvoorbeeld op zijn gezegende schouder 
zware bakstenen te dragen. 

Onze Profeet heeft in de Mạsjid ạl-Nạbạwī 
het gebed voor tien jaren geleid. Daarbij hebben 
de nobele metgezellen mogen genieten van een 
intensieve training van de Profeet, waarbij ze 
heel veel kennis hebben opgedaan. De nobele 
metgezellen worden ook wel gezien als sterren 
die het licht van het juiste pad laten zien aan de 
mensheid, tot aan de Dag des Oordeels. 

De Rawda ạl-Mutahhạra:  dit is de plaats 
waar onze geliefde Profeet is begraven. Het ligt 
onder de groene koepel in de Mạsjid ạl-Nạbạwī.
Naast het graf van onze Profeet, bevinden zich 
daar ook de graven van Omar en Ạbū Bạkr, moge 
Allah met hen tevreden zijn. 

Wanneer we het graf van onze geliefde Profeet 
bezoeken, moeten we ons gedragen op dezelfde 
manier als wanneer we hem zouden in levende 
lijve zouden bezoeken. We openen de deur van de 
Mạsjid ạl-Nạbạwī voorzichtig en met respect. We 
naderen de Rawda ạl-Mutahhạra door het geven van sạlām en zegeningen, waarmee we onze Profeet 
ook begroeten. We beëindigen ons bezoek met het begroeten van Omar en Ạbū Bạkr. 

“Behalve een gebed bij de Kaäba, is een gebed 
dat uitgevoerd wordt in deze moskee beter dan 

duizend gebeden in andere moskeeën.”

(Muslim, Hadj, 94)

Onze geliefde Profeet heeft gezegd:

(ạl-Bạyhaqī, Shuab ạl-Īmān, VI, 48)

“Degene die mij na mijn dood bezoekt, is als 
degene die mij tijdens mijn leven bezoekt.”

 Onze geliefde Profeet heeft gezegd:

 Tijdens de reis naar Medina reciteren we vele 
zegeningen voor de Profeet. Wanneer we de groene 
koepel van de Moskee van de Profeet zien, wordt 
deze recitatie nog intensiever. We voelen binnenin 
het verlangen naar de Profeet. We lopen door de 

straten heen, denkende aan de behulpzaamheid van 
de Ạnsār. Ook bezoeken we de plaatsen waar de 
Profeet en zijn metgezellen woonden. 
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Jạnnạt ạl-Baqī’:  dit is de begraafplaats ten oosten van 
de Mạsjid ạl-Nạbạwī. Hier liggen de graven van duizenden 
metgezellen van de Profeet. Zij waren gezegend met het 
zien van onze Profeet, met het bijwonen van zijn toespraken 
en met het zich inspannen voor de Islam. Er liggen tevens 
prominente personen uit de geschiedenis van de Islam, 
waaronder afstammelingen van de Profeet, zijn echtgenoten 
en zijn dochters. De Profeet kwam hier vaak om te bidden 
voor de moslims die daar liggen begraven.

Andere plaatsen in Medina die kunnen worden bezocht: 

De Qiblạtạyn Mạsjid (de Moskee van de Twee 
Gebedsrichtingen): de richting van het gebed werd 
hier veranderd, van Mạsjid ạl-Aqsa, naar de Kaäba.

De Qubā’ Moskee ,die onze Profeet tijdens 
zijn migratie van Mekka naar Medina onderweg 

heeft gebouwd.

De begraafplaats van de shuhạdā (de marte-
laren) die in de slag van Uhud zijn gevallen.

Zeven Mạsjids: deze werden 
gebouwd bij het hoofdkwartier 
waar zich de Slag van de Loop-

graven heeft voltrokken. De 
‘groepen’ hebben hier regelmatig 

gebeden.
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De Plichten tijdens de Hadj Aanbidding

Er zijn een paar basis handelingen die verplicht zijn 

om uit te voeren tijdens de hadj. Dit zijn de ihrām, de 

tawāf, de sa’y, de waqfạ, het stenigen van de Jamarāt, het 

offeren, het kaalscheren of het knippen van het haar. Elk 

van deze wordt hieronder uitgelegd:

1. De Ihrām

De ihrām is een heilige staat waarin de moslim 

moet verkeren om de hadj of de umrah te kunnen 

uitvoeren. Ihrām houdt in dat de pelgrim afstand moet 

doen van bepaalde zaken die hij gewoonlijk wel zou 

mogen doen, zoals het dragen van genaaide kleding. Bij 

het binnentreden van de ihrām moeten mannen hun 

lichaam bedekken met twee doeken. Deze doeken zijn 

niet genaaid en worden de “ihram kledij” genoemd. Voor 

de ihrām van vrouwen zijn er geen specifieke regels. Voor 

vrouwen geldt elke geheel bedekkende kleding als ihrām.

Er zijn grenzen rondom Mekka die “Mīqāt” 

worden genoemd. Degenen die voor de hadj komen, 

zullen, voordat ze de grenzen overgaan, eerst hun ihrām-

kledij moeten aandoen en de intentie moeten maken 

voor de ihrām.

 De mīqāt grenzen zijn getoond door onze 

Profeet en hebben de volgende namen: Zul Hulạyfạ, 

Juhfạh, Zātu ‘lrk, Qarnul Mạnāzil en Yạlạmlạm. Moslims 

die komen met de intentie om de hadj of de umrah te 

verrichten, dienen deze grenzen over te steken in een 

staat van ihrām. 

DE VERPLICHTE ONDERDELEN VAN DE HADJ

Net zoals Allah de Verhevene de grenzen van de 
mīqāts heeft bepaald (waar de regels van de staat 
van ihrām ingaan), heeft Hij ook de grenzen van 
hạlāl (toegestaan) en harām (verboden) bepaald. 

Net zoals we goed letten op de grenzen van de 
mīqāts, horen wij ons te houden aan de grenzen 
van hạlāl en harām. We horen tevreden te zijn 
met datgene wat hạlāl is en ons verre te houden 

van alles wat harām is.

Nadat we de intentie hebben gemaakt en in 
Ihram zijn getreden, moeten we voorzichtig 

zijn om ons te waken voor de verboden die de 
staat van Ihram doen breken.Het dragen van 

de ihrām-kledij doet ons denken aan het dragen 
van ons doodskleed, dat we allemaal eens zullen 
dragen. We moeten ons realiseren dat we te allen 
tijde klaar moeten zijn om te sterven. We dragen 
allemaal dezelfde ihrām-kledij, want in de ogen 

van Allah zijn we allemaal hetzelfde. 

 zich te kleden in de ihrām-kleding (naadloze kleding, meestal wit)
 voor een tijdje te verblijven in Arafāt (de waqfạ)
 de Kaäba te omcirkelen (de tawāf) 

Tijdens de hadj is het 
verplicht om 
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knippen van de nagels


opdoen van parfum


dragen van genaaide 
kledij


scheren


snijden of plukken van 
planten rondom Mekka, of 

jagen op dieren


Als iemand één van deze handelingen toch 
doet terwijl hij in een staat van ihrām verkeert, moet hij, 
afhankelijk van de handeling die hij heeft gedaan, voor 
straf sadaqa geven aan de armen of een dier offeren.

De planeten draaien rondom de zon, de 
elektronen draaien om hun kern en de engelen 
omcirkelen de Troon en houden zich allemaal 

aan het bevel van Allah om Hem te aanbidden. 
Door de Kaäba te omcirkelen gedenken de 

moslims hun Heer, Allah de Verhevene, en dat 
alles in het leven in feite om Hem ‘draait’. 

2. De Tawāf
Zeven keer de omgang maken rond de Kaäba wordt 
“tawāf ” genoemd. 
Elke afzonderlijke omgang die de pelgrim uitvoert 
wordt een “shawt” genoemd

Gedragingen die verboden zijn voor de pelgrim die in een staat van ihrām verkeert:

geslachtsgemeenschap
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3. De Sa’y:

De “sa’y” houdt in dat je tijdens de hadj en de 
umrah (de kleine bedevaart) zeven keer loopt tussen 
de heuvels van Safā en Marwa . De sa’y begint bij Safā 
en eindigt bij Marwa, vier keer heen en drie keer 
terug.

4. De Waqfạ:

Dit is één van de verplichte onderdelen van de 
hadj. Waqfạ houdt in dat we ons binnen de grenzen 
van Arafa bevinden, in staat van ihrām, vanaf ‘s 
middags tot aan zonsondergang, op de dag van Arafa. 
Dit wordt ook wel Waqfạtu Arafa genoemd.

De harten van de pelgrims worden gereinigd met 
berouw en tranen, en worden overspoeld door 
de herinnering aan Allah. Met deze gevoelens 

verzamelen de pelgrims kiezelstenen in Muzdạlifạ. 
Met deze stenen gaan ze de duivel symbolisch 
stenigen, omdat de duivel de moslims continu 

probeert weg te halen van het juiste pad van Islam. 
De pelgrims herdenken Allah en proberen zich 

bewust te worden van de dingen die Hij van ons wil.

Op de Dag des Oordeels zullen we oprijzen uit 
onze graven en bij elkaar komen op de plaats van 

Mahshạr, de grote verzamelplaats. Het verblijf 
van alle bedevaartgangers tezamen in Arafa 
symboliseert de Dag des Oordeels. We huilen 

voor Allah en vragen met oprechtheid om Zijn 
vergeving.

Hadjạr (ra) heeft zichzelf uitgeput toen ze rende 
tussen Safā en Marwa. Ze vond het Zam-Zam 

water bij de voeten van Ismāīl. Door de sa’y 
te doen willen we laten zien dat wij, omwille 
van Allah de Verhevene, ook bereid zijn om 

moeite doen in ons leven. De beloning hiervoor 
verwachten we alleen van Hem. 

 Na de waqfạ in Arafa gaan de pelgrims naar 
Muzdạlifạ. Daar brengen ze de nacht door. Er worden 
daar kiezelstenen verzameld. De pelgrims bidden 
gedurende een korte tijd na het ochtendgebed. Dit 
wordt het Waqfạtu Muzdạlifạ genoemd.
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5. Het (symbolisch) stenigen van de duivel:

Tijdens het Offerfeest (vier dagen) worden er 
steentjes gegooid naar de drie pilaren (die de duivel 
moeten voorstellen). Op elke pilaar worden zeven 
steentjes gegooid. Er zijn drie verschillende pilaren: een 
kleine, een middelgrote en een grote. Op de dag van Ied 
worden er zeven steentjes gegooid op de grote. Op elk 
van de drie dagen die volgen worden op de pilaren in 
totaal 21 steentjes gegooid, zeven steentjes per pilaar.

6. Het offeren tijdens de hadj:

Het is wājib (vereist) voor de pelgrim om een 
dier op te offeren, voordat hij de staat van ihrām 
verlaat.

7. Scheren en het verlaten van Ihrām:

Om de staat van ihrām te verlaten is het nodig 
om het haar te scheren of te knippen. Mannen scheren 
hun haar kaal of knippen het kort. Vrouwen echter 
laten een klein stukje van hun haar afknippen. Na 
het knippen van het haar gelden bepaalde verboden, 
zoals het opdoen van parfum, niet meer. 

In Mina stond de profeet Ibrāhīm op het punt 
om zijn zoon Ismāīl op te offeren. Ismāïl stemde 

hiermee in. Dit deden zij, omdat dit het bevel was 
van Allah de Verhevene en zij hier onmiddellijk 
gehoor aan wilden geven. Allah de Verhevene 

was tevreden over de gehoorzaamheid en stuurde 
daarom een ram om in plaats van Ismāīl te 

offeren. De moslims proberen Allah de Verhevene 
ook te gehoorzamen, onder andere door het 

verrichten van de hadj. Het opofferen van een dier 
tijdens de hadj periode is om Allah te danken voor 

al hetgeen Hij ons heeft gegeven.

We verklaren de oorlog aan Satan (de duivel) 
door de pilaren te stenigen. Hiermee beloven we 
om ons best te doen om weg te blijven van Satan 
en om niet naar zijn influisteringen te luisteren.

De spirituele training die we met de 
intentie voor de ihrām zijn gestart, is 
geëindigd met het scheren of het knip-
pen. Vanaf dit moment dienen we ons 
goed te gedragen, zoals we dat tijdens 

de ihrām ook hebben gedaan.
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 Voor het vertrek naar Arafa doen we 
de intentie om de hadj te verrichten, ongeacht 
waar we zijn, en treden we opnieuw de staat van 
ihrām binnen.

DE TẠLBIYẠ
رîِكَ لَكْ لْكْ لاَ شَ الْمُ ùَ لَكَ وَ مَ النĹعْ دَ وَ مْ ِنĶ الْحَ َبïĶْكْ ا رîِكَ لَكَ ل َبïĶْكَ لاَ شَ َبïĶْكْ ل مĶ ل ُëĶَلل َبïĶْكْ ا ل

“Lạbbạyk Allahummạ Lạbbạyk. Lạbbạykạ Lā Shạrīkạ Lạkạ Lạbbạyk. Innạl-Hamdạ, wạn-
Ni’mạtạ, Lạkạ wạl-Mulk, Lā Shạrīkạ Lạk” 

“Hier ben ik O Allah, hier ben ik. Hier ben ik, Jij hebt geen deelgenoot, hier ben ik. Voorwaar, alle 
lof en gunsten zijn aan Jou, de soevereiniteit en de heerschappij (is eveneens aan Jou). Jij hebt geen 

deelgenoten.”

HOE VOEREN WE DE BEDEVAART UIT?
Er zijn drie manieren om de hadj uit te voeren. Hieronder wordt de manier uitgelegd die de voorkeur 

verdient, namelijk de Hadj ạl-Tạmạttu’. Tijdens de Hadj ạl-Tạmạttu’ wordt eerst de umrah (de kleine be-
devaart) uitgevoerd, daarna de hadj.

We verlaten de staat van ihrām door het 
geheel afscheren of het knippen van ons 
haar (vrouwen knippen een stukje haar). 
Daarna kleden we ons in onze dagelijkse 
kledij. 

Tot op de dag van Arafa doen we de tawāf, bidden 
we en houden we ons bezig met aanbidding.

4

 We treden de staat van ihrām binnen 
voor de mīqāt-grens en verrichten onze 
intentie.

 Voordat we de staat van ihrām binnentreden, 
maken we onze nagels, haar en lichaam 
schoon en doen de ghusl (de grote wassing) of 
de wudū.

Na het verrichten van onze intentie reciteren 
we de tạlbiyạ (een speciale du’ā) en bidden we.

1

Wanneer we in Mekka aankomen, maken 
we de omgang rond de Kaäba (de tawāf).

Na de tawāf bidden we het tawāfgebed van 
twee rak’ās.

2

We verrichten de sa’y tussen Mạrwā en 
Safā

3

5
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 Wanneer we Mekka verlaten, verrichten we de afscheidstawāf .

de dag van Arafa vertrekken we naar Arafa 
om de Waqfạ uit te voeren.

6

Op de dag van Arafa vertrekken we na 
zonsondergang naar Muzdalifa en brengen daar 
de nacht door. 

 We verzamelen steentjes om op de pilaren te 
gooien die de duivels voorstellen. 

Op de eerste dag van het Offerfeest, voor 
zonsopgang, verrichten we de waqf in Muzdạlifạ, 
daarna vertrekken we naar Mina.

7

In Mina stenigen we de pilaren.

8

 We offeren een dier in Mina.

9

We scheren of knippen het haar en verlaten de 
staat van ihrām.

Hierna kunnen we ons kleden in onze gewone 
kleding. 

10

We gaan terug naar de Kaäba en voeren een van 
de verplichte handelingen van de hadj opnieuw 
uit, het omcirkelen voor het bezoeken van de 
Kaäba.

11

We voeren de sa’y uit tussen Safā en 
Marwa.

12

We stenigen de pilaren op de eerste, de 
tweede en de derde dag van Ied.

13
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UMRAH
 De umrah houdt in het verrichten van de tawāf en 

de sa’y in de staat van ihrām; daarna mag het haar 
worden afgeschoren of geknipt en mag de staat van 
ihrām worden verlaten. 

 Omdat de pelgrims tijdens de umrah een aantal 
rituelen uitvoeren die ook tijdens de hadj wordt 
uitgevoerd, wordt de umrah ook wel “de kleine 
bedevaart” genoemd.

Het is voor degenen die daartoe lichamelijk en 
financieel in staat zijn soenna (navolging van het 
voorbeeld van de Profeet) om eens in het leven de 
umrah te verrichten.  

 Er is geen specifiek tijdstip voor umrah. We kunnen 
deze op elke dag van het jaar uitvoeren. Het wordt 
echter afgeraden om de umrah uit te voeren tijdens 
de periode van de hadj. De hadj wordt uitgevoerd 
tussen de 9de en 13de van de islamitische maanmaand 
Zul-Hijja. Dit worden ook wel de dagen van Arafa 
en Ied ạl-Adhā (het Offerfeest) genoemd.

Hoe voeren we de Umrah uit?

 We maken de intentie om de Umrah te verrichten 
bij één van de Mīqāt-locaties en treden de staat van 
ihrām binnen. 

 We omcirkelen de Kaäba (tawāf). 

 Na de tawāf bidden we twee rạk’ās.

 We voeren de sa’y uit tussen Safā en Marwa. 

 Na het verrichten van de sa’y scheren we ons hoofd 
of knippen we ons haar en verlaten we de staat van 
ihrām. 

Hiermee voldoen we aan onze Umrah.

“Het uitvoeren van de Umrah is boetedoening 
voor je zondes tot aan de volgende Umrah”

(ạl-Buchārī, Umrah 1)

Onze geliefde Profeet zegt:

(Soera ạl-Baqara, 2:196)

“En volbreng de Hadj (pilgrimstocht) en de 
Umrah, ter wille van Allah”

Allah de Verhevene zegt:

“De beloning voor een umrah die in de maand 
van Ramadan wordt uitgevoerd is vergelijkbaar 

met de beloning van de hadj.”
 (Ibn Mājạ, Mạnāsik, 45)

Onze geliefde Profeet zegt:
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WAT HEB JE VAN DE HADJ ALS CADEAU 
MEEGEBRACHT?

Muhammed Iqbal, de spirituele architect van 
Pakistan, vroeg aan degenen die van de hadj waren 
teruggekeerd het volgende: “Jullie hebben het No-
bele Mekka en het Verlichte Medina bezocht. Met 
wat voor spirituele cadeaus van Medina hebben 
jullie je harten gevuld? Materiële cadeaus die jul-
lie meegebracht hebben, zoals hoeden, gebedssno-
eren en gebedskleden zullen oud worden, vervagen 
en worden opgebruikt. Hebben jullie de giften van 
Medina meegebracht, die niet vervagen en die leven 

schenken aan het hart? Bevinden zich de vroom-
heid en de overgave van Ạbū Bạkr, de rechtvaardig-
heid van Omar, de goede manieren en de gulheid 
van Usmān en de moed en de jihād van Alī onder 
de cadeaus die jullie hebben meegebracht? Zouden 
jullie in staat zijn om de vurigheid van het tijdperk 
van de Profeet vanuit jullie harten uit te dragen aan 
de islamitische wereld, die momenteel wordt gecon-
fronteerd met vele moeilijkheden en pijn?”
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Onze meester de Profeet heeft in zijn hele leven 
de hadj alleen één keer verricht. Tijdens die hadj 
heeft hij zijn metgezellen geleerd hoe de hadj dient 
te worden verricht. Tijdens deze bedevaart, die in het 
jaar 10 van de hidjrī-kalender heeft plaatsgevonden, 
predikte de Profeet op diverse plaatsen tegen 
zijn metgezellen, zoals in Arafa, in Muzdạlifạ en 
in Mina. In deze preken verkondigde hij aan de 
wereld de universele boodschap van de Islam, de 
inhoud van de preken handelde voornamelijk over 
mensenrechten. De Profeet nam afscheid van zijn 
metgezellen door te zeggen: “O mensen! Luister goed 
naar wat ik jullie vertel. Ik weet niet of wij elkaar na 
dit jaar nog zullen zien.” Om deze reden werd deze 
preek de afscheidspreek genoemd en deze hadj de 
afscheidshadj.

Onze meester de Profeet verrichtte de 
afscheidshadj als volgt:

Hij begon met de voorbereidingen in Medina in 
de maanmaand Zul-Qa’dạ, in het jaar 10 na de hidjra, 
de migratie van de Profeet van Mekka naar Medina. 
Hij verkondigde aan de andere moslims dat zij zich 
eveneens dienden voor te bereiden voor de hadj. 
Hierop kwamen de moslims, die met onze Profeet 
de hadj wilden verrichten, vanuit alle hoeken van het 
Arabisch Schiereiland naar Medina en voegden ze 
zich bij de hadjkaravaan.

Toen onze geliefde Profeet en zijn metgezellen 
de mīqāt-grens bereikten, verrichtten ze een gebed 
van twee rạk’ās. Nadat ze de staat van de ihrām waren 
binnengetreden, begonnen ze met het opzeggen van 
de tạlbiyạ. Onze geliefde Profeet gaf aan dat hij de 
hadj omwille van Allah verrichtte en zei: “Lạbbạyk…”, 
“tot Jouw dienst, o mijn Heer!” Hetzelfde werd van 
overal geroepen.

Samen met degenen die zich onderweg bij 
de bedevaartskaravaan hadden aangesloten, was 
het aantal van de bedevaartgangers tot boven de 
honderdduizend gestegen en bereikte de karavaan 
Mekka in tien dagen. Het eerste wat onze Profeet 
in Mekka deed, was het omcirkelen van de Kaäba 
(de tawāf). Na de tawāf verrichtte hij een gebed van 
twee rạk’ās bij de Standplaats van Ibrāhīm. Hierna 
verrichte hij de sa’y tussen de Safā en de Marwa.

Hij verbleef een aantal dagen in Mekka en 
vertrok op 8 Zul-Hijja naar Minā. De volgende dag, 
op de dag van Arafa, ging hij na de zonsopgang naar 
Arafa. In de middag verliet hij zijn tent en besteeg hij 
zijn kameel Kuswā.

Hij kwam tot het midden van de vallei van 
Arafa. Daar sprak hij tot de mensheid in haar 
geheel. Het aantal luisteraars naar die toespraak 
bedroeg honderdvierentwintigduizend. De Profeet 

DE HADJ VAN ONZE MEESTER DE PROFEET
DE AFSCHEIDSHADJ (ISLAMITISCHE KALENDER 10 

ZULHIJJẠ 10/ GREGORIAANSE KALENDER 10 MAART 632)

O mensen!

Zoals deze dagen van jullie heilige dagen zijn, 
zoals deze maand van jullie een heilige maand 

is, zoals dit land van jullie een heilig land is, zijn 
jullie levens en jullie bezittingen ook heilig voor 

elkaar (verboden om ze te beschadigen).
De afscheidspreek.

O mensen!

Vrees Allah met betrekking tot de rechten van 
jullie vrouwen. Vrouwen zijn jullie door Allah 

toevertrouwd. Zoals jullie rechten over hen 
hebben, hebben ook zij rechten over jullie.

De afscheidspreek.
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sprak niet alleen over onderwerpen die alleen de 
moslims aangaan, hij sprak ook over vele belangrijke 
universele kwesties, die de mensheid door de eeuwen 
heen hebben verlicht.

In Arafa bad hij, op de tijd van het middaggebed, 
het middaggebed en het namiddaggebed, verkort 
en achter elkaar. Na zonsondergang ging hij naar 
Muzdạlifạ. In Muzdạlifạ bad hij, op de tijd van het 
nachtgebed, het avondgebed en het nachtgebed 
wederom verkort en achter elkaar, en daar bracht hij 
tevens de nacht door.

Op de eerste dag van de Ied ạl-Adhā begaf hij 
zich na het ochtendgebed en voor zonsopgang naar 
Mina. In Mina “stenigde hij de duivel”. Hij bracht een dieroffer, schoor zijn hoofd en verliet zo de staat van 
ihrām.

Tijdens de overige dagen van de Ied ạl-Adhā ging hij naar Mina om het ritueel van het stenigen van 
de pilaren af te maken. Na de vierde dag van het Offerfeest verrichtte hij de afscheidstawāf en vertrok naar 
Medina. Op deze manier heeft onze Profeet aan zijn metgezellen de rituelen van de hadj geleerd.

O mensen!

Jullie Heer is Eén en jullie vader (Adạm) is één. 
Jullie stammen allen af van Adạm en Adạm was 

gemaakt van aarde. In het aangezicht van Allah is 
de meest waardevolle onder jullie degene die Allah 

het meest vreest. Weet goed: een Arabier is niet 
superieur aan niet-Arabier en een niet-Arabier is 
niet superieur aan een Arabier; een witte niet aan 
een zwarte en een zwarte niet aan een witte. Supe-

rioriteit hangt alleen af van taqwā (vroomheid). 
Heb ik de boodschap verkondigd (en mijn taak 

volbracht)? O Allah, wees getuige!

De afscheidspreek.
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Kon ik jouw voetsporen maar vinden, door te zoeken en te zoeken,
Kon ik mijn gezicht maar strijken aan de stof van jouw sporen,
Ach, ik zou willen dat Allah mij jouw gezicht liet zien,
O Muhammed, mijn ziel verlangt naar jou.

Was er nu maar een heilige tocht, dan kon ik mee,
Dan zou ik lopen over het zand op de wegen naar Kaäba,
Kon ik je gezicht maar een keer dromen,
O Muhammed, mijn ziel verlangt naar jou.

Ali en Hassan en Husayn zijn daar,
Hun liefde zit in de harten, hun liefde zit in de zielen,
Morgen op de Dag des Oordeels, voor het gerechtshof van God,
O Muhammed, mijn ziel verlangt naar jou.

Yūnus prijst jou voor de tongen van de mensen,
In woorden, in tongen, altijd in harten,
Jou zoekend in vreemde landen,
O Muhammed, mijn ziel verlangt naar jou.

Yunus Emre

KON IK JOUW VOETSPOREN MAAR VINDEN,
DOOR TE ZOEKEN EN TE ZOEKEN. 
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Kruis aan of de onderstaande zinnen GOED of FOUT zijn.

1. De hadj houdt in het op bepaalde tijden van het jaar bezoeken van de Kaäba 
en van de heilige plaatsen die daaromheen liggen. De hadj begint met het 
binnentreden van de staat van ihrām en de intentie om te aanbidden. 

2. De mạsjid die gevestigd is rondom de Kaäba wordt Mạsjid ạl-Harām of 
Haram ạl-Shạrīf genoemd.

3. Het zeven maal de omgang verrichten rond de Kaäba wordt de sa’y genoemd.

4. Het zeven maal de omgang verrichten rond de Kaäba wordt de tawāf genoemd.

5. De ihrām-kledij tijdens de hadj laat ons de onbeduidendheid van de rangen en 
de posities in de wereld zien en toont ons eveneens dat iedereen gelijk is in het 
aangezicht van Allah.

6. De Waqfạ ạl-Arafa herinnert ons aan het bijeenkomen van alle mensen, 
nadat deze uit hun graven zijn opgestaan, op de plaats van Mahshạr 
(Verzameling).

7. De grens, die tijdens de hadj zonder in ihrām te treden niet kan worden 
overschreden, wordt de grens van mīqāt genoemd.

8. Mạsjid ạl-Nạbạwī is de verlichte stad van Medina.

1. Wat is het eerste gebedshuis dat op de 
aarde is gebouwd?

 a) Mạsjid ạl-Nạbạwī
b) Mạsjid ạl-Aqsā
c) De Kaäba
d) Mạsjid Qubā’

2. Welke van de onderstaande handelin-
gen behoren tot de verplichte hande-
lingen van de hadj?

 a) De omgang maken bij de Kaäba.
b) De waqfạ bij Muzdạlifạ verrichten.
c) Het “stenigen van de duivel.”
d) Het bezoeken van het graf van 
onze Profeet, vrede zij met hem.  

3. Welke van de onderstaande handelin-
gen zijn tijdens de staat van ihrām niet 
verboden?

 a) Het opdoen van parfum.
b) Het scheren.
c) Het slapen.
d) Het knippen van nagels.

4. Wanneer is de beloning van een umra 
gelijk aan de beloning van een hadj?

 a) Tijdens Ied ạl-Adhā
b) Tijdens de Ramadan
c) Tijdens de islamitische maan-
maand Muharram
d) In heel warm weer.

VRAGEN

Laten We Onze Kennis Testen

Laten We Onze Kennis Testen

   GOED              FOUT

   GOED              FOUT

   GOED              FOUT

   GOED              FOUT

   GOED              FOUT

   GOED              FOUT

   GOED              FOUT

   GOED              FOUT
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5. Hoe wordt het zeven keer omcirkelen 

van de Kaäba genoemd?

 a) Waqfạ b) Ihrām

c) Sa’y d) Tawāf

6. Welke van de volgende handelingen 

behoort niet tot de verplichte hande-

lingen van de hadj?

 a) Ihrām

b) Het omcirkelen van de Kaäba

c) De waqfạ bij Muzdạlifạ

d) De waqfạ bij Arafa

7.  Hoe wordt de hadj genoemd die onze 

Profeet ten uitvoer heeft gebracht?

 a) De verplichte hadj.

b) De afscheidshadj.

c) De grote hadj.

d) De afscheidspreek.

8. Hoe noemen wij de aanbidding, die 
buiten de hadjseizoen om wordt uit-
gevoerd en die bestaat uit het omcirke-
len van de Kaäba in ihrām en het ver-
richten van de sa’y tussen de Safā en de 
Marwa?

 a) Umra b) Tawāf
c) Hadj d) Ihrām

9. Welke van de onderstaande uitgang-
spunten is geen voorwaarde voor het 
verplicht stellen van de hadj voor ie-
mand?

 a) Moslim zijn
b) Geestelijk gezond zijn en de pu-
berteit hebben bereikt.
c) Vrijheid hebben om te reizen.
d) Ouder dan veertig jaar zijn.

10. Hoe wordt de plaats in Medina genoemd 
waar onze Profeet ligt begraven?

 a) Rawda ạl-Mutahhara.
b) Kaäba ạl-Muazzama.
c) Mạsjid ạl-Aqsa.
d) Hajạr ạl-Muallaqa.

Vul de open gedeeltes in

(Zamzam/zonder zonde/ihrām-kledij/tijdens mijn leven/de standplaats van Ibrāhīm/Kaäba ạl-Muazzama/Minā)

1. De locatie van de steen die de profeet Ibrāhīm gebruikte tijdens het bouwen van de Kaäba of de steen 
waarop hij stond terwijl hij de mensen opriep tot de hadj, wordt …………………. genoemd.

2. De plaats waar de profeet Ibrāhīm zijn zoon Ismāil bracht om hem te offeren, wordt …………. genoemd. 
De offers worden hier gebracht. 

3. Het gezegende water, dat in de Mạsjid ạl-Harām en rond de Kaäba ontspringt, wordt …………….. genoemd. 

4. De  …………………, die wij tijdens de hadj moeten dragen, vertelt ons de onbeduidendheid van wereldse 
rangen en posities, en eveneens dat voor het aangezicht van Allah iedereen gelijk is. 

5. Moslims die het heilige gebouw ………………….omcirkelen, aanbidden Allah en begrijpen dat de wereld 
niet om hen draait. Alles in het leven draait juist om de geboden van Allah. 

6. Onze Profeet zei: “Wie mij na mijn dood bezoekt, het is alsof hij mij ………………….. heeft bezocht.

7. Degene die de hadj verricht zonder te vloeken en zonder grote zondes te begaan, keert ………………… 
terug naar huis, naar de situatie zoals op de dag waarop zijn moeder hem heeft gebaard.

Vul de open gedeeltes in met de woorden die tussen haakjes staan.



OFFEREN
HET SYMBOOL VAN ONZE ONDERWERPING AAN ALLAH

  De definitie van offeren.
  De voordelen van offeren.
  Wie offert?
  Dieren die kunnen worden geofferd.

  Hoe offert men?
  Een plechtig beloofd offer.
  Aqīqa-offer.
 Onze Profeet en het offer.
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p en nacht zag de profeet Ibrāhīm  in zijn 
droom dat hij zijn zoon Ismāīl offerde. Toen hij 
dezelfde droom de ene nacht na de andere kreeg, 
realiseerde hij zich dat dit een openbaring was die 
hem tijdens zijn droom was gezonden. Allah wilde 
dat hij zijn zoon zou offeren.

Allah de Verhevene had de profeet Ibrāhīm  laat 
in zijn leven een kind geschonken. Nu vroeg hij hem 
om zijn meest geliefde zoon, die was opgegroeid tot 
de leeftijd van de puberteit, te offeren. Dit vormde 
inderdaad een zware test voor de profeet Ibrāhīm , 
de vriend van Allah. De volgende morgen nam de 
profeet Ibrāhīm  zijn zoon Ismāīl mee om de reis naar 
van Mekka naar Mina te maken. Toen hij Mina zag, 
begon hij beetje bij beetje zijn droom aan Ismāīl te 
vertellen. Hij verklaarde dat ze zwaar getest zouden 
worden door Allah en hij zei tegen hem:

“O mijn zoon, ik zie in een visioen dat ik jou offer. 
Wat vind je er zelf van?” (Soera ạl-Saffāt, 37:102-107)

Ismāīl, die naar zijn vader had geluisterd, 
ver to onde 

geen 

tekenen van angst of vrees. Is Allah niet Degene Die 
het leven geeft en terugneemt? De Eigenaar van leven, 
Allah, vroeg nu het leven terug dat Hij had gegeven. 
Terwijl hij deze gedachten koesterde, bevestigde 
Ismāīl zijn volledige onderwerping en vertrouwen, 
dat hij het bevel van Allah zou gehoorzamen. En hij 
antwoordde:

- “O mijn vader, doe zoals je is bevolen. Je zal 
mij, indien Allah dat wil, vinden als iemand die geduld 
praktiseert.”   (Soera ạl-Saffāt, 37:102-107)

Dit antwoord van zijn zoon verheugde en 
ontroerde de profeet Ibrāhīm , zijn ogen waren 
gevuld met tranen. Met diepe genegenheid keek 
hij naar zijn zoon, die een hoog geloofsniveau had, 
en dankte hij Allah, omdat Hij hem zo’n zoon had 
gegeven.

De profeet Ibrāhīm legde zijn zoon op zijn 
voorhoofd op de grond en bereidde zich voor om het 
bevel van Allah te volbrengen. Op het moment dat 
hij zei “in de Naam van God (Bismillah)” en het mes 
ter hand nam, hoorde hij een stem.

Allah de Verhevene vaardigde het volgende bevel 
uit: “O Ibrāhīm , reeds heb je het visioen ten uitvoer 
gebracht, zo belonen Wij degenen die goed doen. Dit was 

DE TEST VAN VRIENDSCHAP
O
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duidelijk een beproeving. En Wij gaven hem een geweldig 
offer daarvoor in de plaats.”   (Soera ạl-Saffāt, 37:102-107) 

Intussen had de aartsengel Gabriël een ram 
gebracht op bevel van Allah. De profeet Ibrāhīm  
bracht zijn zoon in tranen weer op de been. Hij 
omhelsde en omarmde hem. Hij prees de Verheven 
Heer Die hem zijn zoon terug had gegeven. Toen 
offerde hij de ram dat Gabriël had gebracht.

Via deze gebeurtenis demonstreerde Allah 
aan de engelen en aan de mensheid de loyaliteit en 
het geduld van de profeet Ibrāhīm  en zijn familie 
aan Hemzelf. De profeet Ibrāhīm  en zijn zoon 
Ismāīl hadden het bevel van Allah zonder aarzeling 
gehoorzaamd en zij hadden zich door deze zware test 
een hoge status verworven.
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Wat is offeren?

 Het offeren dat wordt uitgevoerd door het 
slachten van bepaalde dieren, gedurende de dagen 
van het Offerfeest, wordt “offer” genoemd.

Het offeren is gedurende het Offerfeest 
wājib, vereist.

 Het offeren als vorm van aanbidding 
bestond ook voor de Islam. De profeet Ibrāhīm  
offerde in plaats van zijn zoon Ismāīl de ram, die 
door Allah was gezonden. Vanaf deze daad van de 
profeet Ibrāhīm  hebben alle profeten het offeren 
uitgevoerd en dat aan hun volgelingen onderricht. 

 Onze Profeet heeft ons persoonlijk geleerd 
wanneer en hoe dit offer ten uitvoer dient te worden 
gebracht. Het is voor iemand die belast is met het 
brengen van een offer niet mogelijk om in plaats van 
dat offer een andere vorm van aanbidding , zoals 
sadaqa of gebed, te gebruiken. 

Op welke tijd moet geofferd worden?

Men kan offeren op de eerste, de tweede en de 
derde dag van het Offerfeest. Het offeren kan niet 
worden voltrokken na de zonsondergang van de 
derde dag. 

“Bid dan tot jouw Heer en breng offers”

Allah de Verhevene zegt: 

(Soera ạl-Kạwsạr, 108:2)     

WAT IS OFFEREN?

“En voor elke gemeenschap hebben Wij een 
rite gemaakt om Gods naam te vermelden over 

de dieren van het vee, waarvan Hij hen heeft 
voorzien.”

Allah de Verhevene zegt:

(Soera ạl-Hajj, 22:34)

“Indien iemand over de middelen beschikt om 
een offer te kunnen brengen, maar dat niet doet, 

laat die persoon onze mạsjids niet naderen.”
(Ibn Mājạ, Adāhī, 2)

Onze geliefde Profeet zegt:
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DE VOORDELEN VAN HET OFFEREN

Allah de Verhevene houdt van degenen die 
zich met een gerust hart aan Zijn geboden 
houden. Hij is tevreden met degenen die 
Hem aanbidden. Door te offeren komen we 
eveneens een gebod van onze Heer na. Met 
deze daad behagen we Allah, we komen 
dichter bij Hem en onze waarde in Zijn 
aangezicht wordt meer. 

“De meest deugdzame daad voor de zoon 
van Ādạm om tijdens het Offerfeest dichter 
bij Allah te komen, is door te offeren. Zelfs 

voordat het bloed van het offer de grond raakt, 
bereikt degene die offert een hoge status bij 
Allah. Breng om deze reden jullie offers met 

een gerust hart.”(ạl-Tirmizī, Adāhī, 1)

EEN OFFER 

 Brengt ons dichter bij Allah.

 Vermeerdert onze loyaliteit en overgave aan de 
geboden van Allah.

 Helpt ons bij het verwerven van de gewoonte 
om de gunsten die Allah aan ons heeft gegeven 
met anderen te delen.

 Versterkt de liefde, de solidariteit en samen-
werking tussen ons.

Onze geliefde Profeet zegt:
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Allah is Degene Die ons ons leven en onze 
rijkdom heeft geschonken. Alles behoort aan 
Hem. Wanneer we een offer brengen, worden 
we onszelf ervan bewust dat alle rijkdommen 
van Hem zijn. We geven aan dat wij ons ge-
heel aan Hem overgeven.Het offeren zorgt 
er dus voor dat onze loyaliteit en onze over-
gave aan Allah toenemen.

“O Ibrāhīm , reeds heb je het visioen ten 
uitvoer gebracht, zo belonen Wij degenen 

die goed doen. Dit was duidelijk een 
beproeving. En Wij gaven hem daarvoor een 

geweldig offer in de plaats.”

(Soera ạl-Saffāt, 37:105-107)

Het offeren helpt de armen, degenen die geen 
vlees kunnen kopen, om in hun behoeftes te 
voorzien. Het vermindert de arrogantie en de 
jaloezie, die vanwege de statusverschillen tus-
sen arm en rijk kunnen ontstaan. Het offeren 
draagt bij aan de verwezenlijking van sociale 
rechtvaardigheid. Gedurende het Offerfeest 
helpen wederzijdse visites en een gastvrij, 
warm onthaal de mensen dichter bij elkaar 
te komen.Het offeren versterkt de liefde, de 
solidariteit en de samenwerking tussen ons.  

“…om getuige te zijn van dingen die voor hen 
nuttig zijn en om Gods naam op de bekende 

dagen te vermelden over de dieren van het vee 
waarvan Hij jullie heeft voorzien. Eet daar dan 
van en voedt ook de arme die noodlijdend is.”

                (Soera ạl-Hadj, 22:28)

Offeren helpt ons bij het verwerven van de ge-
woonte om de voorzieningen, die door Allah 
zijn gegeven, met anderen te delen. We delen 
met de armen het vlees van het geslachte dier 
tijdens het Offerfeest en we maken hen blij. 
Op deze wijze krijgen wij het genoegen van 
het verblijden van anderen en verdienen we 
goddelijke beloningen voor een mooi leven in 
het Hiernamaals. 

De familie van onze Profeet had een schaap 
geslacht. Behalve het schouderblad van het 

schaap was al het vlees aan de armen uitgereikt. 
Onze Profeet, vrede zij met hem, vroeg: “Wat is 

er overgebleven van het schaap?”
Āisha zei: “Alleen het schouderblad is nog 

overgebleven.” Hierop herinnerde de Profeet 
haar de beloning in het Hiernamaals en zei: 
“Dus behalve het schouderblad is het hele 

schaap van ons geworden!”
(ạl-Tirmizī, Sifāt ạl-Qiyāmạ, 33)

Allah de Verhevene zegt: 

Allah de Verhevene zegt:
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Voor wie is het vereist om te offeren?

 die geestelijk gezond is, 

 die de leeftijd van puberteit heeft bereikt,

 die vrij is (dus geen slaaf),

 die in het gebied waar hij zich bevindt 
woont (dus geen reiziger),

 die rijk is volgens de maatstaven van onze 
religie (dus iemand die zạkāt moet betalen). 

elke moslim
Het offeren is vereist 

(wājib) voor
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Dieren die geslacht mogen worden

 De kuddedieren die geslacht mogen worden zijn: schapen, geiten, runderen en kamelen. 

 De dieren die opgeofferd zullen worden, moeten:

 Gezond zijn

 Niet gebrekkig zijn, zoals een blind dier of een dier dat bijna al zijn tanden kwijt is.

Een schaap dat 
minimaal één jaar 

oud is

mag voor één persoon 
worden geofferd.

mag voor één persoon 
worden geofferd.Een geit die 

minimaal één jaar 
oud is 

mag voor maximaal zeven 
personen worden geofferd.Een rund dat 

minimaal twee 
jaar oud is

mag voor maximaal zeven 
personen worden geofferd.

Een kameel die 
minimaal vijf jaar 

oud is 
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 Het dier dat geslacht zal worden, dient naar de plaats van slachting te worden gebracht, zonder het 
dier pijn te doen. 

 Het dier dient op zijn linkerzij, richting de Kaäba, te worden gelegd en de voeten van het dier dienen 
te worden vastgebonden.

 Daarna wordt de takbīr ạl-tashrīk opgezegd. 

 Na het zeggen van “Bismillah, Allahu Ạkbạr” wordt het dier geslacht. 

HOE OFFERT MEN?

Takbīrạh ạl-Tashrīk: 

بَرُ َاللهُ أكْ ا بَرُ لاٰ إلåَ إلاّ االلهُ وَ َاللهُ أكْ بَرُ ا َاللهُ أكْ ا
دُ مْ ِ الْحَ بَرُ وَاللهِ َاللهُ أكْ ا

“Allahu Ạkbạr, Allahu Ạkbạr, Lā ilāhạ illallāhu 
wallāhu Ạkbạr, Allahu Ạkbạr, wạlillāhil-hamd.”

Allah is de Grootste , Allah is de Grootste. Er is 
geen god naast Allah.Allah is de Grootste. En 

aan Allah is alle lof.”

Het is soenna van de Profeet om tijdens het 
slachten het volgende vers te reciteren:

ِ اتðِ اللهِ مَمَ ïَاىَ وَ مَحْ ð وَ كِ نُسُ لاٰتðِ وَ إِنĶ صَ
ïنَ رَبĹ الْعَالَمِ

“Innạ salātī wạ nusukī wạ mahyāyạ wạ mạmātī 
lillāhi rabbil-ālạmīn.” 

“Zeg: “Mijn salāt en mijn offer, mijn leven en 
mijn sterven behoren Allah toe, de Heer van de 

werelden.”  
(Soera ạl-Ạn’ām, 6:162)

 Het is passender als het dier door de 
eigenaar zelf wordt geslacht. Degenen die zelf niet 
kunnen slachten, mogen andere moslims aanstellen 
die het dier voor hen kunnen slachten. Als de 

eigenaar van het dier bij het slachten aanwezig is 
en smeekgebeden verricht, zal hij meer worden 
beloond.
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 Het vlees wordt doorgaans in drie gedeelten verdeeld.

  Een gedeelte ervan wordt aan de armen gegeven. 

  Een gedeelte ervan wordt aan familieleden, buren en gasten aangeboden. 

  Een gedeelte ervan blijft over voor het gezin 

 Degene die het offer brengt, mag ook alles aan de armen weggeven.

De vacht van het offerdier kan als sadaqa worden gegeven aan de wettelijke ontvangers van de zạkāt. 

De vacht mag ook aan instellingen zoals moskeeën, scholen en liefdadigheidsinstellingen worden gegeven. 

 Het is niet toegestaan om de vacht te geven aan instellingen die door onze religie niet worden goedgekeurd. 

Hoe wordt het vlees van het offer uitgedeeld?

Wat doet men met de vacht van het offerdier?

Waar dient men bij het slachten op 
te letten?

 Het slachten dient door experts te worden verricht, 

 Men dient het offerdier genadevol te behandelen, 

  Indien mogelijk dienen de ogen van het offerdier te worden bedekt en alle vier de poten te worden 
vastgebonden, 

 Er dient een scherp mes te worden gebruikt, 

 De omgeving dient niet te worden vervuild.
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 Het aqīqah-offer is het offer dat na het 
geboorte van een kind gebracht wordt om Allah de 
Verhevene te bedanken.

 Het is soenna om het aqīqah-offer te 
brengen.

  Het aqīqah-offer kan op elk moment 
tussen de geboorte van het kind tot aan zijn puberteit 

worden verricht. Het is echter deugdzamer om het 
offer op de zevende dag na de geboorte te brengen. 

Dieren zoals schapen, geiten, runderen en 
kamelen mogen als aqīqa-offer worden geslacht. 

De eigenaar van het offer en ook zijn 
familieleden mogen van het vlees van het aqīqa-
offer eten.

HET GELOFTE-OFFER  
 Een gelofte-offer (nạzīr) is het 

vrijwillige offer, dat wij omwille van Allah 
beloven te brengen. 

 Als deze gelofte eenmaal uitgesproken is, is 
het vereist (wājib) om het offer ten uitvoer te brengen. 

 Er zijn twee soorten gelofte offers.

1. Een gelofte-offer dat aan een 
voorwaarde is gebonden. 

 Wanneer wij bijvoorbeeld een gelofte 
doen zoals: “Indien mijn vader beter wordt, breng ik 
een offer”, dan is het wājib (vereist) om dit gelofte waar 
te maken als de vader daadwerkelijk beter wordt.

2. Een gelofte-offer dat niet aan een 
voorwaarde is geboden.

 Als wij bijvoorbeeld zeggen: “Ik zal 
omwille van Allah een offer brengen”, dan is het 
vanaf dat moment wājib (een vereiste) voor ons om 
een offer te brengen.

Dieren zoals schapen, geiten, runderen 
en kamelen kunnen voor een gelofte-offer worden 
geslacht. 

Dieren zoals kippen en hanen mogen 
niet als een gewoon offer of als een gelofte-offer 
worden geslacht. 

AQĪQAH OFFER (BIJ EEN GEBOORTE) 

Welke dieren kunnen voor een gelofte-offer 
worden geslacht?

Hoe moet het vlees van het gelofte offer worden 
uitgedeeld?

Het geheel van het geslachte dier moet aan 
de armen worden uitgedeeld. 

Degene die de gelofte heeft verricht, mag 
niet van het vlees van het gelofte-offer eten.

Daarnaast mogen ook de echtgenoot, de 
vader, de moeder, de opa, de oma, de kinderen en 

de kleinkinderen van degene die een gelofte-offer 
brengt, niet van het vlees van het gelofte-offer eten. 
Ze mogen ook geen gebruik maken van andere 
delen van het offer, zoals de vacht of de darmen. 
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Onze meester de Profeet 
hechtte groot belang aan het of-

feren. Na zijn migratie naar 
Medina offerde hij elk jaar 
en adviseerde hij dit ook zijn 

metgezellen. “Op de dag van 
het Offerfeest kan een dienaar 

van Allah niet iets beters doen om 
dichter bij zijn Heer te komen dan 

te offeren.” Hij bracht zijn offers met een 
gerust hart.

De boodschapper van Allah (moge 
vrede en zegeningen over hem komen) 
offerde voor het eerst tijdens het tweede 
jaar na de migratie (Hidjra). Dat jaar, op 
de dag van het Offerfeest, ging hij met de 
moslims naar de plaats van gebed, een 
open en wijd plein. Na het gebed gaf hij 
een preek. In deze preek beval hij de 

moslims om te offeren. Hijzelf offerde 
twee keer: één keer in zijn eigen naam en 
één keer in naam van zijn volgelingen, 
en zei: “O Allah, dit ram is in naam 
van degenen in mijn gemeenschap die 
niet kunnen offeren.” Als het op zijn zij 
werd gelegd, zei hij: “Ik wend mijn ge-
zicht tot de Schepper van de hemelen en 
de aarde. Ik behoor niet tot degenen die 
partners toekennen aan Allah. Mijn salāt 
en mijn offer, mijn leven en mijn ster-
ven behoren Allah toe, de Heer van 
de werelden, Hij heeft geen part-
ners.” (ạl-Tirmizī, Adāhī, 22)

Onze geliefde Profeet beval om goed om 
te gaan met de schepselen van Allah. Hij had een 
afkeer aan een harde en meedogenloze manier 
van handelen.

ONZE MEESTER DE PROFEET EN HET OFFEREN

Onze meester de Profeet zag een keer een man 
die zijn dier wilde slachten. Nadat de man het 

dier op de grond had gelegd, wilde hij zijn 
mes slijpen. De Profeet, die ontevreden was 

met deze harde en gevoelloze handelwijze, zei 
tegen de man: “Wil je het dier meerdere malen 

doden? Was het niet beter geweest indien je 
het mes had geslepen, voordat je het dier op de 

grond had gelegd?”

(ạl-Hākim, ạl-Mustạdrạk 4/231, 233)    

“Allah de Verhevene heeft bevolen om met alle 
wezens medelevend om te gaan. Dus indien 

jullie een dier willen slachten, doe dat op een 
mooie manier, zonder [het dier] te laten lijden. 
Degene die het slachten zal uitvoeren, dient het 
mes te slijpen en het dier geen pijn te bezorgen.” 

(Muslim, Sayd, 57)

Onze geliefde Profeet zegt:
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Kruis aan of de onderstaande zinnen GOED of FOUT zijn.

1. Het offeren wordt gedaan om dichter bij Allah te komen en om Zijn 
tevredenheid te verkrijgen.

2. Iedere moslim moet tenminste een keer in zijn leven offeren.

3. Schapen en geiten mogen in naam van één persoon worden geofferd, 
runderen en kamelen mogen in naam van maximaal zeven personen 
worden geofferd. 

4. De ouders, de kinderen en de kleinkinderen van de persoon die een gelofte-
offer brengt, mogen niet van het vlees van het offer eten.

5. Al het vlees van een offer moet aan de armen worden gegeven.

1. Wat is de regelgeving voor het brengen van een 
offer gedurende het Offerfeest (Ied ạl-Adhā)?

a) Fard  b) Wājib
c) Soenna  d) Mubāh

2. Wie waren de profeten die met offeren 
werden beproefd? 

a) Ibrāhīm en Ishāq
b) Dāwūd en Sulạymān
c) Yāqūb en Yūsuf
d) Ibrāhīm en Ismāīl

3. Welke van de onderstaande voorwaarden wordt 
niet gevraagd voor het brengen van een offer?

a) Moslim zijn
b) Geestelijk gezond zijn en de leeftijd van 
puberteit bereikt hebben.
c) Gezond zijn.
d) Een rijkdom bezitten ter hoogte van 
tenminste het nisāb-niveau (het minimum 
waarop het betalen van de zạkāt verplicht wordt).

4. Welke van de onderstaande vormen van of-
feren wordt na een geboorte uitgevoerd?

a) Aqīqah-offer
b) Gelofte-offer
c) Wājib-offer
d) Hạdy-offer

5. Welke van de onderstaande voordelen hoort 
niet bij de voordelen van de aanbidding van 
offeren?

a) Het brengt ons dichter bij Allah.
b) Het maakt ons dagelijks leven orderlijker.
c) Het vermeerdert onze loyaliteit en onze 
overgave aan de geboden van Allah.
d) Het leert ons de deugd van het delen van 
de gunsten, die Allah heeft gegeven, met 
anderen..

VRAGEN

Laten We Onze Kennis Testen

Laten We Onszelf Testen

   GOED              FOUT

   GOED              FOUT

   GOED              FOUT

   GOED              FOUT

   GOED              FOUT
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(Allah/ al/ godvrezendheid/ pijn/ offer)

1. De aanbidding van het offeren herinnert ons aan het opofferen van onze levens en onze rijkdommen voor 
…………….

2. “Zeg: Mijn salāt en mijn ……………., mijn leven en mijn sterven behoren Allah toe, de Heer van de 
werelden.”

3. ……………. het vlees van het gelofte-offer dient aan de armen te worden uitgereikt.

4. “Wanneer je een dier wil slachten, slacht het dan op een goede manier, zonder het te kwellen. De persoon 
die het slachten verricht, dient het mes te slijpen en het dier geen [onnodige] ………………. te bezorgen. 

5. “Het vlees noch het bloed ervan zal God bereiken, maar de …………………….. van jullie bereikt Hem.”

Vul de open gedeeltes in

Vul de open gedeeltes in met de woorden die tussen haakjes staan.
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HOOFDSTUK OVER AANBIDDING (IBĀDAH)

Laten We Onze Kennis Testen (Blz. 19)

1- GOED     2- FOUT    3- FOUT     4- GOED     5- GOED

Laten We Onszelf Testen (Blz. 19)

1- d    2-b     3-c     4- d     5- c

Vul de open gedeeltes in (Blz. 20)

1- mijn aanbidding     2- is aanbidding      3- ons gedrag      4- God      5- Jou te danken

HOOFDSTUK OVER PLICHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE 
WETTELIJK VERANTWOORDELIJKE (MUKẠLLẠF)

Laten We Onze Kennis Testen (Blz. 29)

1- GOED     2- FOUT     3- GOED     4- GOED    5- GOED

Laten We Onszelf Testen (Blz. 29)

1- b      2- d      3- a      4- c      5- a

Vul de open gedeeltes in (Blz. 30)

1- wettelijk verantwoordelijk     2- Fard      3- Fard ạl-Ayn      4- Fard ạl-Kifāyạh      5- Wājib 
6-Sunnah Muạkkạdạh      7- Mustahabb      8- Mubāh      9- Harām      10- Mạkrūh

HOOFDSTUK OVER REINHEID

Laten We Onze Kennis Testen (Blz. 43)

1- GOED     2- FOUT     3- GOED     4- FOUT     5- GOED

Laten We Onszelf Testen (Blz. 43)

1- a     2- a      3- c      4- d      5- a

Vul de open gedeeltes in (Blz. 44)

1- de helft    2- schoon    3- zich reinigen     4- zichtbare onreinheden    5- spirituele onreinheid (ạl-Hadạs)

HOOFDSTUK OVER WASSING (DE WUDŪ) / RITUEEL BADEN (DE GHUSL) 
/ RITUELE REINIGING MET SCHONE AARDE (TẠYẠMMUM)

Laten We Onze Kennis Testen 1 (Blz. 68)

1-  GOED     2- FOUT     3-  GOED     4- FOUT     5-  GOED

DE ANTWOORDENLIJST
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Laten We Onszelf Testen 1 (Blz. 68)

1- c      2- d      3- c      4- b      5- d

Vul de open gedeeltes in 1 (Blz. 69)

1- drie keer        2- soenna        3- miswāk        4- makrūh      5- verplicht (fard)

Laten We Onze Kennis Testen 2 (Blz. 69)

1- GOED     2- GOED     3- FOUT     4- FOUT     5- FOUT

Laten We Onszelf Testen 2 (Blz. 70)

1- b      2- a      3- d      4- c      5- a

Vul de open gedeeltes in 2 (Blz. 70)

1- onze mond en neus    2- verplicht (fard)    3- soenna    4- makrūh    5- tạyạmmum

HOOFDSTUK OVER HET RITUEEL GEBED (DE SALĀT)

Laten We Onze Kennis Testen 1 (Blz. 126)

1- GOED     2- FOUT     3- FOUT     4- GOED     5- FOUT     6- GOED     7- FOUT     8- FOUT
 9- GOED    10- GOED

Laten We Onze Kennis Testen 2 (Blz. 126)

1- FOUT     2- FOUT     3- FOUT     4- GOED     5- FOUT     6- FOUT     7- GOED     8- FOUT
 9- FOUT      10- GOED 

Laten We Onze Kennis Testen 3 (Blz. 127)

1- GOED     2- GOED     3- GOED     4- FOUT     5- GOED

Laten We Onszelf Testen 1 (Blz. 128)

1- b      2- a      3- b      4- b      5- c      6- b      7- c      8- d      9- b     10- d      11- a
 12- c      13- a      14- c      15- c

Laten We Onszelf Testen 2 (Blz. 129)

1- d      2- b      3- a      4- b      5- c      6- a      7- a      8- a      9- b      10- b

Laten We Onszelf Testen 3 (Blz. 131)

1- d      2- d      3- b      4- a      5- c     6- b      7- c      8- c      9- a      10- b

Vul de open gedeeltes in 1 (Blz. 132)

1- salāt ạl-tạhạjjud    2- sạtr ạl-awrạh    3- istiqbāl ạl-qiblạ      4- de qirā’ah    
5- de teraardewerping, ‘de sạjdạ’

Vul de open gedeeltes in 2 (Blz. 132)

1-  rechter     2- preek    3- tạkbīr ạl-tạshrīq     4- ạl-kifāyạ      5- wijzend    6- zonde    7- sạjdạt ạl-sahw   
8- sạjdạt ạl-tilāwạ 
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HOOFDSTUK OVER HET VASTEN

Laten We Onze Kennis Testen (Blz. 159)

1- GOED    2- GOED    3- GOED    4- FOUT    5- FOUT    6-FOUT    7- FOUT    8- GOED

Laten We Onszelf Testen (Blz. 159)

1- a     2-b     3-c     4- a     5- b     6- c     7- d     8- b     9- a

Vul de open gedeeltes in (Blz. 160)

1. barmhartigheid, de vergeving voor zondes   2. gezondheid   3. éénenzestig   4. qadā   5. Waardevolle, 
vergeef   6.   de Rayyān 

HOOFDSTUK OVER DE ZẠKĀT

Laten We Onze Kennis Testen (Blz. 189)

 Degenen die een rijkdom bezitten ter hoogte van het nisāb-niveau worden volgens onze religie 
als rijke mensen beschouwd.

 Wij geven één-veertigste deel van goud of zilver,  met andere woorden 2,5% ervan weg als zakāt.

 Iemand mag geen zakāt geven    aan zijn kleinkinderen. 

 Tijdens het geven van zạkāt dienen we niet te vergeten  dat we aan het aanbidden zijn.

  Zạkāt mag niet gegeven worden aan instituties zoals moskeeën, scholen, ziekenhuizen   of om 
wegen, openbare waterfonteinen en bruggen te bouwen. 

 De zakāt fungeert als een brug die   mogelijkheden brengt van de rijken naar de armen. 

 De verplichte donatie van een rijke moslim van een deel van zijn rijkdom  aan begunstigden, die 
door onze religie zijn bepaald, heet de zakāt.

 De hand die geeft   is beter dan de hand die neemt.

Het nisāb-niveau van goud    is 80,18 gram.

 Het minimum bedrag van de sadaqa ạl-fitr is   voedsel dat mensen met een middelmatig inkomen 
eten en dat genoeg is voor twee maaltijden, of het daarmee overeenkomstige bedrag.    

Laten We Onze Kennis Testen (Blz. 189)

1- d       2- a      3- c      4- d        5- a        6- b       7- c      8- d

Vul de open gedeeltes in (Blz. 190)

1. niet openlijk bedelt    2. En een rechtmatig aandeel     3. zaadkorrel     4. jouw hart     5. Reinigen
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HOOFDSTUK OVER DE HADJ

Laten We Onze Kennis Testen (Blz. 221)

1- GOED     2- GOED     3- FOUT     4- FOUT     5- GOED     6- GOED     7- GOED  8- GOED

Laten We Onszelf Testen (Blz. 221)

1- C     2- A     3- C   4- B     5- D     6- C     7- B     8- A    9- D     10- A

Vul de open gedeeltes in (Blz. 222)

1. de standplaats van m   2. Minā    3. Zạmzạm   4. ihrām-kledij   5. Kaäba   6. tijdens mijn leven    7. zondeloos

HOOFDSTUK OVER HET OFFEREN

Laten We Onze Kennis Testen (Blz. 235)

1- GOED     2- FOUT    3- GOED     4- GOED     5- FOUT

Laten We Onszelf Testen (Blz. 235) 

1- C      2- D      3- C     4- A      5- B

Vul de open gedeeltes in (Blz. 236)

1- Allah     2- offer    3- al    4- pijn     5- godvrezendheid
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